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METROHOME SUİTES METROHOME RESİDENCE METROHOME CADDE 
Geniş ailelerin yaşam tercihlerine Minimalist ve kolay yaşamayı a 
göre 241,341, 411 daire tercih edenler için 141, 241 daire a 


seçkin markalardan oluşan 


seçenekleri ve Suites'e seçenekleri ve Residence'a - 
şık mağazalar ve cafeler. 


özel sosyal alanlar. özel sosyal alanlar. 


Bir yanınızda E-5 ulaşım kolaylıkları, bir yanınızda 1000 dönümlük yeşil alan içinde konser 
ve gösteri merkezleri, koşu parkurları, göletler, piknik alanları, spor alanları,cafe & restaurantlar 


| Sign of the City 
Awards 2017 
Premium Proj 


Her mevsimi ayrı güzel, göl ve deniz manzaralı, 
İç dekorasyonu tamamlanmış 
440) ve 40 m2 tek katta villa keyfi. 


En iyi müstakil konut finalisti 
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(EH yönetiminde bulunan alışveriş merkezleriyle 
dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödüllerinden 


THE STEVLE: ULUSLARARASI İŞ ÖDÜLLERİ 
Altın 3 Gümüş? Bronz & — 


HERMES CREATİVE AWARDS 
4 Platin 5 Altın 3 Onur Odülü 


MARCOM ÖDÜLLERİ 
3 Platin 9 Altın 
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toplam 


Sam, 


ki 


TMEİCSCFOUNDATION 
ORTA DOGU VE KUZEY AFRIKA (MENA) 
Toplumsal Fayda Odülü 


LÜKSÜN YENİ DİZAYNI 


Bir araç ne kadar özel olabilir kendi gözlerinizle görün. Koltuk döşemelerinden perdelerine kadar iç tasarımında kullanılan 
her bir malzemeyi kendiniz seçin. Zevkinizi yansıtacak, tarzınıza kusursuz uyum sağlayacak, kelimenin tam anlamıyla 
sizi anlatacak bir araç. Artık var... 
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Firuzköy Bulvarı No: 75 1-490 212 428 4545 Infoadizaynvip.com I 
Avcılar İstanbul F 490212 428 47 06 www.dizaynvip.com LI 


Bostancı - Modoko - Masko - Bursa - Azerbaycan (Bakü) 
Filistin - Suudi Arabistan - İsrail - Belarus - Gürcistan 
www.loda.com.tr / infoGdloda.com.tr X 
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TECHNOLOGY D. (8 İp Şe lele ICE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 


Ahmet AdnanSaygun Cad. Akmerkez Residence No: 3 D: 14 D1 Beşiktaş İstanbul 
T 90 (i 12)282 8383 pbx | F:490 (212) 2828305 | info©ekbaholding.com 
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GARDEN & ACCESSORY S& HOME 


www.millenniummaobilya.com 


Merkez: Masko Mobilyacılar Sit. 18-A No:2-4 İkitelli - İstanbul Tel: (0212) 6/5 03 6/7 - Faks: (0212) 67/5 03 68 
Aksesuar Showroom: Modoko San. Sit. 1.Cd. No:193/A Y. Dudullu - İstanbul Tel: (0216) 364 69 9? - 365 94 31 - 466 34 /1 
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di ini için in greken et şey. a 
ANKAmall'dâ;. 


Www.ankamall.com.ir 
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ANKAmall 


ANKAmalla uğramadan olmaz. 
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NEALILE Lİ sas o 
EKKIBITION. 


21 -23 Şubat 2018 İstanbul Kongre Merkezi - ICC 


5. 


KONGRE, 
TOPLANTI ve 
ETKİNLİK 
SEKTÖRÜ FUARI 


Uygulamasını 
İndirmeyi 
Unutmayın! 
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TURKISH 
AIRLINES 


Toplantı ve Etkinlik Organizasyonlarınız 
İçin Aradığınız Her Şey 
ACE of M.I.C.E. Fuarı'nda! 


RAKAMLARLA AME'17 
15.000* professional ziyaretçi e 220 stantlı katılımcı e 39 ülkeden 746 hosted buyer(satın alıcı) 
9.791 B2B (yüz yüze) görüşme e 19 oturum, 35 konuşmacı e 4.975 m? stant alanı 
13.410.242,00 değerinde iletişim kampanyası e 160 sponsor & pariner 


T:(490) 216 465 95 56-57 F: (490) 216 465 95 58 E: infoGameistanbul.com *&” BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR 
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Orhan Gencebay yakında çıkması beklenen yeni telif hakları yasasını ve müzik sektörünün içinde bulunduğu son durumu anlattı. 


Heafey Group'un Amerika'daki en yeni projesi Conrad Fort Lauderdale Beach'in açılışı elit konuklar eşliğinde bir davetle gerçekleşti. 


Birinci Türkiye Altın Marka Ödülleri Bomonti Hilton Conference 


i Center'de gerçekleşen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 
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186 
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| 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, tüm görkemiyle Zorlu 


PSM'de düzenlenen muhteşem törende sahiplerini buldu. 


1976 yılında Hamdi Akın tarafından kurulan Akfen Holding, kuruluşunun 41'nci yılını “Akfenli Yıllar” isimli dev konserle kutladı. 


İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri Cem Yılmaz'ın 
yeni filmi Arif V 216'nın kostümlü bir partisi ile 1969 yılına girdi. 


Hazal Subaşı ve Erkan Meriç rol aldıkları Adını Sen Koy dizisini ve 
| hayranları tarafından merak edilen ilişkilerini Klass'a anlattılar. 


| Oktay Süreka ile MK Illumination Türkiye'nin dünya genelinde ya- 
| kaladığı başarıyı ve 2018 hedeflerini Klass okurları için konuştuk. 


| Altınbaş Üniversitesi ve AYDAM, “Aile Şirketlerinin Türkiye ve Dün- 
| ya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi! adlı panelde ünlüleri ağırladı. 


30. Best Model Of The World-Dünyanın En İyi Mankeni Final 
Yarışması Paris'te Theatre du Gymnase Marie Bell'de düzenlendi. 


Dinlenmenin yanı sıra keşfetmek amacıyla da seyahatlere çıkan 
ünlü isimler yıl boyunca en keyif aldıkları seyahatleri anlattılar. 


Afrodisias Antik Kentinin kazılarına destek vermek için kurulan 
Geyre Vakfı, 30. yılını Divan Otel'de düzenlenen gece ile kutladı. 
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BİZLER SEVGİ EKECEĞİZ Kİ 
2018 SEN SEVGİ DOLU BİR YIL OLACAKSIN 


Sevgili 2018, hoş geldin. Sana sadece hoş geldin diyebiliyorum. Çünkü senden bir beklentim yok. Beklentim ancak 
ve ancak bizlerden olabilir. Bizler sevgi ekeceğiz ki sen sevgi 
dolu bir yıl olacaksın. Bizler güzelliklere, iyiliklere kapılar 
açacağız ki sen güzellik ve iyilik dolu bir yıl olacaksın. Bizler 
çok çalışacağız ki sen üretimin olduğu bereketli bir yıl olacaksın. Bizler çevremizdeki her türlü varlığa saygı duyacağız 
ki sen saygı dolu zamanlarla geçip giden bir yıl olacaksın. 
İşte bu yüzden benim tüm beklentim, insanlardan... 


Benim bu yıl bizden en büyük beklentim de beklentisiz 
olmamız. Bizler beklemeden bir şeyleri yapacağız ki değer 
yaratabilelim. Farkında mısınız? Beklentiler içinde hayatımızı sürdürüp duruyoruz. Tüm çabamız bir koyup bin almak 
için... Bu ne kadar doğru? İş hayatında bunu anlayabilirim. 
Hedeflerimiz var. Bir koyup bin almayı her iş insanı her 
girişimci ister. Ama bu iş hayatında kurulabilecek en güzel 
hayaldir, bir iş insanını belki de güdüleyecek bir sözdür. 
Peki, bu iş dünyası için hayal olan bir olgu iken bizler hayatımızın her alanında neden bir koyup bin alma derdindeyiz? 
İlişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda ve hatta ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinde dahi bir koyup bin alma derdindeyiz. Sizce de 
bu bir sömürü değil mi? Beklentisiz olun. İnanın o zaman 
amaç kazanmak ise bir koyup on bin kazanırsınız. Ama siz 
beklentisiz olun. İçten pazarlıklı olmayın. Dost gibi görünüp 
karşınızdakinden sürekli beklemeyin. Unutmayın Allah sizi 
sizden daha iyi tanıyor. Bu topraklardan boşuna iyilik yap 
denize at diye bir söz çıkmamış. Beklentisiz iyilik yaptığımız 
sürece ruhumuz evrimleşecek. Diğer türlü inanın bana 
robottan farkımız kalmaz. 


Bu dünyanın kaynakları bize sınırlı bir şekilde verilmiş. Onu 
en iyi şekilde işleyip devamını getirmek ise bizim elimizde. 
Bizler sürekli tüketme eğiliminde olursak vahim sonucu 
düşünebiliyor musunuz? Öyle doğaya bir verip ondan bin 
almayı beklemek gibi gaflete düşmek bizim yaradılışımıza 
ters bir durum. O yüzden bin istiyorsak bin vereceğiz. Unutmayalım her şey ederinin karşılığı bulur. Hayat böyle daha 
anlamlıdır. Ne kadar sevgi verirsek o kadar sevgi alırız. 
Çevremize ne kadar saygılıysak o kadar saygı görürüz. Hep 
bana anlayışı üretmeden tüketme anlayışının eş eylemidir. 


KLASS 


İşte benim bu yıl insanlardan beklentim o. İki güler yüz 
gösterip karşılığında uçuk beklentilere girmeyin. Kendinizi 
zeki zannederken hayat inanın sizinle dalga geçer. İyi niyetli 
olun. Çalışın, didinin, verici olun. İşte ben 2018 yılında 
insanlıktan böyle bir anlayış bekliyorum. Bencillik, benlik 
değildir. Ben olun, dik durun ama bencil olmayın. 


Kendi adıma 2018 yılında yine çok çalışıp kazanmayı ümit 
ediyorum. Bildiklerimi başkalarıyla paylaşmayı, daha çok 
öğrenip daha çok paylaşmayı arzu ediyorum. İhtiyaç sahiplerine sadece maddi yardımda bulunmakla değil onlara yol 
gösterici olmak için çaba sarf etmem gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım bir verip bin almak sadece şans oyunu 
oynadığınızda karşınıza çıkar. Ama hayat onunla kumar 
oynanmayacak kadar ciddi bir şeydir. 2018 yılında hayatı 
ciddiye alalım. 


Yılın ilk sayısını sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ben ve ekibim yine 2017 yılı boyunca çok çalıştık. Size en 
iyiyi sunabilmenin ortak çabası içinde olduk. Çok şükür ki 
sizlerde bizi keyifle takip ettiniz ve her geçen gün okuyucu 
sayımız daha da çok çoğaldı. 2017 yılının son ayı yoğun bir 
aydı. Yeni yıla merhaba davetleri oldukça yoğundu. Yılın 
en iyilerinin değerlendirildiği birçok ödül töreni gerçekleşti. 
Bizde içlerinden payımıza düşen ödülü aldık ve “Yılın En 
İyi Dergisi” ödülleriyle bir kez daha taçlandık. Yıl içerisinde 
çeşitli kurum ve kuruluşlarından birçok ödülle başarılarımızı perçinledik. Bu ödülleri almamızı sağlayan sevgili 
okuyucularımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. 2017 yılı 
Aralık ayında yine olmazsa olmazlarımız olan başarı odaklı 
röportajlara değindik. Müzik dünyasının *Baba'sı Orhan 
Gencebay çok özel açıklamalarıyla dergimize konuk oldu. 
Yıllar önce tanıdığım ve oyunculukta ilmek ilmek ördüğü 
kariyerine birebir tanık olduğum, Adını Sen Koy dizisi ile 
büyük bir hayran kitlesine sahip olan dostum Erkan Meriç 
ve genç ve güzel oyuncu Hazal Subaşı da dergimizde sıcacık çekim eşliğinde yer aldılar. Kısacası keyif dolu okunası 
çok güzel bir dergi hazırladık. Kış soğuğunda içinizi ısıtması 
dileğiyle... 


Klass Alın, Klass Okuyun, Klass Olun... 
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BASILAN İLANLARIN 
SORUMLULUĞU İLAN SAHİPLERİNE, 
YAZILARIN SORUMLULUĞU 
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OTEL & SPA. 
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Nuhun Gemisi Deluxe Hotel & SPA 
25 - 28 Ocak 2018 Emitt Turizm ve Seyahat 
Fuarı'nda sizlerle buluşuyor... 


|) 0 392 630 30 00 $ NuhunGemisiKibriss ZE NoahsArkDeluxe nuhungemisihotel WWW.noahsark.com.tr 


MURAT ÖZYEĞİN 
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ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU 


nlü iş adamı Murat Özyeğin Kanyon'da karşımıza çıktı. Murat Bey 
Gina Restaurant'ta öğle yemeğinde arkadaşlarıyla buluştu. Murat 
Özyeğin keyifli bir sohbet ve yemeğin ardından Kanyon'dan ayrıldı. 


BELÇİM ERDOĞAN & BEREN SAAT 


.. 
nlü oyuncular Belçim Erdoğan ve Beren Saat Kanyon'da objektifi- 
| | mize yansıdı. İki yakın arkadaş ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş 
yaptılar, ardından da yemek yediler. Yemeğin ardından Belçim 
Erdoğan ve Beren Saat Kanyon'dan ayrıldılar. 


BABASINA'SÜRPRİZ YAPTI 


büyük kızı Selin Bumaz ile birlikte Akmerkez'de rastladık. Mustafa 
Bey, yakın dostu Turan Bey ile Serafina'da yemek yerken kızı Selin 
Bumaz da gelerek babasına sürpriz yaptı. 


Tia futbolunun önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'ye 


- 


MarirzA 


MUTLULUK EVİNİZDE BAŞLAR, 
MUTLU YILLAR... | i 


yi vi n .. 


T.021293257272 |  E. infoö&meritasinsaat.com 


Www.maritzainsaat.com 


KUZEY & UZAY ALTUĞ & ÇAĞLA ŞIKEL 


birlikte Akmerkez'de rastladık. Çocuklarının alışveriş merkezinde vakit 

geçirmekten keyif aldığını belirten Çağla Şıkel, kısa bir alışveriş turu 
atmaya geldiklerini söyledi. Kuzey ve Uzay'ın dondurma isteklerini kırmayan 
Şıkel, daha sonra oğulları ile bir eğlence merkezine gitti. 


Us manken ve sunucu Çağla Şıkel'e oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ ile 


ARZUM ONAN 


BABALARIYLAYALIŞVERİŞYAPTILAR 


osyal yaşam dünyasının seçkin işadamlarından Ali Gürsoy'u 
Ginesi görüntüledik. Ali Bey kızları Alisa ve Melisa ile objektiflerimize gülümserken, babaları ile alışveriş yapmak isteyen kız kardeşler, Ali 
Bey'i alışveriş merkezinin alt katında bulunan bir kırtasiye dükkânına sürükledi. 
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En iyiler için alternatif yoktur. 


C-Serisi Gülsoy Otomotiv'de. 


f Ld /gulsoyotomotiv 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


Gülsoy Otomotiv San ve Tic A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 

Florya: İstanbul-Edirne Asfaltı Şenlikköy Mahallesi, Akasya Sokak No: 22 Florya, İstanbul, Telefon 0212 601 11 11 Faks 0212 601 2222 
İstanbul Anadolu Şubesi: Fatih Mahallesi Katip Çelebi Caddesi No: 47 Tuzla, İstanbul Telefon 0216 482 83 83 Faks 0216 48251 51 
www.gulsoy.mercedes-benz.com.tr 


ARZU SANDAL 


YENİ YILA YEPYENİ 
PROJELERLE GİRDİ 


A7 Kitap Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal, oturduğu semt olan 

' Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıdı. 2018 
yılına yepyeni kitap projeleriyle giren ve bu 
yüzden yoğun çalışan ünlü iş kadını kendine 
ayırdığı kısa zaman dilimini alışveriş yaparak değerlendirdi. Arzu Sandal her zaman ki 
şıklığıyla yine göz doldurdu. 


. 


Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal, Nişantaşı'nda 
objektiflerimize yansıdı. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulu- 
EN nan mağazaların vitrinlerine göz atan ve bir mücevher mağazasına 
a7 N girerek alışveriş yapan Sandal, daha sonra yine aynı semtte bulunan 
MİYİZ . ğe evine geçti. Yoğun bir dönemden geçtiğini ve A7 kitap olarak 2017 
i LİN Em a > yılı boyunca çok değerli yazarların eserlerini okuyucularıyla buluş- 
) li ME > * turduklarını belirten Arzu Sandal, 2018 yılına yepyeni kitap projeleri 
ra a b 7 . ile start vereceklerini belirtti. Bu projeler için yoğun koşuşturmaca 
Mİ er içinde olan Arzu Sandal kendine ayırdığı vakitleri ise ailesiyle ve ya- 
i a kın dostlarıyla geçirdiğini dile getirdi. Her zaman şıklığıyla objektiflerimize yansıyan Sandal, özenli ve sportif şıklığı ile de göz doldurdu. 


| ve sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden A7 Kitap 
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KOMŞUNUZ ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


Alt katınızda dünya mutfağının bütün lezzetlerini bir arada bulunduran alışveriş merkezi, 
pencerenizde Marmara Denizi, kapınızda sizi şehre bağlayan ulaşım seçenekleri... 


Sizi Beykent'in en güzel adresine davet ediyoruz. 


GÜL İNŞAAT 


BÜLENT BULGURLU & RAHMİ KOÇ | j — 
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NEŞE DOLU 
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e 
oç Holding Onursal || 
Kii duayen iş adamı 
ahmi Koç, yakın dostu 
Koç Holding eski CEO'su Bülent 
Bulgurlu ile birlikte Kanyon'da 
keyifli saatler geçirdi. Koç ve 
Bulgurlu, İntema Yaşam'ın içinde yer alan Teofarm Antakya'nın 
etkinliğini ziyaret ettiler. Emre, 
Deniz Yüksel, Elif, Yasemin ve 
Osman Ovalı'nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinliği ziyaret eden 
Rahmi Koç ve Bülent Bulgurlu 
daha sonra Kanyon'dan ayrıldı. 


BANU ÇARMIKLI 
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MERT İBRAHİMAĞAOĞLU & KAAN NUHOĞLU & OZAN ÖZTÜRK 
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İŞ YEMEĞİNDE KEYİFLİ SOHBET 


© © > 
KIZINİÇIN TELAŞLI 
enç ve başarılı Avukat Ozan Öztürk avukatlığını yaptığı Nuhoğlu İnşaat Genel Mü- .. — b 
G nlü işadamı Hakan Çarmıklı'nın sanat 
eleştirmeni olan zarif eşi Banu Çarmıklı 
Akmerkez'den çıkarken görüntülendi. Bulunduğu her ortamda şıklığı, zarafeti ve mütevaziliği 
örnek olarak gösterilen Banu Hanım, AVM'nin ana 
giriş kapısında grip olan kızı ile buluşarak yakınlarındaki özel bir kliniğe muayeneye götüreceğini belirtti. 


dür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu ve Nuhoğlu İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Mert 

İbrahimağaoğlu'yla Zorlu Parle Restaurant'da objektifimize yansıdı. İş yemeğinde bir 
araya gelen Ozan Öztürk, Kaan Nuhoğlu ve Mert İbrahimağaoğlu iş konuşup yemek yedikten sonra 
keyitli bir sohbete daldı. Çaylar, kahveler keyifli sohbetle birlikte içildi ve ilerleyen saatlerde birlikte 
mekândan ayrıldılar. 


30 


ei 


>— İM Ni. 
TO 

BIOLOGIOUE 

RECHERCHE 


PARIS 


VIP Oz 


4 


MASGUE VIP O: 


—. visage 

#u Comp'lene oxygönant 

Ünygenating complex 
ta sk 


Cildinizi aydınlatan, derinden oksijen almasını sağlayan 
Biologigue Recherche VIP Oz Oksijen serisi. 


biologigue recherche turkey 


DR. FUNDA DEMİR İM 


ÖZENLİJSİKMGİYLN 
“GOZ DOLDURDU 


A. Pa, 

$ Ünlü Medikal Estetik Uzmanı Dr. Funda Demir 
- im, Zorlu AVM'de objektiflerimize yansıdı. 
Yakın dostlarıyla buluşup öğle yemeği yemek 
için geldiği alışveriş merkezinde şıklığıyla 
göz dolduran ünlü hekim 2017 yılının kendisi 
için çok yoğun geçtiğini, 2018 yılına da kongre 
ve seminerlerle başlangıç yapacağını belirtti. 


> OZ emr 


.. 
| ) nlü Medikal Estetik Uzmanı Dr. Funda Demir İm dostlarıyla 
öğle yemeği yemek için geldiği Zorlu AVM'de objektiflerimize 
yansıdı. Yoğun bir iş temposunda olan ve katıldığı kongrelerle 
ve seminerlerle dünyadaki en son gelişmeleri takip ederek hastalarıyla 
i buluşturan ünlü hekim önce Zorlu'da sevdiği markaların mağazalarına 
i göz attı daha sonra uzun süredir görüşemediği dostlarıyla yemek yemek 
j için Zorlu Parle'ye geçti. 2018 yılının kendisi için hızlı ve yoğun başlayacağını ifade eden Funda Demir İm, yeni yılda birçok estetik cerrahi 
ij ve kozmetik dermatoloji kongrelerine katılacağını belirtti. Edindiğim bilgi giler ışığında hastalarıma en yeni yöntemlerle çözümler sunabilmek için 
hekimliğimi ilgilendiren kongre, seminer ve toplantıları katılmaya özen 
. / gösteriyorum. Bu anlamda 2018 yılı da benim için hızlı başlayacak.” 
N — 4 dedi. Her zaman şıklığı ve zarafetiyle objektiflerimize konuk olan Funda 
— 4 Demir İm kırmızı elbisesi ve bakımlı halleriyle alışveriş merkezindeki 


gezisi boyunca dikkatleri üzerine çekti. 
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osyal yaşam dünyasının tanınmış genç işadamlarından Burak 
S Hatipoğlu'na eşi Melis Hanım ve küçük kızları Derin ile Akmerkez'de 

objektiflerimize yansıdı. Burak Bey ve Melis Hanım hızla büyüyen ve 
hareketlenen kızları Derin için önce giyim ardından oyuncak mağazalarından alışveriş yaptı. Çift, şimdilerde konuşmaya başlayan Derin için, “Anne 
ve baba demesiyle tüm yorgunluğumuz gidiyor” dedi. 
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ARKADAŞLARI 
İLE ÖĞLE 
YEMEĞİNDE 


aşarılı iş adamı Saru- 
Bi Tan Vadistanbul 

AVM'de görüntülendi. 
Yakın dostlarıyla iş ortağı 
olduğu BigChefs Restoran'da 


oturup öğle yemeği yiyen 


MESUDE & DURSUN ÖZBEK 


BAŞ BAŞA SİNEMA KEYFİ 


Hanım ile birlikte Vadistanbul AVM'de görüntülendi. Sinema 
katına çıkıp “Ayla” filmine bilet alan Özbek ailesi, film sonrası 
Serafina Restoran'a geçerek baş başa keyifli bir akşam yemeği yediler. 


Saruhan Tan, daha sonra alışveriş için mağazaları gezerek 
beğendiği ürünleri satın aldı. 


G alatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Dursun Özbek eşi Mesude 
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bul AVM'de görüntülendi. Çocukları İdris Ali ve Ömer'i World Magic 

eğlence merkezine götürüp saatlerce oğulları ile birlikte oyunlar oynayıp keyifli anlar yaşayan Esra Erol daha sonra çocukları bakıcılarına teslim 
ederek kardeşleriyle birlikte The Galliard restorana geçti. Erol kardeşler burada bir süre kalarak keyifli bir akşam yemeği yedi. 


AM MM pa 


Pp sevilen sunucusu Esra Erol, kız kardeşleri ile birlikte Vadistan- 


yon'daydı. Sosyal yaşam dünyasının örmek çiftlerinden Ahmet-Berrin Yoleri çifti önce Gina'da oturup öğle yemeği yediler, ardından 

da el ele mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Mutlu çift alışverişin ardından 
Kanyon'dan ayrıldı. 


.. 
Ur iş adamı Ahmet Yoleri ve eşi Berrin Yoleri alışveriş için Kan- 


kızı Yasemin Tibuk ile birlikte Akmerkez'de objektifimize yansıdı. Serap Hanım, Yasemin Hanım ile Martinez 
Restaurant'ta buluşarak kahve içip sohbet etti. 


! Gis yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Serap Tibuk, 


**“'NIGAYNOOZO 


KAPALIÇARŞI İSTANBUL 


HOŞGÖR 
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MARKASI YAPTI 
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Kendi adını verdiği markası Ceylan Ateş 
ile dünya çapında bir isim olmayı başaran ünlü Mimar ve Tasarımcı Ceylan Ateş, 

Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıdı. İ 
Almanya-Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Japonya arasında mekik dokuyan genç mimar yoğun iş temposu arasında kendine zaman ayırarak semtteki ünlü bir kafede kahve 
keyfi yaptı. Ceylan Ateş, 2017 yılının kendisi 
için çok güzel geçtiğini, 2018 yılının ise heyecan verici projelerle geçeceğini belirtti. 


aptığı tasarımlarla dünya çapında başarıya ulaşan 
Y Mimar ve Tasarımcı Ceylan Ateş, Nişantaşı'nda 

objektiflerimize konuk oldu. İşleri dolayısıyla Almanya-İstanbul arasında adeta mekik dokuyan Ateş, yoğun iş 
temposundan fırsat buldukça hem kendine vakit ayırıyor hem 
de İstanbul'daki dostlarıyla buluşuyor. Yağmurlu bir günde bir 
iş toplantısı için geldiği Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıyan genç mimar, toplantısının erken bittiğini ve bunu fırsat 
bularak çok sevdiği semtte vakit geçirdiğini dile getirdi. Önce 
mağaza vitrinlerine göz atan Ateş daha sonra kahve keyfi için 
bir kafeye geçti. 2017 yılı içinde Türkiye'de önemli bir yatırım 
yaparak tasarımlarını dekorasyon tutkunlarıyla buluşturduğunu belirten Ceylan Ateş, 2018 yılında kendisini heyecan dolu 
bir sürecin beklediğini belirtti. Bir dünya markası olmak üzere 
İstanbul'dan yola çıkarak tasarımlarını tüm dünyaya yayan 
Ceylan Ateş yeni yılla birlikte çok özel tasarımları meraklılarıyla buluşturacağını belirtti. 


. 3 *. La 
Sizin için her yerde 
Rosio Tens Master ile Uzak Doğu'nun efsanevi refleksoloji 
masajının tüm faydaları evinizin konforunda sizinle buluşuyor. 


s Master ile tanışmak sağlığı ayağınıza getirecek... 
Tens Master ile tanışmak sağlığı ayağınıza getirecek 


Kalın 
Bağırsak 
Soi kulak 


Sağ kulak 
Guatr bezler! 


Sirt hası Sart kası 
Omuz Yüksek kan Omuz 
Sağ ciğer amet Sağ ciğer 
bronşu Sindirim sistermi 


bronşu 


Karaciğer sinir 2 


Mide Safra kesesi 


Dalak 


Safra kesesi 


Böbrek üstü 
bezieri 


Pankreas kesesi 


Böbrek 


Böbrek 
İdrar kanalı 


13 parmak İdrar kanalı 

bağırsağı 
Paralet 
kolon 


Kalın bağırsak İnen kolin 


Kalın bağırsak İnce Bağırsak 


Diz Mesane Diz 
Appandıs Kalça kemiği Kalın Bağırsak 
Cinsel Pa 


organlar 


Memoroldler 


fi) facebook.com/rosio.turkey instagram.com/rosio tr 
U 4902122222201 /490 21222284 49 info(©rosio.com.tr Www.rosio.com.tr 


ÖMER SABANCI'YA 
SÜRPRİZ KUTLAMA 49 


ürkiye'nin en ünlü saç stil danışman- 
| larından olan Şükrü Dudu, ortakları 

Ayhan Kurt ve Gökhan Kılıç ile birlikte 
ünlü iş adamı Ömer Sabancı'nın doğum gününü kutladılar. Şükrü Dudu Berbers Club'ın 
uzun yıllardır müdavimi olan ünlü işadamı 
Şükrü Dudu ve ekibinin doğum gününü 
hiçbir yıl atlamadığını ve bu yıl da hazırlattıkları Beşiktaşlı pasta ile çok mutlu olduğunu 
belirtti. 58 yaşına giren Ömer Sabancı'nın saç 
stili ve kişisel bakımı uzun yıllardır ünlü stil 
danışmanı Şükrü Dudu ve ekibine emanet. 


ZEYNEL ABİDİN ERDEM 


RANDE ACAR KISA BİR İŞ | 
TOPLANTISI 


rdem Holding Yöne- 
İm Kurulu Başkanı 

Zeynel Abidin Erdem 
Akmerkez'den çıkarken 
objektiflerimize yansıdı. 
Oldukça yoğun bir çalışma 


Ai Group Yönetim Kurulu üyesi işadamı Erdinç Acar'ın eşi Han- hayatı içinde bulunan Zeynel 


de Acar Akmerkez'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi güzelliği Bey, yanındaki arkadaşıyla 
ve şıklığı ile dikkat çeken Hande Hanım ünlü restoran Serafina'da kısa bir iğ toplantısı yapıp 
arkadaşlarıyla buluşup yemek yedikten sonra çocukları için mağazaları sıcak bir şeyler içtikten sonra 


gezerek giyim, spor ve oyuncak mağazalarından alışveriş yaptı. evr ayrılarak ofisine 
geçti. 
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Teşvikiye Cad. Celal Derviş Apt. No:16 K:1 D:2 Nişantaşı İstanbul 


T:490212 2918283 /2122963818 infodfigenbagzibagli.com 


Bağdat Cad. Ahenk Apt. No:344 K:2 D:3 Erenköy İstanbul 


T:490 216 467 73816 instagram: figenbagzibagli 


www.figenbagzibagli.com 


Güç akılla buluştu, madenler çıktı 
Dayanım kazandı betona dönüştü 
Estetikle yoğruldu şehirler oluştu 
Zekayla planlandı yollar kavuştu 
Güç Akdağlar'da Tecrübeyle Buluştu... 
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AKDAGLAR 


www.akdaglar.com.tr 


Pantene ve Hürriyet Grubu'nun iş birliğiyle düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, tüm görkemiyle 
Zorlu PSM'de düzenlenen muhteşem törende sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı ödül gecesinde iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Birbirinden ünlü isimler 
kırmızı halıdan şıklıkları ve güzellikleriyle adeta birbirleriyle yarışarak geçerken, tüm ihtişamıyla akan 

sürprizlerle dolu gecede davetliler eğlence dolu anlara şahit oldular. 


Yılın en prestijli ödül töreni “Pantene Altın Kelebek”, 44. yılında da tüm görkemiyle televizyon, 
müzik, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının 
ünlülerini aynı çatı altında buluşturdu. “Pantene Altın Kelebek Ödülleri”, Zorlu Center 
Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 
görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kokteylle başlayan gece Oscar töreni havasında 


gerçekleşti. Ünlü isimler ödül töreni öncesinde 
kırmızı halıda güzellikleriyle ve şıklıklarıyla göz 
kamaştırdı. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran 
ve Ayça Ayşin Turan'ın üstlendiği muhteşem 
gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. Gecede 
Ajda Pekkan ve Tarkan sahne aldı. Cem Yılmaz 
geceye, “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ve 
Yılın Şarkısı Ödülleri'ni alan Tarkan'a ödülünü 


verirken “Tarkan'ın ne kadar star olduğunu siz 
düşünün ayak işlerini ben yapıyorum. Önceden 


Yalın ile çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyin- f” 


ce Tarkan'a geçtim” esprisiyle damga vurdu. 44. 
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde “En 
İyi Dizi” kategorisinde “Vatanım Sensin” ödülü 
kucaklarken, “En İyi Kadın Oyuncu” Aslı Enver, 
“En İyi Erkek Oyuncu Tolga Sarıtaş oldu. 


Müzik Kadın Sanatçısı Odülü'nü Türkiye'nin Minik Serçesi Sezen Aksu kazanırken, Megastar an En İyi Pop Müzik 


ÇISİ Ve Yılın Şarkısı Ödülünü kazandı. “EMİYi Komedi! ve “Romantik Komedi Dizisi Ödülü'nü “Güldür Güldür” ekibi alırken 
En İyi Komediğve 'Romantik Komedi(Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülü” Hande Erçel'in; 'En İyi Kömedi' ve 'Romihitik Komedi Dizisi Erkek 
PK 


Oyuricusu Odülü' ise Çağlar Çorumlü'nun oldu. “En'İYi Dizi Çifti Ödülü” ise Kalp Atışı dizisinde sergiledik performans ile Öykü 
Karayel ve Gökhan Alkan'ın oldu. Sö'dönemin gündemden düşmeyen popüler ismi Aleyha Tilki, /En İyi çikış Yapan Ödülü'n 
ei görüldü. Bu Yıl ilkez verilen “Enfiyi Youtuber / Instag mer Ödülü ise Enes Baturğğ'gitti. 
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Olgun - Berrin Zorlu 


Berrak - Tankut Turnaoğlu 
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“En İyi Yarışma" ödülünün “Survivor" ile 
sahibi olan Acun Ilıcalı ödülünü Şansal 
Büyüka'nın elinden aldı. Geceye eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı ile katılan Ilıcalı ödülünü 
alırken, “12. Altın Kelebek'im. Ekibimle 
gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken 
futbolcularla röportaj yaparken Şansal 
Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, Şansal 
Abi Seni Transfer Etmek İstiyor” dediler. 
Amokachi yanımdaydı 'Kim Arıyor” dedi. 
“Beni Başka Kanala Transfer Etmek İstiyorlar' dedim. '10 Milyon Dolarlık futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer 
etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste” 
dedi. Şansal Abi'nin ilk sözü hala kulağımda 'Uzun zamandır peşindeydim. 
Bugüne kısmetmiş” 10 yıl önce 50 kişiyle 
yapıyorduk Survıvor'ı şimdi 1100 kişiyle Dominik'teyiz... Hürriyet okurlarına 
teşekkürler” dedi. Gecede Şeyma Subaşı 
Ilıcalı ise “En İyi Youtuber/Instagramer” 
ödülünü vermek üzere sahneye çıktı. Subaşı, Alexander Terekhov elbisesiyle göz 
kamaştırdı. 
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kalleş Mağazalar: Cemiltopuzlu, Bostancı,Levent, Florya, İzmir, Bodrum, Antalya, Ankara,Gaziantep, Tahran 
4>N 
> p Merkez Ofis: Cemiltopuzlu Caddesi No:18 Selamiçeşme-Istanbul Tel: 0216 3603443 
04 Z 4 C y Sd Z info©fatihkiral.com |  €# /atihkiralmobilya 
. İMİZ . İZ// PV, wwwwfatihkiral.com | ÖR /#atihkiral 
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yıldızlarından biri Tarkan'dı. Sunuculuğunu Cem Davran ve 
Ayça Ayşin Turan'ın üstlendiği muhteşem gecede “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı 


ve Yılın Şarkısı Ödülleri'ni alan Tarkan, geceye özel bir performans sergiledi. Cem 
Yılmaz ise geceye esprileri ile damga vurdu. 


Ödül gecenin en parlak 


Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu 


MI 


““7 Öykü Karayel 


— © | Neslihan Atagül- Hazal Filiz Küçükköse 


Mert : Sema Kırsalı - Erk Ulugün - Bilgehan Ergenekon - Eda Bilen 


1 a Km TM 


80 SOFA DESEN MAUROLBPARINI 
LA ARMCHAIR — DEŞIGN MAURO UPPARINI 
İDO SİDE TABLE — DESİĞN MAURO LİPPARINI 
PUSSE BOOKCASE — DESIGN VICTOR VASILEV / AFERESCO RUGĞ 


#8 03 NaruZZICOM ITALIA 


Mağazamızda ücretsiz iç mimarlık servisimiz mevcuttur. 
Cemil Topuzlu Cad. N: 16 Selamiçeşme-Kadıköy-İstanbul Tel:0216 3866303 # Levent Cad, No: 25, Levent-Beşiktaş-İstanbul Tel:0212 325 26 52 


Şenlikköy Mah. Çatal Sok. No:18, Florya Tel: 0212 540 12 40 # Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı, No:159/A Alsancak- İzmir Tel: 0232 4040070 
Ortakent Mah. Kopuz Cad. No: 89, Bodrum Tel:0252 358 66 70 
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Başak Dizer Tatlıtuğ 


Neslihan Atagül Doğulu 


. Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan 


Aslı Enver » Hale Soygazi 


Gecede "İstanbullu Gelin' dizisindeki 
performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” 
ödülünün sahibi olan ve ödülünü usta 
oyuncu Hale Soygazi'nin elinden alan 
Aslı Enver, saçı, makyajı ve Tuvanam 

imzalı elbisesiyle gecenin en şık ve en 
güzel görünen kadınları arasındaydı. 
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Ozan Baran - Süreyya Yalçın 


Ayşe Brav - Gül Gölge - Raşit Bağzıbağlı 


Hazal Filiz Küçükköse - Miray Daner - Melisa Şenolsun 


size en çok yakışanı yaşamak 


en doğal hakkınız 


> a 


j 


yi N 


2/0'i aşkın mağaza, restoran ve kafeler, eğlence merkezi, 
TI sinema salonu, alışveriş caddesi, şov havuzu ve 
çok daha fazlası, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde... 


Seyrantepe Metrosu'ndan Havaray ile direkt ulaşım Levent ve Maslak'a 3 dakika, Mİ 
Türk Telekom Galatasaray Stadyumu'nun yanı başında. 


KEMERBURGAZ 


Ni 
PCADDESİ — | 
> 
VADISTANBUL 
AVM 


Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109/C 0212330 38 38 vadistanbulavm.com 


— iz / a « 
Yıldızlar geçidinin yaşandığı 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesine 
sahnesiyle ve şarkılarıyla Ajda Pekkan damga vurdu. Pekkan'ın GN 


dansçılarıyla gerçekleştirdiği sahne şovu ayakta alkışlandı. 


(rusun Akpınar. volkan Ataman | NN m | i 


Dizisi" ödülünü “Güldür Güldür Show aldı. 
Ödüllerini Yılmaz Erdoğan'ın elinden alan 
#oyuncular tek tek mikrofunu ellerine ala- 


Telefon : 0232 853 90 44 Bi /norhstarRIB's 
Wwww.northstarboats.com (©) /northstarboats 


ÖDÜLLERİ 


Hayallerimizin 
gücüyle 


yapılar 
inşaa ediyoruz. 
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2. BE Üzen 


Ceylan İnşaat olarak 37 yıllık tecrübemizi, 
yüzlerce yıllık komşuluk geleneğiyle harmanlıyoruz. 
Çünkü yapılarımızın kalitesi kadar siz ve aileniz için 


İ 
l 


huzurlu bir yaşam alanı sunmak da vazgeçilmezimiz. 
İstanbul'un en cazip lokasyonlarındaki projelerimizi 
yakından tanıdığınızda ne demek istediğimizi 

daha iyi anlayacaksınız. 


ZER satış ofislerine sizleri de bekliyoruz. 


: MUHTEŞEM YENİ YIL KONUTLARI | KARTAL | LEVENT | GÖZTEPE | MECİDİYEKÖY | TUZLA MARİNA 


Zuhal - Ceylan Pirinçcioğlu 


| Beyza Şekerci - Engin Hepileri 


Senem Selimi 


Tolga Sarıtaş 


Gecede rol aldığı 'Söz' dizisindeki Tim 
Komutanı Yavuz karakteriyle “En İyi Erkek 
Oyuncu' ödülünün sahibi Tolga Sarıtaş oldu. 
Tolga Sarıtaş, ödülünü Hale Soygazi'nin elinden alırken “Dünya olarak zorlu bir süreçten 
geçiyoruz. Terör, ölüm... yeryüzünde hiçbir 
şey canlının yaşam hakkından daha önemli 
olmamalı. Bu projede olmaktan dolayı gurur 
duyuyorum. Terörsüz güzel günlere...” dedi. 


a ——— | 


Beren Gökyıldız *Gansu Dere 
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PANTE 


Şenay Akay 


(Songül ösen | 
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Her 100 TU'lik 


Gi 10 Mini Cooper 


Hakkı, 


Kampanya Dönemleri: 1. Dönem 01 Aralik 2017 - 04 Şubat 2018 / 2. Dönem 05 Şubat 2018 - 08 Nisan 2018 / 3. Dönem 09 Nisan 2018 - 29 Mayıs 2018 


CAPACTI Y 


00000Ğ5 cre 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi 


“Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir” Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genet Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı'nın 24.10.2017 tarih ve 40453693-255.01.02 -E.4409 
nolu izni le düzenlenmiştir. Çekiliş ile ilgili bilgi almak için www.capacity.com.tr web sitesine veya 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir 
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Murat - Merve Aksu 


Didem - Cem - Erkan Petekkaya 


Vİ 


Hande Erçel 
p 


'Aşk Laftan Anlamaz ki' dizisindeki başarılı n 
performansıyla “En İyi Kadın Komedi Oyun- /, 
cusu” ödülünü kucaklayan Hande Erçel, | y / 
——.. Ö güzelliğiyle herkesi büyülerken, ödülünü Yıl- N 
maz Erdoğan'ın elinden aldı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Erçel, gecede Zeynep / 
Tosun tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı. / 


Selçuk Yöntem 


Aybüke Pusat 
# 
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Ünal : Ömer - Özge Uzun 
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600 kişilik Topkapı Balo Salonumuz, 350 kişilik terasımız, sizi ağırlayacağımız Kral Dairemiz 
ve özgün paketlerimiz için DoubleTree By Hilton Istanbul Topkapı'ya davetlisiniz... 


Ayrıntılı bilgi ve rezervasyonlarınız için: 
(0212) 942 2700 / sales©dtbhtopkapi.com 
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DOUBLETREE 


Orta Mah. Anıt Sok. No:1 Topkapı - İstanbul T: 4902129422700 F:490212 9422727 
www.DoubleTree.com 


© /doubletreebyhiltonistanbultopkapi © /dtbhistanbultopkapi 


Tuba Saraçoğlu - Melike Işıklar 


Canan Kılıç - Elif Erdoğan 


| Umut Kuzey - Eşref Kolçak 


Gecede 'En İyi Proje” seçilen Çeyrek Asır-Harun 
Kolçak ödülünü merhum Harun Kolçak adına 
babası Türk Sinemasının efsane isimlerinden 
Eşref Kolçak aldı. İzzet Öz'den ödülü alan Kol- 


çak, 71 yılımı sinemaya verdim. Ben köy çocuğuyum. Köydeyken çok kelebek yakaladım. Bu 
Kelebek'i oğlum Harun için alıyorum. Oğlumu 
anacığının koynuna verdim. Bunu da onun koy- 


nuna vereceğim” diyerek herkesi duygulandırdı. 


Zerrin Kartal 


Sinem Yıldırım 


Zeynep Demirel 


Günsel Ülkü 


Genç kalmanın sırrı 


uykuda 


saklıdır. 


YATCSP 


Tonino Lamborghini Türkiye Distribütörü 


Yatcop Mobilya Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yeşilköy Mh. Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok 
No:10/326 - 34149 Bakırköy / İSTANBUL 


Tel: *90 212 465 66 66 (pbx) 
Fax: *90 212 465 7797 


Wwww.yatcop.com 
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“Tazlı Çelik | 


pa 


” 


Deren Talu 


Defne Samyeli'nin güzel kızı Deren 
Talu Raisa & Vanessa tasarımı 
tulumuyla gecenin en dikkat çeken 
isimlerinden birisi oldu. 


Yeliz Yeşilmen 


MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. PELİN TAŞKIRAN, AMELİYATSIZ GENÇLEŞTİRME 


YÖNTEMLERİNİ VE 2017 YILINDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI KLASS'A ANLATTI: 


“2017, BİLİME DAYALI KLİNİK UYGULAMALARIMIN 
ÖDÜLLENDİRİLEREK ULUSLARARASI EĞİTMENLİK 
TEKLİFLERİ ALDIĞIM KEYİFLİ BİR SENE OLDU” 


Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran, Nişantaşı'nda yer alan yepyeni kliniğinde “Yeni Nesil Estetik” mottosuyla hastalarına, FDA onaylı ve sonuç odaklı 
teknolojik cihazlarıyla ameliyatsız gençleştirme yöntemlerini başarıyla uyguluyor. 2017 senesini uzun yıllardır emek verdiği medikal estetik alanında tecrübe 
ve birikimlerinin taçlandığı, klinik uygulamalarında titizlikle gözettiği bilimsel 
çalışmalarıyla ödüllendirilerek uluslararası eğitmenlik teklifleri aldığı çok başarılı ve keyifli bir sene olarak kapatan Dr. Pelin Taşkıran, kliniğinde uyguladığı 
yöntemlerle kişilere herhangi bir yan etki yaşatmıyor. Genç ve güzel Medikal 
Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran ile kliniğinde uyguladığı ameliyatsız, ağrısız ve 
kısa sürede sonuç verebilen medikal estetik yöntemleri, 2018 yılı güzellik trendlerini ve 2017 yılında elde ettiği büyük başarıları Klass okurları için konuştuk. 


(AŞKI 


“Yeni Nesil Estetik” mottosuyla 
Nişantaşı'nda yer alan yepyeni kliniğinizde 
hastalarınızı ağırlıyorsunuz. FDA onaylı ve 
sonuç odaklı teknolojik cihazları, ürünleri 
uzman ellerde kişiye herhangi bir yan etki 
yaşatmadan sunduğunuz kliniğinizde uyguladığınız ameliyatsız gençleştirme yöntemlerini anlatır mısınız? 

Önleyici tedaviler uygulanmaz ise yıllar içinde cildimiz destek dokudaki kolajen, elastin ve hyaluronik 
asit kaybına bağlı yaşlanır. Kurur, kırışır, sarkar, lekelenir... Klinik şartlarda deri altına ince uçlu iğneler 
yardımıyla uyguladığımız insan dokusuyla tamamen 
uyumlu kolajen aşısı ve Hyaluronik asit--süksinat 
enjeksiyonları ile cildin hızla eski ışıltısına, elastikiyet 
ve sıkılığına kavuşmasını sağlayabiliyor, çizgi ve 
sarkmaları gözle görülür biçimde giderebiliyoruz. 
Kolajen ve hyaluronik asit hücre metabolizmasının, 
biyokimyasal ve fizyolojik olarak sağlıklı işleyişinde, 
nem tutucu özellikleriyle ciltteki optimal ideal sıvı 
dengesinin sağlanmasında hayati değere sahip. 


Kolajen aşısı ve Hyaluronik asit-süksinat 
enjeksiyonları uygulamaları sırasında acı 
ağrı hissediliyor mu? Bu işlemlerin süresi 
nedir ve kaç seans uygulanması gerekiyor? 
Minimal invaziv işlem olarak tanımladığımız; lokal 
anestezi altında, bir 10 dakikalık uygulama ve kısa 
iyileşme süreleri ile cilt kalitesinin artması, yaşlanma belirtilerinde hızla gerileme, 15 gün ara ile 3-4 
seans uygulama sayesinde yıl boyu kalıcı etki elde 
etmek mümkün. 


Cilt hasarları, leke ve yaygın görünen cilt 
çatlağı tedavilerinde hangi klinik uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz? 

Güneş ve çevresel faktörlere bağlı cilt hasarlarının, 
leke, akne skarlarının (sivilce izleri), cilt çatlaklarının, 
gıdı sarkmalarının tedavisinde FDA onaylı lazer uygulamalarımızla eş zamanlı kolajen ve ödüllü-patentli hyaluronic asit--süksinat içerikli özel enjeksiyonlar 
sayesinde cildin redermalizasyonunu yani; cilt altı 
destek dokunun temel hücresi olan fibroblastların 
doğrudan enerji üretim merkezlerine etki ederek 
yeniden canlanmasını, yapılanmasını sağlayabiliyoruz. Medikal estetik uygulamalarda öncelik cildin 


“CİLT ÜZERİNDEN UYGULANAN KREM- 
SERUM YA DA AĞIZDAN ALINAN KAP- 
SÜLLER KLİNİK UYGULAMALARA ANCAK 
DESTEKLEYİCİ UNSURLARDIR” 


kalitesini iyileştirmek. Bu sayede ihtiyaç dahilinde 
üzerine yaptığımız dolgu, botoks ve iple germe gibi 
işlemler daha güzel ve doğal sonuçlar veriyor. 


NN SA 
Peki, dışardan sürdüğümüz kremlerin ya dam www www 
serumların cildimizdeki yaşlanma belirtile- ww w 
rini azaltmaya bir faydası yok mu? — — wn em 
Danışanlarımdan sıkça yöneltilen sorulardan hare- pamir 
ketle vurgulanması gereken bir nokta; cilt üzerinden uygulanan krem-serum gibi dermakozmetikler .  — — 
ya da ağızdan alınan kapsüller ile klinik uygula- 7 —— 
malara eşdeğer etkinliğin sağlanması mümkün 
değil; bunlar ancak destekleyici unsurlardır. Cildin 
iyileşme için hedeflediğimiz dermis tabakasına özel 
teknik ve protokoller ile direkt enjeksiyonlar gözle 
görülür iyileşmeyi sağlayan asıl uygulamadır. 


Ardarda başarılar elde ettiğiniz 2017 yılını 
bir de sizden dinleyebilir miyiz? 

2017 senesi uzun yıllardır emek verdiğim medikal 
estetik alanında tecrübe ve birikimlerimin taçlandığı, klinik uygulamalarımda titizlikle gözettiğim 
bilimsel çalışmaların ödüllendirilerek uluslararası 
eğitmenlik teklifleri aldığım, vakalarımın yayınlanmaya başladığı yoğun tempolu keyifli bir sene 
oldu. Geçtiğimiz yaz en ileri ve güvenilir teknolojiürün ve A Plus hizmet kalitesiyle Nişantaşı'nda 
faaliyete soktuğum yeni kliniğimde yeni nesil 
ameliyatsız estetik uygulamaları hastalarımla 
buluşturmaya başladım. 


2018 yılı güzellik trendlerinden-bahsede 
misiniz? 
2018'de ameliyatsız estetik uygulamalar konusunda 
bilinçlenmenin artmasıyla herkesi birbirine benzeten 
hatalı uygulamaların yapay sonuçları terkedilerek; 
kişiye özel planlanan sağlıklı altın oranı gözeten estetiğin daha fazla talep göreceğini öngörüyorum. 


“HERKESİN HAYATTA 
BİR DÜĞÜN HAYALİ OLUR, 


Davet ve organizasyon tasarımcısı Selin Saral 
ve çiçek tasarımcısı Mehmet Dikbaş'ın alanlarındaki tecrübe birikimlerini paylaşmak amacıyla 2013 yılında kurdukları Inside Flowers & 
Events ile açıldıkları günden beri çalışmalarına 
düzenledikleri muhteşem organizasyonlarla 
devam ediyor. Nitelikli tasarımcıları, mimarları ve deneyimli yöneticilerinden oluşan güçlü 
ekibiyle Inside Flowers & Events yaptığı çalışmaların kalitesini sürdürülebilir değerlere 
dönüştürüyor. “Çok şanslıyım herkesin hayatta 
bir düğün hayali, bir düğünü olur, benim aslında yılda onlarca hayalini kurduğum düğünüm 
oluyor. Ben özellikle bitkilerden, çiçeklerden 
ilham alıyorum. Çiçeklerimizle her zaman fark 
yarattığımızı düşünüyorum” diyen Selin Saral 
ile Inside Flowers & Events'in kuruluş ve başarı hikayesini, gelecek hedeflerini ve 2018 yılı 
trendlerini Klass okurları için konuştuk. 


“Biz kendimizi hep 
farklı bir ep | 
konumlandırıyorüz: 
Çiçeklerimizle her za$ 
man fark yarattığımızı 


düşünüyorum:Gelişen 
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“Öncelikle çiftimizle görüşüp, onların 
düşüncelerini, aşk 
hikayelerini dinliyoruz. Temayı sadece 
beğenilen bir konu 
değil, yaşanmışlıklara 
odaklı yapmayı tercih 
ediyoruz. Her şeyin bir 
hikayesi var, düğünleri 
onların hikayelerinden 
esinlenerek kurguluyoruz. Adım adım beraber karar veriyoruz. 
Tabi son dokunuşlarda 
kendi dünyamızı onlarınkine uygulayarak 
ortaya muhteşem bir 
eser çıkarıyoruz!” 


Selin Hanım, öncelikle sizden 
İnside Flowers & Events'in kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? 
Inside Flowers & Events 2013 yılında 
faaliyet göstermeye başladı. Amacımız hep organizasyon konusunda 
benim, çiçek konusunda da ortağım 
Mehmet Dikbaş'ın hayallerini gerçekleştirmekti. Bugün geldiğimiz noktada 
hayallerimizi birleştirerek güçlü bir 
sinerji yarattığımıza inanıyoruz. 


“ÇİÇEKLERİMİZLE HER ZAMAN 
FARK YARATTIĞIMIZI DÜŞÜ- 
NÜYORUM” 


Düğün organizasyonu konusunda 
çokça firma var ve bu anlamda ülkemiz topraklarında çok özel organizasyonlar gerçekleşiyor. Peki, 
firmanızın sektördeki duruşu ve 
yarattığı farklılıklar nelerdir? 

Biz kendimizi hep farklı bir noktada 
konumlandırıyoruz. Çiçeklerimizle 
her zaman fark yarattığımızı düşünüyorum. Gelişen bir sektördeyiz 

ve rekabet her zaman daha farklı 

bir duruş sağlamak için itici bir güç, 

o yüzden firma çokluğunu avantaj 
olarak değerlendiriyorum. Biz çiçeklerimizden güç alıyoruz. Inside Flowers 
olarak Zorlu AVM, Istinye Park AVM, 
Acarkent ve Bodrum Palmarina 
olarak dört noktada mağazalarımız 


var. Online çiçek satışımızı bugünlerde www.flor-ist.com adresinden 
başlattık. 


Birçok event firmasının Türkiye sınırlarını aşıp yurtdışında 

da birçok organizasyon üstlendiğini görüyoruz. İnside 
Flowers&Events olarak yurtdışında yaptığınız çalışmalar var 
mı? Bu konudaki hedeflerinizi 
bizlerle paylaşabilir misiniz? 
Açıldığımız günden itibaren farklı ülkelerde organizasyonlar düzenlemeye 
başladık. Çok talep var ve bunları 
değerlendiriyoruz. Dünya çapında 
işler yaptığımızı düşünüyorum ve tabi 
ki her zaman hedeflerimizden biri 
globalleşmek. 


2017 yılı firmanız adına nasıl 
geçti ve 2017 yılında imza attığınız en özel organizasyonlardan 
örnekler verebilir misiniz? 

Hepsi çok özel ve eşsizdi bana 

göre. Birkaç tanesini adlandırmam 
gerekirse Venedik'te gerçekleştirdiğimiz Venedik konseptli düğünümüz 
gerçekten hayal gibiydi. 2017'de 
Fransız bahçeleri konseptinde bir 
düğünümüz oldu o da nefes kesiciydi. Birde 1.500 kişilik çok özverili 
bir düğünümüz oldu. Tam bir peri 
masalı havasında gerçekleşti. Böyle 
sorunca ne kadar zormuş birbirinden 
ayırmak! Hepsi ayrı güzel, hepsi 
eşsizdi bana kalırsa. 


“TEMAYI SADECE BEĞENİLEN 
BİR KONU DEĞİL, YAŞANMIŞ- 
LIKLARA ODAKLI YAPMAYI 
TERCİH EDİYORUZ” 


Bir düğün organizasyonunu 
tasarlarken karar aşamasından 
uygulamaya kadar nasıl bir 
prosedür ve süreç uyguluyorsunuz? 

Öncelikle çiftimizle görüşüp, onların 
düşüncelerini, aşk hikayelerini 
dinliyoruz. Temayı sadece beğenilen bir konu değil, yaşanmışlıklara 
odaklı yapmayı tercih ediyoruz. Her 
şeyin bir hikayesi var, düğünleri 
onların hikayelerinden esinlenerek 
kurguluyoruz. Adım adım beraber 
karar veriyoruz. Tabi son dokunuşlarda kendi dünyamızı onlarınkine 
uygulayarak ortaya muhteşem bir 
eser çıkarıyoruz. 


2018 yılı organizasyonları için 
ne gibi temalar ön görüyorsunuz? İşinizin önemli bir parçası 
olan çiçekler için 2018 yılı nasıl 
bir yıl olacak? 

Dekorasyonda olduğu gibi bu yıl 
rose gold, bakır tonları hâkim olacak. 
Çiçeklerde de bu renkleri görmeye 
başladık. Şakayık güller mesela vazgeçilmez olmaya başladılar. 


“İLHAM ALMAK İÇİN DÜNYANIN 

VE TÜRKİYE'NİN FARKLI YERLE- 

RİNİ GEZEREK ÇEŞİTLİLİK SAĞ- 
LADIĞIMIZA İNANIYORUM” 


Onlarca organizasyonun altına 
imza atıyorsunuz. Peki bu kadar 
üretici bir kimliğin ilham kaynakları nelerdir? İşiniz konusunda 
kendinizi ne şekilde beslersiniz? 
Çok şanslıyım herkesin hayatta bir 
düğün hayali, bir düğünü olur, benim 
aslında yılda onlarca hayalini kurduğum 
düğünüm oluyor. İlham çok farklı bir 
olgu. Her şey ilham kaynağı olabiliyor 
insana. Ben özellikle bitkilerden, çiçeklerden ilham alıyorum. Yılda en az iki 
kere çiçeklerin ana yurdu Hollanda'ya 
gitmeye özen gösteriyorum. Yenilik 

için, ilham almak için dünyanın ve 
Türkiye'nin farklı yerlerini gezerek, farklı 
kültürler, farklı dokunuşları yerinde görerek çeşitlilik sağladığımıza inanıyorum. 


Genç yaşında başarıyı yakalamış 
bir iş kadını olarak iş hayatındaki kurallarınız nelerdir? 

Kurallara inanmıyorum. Ben sevdiğim işi 
severek, benimseyerek yapmaya inanıyorum. Bu aşk, kuralları kendi koyuyor 
aslında, disiplin veriyor, ışıltı veriyor 
insana. Ekip çok önemli. Çok şanslı 
olduğumu düşünüyorum, eşsiz insanlardan oluşan muhteşem bir ekibimiz var. 


A, 


Dr.Nüket Eroğlu ünlü modacı 
Zeynep Tosun'un kendisi için tasarladığı antik dantel kıyafetiyle 
tüm davetlileri adeta büyüledi.. 
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Dr. Nüket Eroğlu'nun Nişantaşı'ndaki yeni kliniğinin açılışı 
2017'nin son günlerine denk 
gelince açılış daveti bir yılbaşı 
kutlamasına dönüştü. Dekorasyonunun tüm detaylarıyla özel 
olarak ilgilendiği kliniğinin açılış 
davetinde ev sahipliğini üstlenen 
Dr. Nüket Eroğlu, iş, sanat ve s0syal yaşam dünyasından çok sayıda 
ünlü konuğunu canlı müzik ve 
mühteşem ikramlarıyla ağırladı. 
Açılışta konuklarına kliniğini gezdirerek en yeni uygulamalarını da 
tanıtan Dr. Nüket Eroğlu kliniğini 
gezen konuklarından “şıklık ve 
asalet" yorumlarıyla tam not aldı. 


Dr. Nüket Eroğlu yeni kliniğini Nişantaşı'nda iş, 
sanat ve sosyal yaşam dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı şık bir yılbaşı davetiyle açtı. Dr. 
Nüket Eroğlu'nu bu çok önemli ve özel gününde 
hem çalışma hem hayat arkadaşı olan ve kuşkusuz en çok heyecanlanan kişi olarak eşi Estetik ve 
Plastik Cerrah Op. Dr. Arif Eroğlu yalnız bırakmadı. Dr. Nüket Eroğlu'nun tüm detaylarıyla özel 
olarak ilgilendiği kliniği estetikteki en son teknolojik aletlerle donatılan bir uzay üssünü andırıyor. 


Eroğlu Klinik'in açılışında şıklığı ve güzelliğiyle de ilgi odağı olan Dr. Nüket 
Eroğlu, eşi Arif Eroğlu ile birlikte konuklarına kliniğini gezdirerek en son teknoloji 
uygulamalarını anlattı. Davette konuşan Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Arif 
Eroğlu, “Bu çok mutlu günümüzde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Bu açılışta her şey muhteşemdi ama en çok keyif aldığım şey 10 sene önce 
ameliyat ettiğimiz hastalarımız bu güzel günümüzde davetimize katılınca gördüm 
ki aynı fit ve güzel görünümlerini koruyabilmişler, bir hekim için bundan daha 
büyük bir mutluluk olamaz” dedi. Konuklarıyla tek tek ilgilenen ve çok heyecanlı 
olduğu her halinden belli olan Dr. Nüket Eroğlu ise “Bu muhteşem bir duygu, 
aylarca emek verdiğim her aksesuarını, her karosunu tek tek seçtiğim kliniğim 
bugün tüm sevenlerimden tam not aldı, çok emek verdim gerçekten ama değdi. 
Bugün benden mutlusu yoktur herhalde, Nişantaşı'na taşınmanın keyfini işte 
bugün tam anlamıyla yaşıyorum” dedi ve konuşmasını “Gelen, arayan, çiçek ve 
hediyeleriyle benim yanımda olan tüm hasta, dost ve meslektaş çevreme teşekkür 
ederim” diyerek sonlandırdı. Kliniğindeki çalışanlarıyla poz vermeyi de ihmal 
etmeyen Dr. Nüket Eroğlu ve Op. Dr. Arif Eroğlu, çalışanlarının adlarına özel 
yaptırdığı hediyeyle de duygulandılar. Tam bir aile olan Eroğlu Klinik Nişantaşı 
açılışı gecenin geç saatlerine kadar tüm ihtişamıyla sürdü. 


ELEXUŞ, 


BİR TATİLDEN 
DAHA FAZLASI... 


Girne merkeze 10 dakika, Ercan Havalimanı'na ise 
sadece 25 dakika mesafede yer alan ve 277.000 
metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulu olan 
Elexus, sunduğu ayrıcalıklarıyla 9 ay boyunca 
konuklarına eşsiz bir tatilin kapılarını aralıyor. 


Elexus Hotel, Kıbrıs'ın benzersiz doğasında, yılın dokuz ayı boyunca güneşli, harika 
bir tatil için kusursuz bir alternatif. Girne merkeze 10 dakika, Ercan Havalimanı'na 
ise sadece 25 dakika mesafede yer alan Elexus Hotel, kurulduğu 277.000 metrekare 
alanın her köşesinde konuklarına eşsiz bir tatil yaşatmak üzere tasarlanmış. 


Standart odalardan 74 metrekarelik “Family Room”lara... “Corner Suit”ten 286 metrekarelik “Presidential Elexus Suit”e kadar 12 farklı konaklama seçeneği ile Elexus, 
misafirlerinin çeşitli taleplerine cevap verebilecek kapasiteye sahip bir tesis. 


Kıbrıs turizmine Extended Full Board Plus konsepti ile yepyeni ve çok farklı bir tam 
pansiyon anlayışı getiren Elexus, konuklarına ana restoranda günde 3 kez özenle 
hazırlanan zengin açık büfelerde, nefis yemekleri tamamen ücretsiz sunarken, yine 
otelin ikramı olan bol seçenekli alkollü veya alkolsüz içkiler ile konuklar en güzel 
şekilde ağırlanıyor. Beş çaylarında ise belirlenen saat dilimleri içinde zengin pastane 
ürünleri ve içecekler ikram ediliyor. Elexus Hotel Mini Club'da, 4-12 yaş arasındaki 
çocuklara gün boyunca tüm yiyecek ve içecekler ücretsiz olarak sunuluyor. 


Eİ KLass 


Lezzet Tutkunlarına Özel 


Elexus Hotel, 5 adet Ala Carte restoranı ile her damak tadı ve zevke hitap 
edecek geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Elexus Hotel'de bu restoranların 
haricinde açık ve kapalı alanlarda hizmet veren toplam 8 adet bar bulunmakta 
olup, bunların içinde eğlenmek isteyen konuklar için ayrı dinlenmek isteyen 
misafirler için ayrı özel tasarımlı mekanlar mevcut. 


Eğlencenin En Güzeli 


Elexus'ta her yaş grubuna hitap edecek eğlenceli faaliyetler gün boyu sürüyor. 
Çocuklar için Mini Club, yetişkinler ve 12-17 yaş grubu gençler için özel aktiviteler, basketbol, tenis, parkur oyunları, beach volley, trambolin, dart, yoga ve sayısız 
spor faaliyetleri konaklamaya dahil olarak sunuluyor. Ayrıca bowling, arcade 
oyunları, elektronik oyunlar ve bilardo ücretli olarak oynanabiliyor. Konuklar, 
tatilleri boyunca gündüz spor aktiviteleri ve belirli mekânlarda animasyon, şov ve 
eğlence faaliyetleri ile günlerini dolu dolu yaşayabiliyor. Ayrıca özel mekanlarda, 
dünyaca ünlü DJ performansları, canlı müzik dinletileri, caz geceleri, sahne şovları ve büyüleyici dans gösterileriyle dolu, renkli Elexus geceleri yaşanıyor. 


ACE OF M.I.CE 2017 AKDENİZ-KIBRIS BÖLGESİ 
EN İYİ TOPLANTI OTELİ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ 


Elexus Hotel, muhteşem bir tatil merkezi olmasının yanı sıra kongre turizminde de iddiasını kanıtlıyor. Elexus'un kapsamlı ve geniş organizasyonlar 
için hazırlanan 7500 m2 toplam alana sahip kongre merkezi, ev sahipliği 
yaptığı tüm etkinlikleri başarıyla tamamlamış olup, ACE OF M.I.C.E 2017 
Akdeniz-Kıbrıs Bölgesi, En İyi Toplantı Oteli Ödülü'nün sahibi oldu. 


Zoya Spa & Weliness 


4.500 metrekarelik alanda verdiği hizmetleri ve sıra dışı tasarımı ile Elexus Zoya Spa & 
Wellness'ta her tür masaj, cilt ve güzellik bakımları, detoks paketleri ve misafir talebi 
doğrultusunda oluşturulacak kişiye özel kürler uygulanıyor. Özel olarak tasarlanmış, 
kendi içinde jakuzili terası ve hamamı olan VIP masaj odaları, deniz manzaralı masaj 
odaları, terapi odaları, 2 adet hamamı, fitness center'ı, sauna ve buhar odası bulunuyor. 


Ayrıca otelden ayrı bir alanda casino olarak kurulan ve Kıbrıs'ın en büyük canlı oyun ve slot parkuruna ev sahipliği yapan 7.500 m2'lik Elexus Casino, misafirlerini görsel şovları ve zengin oyun seçenekleriyle ağırlıyor. Elexus 
Casino'da, her biri son teknoloji ürünü premium oyun ekipmanları kullanılıyor. 


2 (0) * akle 
Hamdi Akın tarafından 1976 yılında kurulan ve yıllar geçtikçe 
Türkiye'nin en büyük yatırım 
gruplarından biri haline gelen 
Akfen Holding, kuruluşunun 
41'nci yılını 'Akfenli Yıllar” adını verdiği muhteşem konserle 

dl Muhteşem gecede en) 

isahipliği yapan Hamdi Akın 
konuklarını kızı Pelin Akın 

Özalp ve damadı Cem Baver 

Özalp ile oğlu Selim Akın ve 

gelini Dilara Akın ile birlikte 

karşıladı. 


Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen 
Holding, 41'nci kuruluş yıldönümünde önemli bir 
etkinliğe imza attı. Temelleri 1976 yılında atılan 
Akfen, yeni yaşını İstanbul'daki Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve 'Akfenli Yıllar” adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir 
Atakoğlu'nun orkestra şefliğini üstlendiği “Akfenli 
Yıllar konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, 
Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi 
paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına eşlik eden ve 
konser süresince sahnede kalan sanatçılar, konsere 
katılan iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından binlerce konuğa keyifli anlar yaşattılar. Konserde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi 
önüne kurulan ve Akfen Holding'in 41 yılını temsil 
eden 'Akfenli Yıllar Odaları”, davetlilerin yoğun 
ilgisini çekti. Dört farklı ofis alanı olarak tasarlanan 
odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı 


Hamdi Akın'ın bire bir çalışma ofislerini yansıtmasına özen gösterildi. Dönemlerin televizyonlarında 
ise o yıllarda Akfen'in hayata geçirdiği projelerin 
görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların 
içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih 
odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve 
tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin 
karşısına çıktılar. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren 
tiyatrocu Akın'lar, davetlilerle kart alışverişi de 
yaptılar. Konser öncesinde kısa bir açılış konuşması 
yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın, Akfen Holding'in kurulduğu günden 
bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye 
ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin 
refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. 
Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam 
edeceklerini ifade etti. 


ŞileKumbaba'da 
MERCANKOÖŞK ğ 


EVLERİ 


Kumbaba Mah. Arı Sokak 


ORGE 
No:28 34980 Şile/İstanbul 


SATIŞ İRTİBAT 
TEL: 9021645732 63 ELEKTRİK TAAHHÜT 
FAX: 490216457 32 67 
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Cem - Derin Mermerci Aydın 


Derin Mermerci-Cem Aydın çifti Akfenli Yıllar gecesine katılarak Fahir 


Demet Sabancı Çetindoğan 


Atakoğlu'nun yönetimindeki orkestra 
ve ünlü sanatçılar Sertab Erener, 
Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi'nin 
ses performansı eşliğinde müzik dolu 
bir gecede geçmişe yolculuk yaptı. 


Işıl - Rüştü Reçber 


Fulin Arıkan - Murat Aksu 


Erhan - Emine Kamışlı 


İpek Dedeman 


Zeynep - Can Köseoğlu 


PLASTİK, REKONSTRÜKTİF & ESTETİK CERRAHİ MERKEZİ 


Sağlıklı Güzellik, Güvenli Estetik! 


DEMİRKAN 
Clinic 
Ebulula Mardin Cad. No: 35 Levent, İstanbul 


Randevu için: 0212 268 20 91 
www.feritdemirkan.com 
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Özcan Tahincioğlu 
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Ayşe San - Erkut Soyak 


Davete Ayşe San ile birlikte katılan 
Soyak Holding Yönetim Kurulu Baş- 


kanı Erkut Soyak Akfen Holding'in 41. 
yılını kutlayarak yakın dostu Hamdi 
Akın'ı uzun soluklu başarılarından 

ötürü tebrik etti. 


Vedat Alaton - Seda Söğütlü 


Zeynel Abidin - Emine Erdem 


Beyhan - Egemen Bağış 


HERKES İÇİN; BAZILARINA ÖZEL 
99 EŞSİZ DAİRE. 


MARINAPARK 


marn e RESİDENCE 


Hüsamettin - Simla Beyazıt 


Roksi - İzzet Garih 


Zafer Yıldırım - Levent Kızıl 
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Aslı Ersu - Ümit - Cem Boyner 


Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem 


Boyner ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
eşi Ümit Boyner, Akfenli Yıllar adı altında gerçekleşen Akfen Hoding 41. yılı kutlamasına yakın 
dostları Aslı Ersu ile birlikte katıldılar. 


Mustafa Süzer 


Mehmet Ağar 


Jülide - Mehmet Ali Berkman 


Ayşe * Muhammet Cevahir 
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DENTALUNA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ KURUCULARINDAN DİŞ HEKİMİ ARZU ZOGUN, İMPLANT UYGULAMASININ 
GELDİĞİ SON NOKTAYI VE DİŞ KAYBINA NEDEN OLAN SEBEPLERDEN BİRİ OLAN BURUKSİZM'İ KLASS'A ANLATTI: 


izel Si Küçükkahraman 


İh Palace Kempinski İstanbul 
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“YAŞADIĞI STRESLER'SONUCUNDA 


DİŞSORUNLARINI 


EN “ÇOK EĞİTİMLİ 
VE İŞ DÜNYASINDAKİ! 


KİŞİLER YAŞIYOR” K.A 


Herhangi bir sebepten dolayı kaybedilmiş dişin yerine uygulanan implant, geçmişten bugüne gelişen teknoloji ile 
birlikte artık hastaların total dişsizlik sorunlarına dahi kısa sürede çözüm ortağı olabiliyor. Dişsizlik sorunu yaşayan kişiler ve yurtdışından gelen hastalarının bir günde yeni dişlerine kavuşmalarının büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kurucularından Diş Hekimi Arzu Zogun, hiç dişi olmayan hastalara 
da öncesinde hazırlanmış olan geçici protezlerle gülüş tasarımı ve Hollywood Smile'nin uygulanabildiğini belirtiyor. Yaşadığı stresler sonucunda diş sorunlarını en çok eğitimli ve iş dünyasındaki kişilerin yaşadığını vurgulayan 
Dt. Arzu Zogun, stresin çiğneme kaslarını gerdiğini ve bunun neticesinde de diş sıkma problemi yaşayan kişilerin 
zamanla dişlerini kaybettiklerini belirtiyor. Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kurucularından başarılı Diş Hekimi Arzu Zogun, implant uygulamasının geldiği son noktayı ve Buruksizm ve tedavisini Klass'a anlattı. 


KLASS 


Arzu Hanım, diş hekimliğinin son dönemlerde sıkça tercih ettiği implant 
uygulamasının gelişen teknoloji ile 
günümüzde geldiği son nokta nedir? 
Dişin olmadığı veya çektiğimiz dişin 
yerindeki çene kemiğine dişin kökünü 
taklit eden, titanyumdan oluşan yapay 

bir madde koyuyoruz ve buna da implant 
diyoruz. İmplant bir alt yapıdır. Onun 
üstüne de istediğimiz şekilde diş yapıyoruz. Hiç diş olmayan vakalarda da protez 
yapıyoruz. Protez, üstüne yapacağımız diş 
çeşitleri farklı. Ama implant dediğimiz şey 
altyapıdır. İmplantın geldiği son noktada 
'immediate loading” dediğimiz anında 
yükleme uygulaması yer alıyor. Eskiden hiç 
dişi olmayan bir insan geldiğinde kemiği 
uygunsa implant yapardık 3-6 ay arasında 
beklerdik. Sonra bu süre 1-2 aya indi. Şimdi beklemeye gerek kalmadı. Önden hazırladığım protezini yarın veya aynı günün 
akşamında o implantların üzerine vidalıyorum. Yani hiç dişi olmayan kişi geldiğinde 
implantlarını yaptırıp, vidalı, sabit dişini çok 
kısa sürede hazırlayıp takabiliyoruz. 


Peki, buradaki teknoloji nedir? 
İmplantın artık dokuyla entegrasyonu 
değişti. Ve aslında belki bu hep vardı. Bu 
araştırmalar sonucunda fark edildi ki anında yüklediğimiz zaman da implant ile doku 
arasındaki uyum sağlanıyor. Bu yaklaşık 
birkaç yıldır var. Ama bu bizim gibi sağlık 
turizmi yapan klinikler için inanılmaz bir 
ürün. Yani hastanın 1 haftada implantları, 
dikişi yapılır diye düşünülürken hasta geliyor implantları yapılıyor, ertesi gün dişini 
takıyoruz. Hatta dikiş almaya bile bazen 
gerek kalmıyor. Eriyen dikişler yapıyoruz 3 
gün sonra gidebiliyor. Ama benim genelde 
tercihim yine de dikişi alıp hastayı ülkesine 
öyle yollamak. O hasta isterse 3 yıl uğramasın. Sabit diş ve implantlarını kullanıyor 
olacak. Ama o bir geçici diş ise yani üzerine sabit olarak yaptığımız geçici bir diş ise 
onu bir süre sonra geldiğinde sürekli dişe 
çevirme şansımız var. Dolayısıyla hiçbir 
zaman hasta dişsiz kalmıyor. En önemlisi 
takma dişlerden kurtuluyor. Bu yöntemin 
önemli konforlarından bir tanesi bu. 


Kişinin kemik dokusu az olduğunda 
o dokuyu tedavi ediyorsunuz. Peki bu 
işlem zamanınızı almıyor mu? 
Öncelikle implant her vakaya yapılmıyor. 
Bunun yapılması için kullanılan implantlar sayısı ya 4 ya da 6 implant üzerinde 
oluyor. Mesela alt çenede arkalarda kemik 
yoktur. Ama ön bölge her zaman kemiği 
olan bir bölgedir. Oraya ben 4 tane implantımı yapıyorum. Diğer taraflara gerek 
kalmıyor. Balkon gibi dişleri uzatarak, belli 
bir matematiksel hesaplamalarla, belli bir 
açılandırmayla hastanın çiğneme yapacağı 
dişler kadar bir mesafeyi dişlendirebiliyoruz. Ama dişsiz yüzde 60 vakada rahatlıkla 
uygulanabiliyor. Yüzde 40 ise iyice kemiği 
kalmamış hastalardır. Bu hastalarda tabi ki 
önce kemik oluşturuyoruz. Kemik oluşturmamızın da belli kuralları var. Yani eğer 
oluşturduğumuz kemik belli bir orandaysa 
yine yükleme yapabiliyoruz. Önemli olan 
kemiği bile uyguladıktan sonra implantın 
primer stabilizasyon? dediğimiz ilk tutuculuğu belli bir ölçünün üzerinde ise yine aynı 
şekilde sabitleyebiliyoruz. Bu her vakaya 


uygulanmaz. Bunun için iyileşmenin iyi 
olması lazım. Öncelikle sigara içmeyen hastayı tercih ediyoruz. Hastanın en azından 1 
hafta 10 gün sigara içmemesi gerekiyor. 


“İMPLANT ARTIK ŞÜPHE BIRAKMA- 
YAN VE DAHA CESURCA UYGULANAN 
BİR YÖNTEM OLMAYA BAŞLADI” 


Sigara ne gibi zararlar oluşturuyor? 
Sigara, iyileştirmeyi geciktiren, implantın 
tutunmasına zarar veren bir şeydir. Eğer 
şeker hastalığı kontrol altına alınmamışsa, 
sigara içiliyorsa, bağışıklık sistemi düşükse 
bu hastalara implant da uygulanamıyor. 
Ama sağlık sorunu olmayan, sistemik sağlığı yerinde olan, sigara içse dahi 1 hafta 
10 gün sigara kullanmayacak vakalarda ve 
de belli bir oranda kemiği olan hastalara 
rahatlıkla implantlarını yapıp, planlayıp 
onun üzerinde vidalı dişimizi 1 gün sonra 
yapabiliyoruz. Bu yıllardır belli çeşitlerde 
yapılan bir sistem. Ama implant artık şüphe 
bırakmayan ve daha cesurca uygulanan 
bir yöntem olmaya başladı. Çünkü eskiden 


kısıtlıydı. Belli sistemlerle yapılırdı. Ama 
şimdi sınırlar genişledi. Uygun vaka sayımız 
arttı. Çünkü eskiden her vakaya yapılmazdı. Vakaların yüzde 10'una 20'sine yapılırdı. Şimdi neredeyse yüzde 60'ına yapabiliyoruz. Dolayısıyla implant zaten gelişti. 
Dişsizliğe artık kimse mahkum değil. Bu 

hiç dişi olmayan hastalara uyguladığımız 
bir yöntemdi. Ön dişleri var, arka dişleri 
yok, kemiği var, ön dişleri kırıldı ve dişlerini 
çekmek zorunda kaldığımız hastalara da 
implant yapıp diş uyguluyorduk. Dediğim 
gibi vakti olmayan hastalar için, yurtdışından gelen ve kısıtlı olarak gelen hastalar 
için, korkan hastalar için, diş hekimini çok 
fazla ziyaret etmek istemeyen hastalar için, 
genel anesteziyle yaptığımız ve bir hekim 
olarak da benim vazgeçilmez bir uygulamamdır implant. 


Dişsiz vakalara da gülüş tasarımı 
veya Hollywood Smile yapılabilir mi? 
Bu zaten yıllardır yaptığımız bir şey. Dişsiz 
vakalarda bunu en başta yapıyoruz. Yani 
hastamız geldi ve dişleri yok. Öncelikle o 
hastanın yüzüne ne yakışır ona bakıyoruz. 
Bunun için de geçici bir protez yapmak 
gerekiyor. Aslında o geçici protezi daha 


sonra vidalayacağımız protez olarak 
planlayıp tıpkı eski porselen protezler gibi yüzüne yakışacak, hiçbir 
şey engelimiz olmadan yani tutar 

mı tutmaz mı, protez oynar mı diye 
düşünmeden yüze yakışacak protezi 
önden hazırlıyoruz. Onunla tomografi ve röntgen alıyoruz. Onun altına 
koyacağımız implantları planlıyoruz. 
İmplantları yaptığımız hastaya yakışan dişi bulduktan sonra o dişi geçici 
olarak hastanın ağzına vidalıyoruz. 
Dolayısıyla dişi olmasa da o hastanın 
yüzüne yakışacak, onu daha genç 
gösterecek, daha eski yıllarındaki 
güzel dişleri gibi gösterecek protezi 
baştan yapıyoruz. İmplantı yaptıktan 
sonra onu rahatlıkla vidalayabiliyoruz. Bunu özellikle söylüyorum çünkü 
altta implant yoksa damağa göre diş 
yapardık. Biraz sınırları aştığımızda 
protez oynardı, hastanın ağzından 
düşerdi. O yüzden dişle istediğimiz 
gibi oynayamazdık ve çok iddialı 
şeyler yapamazdık. Ama şimdi öyle 
bile olsa yapıp onun altına nasılsa 
tutacak olan implantları yaptıktan 
sonra daha sabit, hastayı daha mutlu 
eden sonuçları en başta planlayarak 
rahatlıkla ilerleyebiliyoruz. 


“İMPLANT AĞRI YAPAN BİR 
CERRAHİ DEĞİLDİR” 


Çok genç yaşta dişlerini kaybedip uzun yıllar takma dişlerle 
dolaşan insanlar var. O kişilerin 
kemikleri erimiş oluyor mu? 
Çoğunlukla erimiş oluyor ama her 
zaman bir miktar implant yapmak 

için kemik vardır. Yoksa da biz ilave 
kemiklerle var olan kemikten destek 
alıyoruz. Titanyum alerjik bünyelerde 
de çok fazla alerji oluşturmuyor. Sadece dediğim gibi sistemik iyileşme problemi varsa o zaman sorun olabiliyor. 
En çok zorlandığımız başka bir vaka 
da hasta 35-40 yaşında veya orta yaş 
ama diş eti problemi dolayısıyla bütün 
dişleri sallanıyor ve çekilmesi gerekiyor. Ama kimse hiçbir yaşta dişlerinin 
hepsinin çekilmesine hazır olamaz. 
Hele genç ve orta yaşlarda buna kimse hazır olamaz. İmplant bu vakalarda 
bize çok büyük kurtarıcı oluyor. Aynı 
seansta hastanın dişini çekiyoruz. En 
başta hastanın kendi orijinal dişleriyle aldığımız ölçü üzerinden orijinal 


dişlerine uygun bir protez hazırlıyoruz. 
Hastanın aynı seansta cerrahi günü 
dişlerini çekip implantlarını yapıp 
hazırladığımız protezleri bunun üzerine 
vidalayabiliyoruz. Anestezi altında 
olduğu için hasta ağrı hissetmiyor. 
Hastalarımız genellikle diş çekiminden 
ağrı duyarlar. İmplant ağrı yapan 

bir cerrahi değildir. Diş çekimi ağrısı 
olur. Ama zaten operasyon sonrası 
ağrı kesici, antibiyotik uygulamasıyla 
hastanın o ağrısı dindirilebilir. Hasta 
birkaç gün daha sıvı ile beslenebilir 
ama o zor geçecek günleri ağrı kesici 
ve antibiyotiklerle çok daha kolay 
atlatıyor. Yani bu tedaviden geçen 
hastalara bir daha sorduğumuzda 
yine aynı şeyi yaptırırdım diyorlar. 

Ve genellikle o hastalar aynı şekilde 
bizlere hasta yollarlar. Hani hekim- 
den değil çekenden sor derler ya ben 
bunu teknik olarak anlatıyorum ama 


. 


hastalarımız yaşayan kişiler oldukları 
için onların anlattıkları daha önemli 
oluyor. Biz de onlardan bir televizyon 
programı için dinledik. Bizim için çok 
güzel şeyler söylemişlerdi. Hiçbir şey 
kolay değildir ama sonuçta ulaşacağımız şey hayal ettiğimiz bir şey ise o 
süreç çok daha kolay geçer. 


“İŞ DÜNYASININ VE TOPLUMUN 
EN BÜYÜK SORUNU BURUKSİZM” 


Peki, bunca yıllık hekimlik 
tecrübenize bakarak bir değerlendirme yapmanızı istersek; en 
çok toplumun hangi kesimi diş 
sorunları veya diş kaybı yaşıyor? 
Size çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim; 
eğitim düzeyi yüksek ve iş dünyasında 
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olan insanlar daha çok diş sorunu 
yaşıyorlar. Çünkü öncelikle çok ciddi 
diş sıkıyorlar. Şu anda iş dünyasının ve toplumun en büyük sorunu 
“buruksizm? yani diş sıkma problemidir. Ve toplumun 90'ında maalesef 
diş sıkma problemi var. Çünkü baş, 
boyun ağrıları, migrenle karışan baş 
ve yüz ağrılarının hepsi diş sıkmaktan 
kaynaklanıyor. Eklem ağrıları, yemek 
yerken çıkan eklem sesleri, esnerken 
takılan çeneler... Bütün bunlar diş sıkma ve sonrasında geriye dönüşümsüz 
olan sorunun belirtileridir. Diş sıkma- 
nın tek sebebi strestir. Sabah yorgun 
uyanır insanlar. Zaten sürekli çene ve 
yüz kasları ağrır. Bunu bazen sinüzitle, 
bazen migrenle, bazen strese bağlı baş 
ağrısıyla karıştırırlar. Hatta diş ağrısıyla 
karıştırırlar. Hatta dişi ağrıyor diye 
kanal, kanal geçmeyince dişi çektiren 
hastalar dahi var. Bir dişini çektirdi 
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“Diş tedavisi dediğimiz zaman sadece çürü 


diş tedavisi veya eksik dişi yerine koymak 
gibi düşünmemek lazım. Diş sorunlarıyla bel 
| ağrısı yapacak kadar tüm sistemi etkileyen 
çok kilit belli şeyler vardır. Diş sorunlarını © 
kompleks bir sistem olarak düşünüp bütün 
olarak en baştan planlamak gerekir.” © 


ve geçmedi diye ikinci dişini çektirenler var. Ama 
aslında sorunun tamamen diş sıkmaya bağlı kas 
ağrısı olduğu daha sonra fark eden hastalar da var. 
Buruksizm'in sebebi stres. Aslında çözümü eskiden 
beri herkesin bildiği bir şey vardır. Diş sıkıyorsan 
gece plağı yani gece koruyucusu takılan bir ağızlık. 
Onu kullanacaksın ama onu bir kere herkes kullanamıyor. Ve tek başına yeterince etkili değil. Onun 
için belli yöntemler var. Yoga yapan hastalarım ben 
bunu yoga ile halledebiliyorum diyorlar. Tabi ki 
odaklanırlarsa mutlaka hallederler. Ama o bile tek 
başına etkili değil. Biz çiğneme kaslarına maseter 
ve temporal kas diyoruz. Bunlara botoks uyguluyoruz. Botoks aslında estetikten önce fizik tedavide 
uygulanmış bir yöntem. Günümüzde migrende dahi 
uygulanıyor. Çene kası çok sıkan hastalarda tıpkı 
body yapmış insanın vücut kasları gibi çok sert olur, 
taş gibi olur. Hatta gelişip estetik olarak bile daha 
geniş ve köşeli bir yüz görüntüsüne sebep olur. 


Botoks uygulamasıyla o bölgede nasıl bir 
oluşum oluyor? 

Botoks uygulamasıyla hem genişleyen yüzün daha 
dar gözükmesine yardımcı olabiliyoruz hem de aslında bizim asli amacımız olan oradaki kasın olması 
gereken güçte kasılmasını sağlayabiliyoruz. Çok 
güçlü olan kas dişi de aşındırır. Çünkü bu hastalar 
olması gerekenden daha güçlü çiğnerler. Benim 
hastalarımın neredeyse yüzde 90'ı diş sıkıyor, yüzde 
55-60'ı dişlere zarar verecek boyutta. Kesinlikle çok 
ciddi oranda botoks uyguladığım hastalarım var. 


Ama botoksu tek başına uygulamıyoruz. Botoks geçici bir şey. O kas 6 ay sonra eski gücüne kavuşuyor. 
Ama hazır sersemlemiş olan kası uzatmak adına o 
seanstan itibaren gece plağı dediğimiz plağı birlikte 
kullanmak lazım. Kası rahatlatıp uzasın diye de gece 
plağıyla o kası uzatıyoruz. Bütün bunlar sadece tek 
başına da hallolmuyor maalesef. Çünkü sen bugün 
diş sıkmış olmuyorsun. Aslında sen yıllardır diş 
sıkıyorsun ve diş sıktığın için ve dişler birbirine sürttüğü için madde kaybetmiş oluyor. Daha kısa dişler 
oluyor. Çünkü aslında orijinalimizde eklemin duruşu 
ve çene ilişkilerimiz orijinaline uygun. Biz orijinaline 
uygun yani ilk gençlik dönemlerine ait o yüksekliğe 
kavuşma çabasında olmalıyız. Bunun içinde dişlerde 
hiçbir kaplama yoksa dişlerin üzerine dolgularla 
bunu yükseltebiliyoruz. Dişlerde kaplama yapılacaksa kaplamaları bir tık yüksek yapıyoruz. Yani 1-2 
mikronla bazen 1 mm'ye kadar arka dişleri yükselttiğimizde çok ciddi farklar oluyor. Çok daha fazla 
madde kaybetmiş hastalarımız da oluyor. Onlar da 
neredeyse kişiden kişiye değişse de 2-3 mm'ye kadar 
çıktığımız vakalar var. İmplant vakalarında mutlaka 
iki çene arasındaki orijinal mesafeyi yakalamaya 
çalışırız. Onun için önden hazırlık her zaman önemlidir. Orijinal mesafe belli kriterlere göre, oranlara 
göre buluruz. Ama belli referanslarımız vardır. Bunu 
yaptığımız zaman hastanın hem çenesi rahatlar hem 
eklem rahatlar hem baş ağrısı, boyun ağrısı rahatlar. 
Ama bu 1 günde olmaz. Çünkü yıkım bir günde 
olmadığı için yapım da bir günde olmaz. Bazen 6 ayı 
alan vakalarımız var. Yani aslında diş tedavisi dedi- 


ğimiz zaman sadece çürük diş tedavisi veya eksik dişi 
yerine koymak gibi düşünmemek lazım. Diş sorunlarıyla bel ağrısı yapacak kadar tüm sistemi etkileyen 
çok kilit belli şeyler vardır. Diş sorunlarını kompleks 
bir sistem olarak düşünüp bütün olarak en baştan 
planlamak gerekir. Bir de o kişinin gerçek sorunu 
nedir? Bilmez ki estetik zanneder, yaşlı görünüyorum 
zanneder, dişlerim görünmüyor zanneder veya tek 
taraflı çiğniyorum ağrım var diye düşünür. Bütün 
bunları değerlendirdiğimiz zaman o hastanın tüm 
ihtiyaçlarına cevap vermek lazım. O zaman insanlar 
zaten rahatlayıp uzun yıllar hem estetik olarak hem 
fonksiyonel olarak hem görüntü olarak hem de zaten 
günlük yaşam kalitesi olarak çok daha yükselmiş 

bir motivasyonla hayata devam eder. Çünkü bazen 
küçük bir ağrı bile tüm hayatımızı zehir edebilir. 


CRM Medya'nın organize ettiği ve Google Partners desteğiyle bu yıl 
ikinci kez düzenlenen Antalya Dijital Zirvesi, 550 otel profesyonelinin 
katılımıyla gerçekleşti. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer'in 

ev sahipliğinde Antalya Su Otel'de düzenlenen zirvede, dijital reklam sektörünün duayenleri ile otel profesyonelleri bir araya gelerek 
otelcilik sektöründe dijital kanallara nasıl satış yapılabileceği konusu 

masaya yatırıldı. 


Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve diplomatik gücü olan 
turizm sektörünün dijital dünyaya yansımasını konuşmak 
için bu yıl ikinci kez düzenlenen Antalya Dijital Zirvesi, 
550 otel profesyonelinin katılımıyla Antalya Su Otel'de 
düzenlendi. Yazar ve Seslendirme Sanatçısı Yekta Kopan 
moderatörlüğünde gerçekleşen zirve, CRM Medya tarafından Google Partners desteğiyle düzenlendi. Zirvede 
dijitalin yükselişi ile beraber otelcilik sektöründe dijital 
kanallara nasıl satış yapılabileceğinin detayları konuklara 
aktarıldı. Antalya Dijital Zirvesi'ne ev sahipliği yapan CRM 
Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, turizmde yeni satış 
kanalı “dijital pazarlama konu başlığıyla bir konuşma 
yaparken, CRM Medya'nın turizm sektörüne özel sunduğu 
360 derece medya çözümleriyle turizm alanında yakaladığı başarının sırrını da zirve ziyaretçilerle paylaştı. Program 
kapsamında ayrıca; Google Turizm & Finans Sektör Lideri Sencer Kutluğ, Facebook Türkiye Ajans Partneri Ahmet 
Uğur Yılmaz, İçil Danışmanlık'ın kurucusu Mustafa İçil, 
ekranların sevilen ismi Ceyhun Yılmaz, dijital sektörün 
önde gelen isimlerinden Devrim Ekmekçi, Ligatus Türkiye 
Ülke Müdürü Emre Faks, Ods Danışmanlık Genel Müdürü 
Okan Seçkin ve kendine has tarzı, yönetim anlayışı ve 
yenilikçi bakış açısıyla uçan müdür lakabıyla tanınan 
Mehmet Biçer'in yanı sıra bilişim ve teknoloji alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan ve sektörün duayen isimlerinden 
Serdar Kuzuloğlu da bilişim sektörü ile ilgili değerlendirmelerini dinleyiciler ile paylaştı. Başak E. Amanat, Serdar 
Sarıl ve Ali Özdemir ise gerçekleştirdikleri özel oturumda 
izleyicilere sektör deneyimlerini aktardılar. 
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“Turizm sektörünü dijital ile güçlendirmeliyiz” 

Zirve kapsamında “dijital pazarlama” konu başlığıyla katılımcılara seslenen 
CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “Gençlik yıllarımda 1998 yılında 
komilik ile başlayan turizm serüvenimi 2009 yılında Otel müdürlüğü noktasında bırakarak sonlandırdım, dolayısı ile sektörün içinden biriyim. Sonrasında 
bu sektörü bırakıp dijital alana yöneldim. Ancak şunu görüyorum ki artık 
turizm sektöründe herkes aynı şeyi yapıyor. Biraz bunu değiştirmemiz gerektiğini düşündük ve medya sektöründe İstanbul'da ilk üçte olan bir şirket olarak 
tekrardan turizme bir dönüş yaptık. Antalya'ya ofis açarak otellere farklı bir 
satış pazarlama çözümü sunduk. Partnerlerimiz için “Siz hiçbir şey harcamayın, 
risk almayın, biz sizin adınıza web sitenizi yeniden tasarlayıp güncelleyelim ve 
reklam yapalım. Trafiğini yönetelim ve canlı telefon çağrılarına da biz karşılık 
verelim. Satış yapalım ve sattığımızın üzerinden bir kazanç elde edelim” şeklinde bütünleşik ve 360 derece bir hizmet modeli geliştirdik. Bu modelin sektörü 
çok geliştireceğine inanıyoruz. Bir noktadan sonra otelciler bu refleksi kazandıktan sonra kendileri de bu süreci yürütmeye başlayacaklar. Buna “turizmde 
dijital dönüşümün başlangıç noktası” diyebiliriz” dedi. Geçtiğimiz Şubat ayında 
Antalya'da gerçekleştirilen ilk zirve sonrasında büyük bir etkileşim yakaladıklarının altını çizen Becer, “Bu etkinlikler devam ettikçe turizm sektörü daha da 
gelişecek. Temel çıkış noktamız şu ki “ekmek yediğimiz pazarı güçlendirmeliyiz, 
bilgilendirmeliyiz”. İnsanlar çıkarlarının tek bir yol olduğunu değil bunun alternatiflerinin de olduğunu görsünler ve bilsinler istedik. Tanıtım her alanda şart. 
Ancak artık yalnızca devletten ya da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bizi 
tanıtın gibi bir beklentiye girmek çok yanlış. Her tesis kendi tanıtımını kendisi 
yapabilir ve buna bir bütçe ayırabilirse, o zaman bu ülke daha çok kalkınacaktır. Ülkedeki binlerce tesisin bir reklam bütçesi olduğunu düşünün yurt içinde 
ya da yurt dışında hepsi ülkeyi tanıtan Türk bayrağının olduğu bir reklam 
yaptığını düşünün asıl kalkınma bundan sonra gerçekleşecektir. Buna bir 
reklam hareketi ya da turizmde diriliş hareketi” diyebiliriz. Çünkü özellikle yurt 
içinde ilk defa tatil refleksi oluşan çok büyük bir kitle var. Ben şunu diyenlerle 
o kadar çok karşılaştım ki; “herkes tatile gidiyor biz de bir tatil yapalım. Bir tatil 
kaç para” diye arayanların sayısı o kadar fazla ki yurtiçinde de bir tatil kültürü 
oluşmaya başladı. Her yıl üstüne katlanarak gideceği için bunu aslında nasıl 
tabana yayarız ve oteller kendi pazarlamasını oluşturup bu kitleye nasıl ulaşır 
tüm alt yapımız ve çalışmalarımız bu durumu geliştirmek üzeredir” dedi. 


“Türkiye'de reklama daha çok yatırım yapılmalı” 
Sunumunda Türkiye reklam sektörünün rakamlarında da bahseden CRM 
Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, dünyada 559 milyar dolar reklam 
yatırımı olduğunu ve sıralamada ABD'nin 180 milyar dolar ile başı çektiğini, 
Çin'in 63,8 milyar dolar ile ikinci sırada olduğunu ve Türkiye'nin ise yalnızca 
1,8 milyar dolar reklam yatırımı olduğunu söyledi. 
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İnstagram hacisabanci 
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Aliye Te Sart hare Abir 
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arcanaliyildirim 1907, berrinokcu ve 11.614 diğer kişi 
beğendi 
hacisabanci Kitap mi okusam film mi 
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hacisabanci 
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sekiz71, orçanaliyildirim.1907 ve 2.319 diğer kişi beğen 
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İ8kiz71, aslisen 1907 ve 10.536 diğer kişi beğendi 
Mecisabanci Miami bound 
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Mayo ercanaliyildirim.1907 ve 9.683 diğer kişi 
hacisabanci #karaxöy 
Fotoğraf Gi) « rae ğ | 
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hacisabanci 
Karaköy OklTovn 


İş dünyasının genç temsilcilerinden olan ve başarılı 
çalışmaların altına imza atan 
Hacı Sabancı sosyal medya 
hesabından daha çok gezip 
gördüğü yerlerin fotoğraflarını paylaşıyor. Bir ay içerisinde bir kuş gibi dünyanın 


4 e pek çok farklı noktasına gidip 
ay tatil yapabilen Hacı Sabancı 
| e aa için belli ki seyahat etmek 
eke ipete en büyük hobi arasında yer 
. 6 alıyor. 
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sekiz 71, erconaliyildirim 1007 ve 5 415 diğer bayi Değeri 
hacisabanci Bu tras tahil rm sarki gin var ği? 
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Son zamanlarda ciddi bir şekilde kilo veren ve sağlıklı 
yaşam tarzını kendine ilke edinen Hacı Sabancı kimi zaman 
sosyal medya hesabından spor yaparken ve sağlıklı yiyecekler tüketirken kimi zaman da bu durumla tamamen çelişen 
fotoğraflar paylaşarak takipçilerine gülümsüyor. 
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“Mükemmel burun yoktur enkesine göre daha güzel 
Burun vardır" ÖF$ iğ 
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Instagram profilinin hikaye bölümünde 
kimi zaman yaptığı burun operasyonlarına da değinen Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik 
Sağun, kısa sürede istedikleri buruna 
sahip olan hastalarıyla birlikte çektirdiği 
ve başarmanın mutluluğuyla gülümsedikleri fotoğrafları sık sık takipçileriyle 


paylaşıyor. 


İ 


Mesleki tecrübelerinin yanı sıra teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ederek hastalarına 
estetik anlamında elde edecekleri sonucu 
özellikle burun ameliyatları öncesinde 
kullandığı teknoloji sayesinde kendilerine 
gösterme yetisine sahip olan Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Faik Sağun sosyal medyayı aktif olarak kullanan 
hekimler arasında yer alıyor. Sosyal yaşamının 
yanı sıra hastalarıyla birlikte çekildiği 
fotoğrafları “yrd.doc.dr.omerfaiksagun” adlı 
Instagram hesabından paylaşan Dr. Sağun'un 
profili oldukça rağbet görüyor. 


Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan ve hemen hemen takımının her maçına gidip destek veren ünlü hekim, Beşiktaşlı futbolcular ve takımın beyni olan 
ünlü antrenör Şenol Güneş ile de çekildiği fotoğraflarını sosyal medya 
hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Hatta Yrd. Doç. Dr. Ömer 
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p yrd.doc dr.omerfalksagun 
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404 beğenme 
yrd.doc.dr.omertaiksagun #8 Güzel burunlar, güzel 
gözlere daha çok yakışıyor ... 
— Beautiful nose goes well with pretty eyes a 
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Faik Sağun'un Beşiktaş taraftarı olan hastaları da kendisine kontrol için 
geldiğinde Beşiktaş formaları giymeyi tercih ediyorlar. Bunu da yine ünlü 


doktorun instagram hesabından paylaşımlarından görebiliyoruz. 


Ki Gönderi G N 
Üstlendiği ameliyatlarda elde 
ettiği başarıların 
yanı sıra kendisini 
sosyal yaşam 
dünyasındaki 
renkli kimliği 

ile de tanıdığımız Yrd. Doç. 

Dr. Ömer Faik 
Sağun, yoğun iş 
yaşamından fırsat 
buldukça katıldığı 
davetlerle ilgili 
paylaşımlarını 
Instagram hesabından takipçilerine sunuyor. 
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Kendine ayırdığı 
zamanları ailesiyle geçiren ve 

kısa seyahatlerle değerlendiren 
ünlü hekim 
zaman zaman 
bu anlarından 
da fotoğrafları 
takipçileriyle 
paylaşıyor. 
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Yoğun iş yaşamını keyfe dönüştürmeyi başaran isimler 
arasında yer alan Acun Ilıcalı 
dünyanın bir ucundan bir 
ucuna işleri için koşuşturuyor ama paylaştığı fotoğraflar ile ne kadar da keyifli bir 
iş yapıyor düşüncesi yaratıyor. Birçok kişinin yaşamını 
özenir derecede takip ettiği 

ç Acunllıcalı, sosyal medya hesaplarından genelde sevdiği 

i kişilerle çekildiği fotoğrafları 

© paylaşıyor. Bunların başında 
ise güzel kızları ve eşi Şeyma 
Subaşı yer alıyor. 
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Şu sıralar 
Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında 
mekik dokuyan 
ve dinlenmek 
içinde Maimi'ye 
giden Acun 
lucalı tutkunu 
olduğu moto- 


İ İ 05.760 diğer kişi 
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Ibrahimarmed 


New York Nere York 


İBRAHİM YILMAZ 
İnstagram ibrahimarmed 


ARMED Güvenlik Sistemleri Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı 
İbrahim Yılmaz sosyal medyayı aktif 
kullanan iş adamları arasında yer alıyor. 
(dibrahimarmed adlı Instagram hesabı 


£ Fotoğraf 


İş hayatındaki başarılarının yanı sıra güvenlik 
konusunda da ciddi bir 
yol gösterici olan ünlü 
işadamı hem iş hayatındaki 
başarılarıyla hem de kişileri güvenlik konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla 
sıkça medyada yer alıyor. 
Yazılı ve görsel medyada 
sıkça çıkan haberlerini ve 
röportajlarını Instagram 
takipçileriyle paylaşan 
ünlü iş adamı, başarı 
odaklı iş yaşamıyla hem 
gençlere örnek oluyor hem 
de güzel bir başarı hikayesi 
örneği sunuyor. 


genellikle hem sosyal yaşamıyla ilgili 
renkli anlarını hem de iş hayatıyla ilgili 


üzerinden paylaşımlar yapan genç 
ve başarılı iş adamı; sosyal medyayı 


LOT 


2.155 beğenme 


drahimarmed öscem gürsel yinede be istanbul degil -))) 


başarılarını paylaştığı bir platform 
olarak kullanıyor. 
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İş hayatındaki girişimci ruhu ve başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal yaşam dünyasındaki 
renkli ve duyarlı halleriyle objektiflerimize sık sık konuk olan İbrahim Yılmaz İnstagram hesabında sosyal yaşamından sıkça anılar paylaşıyor. Sosyal yaşamında birçok davete katılan 
ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek veren ünlü iş adamı bu özel anlarından en 
güzel kareleri sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 


İbrahim Yılmaz, iş 
ve sosyal yaşamındaki yoğunluğuna 
zaman zaman 
yaptığı seyahatlerle esler veriyor. 
Dünyanın pek çok 
ülkesini gezerek 
anılarını sosyal 
medya hesabından 
paylaşan Yılmaz 
2017 yılının son 
ayını Amerika seyahatiyle taçlandırdı. 


Her zaman şık olmaya özen 
gösteren ve bunu da sağlıklı 
yaşam tarzıyla destekleyen 
İbrahim Yılmaz için spor 
olmazsa olmazları arasında 
yer alıyor. Genç ve başarılı 
işadamı özel eğitmenlerin 
kendisine hazırladığı programlar eşliğinde form tutuyor 
ve spora dair en keyif aldığı 
anları Instagram hesabından 
takipçileriyle paylaşıyor. 
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Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı “Arif V 216” filminin ekibi 
kostümlü yılbaşı partisi ile 1969 yılına girdi. Nu Look ve Fikirsanat ev sahipliğinde gerçekleşen partiye tüm 
film ekibinin yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 


İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü 
isimlerinden Esra-Raif Dinçkök çifti 
ile Elif Dürüst gecenin en dikkat çeken 
isimleri arasında yer alıyordu. Gece 
için tercih ettikleri kostümlerle göz 
dolduran ünlü isimler geç saatlere kadar eğlenerek keyifli anlar geçirdiler. 


Elif Dürüst - Raif Dinçkök * Ardan Özmenoğlu - Esra Dinçkök 


Arif V 216 film ekibi kostümlü yılbaşı 
partisi ile 1969 yılına girdi. Nu Look ve 
Fikirsanat ev sahipliğinde gerçekleşen 


Çorumlu, Ahu Yağtu, Mert Fırat, İskender 
Paydaş ve Muzaffer Yıldırım gibi isimlerin 
yanı sıra Elçin Sangu, Nil Karaibrahimgil, 


sanat ve sosyal yaşam dünyasından bir- Özilhan, Esra-Raif Dinçkök, Güliz Ayla, 
çok isim katıldı. Büyük bir bölümü 1969 Ece Önen, Hakan Öztürk, Esin Maraşlı- 
yılında geçen Arif V 216'ya vurgu yapan oğlu, Umut Eker-Selin Türkmen, Kubilay 
partideki tüm davetliler, o yıla ait kos- Aka, İzzet Öz, Kamil Güler'in de buluntümlerle geceye katıldı. Partinin teması duğu pek çok isim yer aldı. DJ Aksak, e 
senaryoya göre filmin büyük bir bölümü- O Barış K ve Kozmonot'un DJ kabinine yakından ilgilendi. Yılmaz, 
nün de geçtiği 1969 yılına göre organize geçtiği gecede, filmde de yer alan şarkılar film ekibiyle ve yakın dostedildi. Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat Duygu Soylu tarafından seslendirildi. larıyla gecenin ilerleyen 
yapımcılığında, Arçelik ana sponsorlu- Partide saatler 12'yi gösterdiğinde bir saatlerine kadar eğlendi. 
ğunda vizyona girecek olan filmin yılbaşı yılbaşı geleneği olarak oryantal sahneye Filmin diğer başrol Oyun 
partisine Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda çıktı. Oryantal Didem danslarıyla yeni yıl cusu olan Ozan Güven gen 
Bakan, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Çağlar coşkusunu konuklarla paylaştı. gecede en çok eğlenen 


isimlerden birisiydi. 
KLASS 


partiye tüm film ekibinin yanı sıra iş, Elif Boyner, Elif Dürüst, Yasemin-İzzet Ç 
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ilmin senaristi ve başrol 
oyuncusu Cem Yılmaz, 
partiye gelen davetlilerle 


Gem Yılmaz 


Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
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Filmin diğer başrol oyuncusu olan 
Ozan Güven, gecede en çok eğlenen 
isimlerden biri oldu. 


Esin Maraşlıoğlu 


Ender Sanal - Mahmut Anlar 


ORGANIC LIGHTING 


FOLIO COLLECTTON 
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VOLTOLINA 
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Gan Yılmaz - Cem Yılmaz 
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Sadri Alışık - Cihan Bilgin 


Filmin oyuncuları arasında yer alan 
Ahu Yağtu gece için tercih ettiği 
Museum of Fine Clothing tasarımı 
elbisesini tamamlayan saç ve makyajı ile gecede göz dolduran isimler 
arasındaydı. 


Hakan Özturk 


Seda Bakan 
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Sukru Dudu 
BARBER”S CLUB 


Türkiye'nin mimari tasarım 
ödüllü ilk ve tek 
erkek salonu 


MERKEZ-ZORLU CENTER © ŞUBE - İSTİNYE PARK HILLSIDE CITY CLUB 


www.sukrududu.com / 0212 280 30 99-280 98 08 
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Her zaman özel etkinlikler ve markalarla bir 
araya gelen, lezzet tutkunlarının yaşam alanı 
Eataly, 4. yaşını İtalya'dan tüm dünyaya yayılan ve sektörün önde gelen markalarından 
olan Vespa iş birliği ile gerçekleştirdiği renkli 
bir davetle kutladı. Burcu Esmersoy'un ev 
sahipliğini üstlendiği davet muhteşem boğaz 
manzaralı Eataly Bar Terrazzo'da düzenlendi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Zorlu, Şule Zorlu-Serdar Cümbüş 

ve Olgun & Berrin Zorlu gibi sosyal yaşam 


Vespa ile 
VA EATALY'D 


Iyâyasinda 
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#vespaileitalyaeatalyde 


Eataly İstanbul'un 4'üncü yaş! 
kutlamasında markanın iş birliği 
yaptığı Vespa motorları dekore 
eden Burcu Esmersoy, renkli geçen davette örnek bir ev sahipliği 


dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra 
Mert Aslan, Ayten Alpün, Tamer Yılmaz, 
Ayşe Tolga, Hakan Öztürk, Barış Kılıç, Tolga 
Sezgin'nin de katıldığı davette, misafirler 
Eataly'nin executive şefi Claudio Chinali 
tarafından özenle hazırlanan lezzetli İtalyan 
aperatifleriyle tadına doyulmaz bir gece geçirdi. Burcu Esmersoy tarafından dekore edilen 
Vespa motorlar ile rengarenk modellere 
uygun olarak Eataly'nin vazgeçilmez ürünleri 
Eataly'de sergilendi. 


ER. 


Vespa ile 


Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sadece kadınlara özel bir müzayede 
olan feminen müzayede 
organizasyonu Hatunnn 
ve Feminen Müzayede | 
markasının sahibi Sevkan 
Hamurcu tarafından başlatıldı. Hamurcu'nun ev | 
sahipliğinde gerçekleşen 
ve belli aralıklarla sürekli 
hale getirilen feminen | 
müzayede organizasyonunun ikincisinde, Macid 
Ayral'ın'Besmele'sinin ! 
satışından elde edilen 
gelir Mehmetçik Vakfı'na 


bağışlandı. ' 


Sevkan Hamurcu 


FEMİNEN MÜZAYEDELERİNİN İKİNCİSİ 
YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ 


Feminen Müzayede ve Hatunnn markasının kurucusu Sevkan Hamurcu, sadece 
kadınlara özel bir müzayede olan feminen müzayede organizasyonunun ikincisini gerçekleştirdi. Sevkan Hamurcu ev sahipliğinde Hidiv Kasrı'nda yapılan 
organizasyona iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından antika tutkunu hanımlar 

yoğun katılım gösterdi. Sürekli hale getirilen müzayedenin ikincisi, Fransız 
tarzı antika müzayedesiyle başladı ve müzayededen elde edilen gelirin bir 
kısmı Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. 


“Kadın Gözüyle Antika” sloganıyla, sadece kadınlara 
özel bir müzayede olan feminen müzayede organizasyonunu başlatan Hatunnn ve Feminen Müzayede 
markasının kurucusu Sevkan Hamurcu ev sahipliğinde Hidiv Kasrı'nda gerçekleşen organizasyona iş, 
sanat ve sosyal yaşam dünyasından antika tutkunu 
hanımlar büyük ilgi gösterdi. 160'dan fazla ürünün 
açık arttırmaya çıktığı müzayede de ilk parça olan 
Macid Ayral'ın “Besmele'sinin satışından elde edilen 
gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Belli aralıklarla 
sürekli hale getirilen müzayedenin konsepti Fransız 
tarzı antika müzayedesiyle başladı. Feminen Müzayede ve Hatunnn markasının kurucusu Sevkan Hamurcu 


müzayedede yaptığı konuşmada, “Amacımız antikaya 
olan bakış açısını bambaşka bir yere getirmek, antikayı 
bir süs objesinden çok günlük hayatımızda kullanabileceğimiz eşyalar haline getirmek, antikaya olan 
algıyı değiştirmek, geçmişten gelen bu değerli objelere 
hayat verip yeni hikayeler kazandırmak. Her baktığımızda bizi eskilere götürecek bu objelere kadın elinin 
değmesinin onları daha değerli kılacağını düşünerek 
bu organizasyona başladık. İşte tam bu noktada, bu 
alanda yapılmış kadınlara özel ilk organizasyon olma 
özelliği taşıyan “Feminen Müzayede” adı altında hazırlayacağımız konseptlerle, siz değerli kadınları antikayla 
buluşturuyor olacağız” dedi. 


Aldeberan Özdoğan - Elif Girgin 


ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI OP. DR. GÜLAY BOZTOSUN, 


UYGULADIĞI ESTETİK OPERASYONLARI KLASS'A ANLATTI: 


“KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE CİLT 
10-15 YIL GERİYE GİDEBİLİYOR” 


Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Gülay Boztosun, yirmi yıllık tecrübesini yeni gelişen teknolojik cihazlarla birleştirip hastalarına uyguluyor. Saç 
ekimi, burun estetiği ve özellikle kendisinin de yaşayarak 
deneyimlediği cilt Lekeleri çıkarma konusundaki başarılarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışından farklı çalışmaları 
ile tanınan Op. Dr. Gülay Boztosun, hastalarına sağlıklı 
güzelliği verecek çalışmaların altına imza atıyor. Vücuttan 
alınan yağlardaki kök hücreleri ayrıştırıp cilde uygulandığında genç bir görünüm kazanılabildiğini söyleyen Estetik 
ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülay Boztosun, tecrübelerini birleştirdiği yenilikleri ve hastalarına 
uyguladığı başarılı estetik operasyonları Klass'a anlattı. ; 


— 


Gülay Hanım, öncelikle bize kliniğinizde verilen hizmetlerden bahseder 
misiniz? 

Burası plastik cerrahi muayenehanesi olduğu için invaziv -noninvaziv çoğu işlem 
yapılmaktadır. Tüm dünyada ciddi bir değişim var, artık; ameliyatsız invaziv ol- | 
mayan işlemlere yönelmekte tüm talepler. Son yıllarda teknolojiye paralel güzellik 
sektöründe ciddi gelişmeler olmaktadır. Şu anda ameliyatlar kadar iyi sonuç 

veren cihazlara sahibiz ve dünyada ile aynı anda kullanıyoruz. Kliniğimde Altın 
iğneli radyofrekans, Fraksiyonel lazer, Vakumlu bakım cihazları, HİFU kullanıyorum. Sosyal medya sayesinde artık cihazın ismi ile geliyor hastalar. Genelde biz 
tombul yüzlü bir toplum olduğumuz için yanakları küçültmek ve çok daha fit bir 
görüntü kazandırmak için “Hifu” cihazımızı tercih ediyoruz. Bu cihazlar kaşları 
kaldırma konusunda da çok iyi. Ciddi anlamda gıdıyı ameliyatsız olarak düzeltebiliyor. Deriyi sıkılaştırıyor. Hafif 40'lı yaşlarda düşmeye başlayan gıdıyı çok güzel 
gideriyor. Ve çok konforlu bir cihaz. Eskiden çok acılı oluyordu ama şu an acılı 
değil. Arkasından bir lazer yapıyorsunuz ve bir acısı olmadığı için hastalar bunu 
yaparken bu süreci uyuyarak geçiriyorlar. Bunun yanında tabi dolgu, botoks, 

PRP, somon, HA gibi mezoterapiler yapıyoruz. Botoks hastamız kadar PRP 
hastalarımız da var, PRP ile inanılmaz mutlu hastalar yılda 3 kez botoksa gelen 
hasta PRP ile tanıştıktan sonra yılda bir botoksa geliyor. Genellikle ameliyatlar ile 
cihazları ve diğer işlemleri kombinliyoruz artık. Hatta ameliyatların çoğunda yeni . 
teknolojik cihazlar kullanıyoruz. Örneğin liposakşın yaparken Ultrason yardımlı bir 
cihaz kullanıyorum. Gerçekten yağ selektif bir işlem ve sonuçlar inanılmaz. Burun 
ameliyatlarında artık cihaz ile kemiğe şekil veriyoruz hastalarda morluk olmuyor, 
burun içine tampon kullanmıyoruz. 


e a m m 0 0 ci ——.Â0 
“BURUN OPERASYONLARINA BAŞLAMADAN ÖNCE HASTA NASIL 
BİR DEĞİŞİME UĞRAYACAĞINI BİLMESİ GEREKİYOR” 


Estetik operasyonlar için size başvuran hastalarınız için ilk etapta ne 
gibi bir süreç bekliyor? Mesela burun ameliyatı için başvuran hastalarınızı ne şekilde yönlendiriyorsunuz? 

Burun operasyonları çok önemli. Burun yüzümüzde en önde ve 3 boyutlu bir organımızdır. Çünkü insanların burundan beklentileri çok farklı olabiliyor ve burun 
gerçekten yüzü çok değiştiriyor. Mesela gözlerimiz 3 boyutlu değildir ama burun 
üç boyutludur ve bütün proporsiyonu değiştirir. Yüzdeki oranları iyi ayarlamak 
lazım. Bazen absürt bir burun isteyebiliyor hastalar, ya da tahmin edilemeyen 

bir beklenti olabiliyor. Bunu iyi anlamak için ameliyat öncesi muhakkak iki kere 
görüşme yapıp öncesi-sonrası çalışmaları yapıyorum ve kişiye olabilecek opsiyonları gösteriyorum. Böylece beklentisi nedir nasıl bir burun istiyor anlayabiliyorum. 
Yani sonuç olarak burun operasyonlarına başlamadan önce hasta nasıl bir değişime uğrayacağını bilmesi gerekiyor. Çok tombul bir yüzde kalkık bir burun veya 
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küçücük bir burun çok hoş durmaz. 
Buna göre hastayı detaylı bilgilendirmemiz gerekiyor. 


“BURUN OPERASYONU 
ÖNCESİ KLİNİK MUAYENESİ 
ÇOK ÖNEMLİ” 


Bazı hastalar yurtdışından 
fotoğraf yollayarak ameliyat için 
doktorla teyitleşiyorlar. Bu sizce 
doğru bir yol mu? 

Hasta burnunu sağdan, soldan ve 
alttan fotoğraf çekip doktora gönderiyor. İnsanlar çoğunlukla daha önce 
bir operasyon olduğunu veya bir 
septumunu düzelttiğini söylemiyor. 
Bunların hepsi bir ameliyat ve bizim 
ameliyatımızı değiştirecek şeyler. 
Bazen hiç ortadaki o septum dediğimiz kıkırdak olmuyor ve kaburga 
grefti almak zorunda kalıyoruz. Tabi 
ki bu durumda hasta şaşırıyor ama 
doktorundan hiçbir şeyi gizlememesi 
gerekiyor. Sadece resim ile tabi ki 
gerçek muayene aynı şeyler değil, 
resimler iki boyutludur; muayenede 
üç boyutlu değerlendiriyoruz. O yüzden burun operasyonu öncesi klinik 
muayenesi çok önemli. Bazen normal 
muayene bile yetmiyor endoskopla 
bakmak gerekiyor. 


Estetik dünya teknolojik gelişmelerden fazlasıyla yararlanıyor. 
Siz bir hekim olarak tecrübelerinizi teknolojinin nimetleriyle ne 
kadar birleştiriyorsunuz? 
Eskiden beyin cerrahlarının kullandıkları bir alet vardı. Biz onun 
uçlarını kullanırdık. Onları revize 
ettirip küçük küçük yaptırıp onlarla 
burun ameliyatları yapardık. Çünkü 
o zaman burun ameliyatları daha 

az travmatik olurdu, morarmaz, 
daha az şişerdi. Ama şimdi bunun 
için özel olarak üretilmiş cihazlar 
var ve burun ameliyatlarını bununla 
yapıyorsunuz ve bu şekilde çok daha 
konforlu oluyor. Liposakşın çok 
değişti. Mesela ben ultrasonik liposakşın kullanıyorum. Çok nadiren 
lazer liposakşın kullanıyorum. Ama 
bu ultrasonik liposakşınla insanlara 
kaslı bir görüntü veriyoruz ve şimdi 
istediğimiz şekli verebiliyoruz. Klasik 
liposakşın yapılan yıllarda insanları liposakşınla daraltmaya şekil 
vermeye çalışırken sınırlı daralmalar 
sağlıyorduk aşırı yağ alımında kötü 
sarkmalar klasik yöntemde maalesef oluyordu. Ultrasonik liposakşın 
son yıllarda en iyi gelişmelerden ve 
göbekli bir adamdan kaslı bir adam 
elde edebiliyorsunuz, göbekli bir 
kadından ince belli büyük popolu 
bir kadın elde edebiliyorsunuz. 

Tabi ki estetik alanında tıbbın diğer 
alanlarına göre çok hızlı bir gelişme 
var. Çünkü burada parasal bir rant 
olduğu için daha hızlı bir gelişme 
oluyor. 

Mesela kök hücreler... Mezenşimal 
dediğimiz kök hücre en fazla yağ hücresinde bulunuyor. Biz bunu zaten 
yapıyorduk. Liposakşın ile aldığımız 
yağları boyuna, yüzüne, memeye, 
popoya enjekte ediyorduk. Bunu 


yapınca hastaya bir volüm vermiyoruz, bir düzeltme yapmıyoruz. Aynı 
zamanda bu kök hücrenin faydaların- 
dan dolayı deri besleniyor ve ışıl ışıl 
oluyor. Kök hücre dediğiniz zaman 
düşündüğünüzde insanların ne karaciğer transplantına ihtiyacı olacak ne 
böbrek transplantına. Ama şu anda 
bilim o aşamada değil. Şu anda biz 
yağlardan kök hücreyi ayrıştırıp ayrıca sıvı şekilde kök hücreyi yüzlerine 
ve ihtiyacı olan yerlerine verebiliyoruz. Çok ciddi 10-15 yıl geriye 
gidiş oluyor. Ve bu çok sık aralıklarla 
değil 3-4 yıl aralıklarla yapılması 
gereken bir şey. Aynı zamanda çok 
da konforlu. Sürekli plastik cerrahiye 
gidip ya da dermatoloğa gidip bir 
şeyler yaptırmanıza da gerek yok. 
En başta bunu yaptırdığınızda size 
ciddi anlamda bir ek yapıyor. Yani 


her uygulamada sizi geriye götürüyor 
ve orada tutuyor. Bu çok güzel bir 
gelişme. Bu deformiteleri görüp minik 
minik başlamak lazım. 


Bir de son olarak bize 20 yıllık 
hekimlik kariyerinizden bahseder misiniz? 

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
3-4 yıl bir acilde pratisyen hekimlik 
yaptım. Sonra birkaç ihtisas değiştirdim. Ama tabi bana onların hep 
faydası olmuştur. Hayatım boyunca 
hep plastik cerrahi istemiştim. Mesela 
diğer ihtisasları yaparken bile plastik 
cerrahi kongrelerine giderdim. Sonra 
baktım olmuyor plastik cerrahiyi 
seçtim en az asistanı olan, hocası 
olan ve vaka yapabileceğim bir yer 
seçtim. Ondan dolayı çok mutluyum. 
İyi ki büyükşehirde yapmamışım. Ben 


ihtisasımı bitirdiğimde tek başıma artık mikro cerrahi yapıyor haldeydim. 
Eğitimim esnasında Anotomi, Beyin 
cerrahi, Kbb gibi branş hocalarının 
büyük katkıları oldu.. Avustralya'dan 
G. Tan Taylor mikrocerrahi konusunda ve anotomi konusunda dünyaca 
tanınmış bir insan ve eğitimim esnasında davetli olarak geldiği üniversitemizde kendisinin deneyimlerinden 
birebir faydalandım. Yani mikro cerrahi tek başına çenesi olmayan çene 
kemiği, göz tümörü olan bir hastaya 
yeniden göz, burun yaptık. Mesela 
bunları tek başıma yaptığım için benim için estetik cerrahi yapmak daha 
kolaydı ve tabi ihtisasım sırasında çok 
ciddi estetik ve rekonstrüktif cerrahi 
operasyonları da yaptım. O yüzden 
en güzel tercihim, ihtisasımı yaptığım 


yeri belirleyerek oldu. 


Haremligue İstanbul'un 10'uncu yılı Koç Holding Yö- 
© “netim Kurulu Üyesi Caroline Koç ve Banu Yentür'ün 


“Nevbahar Koç da Haremligue İstanbul'un 10'uncu 
“yılına özel sergilediği “Büyülü Oda' koleksiyonunu 


| | 


çok beğendiğini söyledi. 


— Garoline * Nevbahar Koç 


HAREMLIGUE İSTANBUL 
10'UNCU YILINI KUTLADI 


Ev tekstil ve aksesuarları markası Haremligue İstanbul, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü, Caroline Koç ve Banu 
Yentür'ün ev sahipliğinde Zorlu Center'daki mağazasında düzenlenen yeni yıl daveti ile kutladı. İş ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimlerinin katıldığı davette sergilenen “Büyülü 
Oda' koleksiyonu konukların büyük beğenisini topladı. 


Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Caroline Koç ve Banu Yentür tarafından 
2007'de kurulan Haremligue İstanbul, 
10'uncu yılını özel bir yılbaşı daveti ile 
kutladı. Ev tekstil ve aksesuarları markası 
Haremligue İstanbul'un yılbaşı daveti 
Zorlu Center'daki mağazasında Caroline 
Koç ve Banu Yentür'ün ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Davete başta Koç Holding 
Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ve eşi Nevbahar Koç olmak üzere, sosyal yaşam dünyasının ve iş dünyasının önemli isimleri 
katıldı. Haremligue İstanbul'un 10'uncu 
yılına özel sergilediği “Büyülü Oda 
koleksiyonu konukların büyük beğenisini 
kazandı. Topkapı Sarayı'nda, dönemin 
şaheseri olarak nitelendirilen “Yemiş 
Odası'ndan ilham alarak tasarlanan 
koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. 


Caroline Koç - Banu Yentür 
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Aylin Tahincioğlu | 


Yarattığı mücevher markası Mer's ile 
kısa sürede güzel bir başarı elde eden 
Aylin Tahincioğlu Haremligue İstanbul'un 
10'uncu yıl davetinde şıklığı ile adeta 
ışıldıyordu. Zarafeti ve güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Aylin Hanım davette bir 
kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. 


Gi il 


Fulin Pez 
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Aylin Koç annesi Caroline Koç'u bu i ye « . 


önemli gününde yalnız bırakmaya- İ Berrin Yoleri JE 
rak davete katıldı. Sevgilisi Erem- .—.. —— 
can Acar ile davete gelen Aylin Koç, 
güzelliğiyle de tüm dikkatli bakışları 
üzerinde topladı. 


Geylan Ateş 
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ULUSLARARASI DOWN FEDERASYONU 


Uluslararası Down Federasyonu İsrail tarafından şiddete maruz kalan ve fotoğraflarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken 
Filistinli down sendromlu Muhammed Abdullah et-Tavil'i ve ailesini Türkiye'ye getirdi. Federasyonun göstermiş olduğu bu duyarlılık başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset dünyasının büyük takdirini kazandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Aslan, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ankara Valisi Ercan 
Topaca makamlarında Muhammed et-Tavil ve ailesi ile UDF Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, UDF 
Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ve federasyon yetkililerini ağırladılar. 


İsrail polisi tarafından şiddete maruz kalan Filistin 
asıllı downlu genç Muhammed et-Tavil'in yaşadığı 
üzücü olayın dünya basınına yansıması büyük 
tepki çekti. Uluslararası Down Federasyonu ise 
önce bir basın toplantısı gerçekleştirerek bu konudaki tepkisini dile getirdi. Muhammed Abdullah 
Tuncay'ın Başkanlığını üstlendiği, ünlü eğitimci 
Aydan Gömügen Tuncay'ın ise Genel Sekreterliğini yaptığı UDF bu olayı kınamakla kalmayarak 
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Muhammed et-Tavil ve ailesini Türkiye'ye getirtti. 
Et-Tavil ailesinin Türkiye'ye gelmesi için Tel- 
Aviv'den bilet aldıklarını söyleyen Aydan Gömügen Tuncay, İsrail'in çıkışlarına yasak koymasıyla 
birlikte ailenin önce Ürdün'e oradan da İstanbul'a 
uçtuğunu belirttiler. UDF yöneticileri federasyon 
olarak Muhammed et-Tavil'in eğitimini üstleneceklerini belirttiler. UDF tarafından İstanbul'da 
ağırlanan Muhammed et-Tavil'in buraya geldiğini 
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duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
kendilerini Ankara'da makamında ağırlamak istediğini özel kalemi aracılığı ile UDF yöneticilerine 
bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile görüşmek için Ankara'ya giden et-Tavil ailesi 
ve UDF yöneticileri Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ni ardından 


da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Erdoğan 
öncelikle makamında Muhammed 
Et-Tavili, annesi Vecihe et-Tavil 

ve babası Halil İbrahim et-Tavil'i 
ardından UDF Başkanı Muhammed 
Abdullah Tuncay, Genel Sekreter 
Aydan Gömügen Tuncay, Başkan 
Vekili Muhammed Burak Görmez, 
Afyon Down Derneği Başkanı ve 
Uluslararası Down Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Mert ve 
gencin öğrenim alacağı Yunus Emre 
Ataşehir Özel Eğitim Kurumu'nun 
Müdürü ve UDF Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Özgül'ü makamında 
ağırladı. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı, Muhammed et-Tavil'e Cumhurbaşkanlığı forsu olan saat hediye 
ederken annesine eşarp, Aydan 
Gömügen Tuncay ve Fatma Mert'e 
fular, erkeklere ise kravat hediye etti. 
Cumhurbaşkanı tekrardan “Kudüs 
Kırmızı çizgimizdir” diye bu hassas 
konudaki mesajını verdi. Recep 
Tayyip Erdoğan et-Tavil ailesinin 
Ataşehir Sheraton Otel'de bedelsiz 
konaklamasını, sağlık kontrollerinin 
ise Göztepe Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi ve Bağcılar'daki 
Acıbadem Hastanesi'nde yapılması 
talimatını verdi. Et-Tavil ailesi ve 
UDF yöneticileri bu önemli ziyaretin 
ardından Ak Parti Genel Merkezi'nde 
Başbakan Binali Yıldırım ve Ak Parti 
İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Sayın Ravza 
Kavakçı Kan'ı ziyaret ettiler. 
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Konyaşr oyu" ” 


DOWN SENDROMLU MUHAMMED ET-TAVİL 


İsrail polisinin şiddetine maruz kaldıktan sonra Uluslararası Down Federasyonu tarafından Türkiye'ye getirilerek eğitimi 
üstlenen Filistinli Down Sendromlu Muhammed et-Tavil, UDF Genel Sekreteri ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Aydan Gömügen Tuncay vasıtasıyla Fenerbahçe'nin KonyaSpor ile olan mücadelesini izlemek için Konyaspor yöneticileri tarafından 
Konya'da ağırlandı. Konya'ya UDF Başkanı Muhammed Abudullah Tuncay ve Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ile 
birlikte giden Muhammed et-Tavil ve ailesi önce Mevlana müzesi ziyaret etti ardından da maçı özel locadan izlediler. 


Filistinli Down Sendromlu Muhammed et-Tavil'in İsrail Polisi 
tarafından gördüğü şiddet tüm dünya genelinde büyük tepki 
çekerken bu konuda en somut davranışı Uluslararası Down Federasyonu yaptı. Muhammed et-Tavil ve ailesini Türkiye'ye getiren 
UDEF yöneticileri başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Bakanları makamında ziyaret ettikten sonra Konya Valiliği ve 
Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz tarafından Konyaspor-Fenerbahçe 
maçını izlemek için Konya'ya konuk edildiler. Fenerbahçe Kongre 
üyesi olan Uluslararası Down Fedrasyonu Genel Sekreteri Aydan 
Gömügen Tuncay'ın vasıtasıyla gerçekleşen bu özel geziye UDF 
Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan da katıldı. Maç öncesi stadyuma gitmeden önce Konya 
Müzesi'nin önünde Konyaspor İletişim Sorumlusu Sayın Hüseyin 
Ekinci tarafından ağırlanan UDF Yöneticileri ve et-Tavil ailesi önce 
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müzeyi gezdiler ardından, Konya lezzetlerini tatmak üzere Konya Konağı'na 
geçtiler. Bu süreçte ulusal medya kuruluşlarına çeşitli röportajlar verdiler. UDF 

| Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, Muhammed et-Tavil'in stadyuma 
girmesiyle birlikte çok şaşırdığını ve etkilendiğini belirtti. Muhammed et- 
Tavil'in futbolu çok sevdiğini belirten Aydan Gömügen Tuncay, “Maçın devre 
arasında bizi sahaya davet ettiler. Muhammed et-Tavil ve eşim Muhammed 
Abdullah Tuncay'a adlarının yazıldığı bir forma, Muhammed'in babası Halil 

| İbrahim Bey'e ve kardeşine birer forma, bana ve Muhammed'in annesi Vecihe 
Hanım'a ise Konyaspor'un fincan takımını hediye ettiler.” dedi. Konya'da çok 
güzel ağırlandıklarını ifade eden Aydan Gömügen Tuncay, kendilerine bu ziyaretleri esnasında Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan'ın eşlik ettiğini belirtti. 


İSTER VAR OLANDAN SEÇ, İSTERSEN TASARIMA GEÇ 


Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, Modoko Mobilyacıları'ndaki mobilyalar, 
sizin için özel olarak tasarlanır. siz nasıl isterseniz öyle tasarlanır. 
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“Mobilyanın Başkenti" 
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VWADİSTANBI M 


Vadistanbul AVM, yatırım ortakları Uçar ve Çetinsaya Aileleri'nin ev sahipliğinde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü konukları bir araya 


getirdiği şık bir parti düzenledi. Konuklar geç saatlere kadar eğlendikleri 
partinin sonunda Çetinsaya ve Uçar Aileleri'ni böylesine özel bir yatırımı 


Bahattin - Ebru Uçar - Tuğçe - Gökhan Çetinsaya 


İstanbul'a kazandırdıkları için tebrik ederek davetten ayrıldılar. 


. VADİSTANBUL'DAN 
EĞLENCELİ YENİ YIL PARTİSİ 


Vadistanbul AVM yeni yıl öncesi şık bir parti düzenledi. 
Vadistanbul AVM'nin yatırım ortakları Uçar ve Çetinsaya 
Aileleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen partiye katılan iş, 
sanat, sosyal yaşam ve magazin dünyasından ünlü konuklar The Galliard Brasserie'nin şık atmosferinde unutulmaz 
bir akşam yaşadılar. 


İstanbul'un gözde alışveriş merkezlerinden Vadistanbul AVM, yeni yıl 
öncesinde şık bir parti düzenledi. 
Vadistanbul AVM'de bulunan The Galliard Brasserie'de düzenlenen partiye 
sosyal yaşam dünyasının yanı sıra iş 
ve magazin dünyasından da önemli 
isimler katıldı. Açıldığı günden beri 
konuklarına eşsiz bir alışveriş deneyimi 
sunan Vadistanbul AVM'nin yatırım 
ortakları Uçar ve Çetinsaya Aileleri'nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen partide 
konuklar The Galliard Brasserie'nin 
şık atmosferinde unutulmaz bir akşam 
yaşadılar. Gecede konuklar Artaş ve 
Invest İnşaat ortak girişimiyle hayata 
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geçen projenin detaylarını da öğrenirken, Vadistanbul AVM Genel Müdürü 
Özgen Özyurt ve Vadistanbul AVM 
Pazarlama ve Kiralama Müdürü Ayça 
Yönyül Öğetürk konuklarla yakından 
ilgilenerek projeyi anlattı. Gece Melisa 
Karakurt'un caz performansı ve MC 
performansları ile de büyük ilgi gören 
Türkiye'nin önde gelen DJ'i, DJ Funky 
*C” müzikleriyle devam etti. Konuklar 
geç saatlere kadar eğlendikleri partinin 
sonunda Çetinsaya ve Uçar Aileleri'ni 
böylesine özel bir yatırımı İstanbul'a 
kazandırdıkları için tebrik ederek davetten ayrıldılar. 

Haber: Yavuz Kaynar 


Egemen - Ebru - Bahattin Uçar 


TASARLASAK DA MI SATSAK, TASARIMI SİZE Mİ BIRAKSAK? 


Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, 
sizin için özel olarak tasarlanır. siz nasıl isterseniz öyle tasarlanır. 
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“Mobilyanın Başkenti" 
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VADİSTANBUL 


İrİŞİSİSİ 
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Çiğdem Kamer 


Davete katılan seçkin konuklar arasında Atasay Kuyumculuk Grup Baş- 


kanı Çiğdem Kamer de vardı. Çiğdem 
Hanım gecede şıklığıyla ve zarafetiyle göz doldurdu. 


Burcu Cesur - Alegra Levi 


Simay - Ahmet Uras 


Evrim Kırmızıtaş - Ömer Faruk Başaran 


Eimira Estetik 


Nurdan Yılmaz Beauty Center 


» Cilt Bakımı 
R ) * Dolgu Uygulamaları 
* Kaş Tasarımı 
* İpek Kirpik 
* Kırpık lifting 
güzelliğiniz ıçın. *s * Estetik ve Plastik 


Cerrahi Danışmanlığı 
* Lenf Drenaj 


ESTETİK ve PLASTİK CERRAHI 
DANIŞMANLIĞI 


R Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Rezidans R1 Blok Kat:17 D:195 Ataşehir İstanbul 
546 262 3999 /ElmiraEstetikGuzelik (| /elmira.estetik © www.elmiraestetik.com 


Serhan - Sare Çetinsaya 


Özgen Özyurt - Ayça Yönyül Ögetürk 


Gecede şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Etel Baler davet boyunca müzikler 
eşliğinde eğlenerek keyifli anlar geçirdi. 


Ertem - Gülşen Şener 


Esra - Saadettin Cesur 


Osman Gürsoy - Fulya Sever Gül - Kenan Erçetingöz 


DOĞAL 
GÜZELLİĞE 
İLHAM VEREN 


TEKNO! 
EKNOLOJİ 


SELÜLİT VE SIKILAŞTIRMADA VELASHAPE |ll 
ELASTİKİYET KAYBINDA ALTIN FREKANS 
YÜZ GENÇLEŞTİRMEDE DERMAPEN |ll m i 
HOLLYWOOD BAKIMI 

BİTKİSEL PEELING GREEN PEEL 
LEKE - AKNE BAKIMI 

OKSİJEN BAKIMI 

BOYUN VE DEKOLTE BAKIMI 

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI 

VİTAMİN UYGULAMASI 

HAVYAR BAKIMI 

SAÇLI DERİYE VİTAMİN UYGULAMASI 


İNŞİRAH CAD. NO:15 BEBEK 
0212 257 05 05 


www.lisya.com.tr / info©lisya.com 
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Esra Tekgöz 


Başak - Mustafa Çağlar 


Serdar - Ghloe Ortaç 


Ünlü Popçu Serdar Ortaç geceye güzel 

eşi Chloe Ortaç ile birlikte katıldı. Gecede müzik ler eşliğinde eğlenen ve bir 

ara mikrofonu eline alıp şarkı söyleyen 

Serdar Ortaç'a eşi Chloe Ortaç ise danslarıyla eşlik etti. 


Emel Yıldırım 


Işıl Reçber 


Yeliz Yeşilmen 


YENİ FAT 8089 
KUSURSUZ BİLEŞİ 


2018 Fat Bob, akıllara durgunluk veren bir sürüşe, birinci sınıf detaylara ve 
Milwaukee-Eight© 107 veya 114 Big Twin Motor seçeneklerine sahip. 


HARLEY-DAVIDSON* BOSPHORUS 
Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 53.Sokak, No:3, 34398, Maslak, İstanbul FRED AİR 


0212 356 53 53 
info©bhosphorusmotor.com 


“ADINI SEN KOY” DİZİSİNİN BAŞARILI BAŞROL OYUNCULARI ERKAN MERİÇ VE HAZAL SUBAŞI, 
OYUNCULUK SERÜVENLERİNİ VE HERKESİN MERAK ETTİĞİ İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ 


KLASS'A ANLATTI: 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman 
Fotoğraf: Mertcan Alşahin 
MekeneMevetipick Hotel İstanbul Golden FİĞtR 


Hazal a MM... Süer 
i Tkan Meriç ömokin: Derviş Bağzibaglı em m 


“MUTLUYUZ. 
BERABER VAKİT 
GEÇİRMEKTEN 
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2015 Miss Turkey üçüncüsü Hazal Subaşı ve 2009 Best Model of Turkey ve Best Model of the 
World birincisi Erkan Meriç'in yolları iki yıl önce başlayan “Adını Sen Koy” adlı günlük dizide 
kesişti. Subaşı ve Meriç, başarılı oyunculuklarıyla kısa sürede önemli bir hayran kitlesine sahip 
oldular ve bu sevgi selinin kendilerine verdiği güç ve enerjiyle yoğun bir tempoda günlük dizi çekerek sektörün en zor projelerinden birisine başarıyla imza atmaya devam ediyorlar. Oyunculuk 
dünyasındaki yolculuklarında sağlam adımlarla ilerleyen iki genç ve başarılı oyuncunun kamera 
önündeki bu güzel uyumu ise özel hayatlarına yansıdı ve ikili mutlu bir beraberliğe adım attı. Hayranları tarafından HazEr adıyla anılmaya başlayan ikilinin bu birlikteliğini sevenleri de büyük bir 
mutlulukla karşılıyor. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç rol aldıkları Adını Sen Koy dizisini, oyunculuk 
serüvenlerini ve hayranları tarafından merak edilen ilişkilerini Klass okurları için anlattılar. 


Erkan Bey, 2009 yılında hem Best 
Model Of Turkey hem de Best Model Of The World seçildiniz. Bunun 
akabininde sinema ve modellik 
hayatınız başladı. Bize o zamandan bu zamana kadar gelen süreci 
anlatabilir misiniz? 

2009'da Kıbrıs'ta Best 
Model Of Turkey birinciliği aldım. Aynı 
yıl içinde Bulgaristan'da Best Model Of 
The World ünvanını kazandım. Yaklaşık 
3 sene devam eden modellik serüvenim 
oldu. Sonrasında oyunculuk eğitimleriyle 
beraber bazı dizilerde ilk deneyimlerimi 
kazandım. Ardından ATV'deki “Bedel” 
dizisinde bir sezon rol aldım ve arkasından iki tane film çektim. Bir tanesi TRT 
sinema filmleri, televizyon filmleri kuşağında “Hayat Çizgisi Suriye” filmiydi. 
Arkasından Burgaz Ada'da “İkimize Bir 
Dünya” isminde bir film çektik. Onun 
arkasından da “Adını Sen Koy” projesi 
başladı. Zaten bunların üçü arka arkaya 
geldi. İlk başlarda günlük dizi ile ilgili 
tereddütlerimiz vardı. Olur mu olmaz mı 
diye düşündük. Ama kısmetimiz buymuş 


demek ki. Çok büyük bir hayran kitlesine ulaştık. Geçen sezon TRTI'deydik. 
Şimdi ise Star TV'deyiz. Her şey çok iyi 
gidiyor. Bizim için çok iyi bir tecrübe 
oldu, deneyim oldu. Çünkü her gün üst 
üste bölüm çekmek kolay değil. 


“REJİSİNDEN PRODÜKSİYONUNA 
KADAR İŞİ A'DAN Z'YE ÖĞRENDİK” 


Haftalık yayınlanan ve günlük 
yayınlanan dizilerde de yer aldığınızdan bahsettiniz. Peki, ikisi 
arasında kıyaslama yaparsak bunların avantajları ve dezavantajları 
nelerdir? 

Bir kere günlük dizide çok fazla 
sosyal hayatımız olmuyor. Haftalık dizide 
bu kadar yoğun bir tempo olmuyor. Günlük diziye göre dinlenme günleri daha 
rahat, çalışma saatleri daha az oluyor. Bir 
de rol aldığım haftalık dizilerde başrolde 
değildim o yüzden belki de biraz daha 


rahat olduğunu düşünüyorum. Haftalık 
dizilerde başrolde olanların da çok rahat 
olduklarını sanmıyorum. Onlar da çok 
yoğun çalışıyorlardır. Ama günlük diziye 
başladığımızda sizin için çok büyük bir 
tecrübe olacak demişlerdi gerçekten de 
öyle olduğunu düşünüyorum. Şu an 
elimize kamera verseler yönetmenlik 
yapabilecek durumdayız. Kendi aramızda 
da bunun esprilerini yapıyoruz. Rejisin- 
den prodüksiyonuna kadar işi A'dan Z'ye 
öğrendik. Haftalık dizide çok uzun yıllar 
çalışıp da öğrenemeyeceğim şeyleri burada bir sezonda öğrenmiş olduk. Bu bizim 
için çok büyük bir artı. Bundan sonra 
yapacağımız haftalık dizilerde çok daha 
donanımlı ve bilgili bir şekilde devam 
edeceğimizi düşünüyorum. 


Yani hem kamera arkasında hem 
de kamera önünde inanılmaz bilgi 
birikimine sahip oldunuz. Yönetmenlik bile yapabilirim diyor 
musunuz? 

Bazen hocayla bunun esprisini 
yapıyoruz. Ben de Hazal da bazen rejiyle 


EE 
— 
co 


ERKAN MERİÇ: “Bu dizi 
ile ilgili tereddütlerimiz 
vardı. Ama gerçekten de 
doğru bir adım atmışız. 
Tecrübe olarak, medyatik 
olarak, stratejik olarak da 
doğru bir hamle oldu. En 
başta o düşündüğümüz 
'acabalar'ın hepsi kalkmış 
oldu. Bizi bir noktadan alıp 
başka bir noktaya taşıdı. 
Daha önce de projelerimiz 
oldu ama ismimizden bu 
kadar fazla söz ettiremedik. Adını Sen Koy” 
ile beraber çok büyük bir 
ivme yakaladık ve devam 
ediyor. Umarım bu şekilde 
devam eder. Bize kamera 
arkasından kamera önüne 
kadar çok şey kattı.” 


konuşuyoruz burada böyle yapsak 
daha iyi olur diyebiliyoruz. Onları 
rejiyle ve hocayla birlikte düzeltip 
devam ediyoruz. Yönetmenlik konusunda Hazal daha iddialı. O daha 
çok takip ediyor böyle şeyleri. Bütün 
algılar aslında her yöne açık. Sadece 
oyunculuk değil yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik, rejiden prodüksiyonuna kadar her şeyi daha derinden daha 
ayrıntılı takip ediyoruz. 


Haftalık dizilerde rol alan oyuncular günlük dizilerde oynayan 
oyunculardan daha az çalışıyorlar diyebilir miyiz? 
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E.M.: Aslında bu sektörde kolay 

iş yok. Biz daha çok yoruluyoruz 
diye bir şey söylersek diğer haftalık 
dizilerdeki veya bu tarz dizilerdeki 
arkadaşlarımıza haksızlık etmiş 
oluruz. Haftalık dizi de günlük dizi 
de gerçekten bir ekip işi. Çaycımızdan prodüksiyonunuza set 
amirimizden sette bulunan herkese 
kadar kimse benim işim daha 
zordur diyemez. Herkes çok fazla 
yoruluyor. Haftalık işlerde de çok 
fazla yoruluyorlar. Ama dediğim gibi günlük dizilerin haftalık 
dizilere göre biraz daha tempolu 
olduğunu düşünüyorum. 


a lr 
“ADINI SEN KOY İLE BERABER ÇOK 
BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK” 


“Adını Sen Koy” dizisinden önce 
de tanınıyordunuz ama bu dizi 
ile birlikte oyunculuk anlamında zirveye çıktınız ve kendinizi 
ispatlamış oldunuz. “Adını Sen 
Koy” dizisi size artı olarak neler 
kazandırdığını düşünüyorsunuz? 
E.M.: En başta da dediğim gibi bu 
dizi ile ilgili tereddütlerimiz vardı. Ama 
gerçekten de doğru bir adım atmışız. 


Tecrübe olarak, medyatik olarak, 
stratejik olarak da doğru bir hamle 
oldu. En başta o düşündüğümüz 
“acabalar'ın hepsi kalkmış oldu. Bizi 
bir noktadan alıp başka bir noktaya 
taşıdı. Daha önce de projelerimiz oldu 
ama ismimizden bu kadar fazla söz 
ettiremedik. Ama “Adını Sen Koy” ile 
beraber çok büyük bir ivme yakaladık 
ve devam ediyor. Umarım bu şekilde 
devam eder. Bize kamera arkasından 
kamera önüne kadar çok şey kattı. 


Hazal Hanım, sizin oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? 
2015'te Miss Turkey'de üçüncü 
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olduktan sonraki süreci anlatır 
mısınız? 

“Adını Sen Koy” benim ilk 
projem. 20 yaşımda Miss Turkey'de 
üçüncü güzel oldum. Şu an 22 yaşımdayım. Ve ilk projem “Adını Sen 
Koy” ile oyunculuk hayatıma güzel 
bir giriş yaptım. Bizim bütün ajans 
Miss Turkey güzellerinden oluşuyor. 
Günlük dizi için biz de ilk başta biraz 
tereddüt ettik. Ama Yasin Soy'un ilk 
söylediği şey bu senin için çok iyi bir 
tecrübe olacak demesiydi. Çünkü ben 
hiçbir şey bilmiyorum. Kamera ne, 
kameraya nasıl bakılır, nasıl oynanır, 
reji ne, ne yapıyor yani hiçbir fikrim 
yoktu. Günlük dizi dediğimiz gibi çok 
fazla tempolu. Bizim çok fazla sahnemiz olduğu için her gün her sahnede 
setteyiz. Her türlü sahneyi çekiyoruz. 
Senaryolar bize beş beş geliyor. Her 
beşlikte farklı bir duygu, farklı bir aksiyon, farklı bir olay oluyor. O yüzden 
biz de her şeyi çok fazla deneyimlemiş olduk. İki yılda gerçekten çok 
fazla sahne çektik, çok fazla çalıştık. 
Benim bir yılda öğrendiğim şeyler 
haftalık dizilerde neredeyse 2-3 yıla 
tekabül ediyor. Bu biraz da bizim çabamızla ilgili. Gerçekten ben de çok 
çabaladım, çok uğraştım. Oyunculuk 
konusunda sıfırdan başladım. Tabi 


ilk başta biraz zorlandım. İzmir'de 
yaşıyordum, İstanbul'a taşındım bu 
dizi için. Bütün hayatım değişti. 


Peki, Miss Turkey'de üçüncü 
olduktan sonra hayattan ne gibi 
beklentileriniz vardı? Böyle kısa 
sürede bu duruma geleceğinizi 
düşünmüş müydünüz? 

Hiç düşünmedim, hiç hesaplamadım. Miss Turkey'e giriş hikayem 
de aslında biraz garip oldu. Çok yakın 
bir arkadaşımın merakıyla başlayan 
bir şeydi bu aslında. Girdim, seçildim, 
kampa gittim, üçüncü oldum. 


“ADINI SEN KOY İLE GÜZEL 
BİR BAŞARI YAKALADIM” 


Aslında son zamanlarda 
Türkiye'de bir ilke imza attınız. 
1,68 boy ile Miss Turkey üçüncü 
güzeli olan tek kişisiniz değil mi? 
2015'ten önce pek yoktu. Bir 
Gizem Karaca'yı hatırlıyorum. O da 
1,69 boylarındaydı, ikinci olmuştu. 
Benim aslında boyum kısa olduğu 
için de hiç umudum yoktu ama sonra 
seçile seçile bir yerlere kadar geldim. 


Ben şu an hayatımdan çok memnunum. İyi ki başvurmuşum diyorum. 
Çünkü Miss Turkey buna vesile oldu. 
Katılmasaydım ben hala okuyor ve 
İzmir'deki normal hayatıma devam 
ediyor olacaktım. Her şey bir anda 
gerçekleşti. Sonra da “Adını Sen 
Koy” ile güzel bir başarı yakaladım. 


“BİRBİRİMİZİN HAYATI BİRLİK- 
TEYKEN DAHA DA KOLAYLAŞTI” 


“Adını Sen Koy” sizin hayatınızı 
tamamen değiştirmiş diyebiliriz. 
Çünkü bu sayede gerçek aşkı da 
yakaladınız... Erkan Meriç ile 
olan bu büyük aşk nasıl oldu, 
nasıl gelişti? 

Dizi başladığından beri çok 
yoğun çalışıyorduk. İkimiz başrol 
olduğumuz için çok fazla sahnemiz 
var, bütün sahnelerimiz neredeyse 
beraber, hep aynı yerdeyiz, hep aynı 
şeyleri yapıyoruz. Mesela şöyle ortak 
noktalar oluyor; her gün 20 saat 
aynı yerde çalışırken sıkıntılarımızda 
aynı oluyor, sevindiğimiz şeyler de 
aynı oluyor. Yani bütün duyguları 
beraber yaşıyorsunuz. Biz zaten en 


başından beri arkadaş olarak da çok 
iyi anlaşıyorduk. Zamanla aramızda 
güzel ve farklı duygular başladı, şu an 
çok mutluyuz. 


Ortak yönlerimizi fark ettik. 
Hoşlandığımız şeyler ya da tepki 
gösterdiğimiz şeylerin birbirine benzer 
özelikler taşıyor olmasıda ayrı güzel 
bir duygu. Ama gerçekten şunu da 
atlamamak lazım acaba dizi ortamı 
dışında bir yerde karşılaşsaydık böyle 
bir şey olur muydu bilmiyoruz. Biz 
bunu aramızda da konuştuk. Şu bir 
gerçek; “dizi aşkları gerçek oldu” 
muhabbeti gerçekten bir süre sonra 
kimi oyuncular için doğru olabiliyor. 
15-20 saat sürekli gözünün içine bakıp bir karakteri canlandırıyorsunuz, 
gerçekten de o karakter belki de sizin 
içinize işliyor ve oradan bir etkileşim 
doğuyor. Senaryonun da etkisi var, 
zaman geçirmenin de bir etkisi var 
diye düşünüyorum. Karakterlerde 
birbirini çekiyor. 


Peki, birbirinizin hangi özellikleri sizi daha çok etkiledi? 

Hazal sade biri. Dizide de 
öyle çok doğal, sade bir karakteri 
canlandırıyor. Hazal'ın hayatı da 
aynı o şekilde. Ben de sakinim. Gerçi 
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Hazal'ın İzmir'deki hayatını tam olarak bilmiyorum ama sakin bir kişiliğe 
sahip. Burada da aynı şekilde. Ben 
mesela yalnızlığı seven bir insanım. 
Şu an Hazal'da da onu görüyorum. 
Ortak noktalarımız aynı. Mesela, sette 
çok gürültü olduğunda bir anda birbirimize bakıyoruz. Bir anda oradan 
kaçmak istiyoruz; o da ben de... Yani 
bu tür ufak tefek şeylerle karşılaştıkça 
tabi insan ilgi odağı da oluyor. Aynı 
şeylerden hoşlanıyoruz, aynı şeylere 
aynı tepkileri veriyoruz. 


Biz zaten aslında çok zor bir iş 
yapıyoruz. Bulunduğumuz sektör zor. 
Bu benim ilk işim. Psikolojik olarak 
da zorlandım. Aslında birbirimizin 
hayatı birlikteyken daha da kolaylaştı. Psikolojik olarak birbirimize çok 
yardımımız oldu. İşimiz daha keyifli 
hale geldi gerçekten. Beraber oturup 
ezber yapıyoruz, ekstra daha çok 
vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu bence 
işe de biraz yansıdı açıkçası. 


“BURADA İLK DEFA 
AÇIKLIYORUZ “HAZER' VAR” 


Dizideki aşkın gerçek olması işi 
de pozitif yönde etkiledi diyebilir miyiz? 

Şimdi zaten bizim izleyicilerimiz gruplar kurdular “HAZER” adın- 
da. “HAZER” var mı diye soruyorlardı. Evet burada ilk defa açıklıyoruz 
“HAZER” var. Onlar zaten bizdeki bu 
enerjinin, elektriğin farkına varıp bu 
yönde de bize çok yazılar, mesajlar, 
yorumlar atıyorlar. Onlar da yakıştırmışlar demek ki. Fanlarımız kafalarında bizi daha önceden birleştirdiler 
zaten. 


“ERKAN YARDIMSEVER VE 
ÇOK İYİ NİYETLİ BİR İNSAN” 


Peki, Erkan Meriç'in hangi özellikleri sizi daha çok etkiledi? 
Erkan çok yardımsever ve çok iyi 
niyetli bir insan. Kimin ne problemi olsa 
koşar. Benim de o sıralar gerçekten çok 
fazla yardıma ihtiyacım vardı. Bana çok 
yardımcı oldu. Yeni bir yere girdiğimde 
doğal olarak herkesi gözlemlemeye başladım kim ne yapıyor diye. Bu şekilde 
insanları daha iyi tanıyorsun. Erkan'ın 
da gerçekten çok hoşuma giden özellikleri oldu. İllaki her şeyi çözüyor. Bir şey 
mi oldu, bir şey mi yapılması gerekiyor 
hep onda onu gördüm. Asla gözüm 
arkada kalmadı. O halleder diye düşündüm. Bu çok önemli bir şey aslında. 


“BERABER VAKİT GEÇİRMEK- 
TEN KEYİF ALIYORUZ” 


Peki, ilişkinizle ilgili planlarınız 
var mı? 
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ÖZ de aynı oluyor. 
öyle devam ederken 
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Daha bir yıl olmadı ilişkimiz. 
Her şey kısmet. Hayatın neler getireceğini bilmiyoruz. Ama şu an hiçbir 
problemimiz yok. Mutluyuz, beraber 
vakit geçirmekten keyif alıyoruz. 
Birbirimizin sıkıntılarını, dertlerini 
paylaşıyoruz, beraber gülüyoruz, 
beraber üzülüyoruz. Şu an hayatımız 
keyifli ama ilerisi için bir şey söylemek tabi ki zor. 


Hazal Hanım, sizin için sektöre 
giriş çok hızlı olmuş ve güzel de 
bir elektriğiniz var hem de aşkı 
bulmuşsunuz. Peki, bundan sonraki beklentileriniz neler? 

Hep düşünüyordum geçen 
senelerde bu projeye başladığımda 
ilk 5-6 ay “İzmir'e dönmek istiyorum” 
diyordum. Aslında içten içe bu şekilde eski hayatımı çok özlediğimi düşünüyordum. Şu anda o evreyi geçtim. 
İlk süreçte bunu kabullenememiştim. 
Sanki bu bir süreçti, bir kampa 
gelmiştim geri dönecekmişim gibi 
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HAZAL SUBAŞI: Dizi 
aşladığından beri çok 
yoğun çalışıyorduk: İkiiz ba$rol o uğumuz 
için çok fazla sahnemiz 
var, bütün sahneleri- | 
aw wi 
İZ neredeyse bera- f 
er, hep aynı yerdeyiz, 


aynı yerde çalışırken 


in şeyleri yapı- 
N oruz. Her gün 20 saat 
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oluyor, sevindiğimiz 


| a İ (Sikıntlarımızda aynı! | 


ilişkimizde başladı. Şu 


Can çok mutluyuz.” | 


NV. Zayi? 


hissediyordum. Artık kabullendim 
İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da 
çalışıyorum. Şu an hayatım o yüzden 
bir düzene oturmuş durumda. Bir 
anda böyle bir şey olduğu için eğitim 
alma fırsatım olmadı. Ne bir diksiyon 
eğitimi, ne şan eğitimi, ses kullanma 
eğitimi gibi üstüne bir de oyunculuk 
eğitiminin hiçbirini almadım. Eğitim 
şart. Çünkü özgüvenim için bu 
gerekli. Farklı bir dizide farklı bir rol 
alabilirim. Ben şu an 1,5 yıldır Zehra 
karakterini canlandırıyorum. Zehra 
karakterini içim rahat edecek kadar 
artık yaptığıma inanıyorum. Çünkü Zehra karakterini de öğrendim; 
neye, nasıl tepki verir, ne yapar diye. 
Bir karakteri çözümleme sürecimiz 
oluyor tabi ben çok yeni olduğum 
için bu biraz uzadı. Ama şimdi bu 
diziye devam edecek olsam da farklı 
bir projeye devam edecek olsam da 
bence eğitim almam gerekiyor. Kendimi biraz eksik hissediyorum. Belki 
de gözle görünen bir şey olmadı. 
İzlediğinizde beğeniyor olabilirsiniz 
ama ben aslında içten içe kendimi 
eksik hissediyorum. O yüzden gerekli 
eğitimleri almam gerekiyor. Özgüvenim için ilk önce bu konuda istediklerimi yapmak istiyorum. Çünkü bu 
işe devam etmek istiyorum şu anda. 
Öyle olursa da bütün gerekliliklerini 
yerine getirmem gerekiyor. Bu işin 
matematik kısmını yani kamera kısmını daha çok öğrendim. Oyunculuk 
kısmını dediğim gibi Zehra karakteri 
üzerinden öğrendim. Şimdi bana tam 
tersi bir karakter gelebilir çok farklı 
şeyler olabilir. Ben orada ne yapacağımı şaşırmak istemiyorum. 


Eğitim gerçekten çok önemli 
bir şey. Ama pratik de bir o kadar 
önemli. Yani ikisi olmadan olmuyor. Eğitim alıp da seni tekrar oraya 
attıklarında teorisini biliyorsun ama 
pratiğini bilmiyorsun. Pratik de yapa 
yapa öğreniliyor. Buna aynı zamanda 
okul da diyebiliriz. Kameranın karşına 
çıkmak, televizyonda olmak her gün 
yeni bir bölüm çekmek, farklı hocalarla çalışmak da eğitimin bir parçası 
bence. Araba sürmek gibi... 


Ünlü isimlerinin çoğunun fanları 
var. Sizin de çok fazla sayıda 
fanlarınız var ama sizinkiler 
biraz daha farklı. Çok aktifler 
ve size çok bağlılar. Bunu biraz 
anlatır mısınız? 

Bunu her yerde söylüyoruz 
televizyonlarda da söyledik. Fanlarla 
diyaloğumuz çok başka. Gerçekten 
bizleri ailelerinden bir parça olarak 
görmeye başladılar. Küçüklerimiz 
abisi olarak, annelerimiz babalarımız 
oğulları olarak görmeye başladılar. 
Kucağında çocuklarla, kocasıyla 
sete gelenler var. Hepsi bizler için 
çok değerli. Bizim bu elektriğimizi, 
enerjimizi aldılar ve onlara karşı da 
o sıcaklığımızı hissettiler. Nasıl onlar 
o şekilde bizleri ailelerinin bir parçası 
olarak görüyorlarsa biz de onları o 
şekilde görüyoruz. Bunun yansımış 
olmasından dolayı çok mutluyuz. 


Bence bu dizinin bu şekilde 
bir ivme yakalaması samimiyetle 
ilgili. Sette olan samimiyet, fanlarla 


olan samimiyet, onların arasındaki 
samimiyet, fanların kendi aralarındaki samimiyetler... Fanların şehirler 
arası Whatsapp grupları var. Bunun 
üzerinden farklı şehirlerden konuşuyorlar, belirledikleri ortak yerlerde 
buluşuyorlar. Belki biz de bu şekilde 
bir şeylere vesile olmuşuzdur. Ama 
büyük arkadaşlıklar kurulduğunu 
biliyoruz. 


Şimdi biz bazen sosyal medyada canlı yayın yaptığımızda sorular 
geliyor “Ne yemek seversiniz?” diye. 
Ben sarma severim, dolma severim 
falan diyorum. Mesela dışarıda ara 
verdiğimiz zaman bir bakmışız ablalarımız, annelerimiz ellerinde sarmalar, 
börekler, baklavalar, dolmalar, kahvemize, fıstığımıza kadar düşünmüşler kapımıza kadar geliyorlar. Geçen 
bir ablamız Almanya'dan gelmiş. O 
kadar takip ediyorlar ki bir not defteri 


i 


vardı elinde birine selam gönderecekti. Not defterini açtı bir baktım 

ki senarist şu, yönetmen bu gibi 
oraya kadar gidip görüşmeyi göze 
almış. Artık senaryonun yönünü mü 
değiştirmek istiyorlar ne yapıyorlar 
oraya kadar etki edecek şeyleri var.:) 
Bir tane ablamız ilk benimle fotoğraf 
çekilir misiniz dedi. Çünkü bilet almış 
Amerika'dan gelmiş. Onun dışında 
Almanya'dan, Azerbaycan'dan gelenler var. Kanalı, bizleri, yapımcıları o 
kadar çok yoğun baskı altına alıyorlar 
ki çok büyük bir güçleri var. Hem 
bizim için hem kendileri için çok güzel şeylere vesile olmaya çalışıyorlar. 
Yani fanlarımızın birçok şeye etkileri 
var diye düşünüyorum ben. 


Peki, sizin fanlarınızla bu şekilde ilginç anılarınız var mı Hazal 
Hanım? 

Bazen komik şeyler oluyor. 
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Hepsini çok seviyorum, gerçekten 
çok tatlılar. Bazen dış çekimlerimiz 
oluyor mesela Beykoz'da veya Kartal 
sahilde diyelim. Dış çekim yaptığımız 
günün birinde bir teyze ile amca gelip 
fotoğraf çekilmek istediler. Çekildik 
ve onlar gittikten sonra başka bir 
amca geldi ve benimle de çekilir 
misin diye rica etti. Kendi telefonu 
yokmuş diğerlerinin telefonundan 
çektirdi sonra da gitti. Yani bir yerde 
benimle bir fotoğrafı var ama nerede 
kimse bilmiyor. :) Böyle komik şeyler 
oluyor. 


Geçenlerde Mardin'den bir 
abimiz gelmiş. Sizi çok seviyoruz ne 
olursunuz bir görüntülü arama yapalım dedi. O görüntülü aramada karşı 
tarafta belki de 50-60 kişi vardı. Eve 
dev ekran kurmuşlar diziyi izlemek 
için. Projeksiyonla diziyi izliyorlar. 
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MSMİTAT GETİ Dem 


“Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi'nin açılış töreninde Uluslararası 
Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncayile| |“ 
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz, desteklerinden dolayı 

BŞ Numan Kurtulmuş'a “Devletin Melek Yüzü” çerçevesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Kurtuluş'un memleketinin plakasının yer ©... 
aldığı forma hediye etti. 


Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED)| iş birliğiyle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi', düzenlenen açılış 
töreniyle hayata geçirildi. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Uluslararası 
Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı 
Zeki Açıkgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen davete iş ve siyaset dünyasının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katılım gösterdi. Proje kapsamında 27 down sendromlu genç, 11 ilde 23 hafta sürecek aşçılık eğitimi alacaklar. 


17 a Down sendromlu gençlere istihdam sağlamak için Uluslararası Down 

| Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED) 

£ iş birliğiyle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilen “Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi”, 

j düzenlenen açılış töreniyle hayata geçirildi. Uluslararası Down Send- 

| romu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Ulusla- 

İ rarası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömü- 

i gen Tuncay ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki 

Açıkgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen davete iş ve siyaset dünyasının 

önde gelen isimleri katılım gösterdi. Downlu gençlerin sosyal gelişi- 

i mine katkı sağlamak ve onlara beceri kazandırmak için “Down Şefler 

© ! Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi'ni başlattıklarını belirten Federasyon 

Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, proje kapsamında araların- 

i da Ankara'nın da bulunduğu 11 şehirde 27 down sendromlu gence 

i aşçılık eğitimi verileceğini kaydetti. Açılışta UDF'nin bundan sonraki 

© bütün faaliyetlerine destek olacaklarını belirten Numan Kurtulmuş, “Biz 

siyasetçiler zor konularla uğraşıyoruz. Dünyanın her gün bir sürü zor 

meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Savaşların, işgallerin, çatışmaların, 

kavgaların, gerilimlerin karşılıklı olarak bir şekilde laf söylemelerin ol- 

i o duğu, gerginliklerin yaşandığı bir ortamda burası bizim için bir insanlık 

İ  vahası gibi oldu” dedi. İnsanların hangi coğrafyada hangi anne ve 

i babadan doğacağını, hangi anadili konuşacağını, hangi sosyal sınıfın 
bir üyesi olacağını ve kromozomlarının sayısını bilerek dünyaya gelmediğini belirten Kurtulmuş, “Doğuştan gelen bütün bu farklılıklarımızın 
hepsini yaratandan gelen farklılıklar olarak kabul etmek insan olmanın 
ilk şartıdır. Bu farklılıkların herhangi birisini kendisi için bir özellik kabul 
ederek bundan dolayı övünmek ve kendisinde var olduğunu zannettiği 
şeyin başkasında olmadığını görerek onu ötekileştirmek, farklılaştırmak 
herhalde insan olmak değildir. En hafif tabiriyle ahmak olmaktır. Biz 
doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı ne üstünlük 
vesilesi ne karşımızdaki için bir ayrıcalık vesilesi, ne de onu ötekileştirgençleri “melek kalpli” olarak niteleyen Kurtulmuş, 
“Kendisini sağlam zannedenlerden kromozom 
sayıları farklı olabilir ama gönülleri, ruhları hiç 
kimseden aşağı olmadığı gibi belki birçok kimseden 
de fazladır. Bu evlatlarımıza sahip çıkmak kendi 
insanlığımıza sahip çıkmaktır” diye konuştu ve bu 
gençleri başarılı insanlar olarak hayata kazandırmak 
için gayret sarf edeceklerini söyledi. 


UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise 
federasyonun kuruluş amacına değinerek projenin 
daha da büyümesi temennisinde bulundu. Tuncay, 
“Eminim 2023 Türkiye'sinde 223 down sendromlu 
çocuğumuzu meslek edindirdiğimizde görevimizi tamamlamış oluruz” dedi. Tuncay, proje kapsamında, 
11 ilde 27 down sendromlu gencin otellerde aşçılık 
eğitimi alacaklarını ifade ederek, 23 hafta sürecek 
eğitimin ardından 21 Mart 2018'de “Dünya Down 
Sendromlular Farkındalık Günü'nde gala düzenleneceğini bildirdi. TAFED Başkanı Zeki Açıköz de 
projenin başarıya ulaşması temennisinde bulunarak, “İnşallah 223 değil, belki 5 bin 223, belki 10 
bin 223 olacak.” ifadesini kullandı. 


Canan & İris Concept 
Events iş birliğiyle düzenlen etkinlikte Canan 
& İris Concept Events'ın 


Canan Köksal, üç gün 
boyunca tüm detaylarla 
akından ilgilenerek 
kusursuz bir organizasonun gerçekleşmesinde 
rol sahibi oldular. 


İris Hatem - Canan Köksal | 


ÜNLÜ TASARIMCI VE MARKALAR 
EN YENİ KOLEKSİYONLARINI 
GÖRÜCÜYE ÇIKARDI 


Yeni yıl öncesi düzenlenen alışveriş etkinlikleri arasında önemli 
bir yere sahip olan “ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri” Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Canan & İris Concept Events iş birliğiyle 
düzenlenen Zubizu Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterdi. 


Bu yıl beşincisi düzenlenen “ZUBİZU Yılbaşı 
Alışveriş Günleri” Canan & İris Concept Events 
iş birliğiyle Volkswagen Arena'da düzenlendi. 
Dünyaca ünlü markalara, butik Türk markalarına 
ev sahipliği yapan etkinliğe iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Üç gün süren alışveriş etkinliğinde sanat ve 


KLASS 


sosyal yaşam dünyasının girişimci olan ünlüleri 
de markalarının stantlarıyla yer aldılar. Stantları 
dolaşan ve alışveriş yapan konuklar günün yorgunluğunu, Mert Vidinli'nin davetiyle gerçekleşen 
happy hour'da attılar. Davetliler ünlü Dj Doğuş 
Çabakçor'un canlı performansı eşliğinde düzenlenen davette keyifli bir akşam geçirdiler. 
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Aylin Yağcı » Ilgın Eren Aslı Şen 


Mithat Erdem - Erman Yerdelen - Mustafa Taviloğlu 


GENOMIK HARITANIZI BELİRLEYEREK 


HAYATINIZA 


SACLIK yk e 


LIV HOSPITAL STOP AGING PROGRAMI 
Genetik, Metabolik ve Fiziksel Olarak Yaşlanmanın Etkilerini 
Azaltmayı Hedefliyor. Zamanında Önlem Alın; 
Sağlıklı ve Genç Kalın! 


eli iii İdari Koordinatör: 0530 173 06 83 
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HOSPITAL 
ULUS 


nn hospital | tw cepa 
linkedin com/Livhospital 


Eda Kosif 


Etel - Leo Baler | 


| Senem - Özlem Gençoğlu 


Jival Yönetim Kurulu Başkanı 
Naim Geçnoğlu ce zarif eşi Özlem 
Gençoğlu'nun kızları Senem Gençoğlu alışveriş şenliğine markası Kloto 
ile birlikte katıldı. Özlem Gençoğlu üç 
gün süren kermeste kızının yanında 
bulunarak destek verdi. 


Yasemin Öztürk 


| DURULANMAZ » DO NOT RNSE 


HER SAÇ TİPİ İÇİN 


Deniz Tuzu Saç Peelingi saç derisinde 

biriken kirleri etkili şekilde arındırır ve 

gözenekleri açar. Derinlemesine arındırma 

için haftada 1 gün 5 dakika boyunca 

saç diplerine masaj yaparak uygulanır. 
Ardından durulanır. 


|sa KOZMETİK 
X www.selenkozmetik.com 


İmza enkozmetik.com 


Biotin ve Kafein İçeren Saç Kökü 
Güçlendirici, Hızlı Uzamaya Yardımcı 


XPERT SERİ 


ŞAMPUAN * TONİK * DENİZ TUZU SAÇ PEELİNGİ 


Şampuan, dökülmeye eğilimli, Tonik, saç dökülmelerini 
zayıf, güçsüz, kepek problemi azaltarak, saçlarınızın hızlı 
yaşayan saç diplerinde uzamasına yardımcı olur. Duş 
derinlemesine arınma sağlar. sonrası nemli saç derisine 
Islak saça uygulanır, ardından masaj yapılarak uygulanır, 
durulanır. durulama gerektirmez. 


www.urbancare.com.tr - infogurbancare.com.ir 
dg / UrbanCarelurkiye g / UrbanCareTR Ss / UrbanCareTR 


Emine Hataylı Han 


Gülin Karabacak - Özlem Gülsoy 
ERE 


Ünlü tasarımcı Elçin Dağlaroğlu, 
“ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri”ne 
kendi markasıyla stant açarak ürünlerini görücüye çıkarttı. 


Füsun Kuran 


Yelda Demiroren 


Ebru Akel 


THE WORLD 
MM. 


CASINOS 


MONTENEGRO CROATIA 
Casino Royal Splendid Casino Libertas 
BUDVA ... DUBROVNIK 
Casino Montenegro Casino Grand Lav 
PODGORICA SPLIT 


Coming SOON. 
Svilengrad - BULGARİSTAN 


-382 6917 77 17 Www.meriicasinos.com 


Alpin Albayrak 


Ziyaretçiler etkinlik boyunca 


birbirinden özel markaları bir arada 
bulurken, bol bol alışveriş yaparak 
sevdiklerine hediye aldılar. 
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Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği) izni ile düzenlenmektedir. 
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Lal Denizli 


Dela Events'in ortağı Lal Denizli 
etkinlikte bol bol alışveriş yaptı. Denizli 
özellikle dekorasyon markalarının standını ziyaret ederek ürünleri inceledi. 
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Ortadoğu'da Enerjisini Kendi Üreten 
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>—MK4ILLUMINATION 
DÜNYA DI RALAMASINDAR 


IKINCIİSİRADAYIZ” 


Nİ. 
Festival ve kutlama aydınlatmaları konusunda dünyanın 
en yüksek ciroya sahip markası olan MK Illumination'ın 
Türkiye yönetimi 2009 yılından beri aydınlatma sektörünün önde gelen firmalarından Candaş Aydınlatma 
Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Süreka'ya ait. Dokuz yıl 
önce MK Illumination Türkiye'yi kurarak çalışmalarını 
sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de sürdüren 
Oktay Süreka, geçtiğimiz yıllarda Dubai'de de MK |Illumination ofisi açarak Ortadoğu'daki yapılanmasını 
tamamladı. Tasarım ve uygulamanın yanı sıra zamanla 
doğan ihtiyaç sebebiyle MK Illumination'ın Slovakya'da 
bulunan tek fabrikasının ardından İstanbul'da ikinci 
fabrikayı kurdu ve deniz aşırı ülkelere ihracat yapmaya 
başladı. Oktay Süreka ile MK Illumination Türkiye'den 
-— yolaçıkarak dünyanın pek çok ülkesinde yaptığı başarılı 
| çalışmalarını ve 2018 hedeflerini konuştuk. 
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Oktay Bey, MK Illumination 
Türkiye'de geçirdiği süreci ve 

bu süreçte elde ettiği başarıları 
bizlerle paylaşır mısınız? 
Öncelikle biz MK İllumination grubu 
içinde çok hızlı bir ivme ile ilerledik. 
2009 senesinde MK'nın Türkiye 
ayağını kurmuştuk. O dönemde MK 
19 ülkede bulunuyordu. MK'nın yerel 
olarak ofisinin olduğu ülke sayısı şu 
anda 30 oldu. Biz, birçok Avrupa 
ülkesinin, ekonomik seviyesi çok daha 
iyi olan ülkelerin bile ciro olarak önüne geçtik. Şu anda ciro olarak liderlik 
Avusturya merkez ofiste. Ondan sonra 
bizim yönettiğimiz yerlerin Türkiye ve 
Dubai'deki ofislerimizin cirosunun toplamı bütün diğer ülkelerin üzerinde. 
Avusturya'dan sonra ikinci sırada biz 
varız. 30 ülke arasında ikinci sıradayız. 
Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. 
Büyük bir emekle bu duruma geldik. 
Burada şunun da büyük bir etkisi 
oldu; sadece Türkiye'de bu kadar 
büyüme imkânımız yoktu. İlk etapta 
Türkiye'de belli bir pazar payına sahip 
olunca ekibimizi de genişletince burada kendi bağımsız tasarım ekibimizle 
montaj ekibimizi, satış ekibimizi de 
kurduk. Bu deneyimi farklı pazarlara da taşımak istedik. Sonuçta her 
ülkede MK'nın ofisi olmadığı için 
bizim de Türkiye'de özellikle komşu 
ülkelerden başlayarak bu iş alanımızı 
biraz genişletmeye başladık. İlk etapta 
Azerbaycan, Kazakistan bölgesinde 
aktif iş yapmaya başladık. Sonrasında 
Yunanistan'daki ortaklarıyla ayrılınca 
MK o bölgenin de hakimiyetini bize 
verdi. Orada da çok iyi projeler üstlendik. Atina Havaalanının dekorasyonunu yaptık. Orada meşhur olan iki 
AVM'nin The Mall Athens ve Golden 
Hall'ın dekorlarını biz yaptık. Sonra 
tabi bu şekilde işler genişleyince bizim 


kapasite de artınca Orta Doğu'da 
Dubai'den bizim MK merkeze 2014'te 
Dubai Shopping Fest Alışveriş Festivali ile ilgili ihaleye katılma çağrısı oldu. 
Araplar da zaten belli bir doygunluğa ulaşmış. Onlar bir dediklerini iki 
etmeyen tedarikçiler istiyorlar. Biz 
zaten dünya genelinde firma olarak 
kendini ispat etmiş durumdayız ve 

bir dediklerini iki etmedik. Büyük 

bir projeydi. Biz 11 firma içinden bu 
ihaleyi kazandık. Birçoğu Avrupa 
menşeili markalardı, lokal firmalar da 
vardı. Tabi Türkiye'de bizim dışımızda 
bu şekilde alt yapısı olan bir firma 
olmadığı için Türkiye'den o dönemde 
katılan olmadı. Sonrasında o iş bize 
çok iyi bir referans oldu. Biz daha o 
işi tamamlamadan iki iş daha aldık. 
Onun akabinde 2015 yılının başların- 
da Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi Mall Of The Emirates'in onuncu 
yılı kapsamında bizden dekorlar talep 
ettiler. Onu da ciddi bir hazırlıkla biz 
kazandık. O da bize iyi bir referans 
oldu. Hep büyük işlerle iyi bir referans 
listemiz olduğu için bize kapılar daha 
rahat açılmaya başladı. 


“HER GEÇEN SENE ELDE ETTİ- 
ĞİMİZ BAŞARILAR İLE BİRÇOK 
ÜLKENİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ” 


Dubai'de bir ofisiniz olmadan 
bunları başarmışsınız. Sonrasında nasıl bir yol izlediniz? 

Gördük ki orada belli bir seviyede 
büyümek için lokal olarak orada bir 
organizasyonunuzun olması gerekiyor. 
Dubai'de bir ofisin, bir ekibin sürekli 
olması gerekiyor. Çünkü en basitinden 
bir yere toplantıya gidiyorsunuz ölçü 
gerekiyor, mimarlarınla görüşmen 
gerekiyor, fotoğraf çekmek gerekiyor. 
Çok basit işler için bile orada birinin olması şartı var. Bu da bizi biraz 
daha orada lokal olmaya itti. Ben de 
orada bir ofis açma kararına gittim. 
Ortaklarımızla görüştük. Onlarla zaten 
biz Türkiye'de yüzde 50 yüzde 50 
ortağız. Türkiye ofisinin yatırımı olarak 
orayı açalım dedik ve sonrasında da 
orada organizasyonu yaptık. Ofisi 
tuttuk. Çalışanları bir bir atadık. Böyle 
oldukça işleri daha da planlı programlı 
yürütmeye başladık. Bu sayede sadece 
Dubai'de değil o bölgede de hizmet 
vermeye başladık. Katar'da çok güzel 
projeler aldık. Umman, Bahreyn sonrasında Mısır'da proje aldık. Hatta şu ana 
kadar kaç senedir bu işin içerisindeyiz 
ilk defa Hallowen (Cadılar Bayramı) 
dekorunu yaptık. Onu da Mısır'a yaptık. Yeni açılan bir alışveriş merkeziydi. 
Hatta ciddi bir yatırım yaptılar biz bile 
şaşırdık. Avrupalılar bile şaşırdı. Her 
geçen sene elde ettiğimiz başarılar ile 
birçok ülkenin önüne geçiyoruz. 


Peki bu kadar tercih edilmenizin 
nedenleri nelerdir? 

Diğer ülkelerin ortakları olsun, müdürleri olsun bana gelip “Siz Müslüman 
ülkesiniz, biz Hristiyan ülkeyiz. Ama 
siz bizden daha çok Christmas Light 
satıyorsunuz” dediler. Sonuçta bu 
ışıklar Noel ışıkları oradan o kültürde 
gelişmiş. Ben de onlara şunu anlatmaya çalıştım; önemli olan burada bu işi 
Christmas Light olarak değil formatını 
değiştirerek eğlenceli bir festival havası 
yaratmak. İnsanları mutlu etmek için 
biz bunları kullanıyoruz. Bu şekilde bu 
argümanla işimizi bu seviyeye getirdik. 
Sonuçta burada birçok alışveriş merkezi var. Biz ne içinde Yılbaşı Ağacı 
kullanıyoruz ne Noel Baba kullanıyoruz ama harika dekorlar yapıyoruz. 
Bu da buradaki tasarım kabiliyetimiz, 
iyi bir ekibimizin olması, farklı fikirlerle 
yol almamız... 


İşin sadece tasarlayan ve uygulayan değil aynı zamanda üretici 
kısmında da yer alıyorsunuz. Bu 
süreç nasıl gelişti? 

Bilirsiniz ülkemiz ve bölge insanı 
genelde son dakikacıdır. Kararı son 
dakikada verir uygulanmasını hemen 
ister. MK'nın Slovakya'da üretim 
merkezi bulunuyor. Biz fabrikaya 
siparişi geçiyoruz diyorlar ki şu güne 
göndeririz. Nasıl işin içinden çıkacağız? Onun daha nakliye süreci var, 
montaj süreci var. Mümkün değil. 
Müşterimize verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Bir projeyi almak için 
6-7 ay emek veriyorsun. Dolayısıyla tabi baktım ki bu konuda ciddi 
sıkıntı yaşayacağız. Bizim HighLight 
tarafında zaten üretici alt yapımız 
olduğu için senelerdir de tecrübemiz 
olduğu için biz buradaki personelin 
belli bir kısmını MK'nın Slovakya'daki fabrikasına gönderdik. Orada 
eğitim aldılar. MK'nın ürünlerini, 
konstrüksiyonlarını, metal yapılarını, 
hurda ürünlerinin üretimlerini yapıp 
Avusturya'dan getirdiğimiz ışıkları, 
ledleri bunların üzerine montajını 
yapıp bir şekilde burada işçilikten ve 
kendi iş gücümüzden istifade ederek 
üretim yapmaya başladık. 


İşler bu kadar yoğunlaşınca 
aldığınız siparişleri hazırlamak 
ve zamanında yetiştirebilmekle 
nasıl başa çıkabildiniz? 

Firma büyüyünce, hacim artınca, 
talepler artınca bu sefer ne yerimiz 
yetmeye başladı ne personel sayısı ne 
de ekipman... Böyle olunca 2015'in 
sonlarına doğru sezon sonrasında 
üretimi mevcut yerden çıkartıp yeni 
yere taşımaya karar verdik. Böylelikle 
daha büyük hacimde istihdam sayısını 
ve cihaz-makine kapasitesini arttırarak 
Highlight olarak yepyeni bir tesis kurduk. 5 bin metrekare kapalı alanı olan 
bir üretim tesisi haline getirdik. Sonra 
bizim ortaklarımız buraya gelince 
normal rutin iş seyahatinde fabrikayı 
görünce çok etkilendiler. “Burada çok 
müthiş bir şey yapmışsınız. Bu yatırımı 
biz MK olarak değerlendirelim. Global 
olarak üretim için bu firmalardan 
bağımsız hem yeni bir şirket kuralım 
hem biz sermaye verelim hem de size 
sipariş garantisi verelim, diğer ülkeler 
için üretim yapalım, MK'nın belli 

bir üretimini Türkiye'ye taşıyalım” 
dediler. Bizim de senenin son 5-6 

ayı çok yoğun. Diğer dönemler daha 
sakin. Bu sakin dönemi deniz aşırı 
ülkelere vereceğimiz hizmetle geçirebileceğimizi düşündüm. Avustralya, 
Amerika, Hong Kong, Güney Afrika 
gibi ülkelere hizmet vermeye başladık. 
Bu ülkeler deniz aşırı mesafede olduğu 
için siparişlerini erken geçiyorlar. Bu 
yüzden bizim kendi adımıza sakin 
geçiyor diye düşündüğümüz o dönemi 
deniz aşırı ülkelere üretim yaparak 
geçirmeye başladık. Fabrikayla ilgili 
birçok uluslararası standart belgelerini 
de aldık. ISO belgelerini aldık. Sonuçta 
şu anda 2017 senesinde Türkiye'den 
Amerika'ya, Danimarka, İsviçre, 
Norveç, Güney Afrika, Filipinler, Hong 
Kong, Avustralya, Avusturya, Yunanistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
hepsine Türkiye'den ihracat yaptık. 


“BU SENE YURTDIŞINDAKİ 
MK'LARDAN ÇOK DAHA FAZLA 
TALEP BEKLİYORUZ. ŞU AN 
İKİ ÜLKEDE ÜRETİM VAR; 
SLOVAKYA VE TÜRKİYE” 


Türkiye'deki fabrikanız 
nerede ve kaç metrekare? 
Hadımköy'deki merkeze 1 
km mesafede 5 bin metrekare kapalı alanı var. Hacimli 
ve büyük ürünler ürettiğimiz 
için bizim için gerekli olan 
fabrikanın yüksek tavanı 
olmasıydı. Çünkü mesela 
şimdi Hill Town Alışveriş 
Merkezi'ne 13 metrelik bir 
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ağaç yaptık. Bunu kendi fabrikamızın içerisinde yaptık. Aynı zamanda 
da ihracat yapmak da yurtdışına şu 
ortamda Türkiye'nin de pozisyonu 
itibariyle çok daha büyük avantaj 
haline geldi. Avusturya'da sene 
sonu toplantımız oluyor ve MK'nın 
bütün ülkelerinin müdürleri, ortakları 
katılıyor. Bu seneki yeni kataloğun- 
da sadece Türkiye'de üretilen belli 
başlı ürünlere ciddi bir önem verip 
yer ayırdılar. Bu sene yurtdışındaki 
MK'lardan çok daha fazla talep bekliyoruz. Şu an iki ülkede üretim var; 
Slovakya ve Türkiye. 


“UZMANLIK ALANIMIZ FESTIVE 
LIGHTING DEDİĞİMİZ FESTİVAL 
VE KUTLAMA AYDINLATMALARI” 


Siz ana fabrika gibi olmuşsunuz 
galiba? 
Slovakya'daki fabrika 20 senelik. 
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Bu seneki satışlarına baktığımızda 
hemen hemen 15 milyon Euro gibi 
ciro yapıyor. Bu arada MK'nın da 
global olarak cirosu 100 milyon 
Euro'ya ulaşmış durumda. Bu 
konuda dünyanın en büyük firması 
şu anda. Uzmanlık alanımız Festive 
Lighting dediğimiz festival ve kutlama 
aydınlatmaları. Biz şu anda bu kadar 
kısa sürede Slovakya'daki fabrikanın 
yarısına ulaştık kapasite olarak. Ve 
ben inanıyorum çok daha iyi şeyler 
olacak. Çünkü Türkiye lojistik olarak 
çok harika noktada. Avrupa'nın, 
batının, doğunun, Asya'nın her yerin 
ortasında. Dolayısıyla nakliye maliyetleri, Türkiye'deki gelişen işçilik kalitesi ve hızlı çözüm odaklı olmamızı 
düşünürsek bizim için çok daha güzel 
şeyler olacak diye düşünüyorum. 


MK Illumination olarak hangi 
bölgelerin üretimleri size ait? 
Bizim Türkiye firmasından yönettiğimiz ülkeler Türkiye, Yunanistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, 


İran ve Lübnan. Dubai'deki firmamız- 
dan da yönettiğimiz bölgelerde Katar, 
Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, 
Kuveyt ülkelerini de o şirketten yönetiyoruz. Bu sene bize Lübnan ve İsrail 
eklendi. Oralara da ihracat yaptık. 


En çok satış yapanların arasındaki ikinciliğiniz sadece 
Türkiye'den mi yoksa totalin 
cirosu mu? 

Sadece Türkiye olarak baktığımızda 
dördüncü sıradayız. Türkiye olarak 
Dubai'deki firmamızla global cirosu 
100 milyon Euro'yu ulaşmış MK 
Illumination'ın dünya sıralamasında 
ikinci sıradayız. Bizim Türkiye ile birincinin arasında İngiltere var. Dolayısıyla 8 senede bu konuma gelebilmiş 
olmamız bizim için çok önemli. 


Her iş için yurtdışına gidiyor 
musunuz? 

365 günün 150 günü yurtdışında 
oluyorum. Mevcut şirketler arasında 
gidip kontrolleri yapmak gerekiyor 
bir de yeni pazarlara açılmak için 
yeni müşteriler için oradaki önemli 
görüşmeleri yapmak bizim üzerimize 
düşüyor. Bu da ister istemez yoğun 
bir seyahat trafiği gerektiriyor. 


Siz dünyanın sayılı ülkelerini 
gezdiniz, ortaklığınız var ve işler 
yapıyorsunuz. Kıyasladığınız 
zaman o ülkelere göre Türkiye 
ne durumda bu alanda? 

Türkiye özellikle batılı ülkelere baktığımız zaman Fransa, İspanya, İtalya, 
Almanya gibi ülkelere göre çok daha 
modem ve ileri seviyede. Özellikle 
Avrupalılar yeniliklere çok açık değiller. Ama Türkiye'de biz bir müşteriye 
gittiğimiz zaman yeni teknoloji, yeni 
tasarımlar gösterme sorumluluğu 
hissediyoruz kendimizde. Çünkü hem 
böyle bir talep var hem de gelişen 
ortamda Türkiye'de sürekli yenilikler getirmek, bir şeylerin biraz daha 
önüne geçmekle aslında bir misyon 
edinmiş durumdayız. Bu birçok sektör için geçerli. Alışveriş merkezlerinin 
kalitesine baktığınız zaman şu an 
Türkiye'de hem marka karması hem 
hizmet kalitesi hem mimari açıdan 
gezdiğim birçok ülkenin çok çok 
üzerinde. Şu an Türkiye'deki alışveriş 
merkezleriyle en çok rekabet edecek 
yapıda olan Dubai merkezli dünyanın 
en önde gelen alışveriş merkezleri 
diyebilirim. Avrupa'daki birçok alışveriş merkezi bizim çok çok gerimizde 
kalmış. Hem tasarım hem işlevsellik 
hem de marka karmaları açısından 
Türkiye bu açıdan gerçekten iyi bir 
seviyeye taşıdı kendini. 


Bunda da sizlerin etkisi 
çok fazla. Sürekli aydınlatmalar ve yaptığınız 
değişik projelerle alışveriş 
merkezlerinin daha güzel 
görünmesini sağlıyorsunuz... 

i Türkiye'de alışveriş merkezi 
sayısı 300'ün üzerine çıktı. 

| Baktığınız zaman birbirleri 
arasında ciddi bir rekabet 

| ortamı da oluştu. Biz alışveriş 
merkezine gelen ziyaretçileri 


“Biz b işleri insanları 


mutlu etmek için yapıyoruz. 


İsen 


Dünyanin her yerinde in- 


sanlar kazançlarını savaşla, 
silahla yapmaya çalışırken 
bu şekilde iş yapıp, bu şekilde bir hizmet vermekten de 
büyük mutluluk duyuyoruz.” 


mutlu etmek, kaliteli ve çok vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Dolaylı 
yoldan ise ciro katkısında bulunmak 
bizim isimiz. Bu yüzden yaptığımız işi 
sadece bir yılbaşı aydınlatması olarak 
görmemek gerekiyor. 

Geçmiş yıllarda yaptığımız bir çalışma- 
da bunu ölçüm imkânı da yakaladık. 
İstiklal Caddesi'nin aydınlatmalarını 
yapmıştık. Oradaki bir mağazanın 
komple cephesini yapmıştık. Mağaza 
müdürü 2-3 gün sonra bizi aradı satışların bir anda patladığını söyledi. Dünya genelinde bu işin amacı bu. Yılbaşı 
döneminde birçok yer kampanya yapıyor ama bunu her yer yapıyor. X bir 
AVM diğer bir AVM'den ayrılması için 
belirli etkinlikler yaparak, organizasyonlar yaparak insanların oraya daha 
çok gelmesini sağlayacak. Burada da 
biz devreye giriyoruz, yaptığımız işin 
kalitesi devreye giriyor. Ve özellikle de 
bu konuda yapılan yatırımlar en az 
3-4 sene kullanıldığı için sağladığımız 
hizmet ve ürün kalitesinin çok üst seviyede olması gerekiyor ki uzun vadeli 
kullanımda sıkıntı yaşanmasın. 


“YIL BOYUNCA KULLANILABİLE- 
CEK FORMATLAR YARATTIK” 


Siz şu an alışveriş merkezlerinin 
yüzde kaçının ışıklandırmasını 
yapıyorsunuz? 


Büyük hacimli yani 50 bin metrekare ve üzeri kiralanabilir alana sahip 
olan Türkiye genelindeki alışveriş 
merkezlerinin hemen hemen yüzde 
60'ına sahibiz. Aynı zamanda bizim 
için daha da önemli olan mevcut 
müşterilerimizle uzun senelerdir 
çalışıyoruz. Şu ana kadar çalışmaya 
başlayıp da bizden farklı tedarikçiye 
geçen AVM sayısı yok denilecek kadar az. Bu da bizim için çok önemli 
bir gurur. Çalıştığımız AVM'ler arasında İstanbul'da İstinye Park, Emaar Sguare, Hill Town, Forum İstanbul, Marmara Forum, Maltepe Park, 
Marmara Park, Beylikdüzü Migros, 
Agua Florya, Ankara'da Ankamall, 
Panora, Next Level, İzmir Mavi 
Bahçe, Antalya TerraCity, Eskişehir 
Espark var. Yani her şehirdeki kilit 
diyebileceğimiz yerlerle çalışıyoruz. 
Alışveriş merkezlerinin yanı sıra 
bizim ciddi anlamda geliştirdiğimiz 
aslında belediyeler ve cadde-sokaklara yönelik aydınlatma çalışmalarımız var. Normalde Avrupa'da cadde 
sokaklarda gördüğünüz aydınlatmalar, süslemeler oluyor. Sadece 
yılbaşı döneminde kullanılıyor. Biz 
bunu burada öyle bir hale getirdik ki 
yıl boyunca kullanılabilecek formatlar yarattık. Hem burada görselliği 
arttırıp insanlara daha iyi hissettiriyoruz hem de belediyelerin hâkim 
olduğu alanı göstermeleri açısından 
onların logosunu içeren uygulamalarla kendi bölgeleri içindeki halka 


bir şeyler yapıldığını göstermelerini 
sağlıyoruz. Belediyeler etkisini görünce bu tip yatırımlara daha ağırlık 
vermeye başladılar. Bizim şu anda 
Türkiye ciromuzun yüzde 60'ını 
alışveriş merkezleri, yüzde 30'unu 
belediyeler, yüzde 10'unu oteller ve 
daha özel alanlar içeriyor. Belediyeler tarafında bu konu önceden 
hiç yok gibiydi artık oralarda da iyi 
bir ivme yakaladık. Bir de özellikle İran tarafında son dönemlerde 
ambargo uygulamalarının hafifletilmesi Türkiye'deki ticaretin daha da 
gelişmesi anlamında o bölgede de 
ciddi çalışmalarımız oldu ve İran'da 
da yeni bir distribütör oluşturduk. O 
bölgede de daha fazla aktif olmayı 
planlıyoruz. 


“TÜRKİYE ÜZERİNDEN DİĞER 
ÜLKELERE OLAN İHRACATI 
DAHA DA ARTTIRACAĞIZ” 


2017 yılı sizin açışınızdan çok 
verimli geçmiş. 2018'de ne kadar büyümeyi hedefliyorsunuz? 
Bu seneki hedeflerimiz içerisinde ülke 
olarak Arap Yarımadası'nda şu ana 
kadar aktif olmadığımız Kuveyt ve 
Suudi Arabistan bölgelerine girmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında 
yine eski Rusya ülkeleri olan bizim 
Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz 


Türkmenistan'da, Özbekistan'da 
çalışmamız olmadı. Oralarda düşünüyoruz. Hemen hemen şu ana kadar 
hiç iş yapılmamış MK ülkesi olan 
Malezya var. Orayı da planlarımız 
içerisine aldık. Basamak basamak 
inşallah oralarda da genişleyeceğiz. 
Bir de Lübnan'da da iyi bir portföy 
yakaladık. Orada önemli bir grubun 
alışveriş merkezlerini yaptık. Orada 
da yine Dubai'de olduğu gibi firma 
kurma planımız var bu sene içerisinde. O da kısa vadede gerçekleşecek 
planlar içerisinde. Türkiye üzerinden 
diğer ülkelere olan ihracatı daha da 
arttıracağız. Ve şunu görüyoruz biz bu 
işte hatta en son Avusturya'ya gittiğimde bizim CEO'muz Mark Klaus'un 
söylediğine göre Avusturya'nın 

bir gazetesine baş sayfada MK 
Illumination'dan bahsedilmiş. 100 
milyon Euro ciroyu aştığını ve bu 
konuda dünya lideri olduğunu 
bahsederken altta daha küçük bir 
haberde ise Avusturya'nın yaptığı 
silah ihracatıyla ilgili haberi yazdığını 
söyledi. Bizim haberin bunun önüne 
geçmesi ve herkese mutluluk getirmemiz, insanların yüzünü güldürmemiz 
en büyük mutluluk dedi. Gerçekten 
çok iyi bir şey. Biz bu işleri insanları 
mutlu etmek için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde insanlar kazançlarını 
savaşla, silahla yapmaya çalışırken 
biz bu şekilde iş yapıp, bu şekilde bir 
hizmet vermekten de büyük mutluluk 
duyuyoruz. 
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“KARIN GERME 
UYGULAMARIMIZLA 


SIX PACK GÖRÜNTÜSÜ 
KAZANDIRABİLİYORUZ” 


Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet 


Kartal, son zamanların trend estetik uygulamalarıyla elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren bir isim. 1.Altın Marka Ödül Töreninde “ Yılın en 

iyi Estetik Plastik Cerrahı” ödülü ile başarılı çalışmaları tescillenen Mehmet Kartal, tecrübelerini 
ve deneyimlerini kendi kliniği ile anlaşmalı hastanelerde hastalarına sunarak hem medikal hem de 
cerrahi operasyonlarla hastalarını istediği görüntüye kavuşmasını sağlıyor. Farklı yöntemlerle gıdının 
giderilebildiğini ve karın germe operasyonlarında 
istenilen six pack görüntüsünü hastalarına kazandırabildiğini belirten başarılı Plastik ve Estetik 

Cerrahi Uzmanı, günümüzde yaygınlaşan Brezilya 

poposunu da hastalarına sunduğu farklı seçeneklerle yapıyor. Ödüllü Plastik ve Estetik Cerrahı 

Uzmanı Op: Dr. Mehmet Kartal, kendi adını taşıyan 

kliniğinde eşi Zerrin Kartal koordinatörlüğünde 
verdikleri hizmetleri ve yaptığı estetik uygulamalar 
ile uygulamalardan sonra hastaların dikkat etmesi 
gerekenleri Klass'a anlattı. 


Mehmet Bey, değişik operasyonlar için Op. Dr. Mehmet Kartal 
Kliniği'ne gelen kişiler ne gibi 
uygulamalardan yararlanabiliyor? 
Kliniğimizde dolgu, botoks, PRP gibi 
medikal işlemleri yapıyoruz. Ameliyat uygulamalarımızı da anlaşmalı 
olduğumuz hastanelerde yapıyoruz. 
Burun estetiği, kaş kaldırma, göz 
kapağı estetiği, yüz germe, liposuction gibi uygulamaların dışında 
ayrıca germe operasyonları dediğimiz 
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kol,bacak,karın germe operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 


Son dönemlerde gıdı operasyonu, karın germe ve kalça 
estetikleri çok revaçta. Siz bu 
uygulamaları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

Gıdıyı hem medikal işlemlerle hem 
de operasyonlarla düzeltme seçeneklerimiz var. Medikal işlemlerde çene 
kısmına dolgu yaparak, o bölgeyi 


uzatıp çene altı bölgeyi maskeleyerek 
günübirlik bir tedaviyle işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İkinci çözüm yolumuz 
liposustion yöntemi; oradan 5-10 cc 
yağ alarak, maskeleme de yaparak 
düzelme sağlanıyor. Üçüncüsü de 
tamamen operasyon. O bölgedeki 
yağı cerrahi olarak çıkartıp kasları 
onarıyoruz. Liposuction ve operasyonlar hastane ortamında yapılıyor. 
Aslında gıdıda çok fazla yağ yoktur. 
Önemli olan burada boyun kaslarının 


ayrılmış, gevşemiş olmasıdır. O bölgedeki kası da onararak kalıcı çözüm 
sağlanabiliyor. 


Peki, bu operasyonlar yapıldıktan sonra hastaların nelere 
dikkat etmesi gerekiyor? 

Eğer hasta ağır spor yapıyorsa kanama riskini arttırmamak için 3 hafta 
boyunca spor yapmaması gerekiyor. 
O bölgedeki ödem hızlı çözülsün diye 
bol sıvı kullanması lazım. Bir de mas- 


ke uyguluyoruz. Hasta o maskeyi üç 
hafta düzgün olarak kullanırsa şeklin 
oturması hızlanıyor. 


m EE 
“KARIN GERME İÇİN EN UYGUN 
HASTALARIMIZ DOĞUM YAPMIŞ 

OLANLAR VE SON ZAMANLARDA 
POPÜLER OLAN OBEZİTE CERRAHİ- 
Sİ GEÇİRMİŞ HASTALAR OLUYOR” 


Diğer popüler uygulamalardan 
bir tanesi de karın germe operasyonu... Bu uygulamayı nasıl 
ve kimlere yapıyorsunuz? 

Karın germe operasyonu en sık 
yapılan operasyonlardan bir tanesi. 
Bu uygulama hastanede ameliyat 
ortamında yapılıyor. Hasta uygulama öncesi muayene ediliyor eğer bir 
sıkıntısı yoksa operasyon kararı veriliyor. Bu operasyon için en uygun 
hastalar özellikle iki ve üzeri doğum 
yapmış, karın duvarında sarkması 
olan hastalarımız oluyor. Aşırı kilolularda bu durumun uygulanacağı çok 
bir yer yok. Çünkü karın gerginse 
onu düzeltebileceğin çok bir durum 
olmuyor. Karın germe için en uygun 
hastalarımız doğum yapmış olanlar 
ve son zamanlarda popüler olan 
obezite cerrahisi geçirmiş hastalar 
oluyor. Obezite cerrahisinden sonra 
hastalar hızlı bir şekilde kilo veriyorlar. Böyle olunca sarkmalar oluyor. 
İşte bu hastalar bizim için çok uygun 
hastalar. 


mmm mm m mm m 

“KARIN GERME UYGULAMALA- 

RINDA SİX PACK GÖRÜNTÜSÜ 
KAZANDIRABİLİYORUZ” 


Peki, karın germe uygulaması 
yapılırken şekillendirme de yapabiliyor musunuz? 

Karın germe uygulamalarında six 
pack görüntüsü kazandırabiliyoruz. 
Karını baklava dilimleri şeklinde bırakıyoruz diğer yerleri de liposuction ile 
alıyoruz. Aslında six pack bölgesindeki o görüntüyü veren kas değil yağ 
oluyor. Kilo da alınsa aynı şekilde 
görüntü olmaya devam ediyor. 


Peki, karın germe operasyonları 
nasıl yapılıyor? 

Karın germede iki şeklimiz var; 
birincisi mini karın germe, ikincisi ful 
karın germe olarak gerçekleştiriliyor. 
Sadece göbek altı bölgesinde ise 

ve aşırı sarkması yoksa o hastaya 
mini karın germesi yapıyoruz. Bu iç 
çamaşırı hizasındaki yatay kesiyle 
sarkan derinin fazlasını alıyoruz 

ve karın kaslarındaki sarkmaları 
dikişlerle onararak göbek deliğine 
müdahale etmeden aşırı sarkan 
dokuları çıkartıyoruz. Full karın 
germede ise sarkma ve kilo artışı 
hem göbek altında hem de göbek 
üstünde oluşuyor. Önce göbek deliğini kesip serbestleştiriyoruz. Fazla 
olan dokuyu çıkartıyoruz. Göbek 
üstündeki dokuyu aşağıya çekerek 
karın germeyi tamamlamış oluyoruz. 


Karın germe operasyonlarından 
sonra insanların nelere dikkat 
etmesi gerekiyor? 

Karın germe bizim estetik cerrahi 
yöntemlerimizdeki en ağır uygulamalarımızdan bir tanesi. Hastalarımız 
operasyonlardan sonra dikişleri 

zarar görmesin diye bir hafta eğik bir 
şekilde yürüyorlar. Yine aynı şekilde 
3 hafta ağır spor, kan sulandırıcı 
ilaçlar kullanmak yasak. Mesela bitki 
çayları da kan sulandırıcıdır bunları 
da yasaklıyoruz. Bu operasyonlardan 
sonra en çok karşılaşılan problemlerden biri de kanama. Kişinin 10 
gün boyunca diyetine dikkat etmesi 
gerekiyor. Özellikle protein ağırlıklı 
beslenmesi gerekiyor. Buradaki amaç 
eğer karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz ihtiyaçtan fazlasını vücut hemen 
yağa çeviriyor. Karbonhidratların 
yağa çevrilmesi çok kolay. Ama proteinde böyle olmuyor, hemen yağa 
çevrilmiyor. Bu yüzden biz hastalarımızın protein ağırlıklı beslenmesini 
öneriyoruz. Bir de korse kullanmasını 
söylüyoruz. Hasta operasyondan 
sonra ev hayatına 2-3 günde döner, 
sosyal hayata 1 haftada, iş hayatına 
da 10-14 gün içerisinde dönmüş olur. 
Ağrı sızı ilk günlerde olur. Ama 3 
günden sonra hastayı rahatsız edecek 
ağrılar geçiyor. Ayrıca bu operasyonları erkekler yaptırsa da genel 
popülasyon yine kadın ağırlıklı. 


Bir diğer popüler uygulama da 
kalça büyütme operasyonu... 
Bunu insanlar neden çok tercih 
ediyorlar? 

Kim Kardashian'ın popülerliği kalçasının büyük, belinin ince olmasından 


kaynaklanıyor. Biz buna Brezilya poposu diyoruz. Bize gelenler genelde 
bu şekli istiyor. Herkes sosyal medya 
fenomenlerine ilgi duyduğu için 
onlara benzemeye çalışıyor. Kalça 
büyütmede farklı yöntemlerimiz var. 
Birincisi yağ dolgusuyla büyütme 
yöntemi. Liposuction ile vücudun 
herhangi bir yerinden yağ alınır. 
Genelde tercih ettiğimiz yer karın 
bölgesidir. Böylece bel incelir alınan 
yağ da kalçaya verilir. Böylelikle 
kalça büyütme sağlanır. İkincisi uzun 
ömürlü dolgular var. Bunlar 5-7 yıllık 
dolgular. Bu dolgular uygulanabilir. 
Tabi bunların hepsi ameliyathane 
şartlarında yapılması gerekiyor. 
Üçüncüsü de protezle büyütme yöntemi. 300-400-500 cc protezlerden 
hangisi uygunsa seçilip operasyonla 
bunlar takılıp büyütülür. 


Bu tür şeylerde herkes şunu merak ediyor; kalçaya yapılan operasyon sonrası yine orijinal doku 
hissi oluyor mu yoksa uygulama 
yapıldığı fark ediliyor mu? 
Protezlerle yapılan büyütmede uygulama yapıldığı hisler olabilir. Ama biz 
onu minimuma düşürmek için kasın 
hemen üzerinde bir zar var. O zarın 
altından koyuyoruz ki o hassasiyet 
daha asgari olsun. En iyi en doğal 
sonucu yağ dolgusu veriyor. Ama 
dezavantajı hızlı eriyor olması. Bir 

de bir taraf fazla eriyip, diğer taraf az 
eriyebiliyor. Denge problemi oluşabiliyor. Yağ dolgusunun avantajı doğal 
görünüm, doğal his ancak dezavantajı da asimetri olması. 6 ay içinde yağ 
dokusunun yüzde 60-70'i erir. Ama 
dengesiz olması sıkıntı olabilir. Sentetik dolgularda doğala yakındır, o hissi 
verir, dezavantajı ise enfeksiyon riski. 
Her zaman bir enfeksiyon, alerji, riski 
vardır. Yağ dolgusuna göre erimesi 
ve dağılımı daha dengelidir. Daha 
simetrik olur. Üçüncü yöntem ise 
protezdir. En simetriği budur. Protez 
yöntemi iyi sonuç verir ve ömürlüktür. Ama o operasyon geçirildiği hissi 
verir. En kalıcı ve ön görülebilir sonuç kalça protezinde, en doğal sonuç 
yağ dolgusunda, ikisinin arasında da 
sentetik dolgular geliyor. 


Kalça operasyonundan sonra 
nelere dikkat etmek gerekiyor? 
Yağ dolgusunda pek dikkat edilmesi 
gereken bir şey yok. Biz özellikle 
kalça bölgesi açık korseler vererek 
o şeklin hızlı oturmasını sağlıyoruz. 
Ayrıca bir de oturma yastığımız var. 
Oturma yastığını da hastanın 3-4 
hafta kullanması gerekiyor. Yani o 
bölgeye çok fazla bası gelmemesi 
lazım. Yapabiliyorsa genelde yan 
ve yüz üstü yatarak 15 gün dikkat 
ederse sıkıntı olmuyor. Bu tabi dolgu için de geçerli. Kalça operasyonunda o bölgede kirli bölgeye yakın 
bir bölge olduğu için o bölgenin 
temizliğine ve hijyenine çok dikkat 
edilmesi gerekiyor ki o bölgede dikişlerimiz enfeksiyon oluşturmasın. 
Çünkü o bölgede yaklaşık 10 cm bir 
iz oluyor. O iz kalçanın yanaklarının 
içinde olduğu için belli olmuyor. 
Protezde ise özellikle 15 gün yüzüstü yatmayı öneriyoruz. Diğerlerinde çok şart değil ama protezde 
hastanın dikişlerinin açılma riskine 
karşı mutlaka yüzüstü yatılmasını 
öneriyoruz. 
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Pera Palace ilhamıyla ortaya çıkan ve tüm dünyada ilgi gören Özlem Süer'in “Blanche de Pera” koleksiyonlarının son ayağı olarak Pera Palace Hotel Jumeirah'da 
gerçekleştirilen defilede ünlü modacı davetliler tarafından tam not aldı. P 


ÖZLEM SÜER, ATASAY 
MÜCEVHERLERİYLE 
“BLANCHE DE PERA” 


KOLEKSİYONUNU SERGİLEDİ 


Özlem Süer, tüm dünyada büyük ilgi gören, Pera Palace 
ilhamıyla ortaya çıkan “Blanche de Pera” koleksiyonlarının Londra, Paris ve Milano'yu takip eden sunum rotasının son ayağını Pera Palace Hotel Jumeirah'da çok özel 
bir davetle gerçekleştirdi. Özlem Süer'in ev sahipliğinde 
düzenlenen davete iş ve sosyal yaşam dünyasından çok 
sayıda isim katılım gösterdi. Atasay'ın dünya mücevher 
modasıyla uyumlu pırlanta tasarımları ise göz alıcı ihtişamları ile bu özel gecede gelinliklere eşlik etti. 


Burcu Güneş 


Pera Palace ilhamıyla ortaya çıkan ve 
Londra, Paris ve Milano'yu takip eden 
sunum rotasıyla tüm dünyada ilgi gören 
Özlem Süer'in “Blanche de Pera” koleksiyonlarının son ayağı Pera Palace Hotel 
Jumeirah'da çok özel bir davetle gerçekleştirildi. Özlem Süer'in ev sahipliğinde 
düzenlenen “Blanche de Pera” koleksiyonun en artistik parçalarının “artwork” 
olarak sergilendiği ve koleksiyonların en 
ihtişamlı parçalarının performatif bir şekilde sunulduğu geceye iş ve sosyal yaşam 
dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. 2015 ve 2016 Miss Turkey kraliçeleri Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu'nun 
da podyumda yürüdüğü gecede modeller 
ve gelinlikler Atasay'ın dünya mücevher 
modasıyla uyumlu pırlanta tasarımları 

ile göz kamaştırdı. İstanbul'un tarihiyle 
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ön plana çıkan bölgelerinden biri olan 
Pera'nın ruhuna ve ihtişamına şahit 
olduğumuz Pera Palace'ın geçmiş ve gelecek arasındaki bağlarından yola çıkarak 
hazırlanan, rastlantıların yoğunlaştığı, 
zamanın hızla aktığı anlardan yola çıktığı- 
nın altını çizen Özlem Süer, “Blanche de 
Pera koleksiyonlarında olayların herhangi 
bir bilgiye, isteğe, kurala ya da kararlaştırılmış belirli bir sebebe dayanmaksızın 
gerçekleşiyor ve beklenmedik, birbirinden 
bağımsız paralellerde gelişen olaylar, 
natürel fütürist dokunuşlarla koleksiyon- 
da yer aldı. Anların romantizmi, duygu 
geçişlerinin sadeliklerinin kumaş, aksesuar 
ve nakışlarda form bulması, koleksiyonun 
artistik dokusunun sartoryal etkilerini 
güçlendiriyor” dedi. 

Haber: Uğur Atun 
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Sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden ünlü 
işadamı Koray Aksu, Özlem Süer'in tasarımlarını çok 
başarılı bulduğunu belirterek ünlü modacıyı tebrik 
etti. Aksu ayrıca, Özlem Süer koleksiyonunu çok beğendiğini belirterek gecenin kusursuz bir atmosferde 
gerçekleştiğini dile getirdi. 


Geyda Seçkin 


Merve Ata Arslan 


Begüm Kütük 
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Bu özel gecede pırlanta tasarımlarıyla 
“Blanche de Pera” koleksiyonuna eşlik 

eden Atasay Mücevherat'ın CEO'su Atasay 
Kamer, Özlem Süer'in hazırladığı tasarımları büyük bir keyifle izlediğini belirtti. 
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EN BÜYÜGÜ 
MASKO 
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ÇÜNKÜ MASKO 778 MAĞAZASIYLA 
DÜNYANIN EN BÜYÜK MOBİLYA KENTİ. 


çü yasayla şliei sa VVA içe 


BECAUSE MASKO 1S THE BIGGEST FURNITURE 
CENTER OF THE WORLD WITH 778 SHOPS 
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MOBİLYA KENTİ 
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SANATÇILARIN 
HAKLARINI MADDİ MANEVİ 


KORUYABİLSİN” 


Müzik dünyasında 'Orhan Baba' olarak tanınan 
besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktör 
Orhan Gencebay, 2016 yılının mayıs ayından beri 


Türkiye'nin önde gelen müzik meslek birliklerin- 
den olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini büyük bir emek vererek başarıyla yürütüyor. 
İlk olarak Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
destekleriyle 1987'den sonra oluşan fikir ve sanat 
eserleri yasasının bugün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yeniden günümüz 
müzik piyasasının gereklerine göre hakların çok 
yönlü korunmasına yönelik yeniden düzenlenmesi 
için büyük bir mücadele veren Orhan Gencebay, 
sektörün içinde bulunduğu üzücü durumu ve 
sanatçıların haklarını elde etmekten çektikleri 
sıkıntıları her fırsatta dile getiriyor. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gencebay ile yönetim 
kurulu üyesi meslektaşlarıyla telif haklarıyla 

ilgili verdiği büyük mücadeleyi, müzik sektörünün 
içinde bulunduğu son durumu, üreten sanatçıların 
piyasayı neden terk ettiğini, okullarından mezun 
olarak gelen gençlerin şu an birçok sanatçı gibi bu 
şartlar altında aç kalacağını ve müzikle aktarılan 


Orhan Bey, öncelikle 2017 yılı sizin için 
nasıl geçti? Merakla beklenen albümünüz 
hazır mı? 

Ben gönül dostlarıma verdiğim sözü tutamadım, 
albümümü bitiremedim. Aslında eserler hazır. 
Hatta yüzde 80-90'ının notası da hazır. Stüdyoya 
girene kadar aranjeler de değişebilir. Yani bestenin 
trafiğini değiştirebilirim. Benim yapım öyle, icra 
edildikten sonra şimdilik tamam derim. Ama yıllar 
sonra yine şunu şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım diye kendimi daima geliştiririm. Geçenlerde 
bir nota rastladım. Yüzlerce kasete kayıt yapmışım not olarak. İçimden gelmiş ezgiler, melodiler 
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birçok milli değerin yok olup gideceği yönündeki 
korkutucu sonu engellemek için yapılması gere- 


N kenleri ve Orhan Baba'nın merakla beklenen yeni 


la 


var. Bu yüzlerce kasetin içerisinde binlerce eser 
olabilir. Hep bir fikir veren notlar olabilir. Böyle bir 
çalışma şeklim var benim. Tarihlerine baktım bir 
tanesi 1982 yılına ait, yani 35 sene evvelinden not 
almışım. Bir tanesine baktım daha eski 1974 yani 
43yıldan da fazla zamandan beri kayıt yapmışım 
ve hala onlara bakıp da onları yönlendirememişim. 
Hepsine yetişmek mümkün değil. O kadar çok 
üretmişim. Üretmeyi çok seviyorum. Onun için 
böyle çok eser var. Hepsinin üstesinden de kolay 
gelinmez, onların üstesinden gelecek olan kişi yine 
benim. Zaman ayırmak gerekiyor ama özellikle son 
1-2 yılda sektörümüzle ilgili çalışmalar çok yoğun- 


albümünü Klass okurları için konuştuk. 


laştı ondan dolayı albümü bitiremedim. Çalışmalarımı da eskisi gibi yapamıyorum ama yapacağım. 


Peki, en üretken olduğunuzu düşündüğünüz 
zamanlar hangi dönemleriniz? 

Öyle bir ayrımım hiç olmadı en başta duygularım 
ne ise halen odur. Aynı şekilde de üretme isteğim 
aynı. Benim için öyle bir şey yok. Ben her zaman 
her yerde içimden gelir ve mutlaka yazarım, çizerim. 
İlham beklemem çünkü her an ilham doluyum diye 
düşünürüm. Ama bir de aşırı derecede bazen yoğun 
konsantrasyonlar oluyor. Onlar da daha başkadır 
tabi. 


“ŞU ANDA 300 MİLYON OLMA- 
SI GEREKEN ALBÜM SATIŞLA- 
RININ TİRAJI 2 MİLYON” 


Peki, konuya sektörel açıdan bakarsak eski dönemde dinleyiciye 
ulaşmakla şimdiki dönemde ulaşılmasının arasında çok büyük 
farklılıklar var. Artık dinleyici 
istediği zaman elindeki telefonla 
Orhan Gencebay'ı dinliyor. Sizin 
için hangi dönem daha tat veren 
bir dönemdi? 

Teknik konular, teknik gelişmeler, 

çeşitli taşıyıcı enstrümanların varlıkları 
evvelce nadir sayılıyken şimdi çok var. 
Mesela çok eskilerde cd, kaset yoktu. 
Önce 78 devri taş plaklar vardı. Biz 

de bu dönemin sonuna denk geldik. 
Ondan sonra 33 devirli long playler 
derken 45'lik plak arkalı önlü iki eser. 
Ondan sonra 1972 yılından itibaren 
kaset üretildi dünyada. Kaset her 

şeye hâkim oldu taşıyıcı olarak ve 
müzik korsanlığını da birinci derecede 
yayan o oldu. Ondan sonra long play 
dönemi ağırlıklı oldu ve sonra cd'ler 
geldi. Kasetin daha çok eser taşıyanları 
vardı. Bunlar ve cd'ler Türk müziğinin 
haklarıyla ilgili geri dönüşleri tamamıyla 
maddi manevi yok etti. Ve dolayısıyla 
üretim azalmaya başladı. Üretenler de 
azalmaya başladı. Bu alanı terk etmeye 
başladılar. Çünkü öncelikle bu eserleri 
yaratanın yaşaması lazım. Öncelikle 

ilk hak bu. Bu insan haklarında en ön 
safta olan bir konudur. Her emeğin 

bir karşılığı vardır. İnsanlar karşılığını 
alamamaya başladılar. Ancak çok ilgi 
gören kişiler -ben de onlardan biriydimyaşayabiliyorlardı piyasada. Onun için 
üretiyordum ve korsan yüzde 500 yüzde 1000'di. Öyleyken biz yaşıyorduk. 
Herkes bu şansa sahip değil. Onlarca 
sanatçı geri çekilmeye başladı. Gelişmiş 
ülkelerde böyle değil. Fiziki korsan bu 
şekilde yıllarca sürerken arkasından 
internet geldi. O geçmişi aratıyor oldu. 
O geçmişten şikâyet ederken, olmaz 
derken internet geçmişi tamamen aratır 
oldu. 1 yılda 300 milyon albüm tüketilmesi gereken bir ülkeyiz. Bizim böyle 
bir potansiyelimiz var aslında. Gelişmiş 
ülkelerde 250-300 milyondur bu sayı. 
Tecrübem ve bilgim bana bunları 
dedirtiyor. Şu anda bu rakam 2 milyon. 
300 milyon olması gereken albüm satışlarının tirajı 2 milyon. Geçen sene 743 
tane albüm yapılmış. Bunun 300-400 
tanesi dini mesajlar amaçlı, normal bildiğimiz 10 tane eserden oluşan albüm 
adedi -biz taşıyıcılara albüm deriz- 300 
tane ya yapıldı ya da yapılmadı. Yani 
bitti neredeyse. Bu rakam gelişmiş 
ülkelerde 40-50 bin civarında. Alınan 
hak alınması gerekenin 50'de 1'i. 
Şimdi hal böyleyken müzikte insanlar 
yaşayamıyorken emeğinin karşılığını 
maddi manevi alamıyorken ne beklenir 
ki? Üretim durur. 


Bu aynı zamanda birtakım değerlerimizi de gelecek nesillere 
aktaramayacağımız anlamına 
gelmiyor mu? 

Müzik sektöründe üretimdeki duruş 
çok büyük bir tehlike arz ediyor. 

Bir nesil sonra bizim yerli ve milli 
değerlerimiz müzik alanında yapılma- 


yabilir. Bunu engellemek yüzde yüz 
şart. Her ülkenin kendine ait milli ve 
yerli değerleri vardır. Her ülke kendi 
kimliğiyle bu dünyada varlığını ortaya 
koyar ve sürdürür. Dünyada yüzlerce 
konuşulan dil yüzlerce de müzik türü 
var. Şimdi bütün dünya ülkeleri bunun 
üstüne eğilmeye başladı. Bunların yaşatılması gerekiyor diyorlar. Kendilerini 
yaşatmak için. Tüm bunların hepsinin 
zenginliği de evrenselliği oluşturuyor 
zaten. Yoksa zaten dünya da tek düze 
bir yer olmamalı. Mozart şüphesiz 
dâhidir. Ama bütün dünya Mozart 
dinlese olmaz ki. Mozart'ın varlığı ayrı 
tabi ki onu o şekilde kabul ederek 
dinleyeceksin. Ama her ülke kendi 
ürettiğini geliştirerek dinleyecek. Şimdi 
biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Geliştirmemiz bir yana müziğimizin daha iyi 
olması lazım, müzikalitenin daha iyi 
olması lazım. Bir yandan da insanlarımızın sanatçılarımızın haklarını alıp 
yaşaması lazım. 


“TEMENNİ EDİYORUZ Kİ ÇIKA- 
CAK YENİ YASAMIZ BİZLERİN 
HAKLARINI MADDİ MANEVİ 
KORUYABİLSİN” 


Peki, siz MESAM olarak ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? Ciddi 
bir mücadele içerisindesiniz ve 
çok değerli sanat emekçilerin- 
den oluşan bir yönetim kurulunuz var. Devlet ne gibi destekler 
veriyor size bu konuda? 
Sektörümüzün içerisinde hak arama 
kurumları var. MESAM da bunlardan bir tanesi. Yani tüm bu müzik 
sektörünün içerisinde 6 tane hak 
arama kurumu var. Yasamız 5846 adlı 
fikir ve sanat eserleri yasası. Yasamız 
1986-1987'lerden sonra oluştu. Allah 
gani gani rahmet eylesin Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın yardımlarıyla 
kuruldu. Bize yardım ettiler ama biz de 
o zamanki şartlarda ne kadar biliyorsak kendimizi o kadar ifade edebildik. 
Şimdi daha bilinçliyiz. 30 sene geçti. 
Yasa kuruldu fakat bizim sorunlarımız 
kesinlikle halledilmedi. Şimdi yeni bir 
yasa çalışması yapıyoruz. Yine çok 
teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'a. 2 sene evvel 
onun talimatıyla başlayan bir yasa çalışması var ve henüz bitmedi. Bununla 
ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Çok 
ümitliyiz, ümidimiz var ama yasanın 
ne olduğunun son halini göremedik. 
Diyorlar ki görmeyin daha iyi. “Bu 
bizimle alakalı görmemiz lazım neden 
görmeyelim” dedik. İşin garibi bu yasanın içinde tüm sanat dalları olduğu 
için hepsinin ayrı ayrı işlevleri var. 
Hepsi aynı maddelerle korunmaya yönelik büyük ölçüde. Aslında yasadaki 
maddelerin sanatın dallarına yönelik 
ayrı ayrı belirlenmesi daha da iyi 
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olurdu. Bizim istediklerimizin olduklarını söylüyorlar. Şimdi herkes bir tarafa çekerse yasa bozulabilir diyorlar. 
Görmemizi bu yüzden istemiyorlar. 
Peki, sonra bizim söylediklerimizin 
dışında bir şey olursa? Bizi korumaya 
yönelik önerilerimiz, görüşlerimiz var. 
Onu yasa çıktıktan sonra göreceğiz. 
Temenni ediyoruz ki çıkacak yeni yasamız bizlerin haklarını maddi manevi 
koruyabilsin ve sanatımızı yükseltelim, 
müzik sanatçılarımız yaşasın. İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın, sanatçıyı yaşat 
ki sanat yaşasın. Şu anda on binlerce 
sanatçı son derece zorda, çoğu aç, 
sefil. Çok az kişi başka nedenlerle çok 
farklı şekilde, özel bazı hakları alabilmekte. Onlar da daha çok almaları 
gerekirken o kadar alarak yaşıyor. Ben 
de onlardan biriyim. Ama ben sanatçıyım. Ben paranın peşinde değilim. 
Devletimizden maddi olarak hiçbir 
yardım görmedik, istemedik de. Bizim 
maddi yardıma ihtiyacımız yok. Bizim 
ihtiyacımız haklarımızın alınmasında 
önündeki engellerin kaldırılması. 


“MÜZİK FAKÜLTELERİN- 
DEN MEZUN OLAN GENÇLER 
GELECEKLER VE ÇOK BÜYÜK 
ÖLÇÜDE ŞU ANKİ ŞARTLARDA 

AÇ KALACAKLAR” 


Birçok genç isim de geliyor... 
Ben bunu yaklaşık 50 yıldır yaşayarak 
geliyorum. Yenilerimiz, gençlerimiz 
var. Onlar büyük bir ümitle gelecekler, üretecekler ve yaşayacaklar. 
45 tane üniversite var. 45 üniversite 
bünyesinde 45 tane müzik fakültesi 
var. Bu müzik fakültelerinden mezun 
olan gençler gelecekler ve çok büyük 
ölçüde şu anki şartlarda aç kalacaklar. 
Bunların düzelmesi lazım diye söylüyorum. Yasanın iyi olması lazım, uygulamaların iyi olması lazım. Maalesef 
bir de telif ödemek istemeyenler var. 
Bizim eserlerimizi, haklarımızı kullanıp 
haklarımızı bize ödemek istemeyen 
kişiler, zihniyetler var. Yani onların da 
bazıları çok katı şöyle diyorlar; “Biz 
müzisyeniz bunun için bir de para mı 
ödeyeceğiz telife?” diyen zihniyetler 
var bilmiyorlar ki bu ceza yasalarında 
bir insanın cebinden parasını çalmakla, eşyasını çalmakla eş değer. Bir de 
üstelik manevi olarak Türk sanatını 
yaşatmak isteyen bu insanların haklarını çalarak Türk sanatına büyük bir 
darbe vurduklarının farkında değiller. 
İki defa zarar veriyorlar; insana ve sanata... Bu gidişle bir nesil sonra asimilasyon var, dediğim gibi Türk Müziği 
böyle giderse müzelik olacak ve yazık 
olacak. Ve bazı değerlerimizi kaybetmenin derin üzüntüsüyle yaşayacağız. 
Onun için büyük bir gayretle böyle 
olmaması için çalışıyoruz. Ben burada 
büyük bir emekle konsantrasyon vererek, bunu hissederek çalışıyorum. Sağ 
olsun bize yardım eden başta Cumhurbaşkanımız ve Kültür Bakanımız 
da son derece duyarlı ve onlar da çok 
yardımcılar. Ama neticeyi görmeden 
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ben rahatlayamayacağım. Şu andaki 
durumumuz objektif olarak baktığımızda böyle görünüyor. 


“BİZİ YAŞATACAK OLAN HAKLARI- 
MIZIN OLDUĞU ALAN TELİF HAK- 
LARI. ALBÜM SATIŞLARI BİTTİ” 


Peki, kimler kimlere telif hakkı 
ödemeli? 

Şu anda satılan albüm adedini söyledim. Bizi yaşatacak olan haklarımızın olduğu alan telif hakları. Albüm 
satışları bitti. Ama albüm yapılma- 
dan olmaz. Albüm çeşittir. Onu bile 


yapmakta zorluk yaşıyor insanlarımız. 
Albüm yapılacak ki eserler orada 
bizim değerlerimiz ortaya onlarla 
konacak. Kalıcı olarak kalacak. Onlar 
ticari alanla kullanıldığı zaman da hak 
doğacak. İşte bu doğan hak telif hakkıdır. Yani tek noktada özü nedir? Bir 
ticarethanede, iş yerinde iş yaparken 
ticarete katkıda bulunan hangi alanda 
unsurlar varsa o unsurların o ticarette 
payı vardır. Yani bir ticarethanede 
müzik kullanılıyor mu kullanılmıyor 
mu? Kullanılıyorsa o müziğin orada 
bir payı var. İşte ona telif hakkı diyoruz. Ticari alanlar nereler diye baktığımızda bütün dijital platformların hepsi 
ticari alandır ki en büyük hak yüzde 
50-60 buradadır. Bütün dünyada da 
böyledir. Dijital ortamdaki müziklerin 


bir hak karşılığı indirilmesi lazım. Ama 
o kadar çok korsan indirilme imkânı 
var ki işte bu bitiriyor. İkinci hak 

alanı canlı performanslar, konserler, 
düğün salonları, gece kulüpleri, canlı 
yayınlar... Bunlar da özellikle eser 
sahiplerinin hakkını oluşturuyor. 
Çünkü orada canlı çalınca yorumcu solist arkadaşımız ücretini peşin 
alıyor. Ama söylediği eserin sahibine 
bir şey ödenmiyor. Öyle bir sistem 
kurmalıyız ki kaç eser okundu, kime 
ait ve kaç defa okundu... Bunlardan 
hak doğacağı için yorumcu eserleri 
okuyor ama eser sahiplerine hiçbir şey 
yok. Orada bunlar notlara alınacak 

ve bizlere ulaştırılacak; hak arama 
birimlerine, MESAM'a ulaştırılacak, 
MSG'ye ulaştırılacak ve onların birim 
fiyatlarına göre ödeme yapılacak. 
Bunun ücreti de belli aslında. Mesela 
konserlerde hasılatın yüzde 6'sını vermek durumunda. Çünkü o sırada eser 
okunuyor, eserler kullanılıyor. Diyelim 
100 bin liralık bir hasılat elde edildiyse 
6 bin lirası eser sahibine gelecek. Yani 
bunu vermekten çekiniyorlar. Yüzde 
6 nedir ki? Yani bu kadar mütevazi 
olması istenen hakları dahi ödemek 
istemeyenler var. 


“SANATÇININ ÖLÜMÜNDEN 70 YIL 
SONRA ESERİ ANONİMLEŞİYOR 
VE HALKA AİT OLUYOR. NİYE?” 


Bu arada sanatçının da sanatçıyı 
desteklemesi de önemli tabi... 
Özellikle birbirlerini desteklemeleri 
lazım. Yoksa sanat yaşamaz ki. Üstelik 
sanatçı için eserlerle ilgili bütün dünyada bir uygulama var ki; sanatçının 
ölümünden 70 yıl sonra eseri anonimleşiyor ve halka ait oluyor. Ama bir iş 
aleminde birinin almış olduğu villası, 
evi, neyi varsa böyle bir şey olmuyor, 
sonsuza kadar ailesine kalıyor. Ama 
sanatçı için böyle bir yasa var. Niye? 
Çünkü sanatçı manevi bir yük taşıyor, 
bir kimlik oluşturuyor aynı zamanda. 
Sanatçı böylesine bir taşıyıcı durumunda. Bir ülkenin, bir halkın, bir milletin 
kimliğini taşıyor. Hem iyi olacak hem 
kalıcı olacak bir de halka ait olacak 

bir de kendi kazanamayacak. Hakları 
elinden alınacak ve “ücret mi ödeyeceğiz” diyecekler. Böyle bir şey olur mu? 
Şimdi biz bu durumdayız. Bunu anlatmak da zor anlaşılması da kolay değil. 
Fakat gelişmiş ülkeler bunların hepsini 
yapıyor. Onlarda bu durum 100 sene 
öncesinden başladı. Biz de bu 30 

sene evvel başladı. Ümit ediyorum ki 
düzelecek, düzelmesi için de en büyük 
emeği sarf edenlerden bir tanesiyim. 
Yani kutsal bir görevdir bu adeta. 


“ŞU ANDA SEKTÖRDEKİ 
İNSANLARIMIZIN HAKLARI 
YÜZDE 99 GASP EDİLİYOR” 


Biraz da MESAM'ın yönetim kurulundan bahsedelim... Burada 
nasıl bir görev dağılımı yaptınız? 
MESAM bir hak arama birimidir. 


Daha doğrusu yasadaki tarifi şöyle; 
5846 yasaya göre özel hukuk statüsündeki topluca hak arama yetisine 
sahip meslek birlikleri. Böyle tanımlanıyoruz. Özel hukukla ilgiliyiz. Ama 
bununla ilgili birkaç elemanımız vardı 
başka görevlere gittiler üzülüyoruz. 
Onun için okullarımızda bu konunun 
özelliğini anlayan hukukçularımızın 
olmasını bir an evvel rica ediyoruz 
ve istiyoruz; haklarımızın daha iyi 
korunabilmesi için. 2 Nisan'da bir 
sempozyum yaptık. Yargıtay Başkanımız İsmail Cirit geldiler sağ olsun çok 
teşekkürlerimiz var onlara. Kendileri 
de gelmek istedikleri için geldiler. 
Bilindiği gibi yargıtayımız hukukta 
en üst platformdadır. Geldiler 3 

gün sürdü ve orada konularımızı 
anlatmaya gayret ettik. Kendilerinin 
itirafıdır: “Biz bu konu hakkında bir 
şey bilmiyormuşuz.” Onun için bunu 
geliştirmemiz gerekiyor dedik hep 
beraber. Geçenlerde adalet bakanımıza anlattık, kültür bakanımıza 
zaten anlattık, sürekli siyasilerimize 
bu bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. 
Onlar tabi bizden daha iyi biliyorlar 
hukuku veya işlevleri biz de onlara 
bizim konumuzun özelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bunları anlatmak 
da kolay değil, anlaşılması da kolay 
değil. Yani özetle MESAM burada yasayla kurulmuş MESAM ile birlikte 5 
tane daha müzik birimi var. Yasayla 
birlikte kurulmuş yarı devlet kuruluşu 
olmuş oluyoruz bir yerde. Hakları arıyoruz, hakları arayıp bulup sahibine 
teslim edeceğiz. Ama nasıl bulabiliriz, 
ne kadarını bulabiliriz son derece 
zor. İşte bu yeni yasa bize bunları 
inşallah sağlayacak diye düşünüyoruz. Hakları arayıp bulmamız için 


kullanım listeleri mecburiyeti olması 
lazım. Bu da bu yasaya daha iyi bir 
şekilde daha iyi ifade edilecek şekilde 
konulacak ümidindeyiz. Şu anda sektördeki insanlarımızın hakları yüzde 
99 gasp ediliyor. İnşallah düzeleceğiz 
ümidiyle yaşıyoruz, söylüyoruz da... 
İlgilenen de var, hep beraber aşacağız 
ümidindeyiz. 


“MÜZİK YARIŞMALARINDA TE- 
LİF HAKLARININ GEREĞİ GİBİ 
ALINMADIĞINI GÖRÜYORUM 

VE RAHATSIZ OLUYORUM” 


Televizyonda yayınlanan O Ses 
Türkiye gibi yarışma programlarından da telif alınması gerekiyor mu? 

Oralarda da kesinlikle hakların 
gereği gibi alınmadığını görüyorum 
ve rahatsız oluyorum. Bu yarışma 
programlarını yapan arkadaşların bir 
an evvel daha duyarlı olarak bunları 
yerine getirmelerini rica ediyorum. 
Aynı zamanda televizyonlarda daha 
çok bizlere ait olan değerlerin yayınlanmasını rica ediyorum. Evvelce bu 
daha iyiydi. Ama dikkat ederseniz 
müzik programı yok gibi. Adeta Halk 
Müziği, Sanat Müziği kayboldu. Hem 
geliştirmek hem de onu yayınlamak 
var. Bunlar bize ait. Farabilerden 
itibaren 1000 küsur yıldır bize ait 
olan değerler hem geliştirilecek hem 
de yayınlanacak. Biz kendimizden 
uzaklaşmamalıyız. Başka kültürlere 
de saygımız var, başka misyonlara 
da büyük saygımız var ama öncelikle 


mesam 


kendi misyonlarımızı yaşatmalıyız, 
birinci derecede sahip çıkmalıyız. 


“MESAM SAĞLIK SİGORTASINI 
ÖZEL OLARAK OLUŞTURDUK İYİ 
Kİ DE OLUŞTURMUŞUZ YOKSA 
ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU SÜ- 
RÜNE SÜRÜNE ÖLECEKLERDİ” 


MESAM olarak yıllar önce sanatçılara sağlık sigortası yaptırmıştınız. Bu proje hala devam 
ediyor mu? 

Şu sıralarda sanat üretiminde, müzik 
üretimde verimli olan arkadaşlarımızın ne tesadüf ki bazılarını kaybetmeye başladık. Çok değerliydiler, 
büyüktüler ve tabi çok üzülüyoruz. 
Allah hepsine ömür versin, hepimize ömür versin, sağlık versin ki 
üretelim istiyoruz. İşte bazılarının o 
toprağa verdiğimiz insanlarımızın 
üst düzeyde üreten bu insanların 
nasıl yaşadıklarını da biliyoruz. Çok 
zorluk içinde yaşadılar. Hele hasta 
oldukları zaman çok zorlandıklarını 
biliyoruz. Bereket ki biz MESAM 

da aşağı yukarı 20 sene önce sağlık 
sigortası oluşturmuştuk. Çok önemli 
ölçüde en azından bu soruna bir 
çare bulabildik. Fakat bu konuda 
daha yeterli olmamız lazım. Ama 
imkanlar bu kadardı. MESAM sağlık 
sigortasını özel olarak oluşturduk iyi 
ki de oluşturmuşuz yoksa arkadaşlarımızın çoğu sürüne sürüne öleceklerdi. Yani bu konuda bu kadar 
hakları kayboluyor, bu kadar ortada 
feci durumlar var. Yıllardan beri 


bunları anlatıyoruz. Fakat duyarlılık 
çok azdı. İşte yine devletimiz bize bu 
sorunların çarelerini verecek. Bir an 
evvel gerçek çözümlerin oluşmasını 
beklerken inşallah birçok hasta arkadaşımızın da sağlıklarına daha iyi 
çareler bulabiliriz ümidindeyiz. 


Tüm sanatçıların bir hak arayışı 
içinde olduğunu söyleyebilir 
miyiz? 

Açıkçası ben gerçek hak sahibi 
arkadaşlarımızın genel kurulumuza 
gelmelerini rica ediyorum. Çünkü onların seçimleri son derece 
önemli. Onlarla beraber biz anca 
daha iyi olabileceğiz. Rica ediyorum 
kesinlikle genel kurullara gelmeyi 
ihmal etmesinler. Yani bununla 
şunu demek istiyorum; müziğimize 
çok ciddi emek veren, çok üreten 
nice arkadaşlarımız var. Haklarını 
daha iyi korumaları gerekirken bu 
konuda belki şu veya bu nedenlerle 
küsmüş olabilirler. Ben diyorum ki 
hiçbir şekilde küskün olmasınlar. 
Birbirimize küsmenin bir anlamı yok. 
MESAM hepimizindir. Bu kurumlar 
hepimize aittir. Biz kendi kendimize 
küsmemeliyiz. Ve kesinlikle önümüzdeki genel kurullara gelerek oylarını 
kullanmalarını rica ediyorum. İsim 
olarak vermek istemiyorum. Büyük 
ölçüde üreten arkadaşlarımı özellikle 
müziğimizin yaşamasında üreten 
arkadaşların büyük çoğunluğu 
gelmiyor. Gelenlere teşekkür ediyorum da gelmeyenlerin de kesinlikle 
gelmesini rica ediyorum. O zaman 
daha adaletli daha hakça daha güzel 
olacak her şey. Müziğimize, sanatımıza, değerlerimize sahip çıkalım. 
Berhudar olun. 
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CEYLAN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUAMMER CEYLAN BAŞARILARININ 
SIRRINI, SON DÖNEMDE ÇOK SES GETİREN ZER PROJELERİNİ VE BİLİNMEYEN 


SANATÇI KİMLİĞİNİ KLASS'A ANLATTI: 4 â 
gi, <5 vi p N a 


“PROJELERİMİZDE ÖRF VE 
ADETLERIMIZI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK, 


KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE 
ÖNEM VERDİK, KONUT 
SAHİPLERİNİN KAYNAŞMASINI 
SAĞLADIK” 


İlk olarak 1980 yılında Karaköy Perşembe Pazarı'nda bakır ve metal sektöründe faaliyet göstererek ticaret hayatına başlayan ve 1995 yılında inşaat alanında yatırımlar 
gerçekleştirerek bu sektördeki faaliyetlerine devam eden 
Ceylan İnşaat'ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, 37 yıllık ticari geçmişiyle yıllardır muhteşem projelere imza atıyor. Kalite ve güvenden taviz vermeden yaşama değer katan birçok projeyi hayata geçirmeyi 
sürdüren Ceylan İnşaat, “Önce İnsan' prensibiyle çalışarak 
üstün hizmet anlayışını bilgi ve deneyimiyle birleştiriyor. 
“Ailelerin hem güvenliğine hem de çocuklarının eğitimine 
ve arkadaş ortamında yaşamalarına önem veriyoruz. Projelerimizde örf ve adetlerimizi yaşatmaya çalıştık, komşuluk ilişkilerine önem verdik, konut sahiplerinin kaynaşmasını sağladık. Projelerimizde yabancı isim kullanmıyoruz. 
Konutlarımıza on yıl garanti veriyoruz” diyen Muammer 
Ceylan, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı tutkuyla 
insanların mutlu ve huzurlu yaşayacakları yaşam alanları geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor. İş hayatında 
gerçek bir başarı yakalamış olan Muammer Ceylan'ın bir 
de bilinmeyen sanatçı yönü var. 1970'li yıllarda plak yapan, 
Ses Dergisi'nin yarışmasında üçüncü olan, bağlama çalan 
ve çok sayıda bestesi bulunan Ceylan İnşaat'ın Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan ile iş yaşamındaki başarılarını, son dönemde çok konuşulan Zer projelerini, kendisini başarıya götüren prensiplerini, müzikle 
uğraştığı ve kamera önünde olduğu sanat dolu yılları Klass 
okurları için konuştuk. 


n 


“Alışverişlerimizde kimseden faiz almadık. Bankaya göndermedik. Peşin fiyatına firma senedi ile 60 ay 70 ay 
vadeli konut sattık. Projelerimizde önce “insan” dedik. Her sattığımız konut “bir dost” kazanmaktır dedik ve bu 
şekilde geniş kitlelere ulaştık. Projelerimizde örf ve adetlerimizi yaşatmaya çalıştık, komşuluk ilişkilerine önem 
verdik, konut sahiplerinin kaynaşmasını sağladık.” 


Muammer Bey, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden 
birisiniz. Öncelikle Ceylan İnşaat 
olarak sektördeki yerinizi ve 
ayrıcalığınızı bizlerle paylaşabilir 
misiniz? Ceylan İnşaat İstanbul'a 
nasıl binalar hediye ediyor? 

37 yıllık ticari geçmişimde ve son 25 
yıllık inşaat sektöründeki çalışmalarımızda aynı çizgiyi aynı prensipleri 
uyguladık. Alışverişlerimizde kimseden faiz almadık. Bankaya göndermedik. Peşin fiyatına firma senedi 

ile 60 ay 70 ay vadeli konut sattık. 
Projelerimizde önce “insan” dedik. 
Her sattığımız konut “bir dost” kazanmaktır dedik ve bu şekilde geniş 
kitlelere ulaştık. Projelerimizde örf ve 
adetlerimizi yaşatmaya çalıştık, komşuluk ilişkilerine önem verdik, konut 
sahiplerinin kaynaşmasını sağladık. 


a A 
“BİZ SICAK KOMŞULUK İLİŞKİ- 
LERİNİN YAŞANDIĞI ORTAMLAR 
YARATAN SİTELER YAPIYORUZ” 


Ceylan İnşaat olarak gündeminizde Zer markasıyla hayata 
geçirdiğiniz çok özel projeler yer 
alıyor. Bu projelerin özellikleri 
nelerdir ve insanlar niçin Zer 
markalı projelerde yaşamayı 
tercih etmeli? 

Projelerimizde yaşayan ailelerin her 
türlü sosyal yaşamını kolaylaştıracak 
alt yapı ve aktiviteleri hayata geçiriyoruz. Ailelerin hem güvenliğine hem 
de çocuklarının eğitimine ve arkadaş 
ortamında yaşamalarına önem veriyoruz. Sitelerde toplu oturan ailelerin 
birbirlerine selam bile vermekten 
kaçındıkları ortamlardansa biz sıcak 
komşuluk ilişkilerinin yaşandığı ortamlar yaratan siteler yapıyoruz. Ampul- 
den vitrifiye'ye bütün imalatlarımıza 
10 yıl değiştirme garantisi veriyoruz. 


a <a 
“PATRON OLMAYI HİÇ BECE- 
REMEDİM, HEP CEYLAN İNŞA- 
ATIN BİR ÇALIŞANI OLARAK 
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM” 


İş hayatında başarıyı yakalamış bir isim olarak 

iş hayatınızdaki kurallarınız ve başarı sırlarınız 
nelerdir? 

37 yıllık ticari hayatımda patron olmayı hiç beceremedim, hep Ceylan İnşaat'ın bir çalışanı olarak gece gündüz 
çalıştım. Çalıştığım süre içinde hiçbir zaman ne kadar 

çok kazanırım hesabını yapmadım, sadece çalıştım ve 
insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm. Ne kadar 
çok kazanırsanız kazanın sadece para insana mutluluk 
vermez, sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşmanız lazım 
dedik. Çalışırken saate bakmadık, daha fazla üretmek için 
zamanla yarıştık. 


“BAĞLAMA ÇALIYORUM VE 50'YE YAKIN BESTEM 
VAR. SES DERGİSİ'NİN DÜZENLEDİĞİ ARTİST 
YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ SEÇİLMİŞTİM” 


Kendini, iş hayatındaki başarıların yanı sıra birebir 
ilgilendiğiniz sanat dallarıyla da besleyen bir iş 
adamısınız. Peki, sanat Muammer Ceylan için neler 
ifade ediyor? 

1970'li yıllarda müzikle ilgilenmiştim. 1973 yılında kendi 
bestelerimden amatörce bir plak yapmıştım. Sesimin güzel 
olduğunu söylerler, bağlama çalıyorum ve 50'ye yakın 
bestem var. Müziğin her türlüsü beni dinlendiriyor. 1974 
senesinde Ses Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasında 
üçüncü seçilmiştim. Birkaç deneme filmi çektim ama çok 
ilgimi çekmedi. Aynı yıllarda Kelebek'te fotoromanda oynamıştım. Sanatın her türlüsüne ilgi duyarım. 


Müzik yolculuğunuzu profesyonel anlamda devam 
ettirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda şimdiye 
kadar attığınız ve atacağınız adımlar nelerdir? 
Müzik benim için hayatımın ilgi çeken sanatlarından biri olmaya devam edecektir. Belki bestelerimi bir cd'de 
toplayabilirim, çocuklarıma hatıra olsun. 


Oyunculukla yeniden alakadar olmak istediğiniz hiç oldu mu? Gündeminizde hiç böyle 
bir çalışma var mı? 

Gündemimde böyle bir proje yok. Çünkü zamanım 
da yok. Ülkeme faaliyet gösterdiğim inşaat sektöründe hizmet etmek istiyorum. 


Sanata olan ilginizin iş hayatınıza olumlu 
bir yansıması var mıdır? Bu konuda genç 


girişimcilere önerileriniz nelerdir? 

Özellikle müzikle ilgilenmek veya sinema-tiyatro 
gibi insanı düşündürmeye ve duygulandırmaya 
yönelik meşguliyetler, iş adamını zihnen ve manen 
dinlendirecek uğraşlardır. Gençler böyle önemli 
aktivitelere zaman ayırmalılar. 


Ne tarz müzik dinler, ne gibi filmler, oyunlar 
izlerseniz? Bu dalları hangi özelliklerinden 
ötürü seversiniz? 

Türk Sanat Müziği ve Halk Müziğini daha büyük 
zevkle dinliyorum. İfade ettiği anlamlar insanı 


Hasırcılar W 
Residence 


duygulandırıyor veya neşelendiriyor ama kulağıma 
hoş gelen her türlü müziği dinlerim. 


Ceylan İnşaat olarak sanatı ve sanatçıyı 
destekleyen çalışmalar ve sponsorluklarınız 
oldu mu? Bu konuda hedeflediğiniz bir çalışma var mıdır? 

Sanata ve sanatçıya her zaman için her konuda 
destek olmak isteriz. Özellikle yetenekli olup da 
fırsat bulamayan genç sanatçılara imkân vermek 
açısından birçok önemli çalışmaya elimizden gelen 
desteği verebiliriz. 
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HEAFEY GROUP, FLORİDA FORT LAUDERDALE'DEKİ 
CONRAD FORT LAUDERDALE BEACH'İN AÇILIŞINI YAPTI 


Heafey Group'un Amerika'daki en yeni projesi Conrad 
Fort Lauderdale Beach'in açılışı 14 Aralık'ta gerçekleşti. 
Kurdelayı Hilton Grubu Başkanı Joe Berger, Hilton Grubu 

Lüks Oteller Dünya Başkanı John Vanderslice, Heafeyi 
Group Başkanı Pierre Heafey, Heafey Group Başkan Yardımcısı Carmine Zayoun keserken, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen büyük bir davetli topluluğu açılışa katıldı. 


Heafey Group'un Amerika'daki en yeni projesi Conrad Fort Lauderdale Beach'in açılışı renkli bir davetle gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Türk tüketicilere tanıtılan projenin açılış davetine Hilton Grubu Başkanı Joe Berger, Hilton Grubu Lüks Oteller Dünya Başkanı John Vanderslice, Heafey Group Başkanı Pierre Heafey, Başkan Yardımcısı Carmine Zayoun ve Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Onur ev sahipliği yaptı. 
Davete başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok noktasından seçkin isimler katıldı. 


Geçtiğimiz aylarda Türk yatırımcılara tanıtılan ve büyük ilgi gören Heafey Group'un Amerika'daki en yeni projesi Conrad Fort Lauderdale Beach'in açılışı yılın son ayında gerçekleşti. 
Açılışa Hilton Grubu Başkanı Joe Berger, Hilton Grubu Lüks Oteller Dünya Başkanı John Vanderslice, Heafey Group Başkanı Pierre Heafey, Başkan Yardımcısı Carmine Zayoun ve Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Onur'un yanı sıra seçkin bir davetli grubu katıldı. 
Toplantıda, Amerika'da gayrimenkul sahibi olmanın avantajları, son zamanlarda Türklerin 
favori yatırım şekli olan Condo-Hotel modeli, Condo-Hotel modeline yatırım yaparak Green Card alma fırsatı, Florida'da mülk satın alma sürecinin hukuki ve mali boyutları ve Türk 
yatırımcıların Miami ile Fort Lauderdale'deki gayrimenkullere hızla artan ilgisi hakkında 
bilgi verildi. 

Açılışta Hilton International Başkanı Joe Berger, “Hilton Grubu olarak lüks otel grubunda 
lider olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 290 odalı Conrad Fort Lauderdale Beach otelimiz ile liderliğimizin altını bir kez daha çizmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” 
dedi. Joe Berger ayrıca, son zamanlarda büyük bir yatırımla renove edilen Türkiye'deki 
Conrad İstanbul Bosphorus Otelinden de gurur duyduklarını belirtti. 
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Heafey Group Başkan Yardımcısı Carmine Zayoun 
“Miami, geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak Güney 
Amerikalı yatırımcılar tarafından tercih ediliyordu 
ancak son dönemde bölgeye Türklerin ilgisi de çok 
arttı. Türkler, sunduğu olanaklar nedeniyle özellikle 
condo-hotel modelini tercih ediyor. Otel onların 
uzaktaki evi gibi ama kendilerinin kullanmadığı 
dönemde yatırımlarının dünyaca ünlü bir marka 
tarafından yönetiliyor olması onlara ayrıca güven 
veriyor. Miami, Panama kanalının genişlemesini 
sağlayan “Miami 2020 Projesi” ile önemli bir 

ticari merkez olacağı için bölge yatırım açısından 
daha da cazip hale geliyor. Fort Lauderdale'deki 
yatırımlar son 1 yıl içinde yüzde 9.8 oranında 
değer kazandı. Bu sonuç doğru lokasyon seçiminin 


yatırımdaki önemini gösteriyor. Fort Lauderdale 
yatırımcılar tarafından son dönemde yeni keşfedildiği için Miami gibi daha fazla tanınan yerlere 
göre gelecek için daha cazip bir yatırım lokasyonu 
olarak öne çıkıyor” dedi. 

Organizasyonda Türkiye'den gelen konuklarıyla yakından ilgilenen ve projeleri ve sistemleri 
hakkında detaylı bilgi veren Amerikan Milli Emlakçılar Demeği Türkiye Temsilcisi ve Heafey Group 
Uluslararası Pazarlama Direktörü Emel Onur ise son 
zamanlarda Florida'ya gelen Türk yatırımcılarının 
sayısının katlanarak arttığını belirterek, “Miami her 
zaman sanatçıların ve yatırımcıların gözdesiydi. 

Son dönemde bu ilgiyi aralarında şirket üst düzey 
yöneticileri, doktorlar ve avukatların yer aldığı beyaz 


yakalıların da eklendiğini görüyoruz. Amerika'ya 
tamamen yerleşmeyi düşünmeyen, bir ayağım 
Florida'da olsun diyen yatırımcılar, özellikle condo- 
hotel modeline rağbet gösteriyor. Bu şekilde hem 
yatırımlarının para kazanması, hem de senede 1-2 
ay gelip evlerinin tadını çıkartabiliyor olmaları onlara 
çok cazip geliyor. Ocean Conrad Resort projemiz ile 
Türk yatırımcısına, sabit güvenli bir gelir, stabil bir 
değer artışı getiren bir mülk ve Atlantik kıyısında 30 
gün boyunca beş yıldızlı bir tatil sunuyoruz.” dedi. 
2017 yılında Hefaey Grubu Uluslararası Satış Direktörü olan Emel Onur, göreve başladıktan sonra 
gerçekleşen satışların yüzde 56'sının Türk yatırımcılara yapıldığını belirterek, Türklerin artan ilgisinden 
büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 
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Bu tesisin en önemli özelliği ise Amerikan 
hükümeti tarafından Fort Lauderdale'de Green 
Card başvurusu yapabilmek için onaylanmış tek 
yatırım olması. 500 bin dolar ödeyerek Heafey 
Gruba yatırım ortağı olunduğu taktirde 5 yılın 
sonunda 21 yaşın altındaki çocuklarla birlikte 
tüm aileye Green Card sağlanırken, yatırılan 
bedel de geri alınıyor. Bu projenin diğer Green 
Card fırsatı sunan pek çok projeye göre en 
önemli ayrıcalığı bitmiş ve istihdam yaratmaya 
başlamış olması. Green Card için yatırım yapanların korkulu rüyası olan projenin tamamlanamaması ve yatırılan bedelin 5 yıl sonra geri 
alınamaması riski bulunmuyor. 


Fort Lauderdale Miami'nin yarım saat kadar 
kuzeyinde ve Miami'ye nazaran daha “ekonomik okyanus kıyısı hayatı” ile kendisine “Venice 
of the America's” dedirten kanalları, sakin ve 
homojen demografik yapısıyla tanınan bir şehir. 
Heafey Group'un Atlantik Okyanusu kıyısında, 
Milyarderler Şeridi denilen Ritz Carlton, W 
Hotel, Paramount Four Seasons ve Conrad 
Resort'tan oluşan sahil şeridindeki ultra lüx yeni 
yatırımı Ocean Conrad Resort, Türk yatırımcılara Florida yaşam stilini sunarken aynı zamanda 
yatırıma para kazandırmayı amaçlıyor. 


Dünyaca ünlü Fort Lauderdale plajının tam karşısında iki binadan oluşan, nefes kesen Atlantic 
okyanusu manzaralı Conrad Fort Lauderdale 
Beach, 24 katlı olup 6. kat ile 17. katlar arasında condo hotel, 18 ile 24. katlar arası rezidans 
olarak kullanılıyor. Arzu eden ev sahipleri dairelerini Hilton Conrad'a kiralayıp 

senelik 968 brüt kira geliri garantisi elde 
edebiliyor. Ayrıca dairelerini senede 30 

gün Conrad'ın bütün imkanlarından yararlanarak ücretsiz kullanabiliyorlar. Bu 
kapsamda Golf ve Tenis Country club 

üyeliğini de bedava kazanıyorlar. 
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Gem Tahir - Barış Taylan 
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Davet için Miami'ye giden basın mensupları arasında yer alan dergimiz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer 
Kapucuoğlu ile Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye Temsilcisi ve Heafey Group Uluslararası Pazarlama Direktörü Emel Onur, Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'ı makamında ziyaret ederek sohbet etme imkanı buldular. 


Emel Onur - Burç Ceylan 


Ganberk Gur - Tuğana Tara Boynuince - Nuray Alkanat - Burç Ceylan - Emel Onur - Deniz Derelli 
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Yeme-içme ve eğlence sektörüne farklı bir bakış açısı getiren 
PM (Privileged Minority), Sahibi Ali Ünal'ın ev sahipliğinde şık 

i İbir davet ile açıldı. Ali Ünal ve zarif eşi Ayşegül Ünal konuklarını kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergiledi. 


Ayşegül - Ali Ünal 


MASLAK PM RESTAURANT 


ÜNLÜ İSİMLERİN 
KATILIMIYLA AÇILDI 


İstanbul yeme-içme ve gece hayatının deneyimli isimleri tarafından kurulan PM (Privileged Minority), Sahibi 
Ali Ünal'ın ev sahipliğinde kapılarını açtı. Gündüz üst 
katında restaurant & brasserie olarak hizmet verip 
geceleri de alt katında yer alan Çukur Club'da dünyaca 
ünlü DJ'leri ağırlayacak ve canlı müzik programlarına 
ev sahipliği yapacak olan PM'in açılış gecesine iş, sanat, 
spor ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. 


Maslak 1453'te yer alan, yeme-içme ve 
eğlence sektörüne farklı bir bakış açısı 
getiren PM (Privileged Minority), Sahibi 
Ali Ünal'ın ev sahipliğinde muhteşem 
bir açılışa imza attı. Aralarında Ali 
Ağaoğlu, Cavit Çağlar, Bedrettin Dalan, Saffet Sancaklı, Murat Hazinedar, 
Mustafa Denizli, Mustafa Sarıgül, Emir 
Sarıgül, Şansal Büyüka gibi iş, sanat, 
spor ve sosyal yaşam dünyasından 
ünlü isimlerin de bulunduğu seçkin 
davetlilerin katılımıyla gerçekleşen 
açılışta, açılış kurdelesini ise yine birbirinden ünlü isimler yan yana gelerek 
kesti. Kurdele kesimi sırasında kısa 
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bir konuşma yapan Bedrettin Dalan, 
“Kıymetli dostlarımıza bol kazançlar 
diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Özel konsepti ve dünya mutfağının en 
seçkin lezzetleriyle 1.200 metrekare 
alan üzerine konumlanan PM, gündüz 
hizmet vereceği restaurant & brasserie 


kısmında 120 kişiyi aynı anda ağırlaya- 


bilecek. Gece 01.00'den sonra misafirlerine bambaşka bir konsept vadeden 
PM, mekân içindeki Çukur Club'ta her 


gece farklı bir DJ ya da canlı müzik per- 


formansı ile yaklaşık 100 kişiyi müziğe 
ve eğlenceye doyuracak. 
Haber: Uğur Atun 


Mustafa Sarıgül - Bedrettin Dalan - Cavit Çağlar Şansal Büyüka - Ayten Alpar - Ali Ağaoğlu 
— 
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Dilan Acar : Mervan Çelik - Çisel Güngör - Neyran Öz 
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ÖZARTAŞ AVİZE MASLAK SHOWROOM 
SİZLER İÇİN YENİLENİYOR! 


MART SONUNDAN İTİBAREN SİZLERLEYİZ... 
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ÖZARTAŞ AVİZE 
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l Ferruh Taşdemir - Ayten Alpar * Ali Ağaoğlu - Bedrettin Dalan * Şansal Büyüka - Gavit Çağlar - Mustafa Sarıgül | 


a mutfağının en seçkin lezzetleriyle misafirlerini ağırlayacak 
er alan PM Restaurant, kapılarını ünlü isimlerin yan yana geyle açtı. Kurdele kesimi sırasında Bedrettin 
ırlı uğurlu olsun” dedi. 


Özel konsepti ve düny 
olan Maslak 1453'de y 
lerek kurdele kesimini gerçekleştirmesi 
Dalan, “Kıymetli dostlarımıza bol kazançlar diliyoruz. Hay 


Eftelya - Ferruh Taşdemir 


Lİ 
ustafa Sarıgül - Mustafa Taviloğlu | > 
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ÖZARTAŞ AVİZE 3. SHOWROOM ETİLER'DE 
MASLAK SHOWROOM ETİLER SHOWROOM ŞİŞHANE SHOWROOM 
> 
OZARTAŞ AVZE 


WWw.ozartasavize.co 


Erkut Usta - Emir Sarıgül - Sayat Delice - Sadullah Ergün 


,, Davette dostlarıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçiren genç 
işadamı Emir Sarıgül, PM Restaurant'ın konseptini çok beğendiğini iğ» 


— dile getirerek ünlü işletmeci Ali Ünal'ı tebrik etti. - 


Gavit Çağlar - Murat Hazinedar 


Fatoş Seğmen 
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Atlaspool mobil uygulamaları 


ATLAS GRUP HAVUZ ARITMA İNŞ. TAAH. 
İTH. İHR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 


FABRİKA & SHOWROOM: 
Tavukçu Yolu Cd. No: 160 Y.Dudullu - Ümraniye / İST. 
Tel: 0216 499 24 00 - 499 26 87 - 88 (Pbx) Fax: 0216 499 26 89 


FABRİKA: 
Ferhatpaşa Mh. 41.Sok. No: 8 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 499.24 00 - 499 26 87 - 88 (Pbx) Fax: 0216 499 26 89 


FABRİKA & SHOWROOM: 
İkitelli Org. San. Böl. İpkaş San. Sit. Başakşehir/İstanbul Tel: 0212 485 65 15 


DUBAI: 
Atlaspool Middle East P.0.Box: 38047 Dubai - U.A.E, Tel: -971 4 38061 66 


AZERBAYCAN: 
Baki seheri , Neriman Nerimanov Ray. Ziya Bunyadov Kuc.13 - Baku / Azerbaycan 
Tel: -994 50 218 83 23 4-994 50 204 94 77 


AFRİKA: 
New Bagamoyo Road, Opp Victoria Petrol Station Plot No: 78 P.O.Box: 75751, 
Dar es Salaam - Tanzanla Tel: 4-255 657 128527 


KIBRIS: Gaza - Shefa St. Manara Bld. Girne 
www.atlaspool.com.tr 
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Yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunan Habb Concept Store kapılarını Balat'ta açtı. Büşra Köylübay ve Hülya Aslan ev sahipliğinde 
İgerçekleşen açılışa katılan seçkin konuklar hem yerli ve dünyaca 
ünlü tasarımcıların özel koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı buldular hem de mekânın içerisinde yer alan restoranın lezzetli 


“Jsunumlarını keşfettiler. 


HABB CONCEPT STORE 
KAPILARINI ŞIK BİR 
DAVETLE AÇTI 


Habb Concept Store, tasarımın damak tadıyla 
bütünleştiği, modanın eşsiz dünyasında yeni nesil 
bir alışveriş deneyimi için Balat'ta kapılarını araladı. Büşra Köylübay ve Hülya Aslan ev sahipliğinde 
Balat'ta özel bir davetle açılışı yapılan Habb Concept 
Store, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının moda 
severlerini ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. 


Büşra Köylübay ve Hülya Aslan 
iş birliğiyle Balat'ta açılan Habb 
Concept Store, tasarımın damak 
tadıyla bütünleştiği, modanın 
eşsiz dünyasında yeni nesil bir 
alışveriş deneyimi yaşatıyor. 
Büşra Köylübay ve Hülya Aslan 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılışa iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından moda sever ve 
lezzet tutkunu çok sayıda ünlü 
isim katıldı. 4 katlı bir konsept 
mağaza olarak açılan ve tarihi 
dokusu özenle korunarak modernize edilen mağazanın ilk katında 
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birçok uluslararası marka ve Türk 
tasarımcıya ait özel koleksiyonlar 
ve dünya markaları bulunuyor. 3. 
ve 4. katlarında ise; damak zevkinden ödün vermeyen ve bunu 
tarihi bir doku ve Haliç manzarası 
eşliğinde keşfetmek isteyenler 

için cafe - restoran olarak dizayn 
edilmiş. Davete katılan seçkin konuklar bir yandan tasarımcıların 
Habb Concept Store'a özel koleksiyonlarını incelerken bir yandan 
da mekânın içerisinde yer alan 
restoranın lezzetli sunumlarını 
keşfettiler. 
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Evrim Kırmızıtaş 


Şule Argüder - Özge Sander (58 


Gülay Kamaz 
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“Güzelliğinizin altını çizin” 


Protez İirnak 
Microblading 
Kalıcı Makyaj 
pek Kirpik 
Gilt Bakımı 


Eğitim (Kalıcı makyaj ve Protez Tırnak) 
Dermapen 


Nişantaşı Şubesi 
Ataşehir Şubesi 


Bakırköy Şubesi 
Etiler Şubesi 
Beylikdüzü Şubesi 
Florya Şubesi 
Bahçeşehir Şubesi 
Acıbadem Şubesi 
Çekmeköy Şubesi 
İzmir Alsancak Şubesi 
İzmir Bostanlı Şubesi 


| /emsaldogan 


Bağdat Caddesi Şubesi 


Ankara Şubesi 
Adana Şubesi 
Mecidiyeköy Şubesi 
Eskişehir Şubesi 
Muğla Şubesi 
Edremit Şubesi 
İzmit Şubesi 


AÇILDI... 
Viyana Şubesi 


YAKINDA... 
Düsseldorf Şubesi 


Uu.emsaldogan.com - Www. proteziirnak.com 
Şubelerimiz ile ilgili tüm detayları web sitelerimizde bulabilirsiniz 


Hanife Akdağ 


Sosyal yaşam dünyasının sevilen 
isimlerinden Hanife Akdağ, Büşra 
Köylübay ve Hülya Aslan ortaklığıyla 
kurulan mağazayı etkileyici bulduğunu 
belirterek genç girişimcileri tebrik etti. 
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ERKEĞİ ERKEK YAPAR 


« Zippo.com.tr 


İlk Alışverişinize 15 TL indirim için; 
İndirim Kodu: KLASS 


©2017 ZippolMantıfacturing Company ji 


İlkem öztürk |, 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü güzellerinden İlkem Öztürk, Habb Concept 


Store'un katlarını dolaşarak koleksi- 


yonlarını yakından inceledi. Öztürk, 
davette şıklığı ile göz doldurdu. 
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İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 


Farkını fark edeceksiniz... 


A 


52 aemimarlik.infocgmail.com www.aemimarlik.net 


Hülya Aslan - Raşit Bağzıbağlı 


Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında 
da birçok ünlü ismi giydiren Raşit Bağ- 


zıbağlı, Habb Concept Store'un açılışına katılarak iyi dileklerini ve beğenilerini sundu. Bağzıbağlı mağazada yer 
alan marka ve tasarımcıları da özenli 
seçimler olarak değerlendirdi. 
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Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No:30 Zeytinburnu / İst. ZEYTİNSURNU 
Tel: 0212 547 74 53 Faks: 0212 582 06 26 Ki/oliviumOutletCenter E İloliviumOutlet (©İoliviumoutlet 


info8olivium.com / www.olivium.com.tr 
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Eliz Sakuçoğlu Geylan Çapa Özge Ulusoy Melisa Aslıpamuk 


GIGI HADID X MAYBELLİNE MAKYAJ TUTKUNU 
ÜNLÜ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ 


Maybelline New York, yeni yılı marka yüzü Gigi Hadid işbirliği ile hazırladığı GIGI HADID X MAYBEL - 
LINE Makyaj Koleksiyonları ile kutladı. Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid'in Maybelline ile birlikte 
hazırladığı ve Türkiye'de de tutkunları tarafından merakla beklenen makyaj koleksiyonuna özel 

gerçekleşen parti, makyaj tutkunu isimleri bir araya getirdi. 
(DT 
M a va Makyaj tutkunlarını son 
2. NE trendler ve yeniliklerle 
buluşturmaya devam eden 
> < Maybelline New York, eğ- 
Ce lence dolu bir partiye imza 
attı. Yeni yıl temalı partide 
Gigi Hadid'in merakla 
beklenen Çarpıcı & Şehirli 
New York Koleksiyonu ve 
Bohem & Şık Los Angeles 
Koleksiyonu katılımcılara tanıtıldı. Maybelline 
New York; Soho House 
Istanbul'da gerçekleşen 
partide Özge Ulusoy, Eliz 
Sakuçoğlu, Bestemsu Özdemir, Oğulcan Engin, Raisa- Vanessa Sason, Ceylan 
Çapa gibi pek çok ünlü 
ismi ağırladı. Keyifli anlara 
sahne olan etkinlikte 2018 
yılı, GIGI HADID X MAY- 
BELLİNE Koleksiyonu'na 
ilham veren New York ve 
Los Angeles şehirlerinden 
ilham alınarak oluşturulan 
temalarla kutlandı. 
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Ayşegül Boz - Elisabeth Mas Lal Denizli 


PATİKA FUARCILIK GENEL MÜDÜRÜ DİDEM CILGA, BU YIL 16.'SINI DÜZENLEYECEKLERİ EVLİLİK DÜNYASI 
EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI'NDA ZİYARETÇİLERİ BEKLEYEN SÜRPRİZLERİ KLASS'A ANLATTI: 


Didem Hanım yıllardır dünya trendlerini çok 
iyi takip eden, evlilik hazırlığında olan çiftlere 
büyük kolaylıklar sağlayan Evlilik Dünyası 
Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nı düzenliyorsunuz. 
Başarınızın sırrı nedir? 

Biz her yıl kapılarını aynı heyecanla açtığımız 
Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nı bu yıl 
16. kez düzenliyoruz. İstanbul'da evlenecek çiftlerin 
yüzde 60'ı Evlilik Dünyası fuarını ziyaret ediyor. 
Bu da demek oluyor ki fuarımız çiftlerin yolculuklarında ciddi bir önem taşıyor ve aslında sorumluluğumuz katlanarak büyüyor. İlk günden bugüne de 
binlerce çiftin evlilik yolculuğuna rehberlik etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarı ziyaret eden çiftler, 
değişen anlayışları, dünya trendlerini, yenilikleri 

ilk kez bizimle keşfediyor. Çünkü gerçekten de 
Avrupa'da evlilik hazırlığı konusunda sektörde 1. 
sırada yer alan bir markayız artık. Tabii bu durum 
her yıl daha da gelişip büyümeyi ve sürekli olarak 
bünyemize yeni markalar, anlayışlar, farklılıklar 
katmamızı gerektiriyor. Yeni trendlere entegre 
olabilmiş, yenilikleriyle fuarımıza da çiftlerin hayatına da farklılıklar katabilecek firmaları seçmeye 
çalışıyoruz. Yarattığımız bu pazarda çiftler, kendi 
ekonomilerine uygun ürün ve hizmetleri bulabilme 
şansını yakalarken firmalarımız da 3 günlük fuar 
süresi boyunca aynı anda binlerce çiftle buluşma 
imkanını elde ediyor. Tüm yıl boyunca ekip olarak 


emma | 
“BOHO KONSEPTİ TÜM DÜNYADA 
BU YILIN TRENDİ” 


Didem Cılga 


yoğun bir çaba harcıyoruz ama fuar kapılarını 
açtığı gün ziyaretçilerimize en iyisini sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 


Her yıl özel bir konsepti olan fuarın 2018”deki 
konsepti ne olacak? Ziyaretçilerinizi ne gibi 
sürprizler bekliyor? 

Bu yıl da aylardır süren bir çabadan sonra yine evlenecek çiftlerin bu yolculuklarında onları mutlu edecek 
yeniliklerle buluşturacak olmanın memnuniyeti ve heyecanı içerisindeyiz. Pek çok sektörde olduğu gibi evlilik 
hazırlığı konusunda da Boho konsepti tüm dünyada bu 
yılın trendi. Biz de değişime entegre olan anlayışımızla 
konseptimizi belirlerken Boho akımını ön plana aldık. 
Fuara katılan 130 firmamız 8.500 metrekare alanda 
yeni sezonun öne çıkan tüm ürünlerini ziyaretçilerle 
buluşturacak. Bildiğiniz gibi Evlilik Hazırlıkları Fuarı, gelinlik, damatlık, davet mekanları, organizasyon firmaları, 
nikah şekeri, fotoğrafçı, küçük ev aletleri gibi çiftlerin 
hazırlık aşamalarında aradıkları tüm hizmet ve ürünlerin 
ziyaretçilere sergilendiği bir alan. Defileler, etkinlikler ve 
şovlarla da renklenen fuarımız, yine sezonun en yenileriyle 2-4 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da açılacak. 


“BİZİM FUARIMIZIN ÖZELLİĞİ, ÇİFTLERİN 
AYLARCA SÜREN EVLİLİK HAZIRLIĞININ 
SÜRESİNİ KISALTMAK” 


Fuarı ziyaret edenleri neler bekliyor? 
Bizim fuarımızın özelliği, çiftlerin aylarca süren evlilik 
hazırlığının süresini kısaltmak. Evlilik hazırlığı süre- 


“FUARIMIZIN ÖZELLİĞİ, 
ÇIFTLERİIN AYLARCA SUREN 


EVLİLİK HAZIRLIĞININ 
SÜRESİNİ KISALTMAK” 


Düğün, evlilik denilince akla ilk gelen Avrupa'nın 
1.si Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı, bu yıl da 
dünya modasını 2-4 Şubat 2018'de Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda evlenecek çiftlerle buluşturmaya 
hazırlanıyor. Patika Fuarcılık tarafından 16.'sı düzenlenecek olan Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 
yeni sezonun öne çıkan akımı olan Boho konseptini bu 

yılın ana teması olarak belirledi. “Artık düğünlerde 
özgün olmak, rahatlık, doğal, şık ama sadelikten ödün 
vermeyen, özgür ruhu taşıyan anlayış revaçta. Günümüz gelinlerinin Boho tarzı, gelinlikten damatlığa, 
pastadan dekorasyona kadar tüm düğünlerin öne çıkan 
unsurlarının konseptini de belirliyor” diyen Patika 
Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga ile Evlilik Dünyası 
Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nın Avrupa'nın 1.'si olarak 
yakaladığı başarının sırrını, bu yıl fuarda ziyaretçileri bekleyen sürprizleri ve 2018 yılı dünya trendi olan 
Boho konseptini Klass okurları için konuştuk. 


cinde gelinlik dışında damatlıktan tutun da nikah 
şekerine, davetiyeye, gelin çiçeğine, ayakkabısına, 
fotoğrafçı ve pastacısına kadar neredeyse 22 kaleme 
varan ihtiyaç listesi ortaya çıkıyor. Tüm bunlar, 
özellikle de çalışan çiftler için büyük zaman isteyen 
arayışlar. Bu kadar büyük bir organizasyon içinde 
altematif fikirler ve ürünler ziyaretçilerle buluşuyor 
ve çiftlerin hayatlarını kolaylaştırıyor. 2018'de de 
ziyaretçilerimiz hem gezerken eğlenebilecekleri hem 
de firma ve markalarla buluşarak diyalog kurabilecekleri bir ortam bulacaklar yine. Ayrıca marka 
ve tasarımcı defilelerinin yanı sıra firmaların görsel 
şovları, farklı gösteriler ve etkinlikler de fuarı renklendirecek. Yine festivale dönüşen bir fuar hazırlığı 
içerisindeyiz. 


Fuarı ziyaret edenler düğün konseptlerini 
belirleyebilecek mi? 

İşin en önemli kısmı öncelikli olarak bir konsept 
belirlemek aslında. Nasıl bir düğün istediğinizle ilgili 
olarak şekilleniyor tüm seçimler. Çok fazla alternatif var ama attık çiftler de kendi özgün tarzlarını 
yansıtacak dokunuşlarla düğünlerini farklı kılabiliyorlar. Boho konsepti de buna imkân tanıyor. Hem 
kendinizden bir şeyler katıp hem de vintage süslemeler, objelerle kişiye özel düğün organizasyonu 
oluşturmak mümkün. Fuarda da klasik, geleneksel 
veya Boho konsepti isteyen herkes için ekonomik 
koşullarına uygun düğün planlamanın yollarını 
bulmak mümkün. Farklı konseptlere uygun binlerce 
ürün ve hizmeti bir araya getiriyoruz. Hayal etmenin 
sınırı yok tabii ki ama fuarımızı özel kılan bir diğer 
konu da katılan firmalarımız ziyaretçilere çeşitli 
kampanyalar da sunuyorlar. 


KLASS 
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MİEDEFİMİZ — 
“ WIMBLEDON 
““ CHAMPION'A 


championship yani WTA Tumuva 
serisinin sonunda yapılan play-off 
diye düşünebileceğimiz en iyi ilk 8 
tenisçinin oynadığı turnuvayı düzenleme hakkını kazandık. Bu hakkı ise 
daha sonra federasyona devrettik 
ve Sinan Erdem'de federasyonla 
birlikte çok güzel bir turnuva yaptık. 
Bu üç sene de İstanbul Cup'ın yani 
WTA Tumuvası'nın yapılmadığı 

3 senede bize bu tip projenin alt 
yapısının tohumlarını atma fırsatı 
verdi. 3 senede gerçekten bir kağıt 
bir kalemle yola çıktık ve Garanti 
Koza'nın Bahçeşehir'de yaptığı projenin bir parçası olarak “Koza World 
Of Sports” adı altında bir tesis projesi 
ortaya koyduk. Bu proje kapsamında 
da yola çıkarken Türkiye'de tenisin 
çok ileri bir noktaya gelebileceğini 
hedefledik, Avrupa ve Balkanların 
tenis konusunda merkezi olabilecek 
bir yer yaratma hedefiyle yola çıktık. 
Dünyanın en büyük tesislerinden 
birini yapalım düşüncesiyle harekete 
edip hedeflerimiz dahilinde de 60 
kortluk bir tesisi hayata geçirdik. 


Peki, böylesine büyük bir tesisini konumlandırırken neleri göz 
önünde bulundurdunuz? 

Tenis camiasında turnuvalar dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşiyor. 
Sporcular da sürekli seyahat halinde. 
İstanbul ise dünyanın birçok noktasına 
direkt uçulan bir dünya merkezi. Bu 
merkezin de avantajı tenis oyuncuları 
için antrenmanlarını tek bir merkezde 
gerçekleştirip oradan farklı turnuvalara direkt gitme şansı doğuruyor. Bu 
yüzden de yavaş yavaş akademimizin 
tamamlanmasıyla beraber dünya yıldızları artık antrenmanlarını burada yapar 
hale geldi. Şu anda dünya 5 numarası 
olan Marin Cilic turnuva oynamadığı 
zaman gelip bizim akademimizde antrenman yapıyor. Aynı zamanda Türk 
yıldızlarımızın çoğu bizim tesislerimizi 
kullanıyor. Zaten bahsettiğim gibi 2005 
yılında yola çıktığımızda koyduğumuz 
ilk hedeflerden biri olan “Bu tumuvamızı da bir Türk oyuncusu kazansın” 
hedefini 2016 yılında Çağla Büyükakçay gerçekleştirdi. Ve TEB BNP 
Paribas isim sponsorluğunda yapılan 
İstanbul Cup turnuvamızı kazandı ve ilk 
Türk şampiyonu oldu. Çağla Büyükakçay da Garanti Koza'nın işlettiği akademilerden yetişmiş bir sporcu. Zaten 
Türkiye'de hatırı sayılmış sporcuların 
tamamı bu sistemden çıkmış durumda. Tabi bu hedef gerçekleşince çıtayı 
biraz daha yükseltmeye karar verdik. 
Ve şu andaki hedefimiz Wimbledon 
Champion'a Türk sporcu yetiştirmek. 
Tabi bu uzun süreli bir program. Ve 
önümüzdeki 10-15 sene içerisinde 
biraz da şansımız yaver giderse bunu 
da başarmayı ümit ediyoruz. 


“1500'E YAKIN BİR KİTLEYİ 
TENİSE KAZANDIRMAYI 
PLANLIYORUZ” 


Peki, çocuklar tenise kaç yaşından itibaren başlıyorlar, nasıl 
bir programla onları yetiştiriyorsunuz? 


Akademimiz kapasite olarak 2500 
çocuğa hizmet verebilecek seviyede. 
Biz World Of Sports adı ile kişilere 
ciddi anlamda spor dünyası diyoruz. 
Bunun nedeni de sadece tenis değil 
birçok farklı branşı da içinde bulundurmasından kaynaklanıyor. Ama 
tenis ana branşımız. Tenis branşın- 
dan bahsetmek gerekirse 1500'e 
yakın bir kitleyi tenise kazandırmayı 
planlıyoruz. Yaklaşık 4 yaş itibariyle 
koordinasyon çalışması diyebileceğimiz oyunlar şeklinde çocuklara 
sporu tanıtmak ve sevdirmek aşamasıyla başlıyor. 5-6 yaş itibariyle 
de çocuklar mini tenis, daha küçük 
raketler, daha hafif toplarla antrenmanlara başlıyor. Sporcular çok 
hızlı bir şekilde tam sahada büyük 
hareketlerle antrenman yapmaya, 
yaklaşık 10 yaşından sonra da 
gerçek anlamda turnuva oynamaya 
başlayabiliyor. Daha sonra sporcu- 
nun yavaş yavaş ulusal turnuvalar- 
dan uluslararası turnuvalara geçiş 
yapması gerekiyor. İlk aşamada 

yaş grubu kategorilerinde 16 

yaşın altındaki çocukların oynadığı 
Tennis Europe tumuvaları Avrupa 
Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor. Daha 
sonra da yavaş yavaş ITF Junior 
denilen 18 yaş altındaki sporcuların 
yarıştığı turnuvalara gönderiyoruz 
sporcularımızı. Bu aslında kolay bir 
yol değil, zor bir yol. Ama bunun 
kolaylaşması için gereken bütün 
ortamı da biz sağlamaya çalışıyoruz. 
Büyük bir zaman adamak gerekiyor 
bu işe. Okul programıyla beraber 
yürütmek bazı noktalarda çok zor 
hale geliyor. Ama bunu da çocuklara mümkün oldukça destek olarak 
sağlamaya çalışıyoruz. ITF Junior 
zaten profesyonel ligin 18 yaş altı 
seviyesinde yer alıyor. TTF Junior'da 
gerçek anlamda sıralamaya giren 
oyuncu gelecek vadediyor diyebiliriz. Bizim de birçok sporcumuz ITF 
Junior turnuvalarına gidiyor. Ve ilk 


“TENİS BİREYİN YETİŞMESİN- 
DE ÇOK FAYDALI BİR SPOR” 


1000 içerisinde birçok sporcumuz 
var. Alttan gelen de çok iyi bir jenerasyon var. Türkiye'de 2000 sonrası 
doğumluların potansiyeli çok yüksek, gerçekten sportif anlamda güçlü 
bir gençlik yetişiyor. 


“Tenis camiasında turnuvalar dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşiyor. Sporcular 
da sürekli seyahat halinde. O yüzden İstanbul çok uygun bir yer. Dünyanın en çok 
noktasına direkt uçulan bir dünya merkezinde yaşıyoruz. Bu merkezin de avantajı 
tenis oyuncuları için antrenmanlarını tek bir merkezde gerçekleştirip oradan farklı 
turnuvalara direkt gitme şansı doğuruyor.” 


Ülkemizde çocuklar ağırlıklı olarak daha 
çok başta futbol ardından basketbol, voleybol gibi branşlara yönlendiriliyor. Tenis bu 
konuda nasıl bir gelişim gösterdi? 

Uzaktan bakıldığında futbol yapılması basit bir 
spor. Yani bir tane topunuz varsa herhangi bir 
şeyden kale yapıp oynayabiliyorsunuz. Tenis tabi 
ekipman olarak biraz daha donanım gerektiren bir 
spor. Baktığınız zaman İstanbul'da da tenis kortu 
sayısı git gide artıyor. Artık insanlar her istedikleri 
yerlerde tenis kortu bulabilir noktaya geldi. Tabi 
insanlara bir yol göstermek lazım, onlara bir kariyer 
potansiyeli göstermek lazım. Yani biri baktığı 
zaman benim kızım Sharapova olabilir, benim 
oğlum Federer olabilir demesi lazım. Bunun için 
de bunları bizim tanıtmış olmamız lazım. O yüzden 
aslında buradan başlıyor iş. Burada tabi bu tip 
turnuvalarla önü açılan bir yol. Tercih anlamına 
gelince olanaklar arttıkça tenis daha çok tercih 
edilir oluyor. Çünkü tenis bireyin yetişmesinde çok 
faydalı bir spor. Tenis bir centilmen sporu, düzgün 
bir birey yetiştiren spor. Rakip puan aldığında karşı 
tarafın alkışlayacağı kadar centilmen bir spor. ITF 
Junior seviyesinde maçların hakemsiz oynandığı, 
rakiplerin birbirlerinin toplarının içerde veya dışar- 
da olduğuna kendilerinin karar verdiği bir spor. O 
yüzden aslında eğitim anlamında da çok güzel bir 
formasyon veriyor. 


Garanti Koza olarak tenis konusunda ulusalararası turnuvalara da sponsorluklar yapıyorsunuz. Son olarak Londra'da gerçekleşen 
ITF finaline sponsor oldunuz. 
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Bu çalışmaların devamı ne şekilde gelecek? 
Tenis operasyonu Garanti Koza'nın bir sosyal sorumluluk projesi. Ve buraya devamlı olarak yatırım 
yapıyoruz. Hem sosyal sorumluluk hem de aynı zamanda pazarlamada ve PR'da da kullandığımız bir 
operasyon bu aslında. Bu çapta da ilk olarak lokal 
olarak Türkiye'de başladık. Daha sonra Bulgaristan 
projemizle beraber Bulgaristan'da gerçekleştirilen 
WTA, ITP seviyesindeki turnuvaların isim sponsorluğunu hatta ITP seviyesindeki bir turnuvanın 
Koza World Of Sports olarak da organizatörlüğünü 
üstlendik. Yani gitgide büyüyen ve uluslararasına 
açılan bir yatırım. Bunun son hamlesi olarak da 
tenis dünyasının en büyük organizasyonu olarak 
değerlendirilebilecek Londra'daki ITF Finallerine 
sponsor olmaya karar verdik. Ve gold sponsor 
olarak ilk kez bir Türk markasını bu kadar büyük 
bir tenis turnuvasında temsil etme fırsatı bulduk. 
Aslında bu da bizim yatırımlarımızın bir sonraki aşamasıydı. Tabi ki bu alanda yatırımlarımız 
devam edecek. Garanti Koza'nın aktif olduğu veya 
potansiyel gördüğü yerlerde bu tür yatırımlarımızı 
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dediyor diyebiliriz. Bizim de birçok 
Sporcumuz İlF Junlor turnuvalaına gidiyor. Ve Ilk (000 içerisinde 

birçok sporcumuz var.” 


hep tenis üzerinden yapmayı tercih ediyoruz ve 
böylece de özellikle dünya sporuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 


Genç bir yönetici olarak kariyerinizde attığınız adımları ve geldiğiniz noktayı bizlerle 
paylaşabilir misiniz? 

32 yaşındayım yaklaşık 10 yıllık bir iş hayatı tecrübem var. Eğitim olarak Michigan Üniversitesi'nde 
Ann Arbor'da makine mühendisliği okudum. Daha 
sonra bir danışmanlık kariyerim oldu. Yaklaşık 4 
sene finans sektöründe dünya çapında bir yönetim danışmanlığı şirketinde çalıştım. Geçtiğimiz 6 
senedir de Garanti Koza'da çalışıyorum. Garanti 
Koza bünyesinde de birçok farklı operasyonun parçası oldum. Aslında Garanti Koza maceram 2004 
yılında başladı. O zamanlar stajyer olarak satış 
ekibinde çalışıyordum. Daha sonra danışmanlık 
kariyerimin ardından Garanti Koza'da iş geliştirmede görev aldım. Koza World Of Sports Projesi 
gündeme geldiğinde 2012 yılında proje koordinatörü olarak Koza World Of Sports Projesi'nin bütün 
işlerini yönetmeye başladım. Daha sonra proje 
hayata geçtiğinde Koza World Of Sports Genel 
Müdürlüğü'ne atandım. Bununla beraber Garanti 
Koza'nın Bulgaristan operasyonları başladığında 

iş geliştirme geçmişim olduğu için o operasyona 
da müdahil oldum. Ve şu anda Garanti Koza'nın 
Bulgaristan'daki inşaat operasyonlarının yönetimini üstleniyorum. Aynı zamanda da Koza World Of 
Sports'un Genel Müdürlük görevindeyim ve TEB 
BNP Paribas İstanbul Cup ve İstanbul Open'ın 
direktörüyüm 
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Sedef Gali 


Özlem Süer 


Yıldız Holding bünyesinde yer alan Godiva'nın yeni yıl daveti Nişantaşı mağazasında düzenlendi. Yıldız Holding Kurumsal İletişim Başkanı Zuhal Şeker 
ve Godiva Türkiye Ülke Müdürü Cankız Alper'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. 


2008 yılından beri Yıldız Holding'in bünye- şık bir davet gerçekleştirdi. Yıldız Holding 
sinde yer alan Godiva, Nişantaşı mağazasında (Kurumsal İletişim Başkanı Zuhal Şeker ve 
yeni yıl daveti düzenledi. Yeni yıl davetiyle Godiva Türkiye Ülke Müdürü Cankız Alper'in 
2018 koleksiyonunun en özel lezzetlerini ev sahipliğinde gerçekleşen davette Uninvited 
çikolata tutkunlarıyla buluşturan Godiva, Ni- Jazz Band'in müzikleriyle keyifli saatler geçişantaşı mağazasında iş, sanat ve sosyal yaşam Oo ren konuklar, Pop Art sanatçısı Sedef Gali'nin 
dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla canlı resim performansını da beğeniyle izledi. 
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ER-DO-DER gelenekselleşen yeni yıl balosunu Raffles Hotel Zorlu'da düzenlediği şık bir davetle gerçekleştirdi. 

ER-DO-DER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Göztepe ve ER-DO-DER Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde 

gerçekleşen baloya, Gaziantep'te açılacak olan erken doğan ünitesine destek vermek amacıyla iş, sanat ve s0syal yaşama dünyasından pek çok hayırsever ünlü isim katıldı. 


er.do.de 


Erken Doğan Bebekleri 
Yaşatma Derneği 


Erken doğan bebeklerin yaşama tutunmalarını kolaylaştırmak ve hayatta 
kalmalarını sağlamak amacıyla kurulan ER-DO-DERgelenekselleşen yeni 
yıl balosunu derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Canan Göztepe ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde Raffles Hotel Zorlu'da düzenlenen şık bir 
davetle gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda Mardin, Kars ve Sinop'ta açtıkları 
erken doğum ünitelerine Gaziantep'le birlikte bir yenisini ekleyecek olan 
derneğin destekçilerinin katıldığı davet kokteyl ile başlarken iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından konuklar kokteylin ardından yemek salonuna geçtiler. Gecenin sunuculuğunu Gizem Özdilli üstlenirken, ER-DO-DER Yönetim 
Kurulu Başkanı Canan Göztepe kısa bir konuşma yaparak derneklerinin yıl 
içindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve yeni yıldaki hedeflerini anlattı. 
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2018 yılı içerisinde Gaziantep'teki erken doğum ünitesini açmayı planladıklarını belirten Göztepe ihtiyaçların değerlendirilmesi sonucunda Gaziantep'in 
ardından açılacak erken doğum ünitesinin yerine karar vereceklerini söyledi. 
Konuşmanın ardından Gaziantep'teki erken doğum ünitesi için en büyük 
ihtiyaçlardan birisi olan kuvözlerden bağışlayan isimlere birer plaket takdim 
edildi. Gecede Özlem Eraslan, Deniz Zülfikari ve Uğur Gazanker'e plaketleri 
sunulurken plaket töreninin ardından ünlü sanatçı Sıla konuklara müzik dolu 
bir gece yaşattı. Geç saatlere kadar devam eden gecenin sonunda Sıla'ya da 
bir plaket takdim edilirken, konuklar ER-DO-DER Yönetim Kurulu Üyeleri'ni 
tebrik ederek geceden ayrıldılar. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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Yöresel dokunuşlarla süslenmi Açık büfe Sabak kakvalfısı 
İZ adet Standart Oda - Sadet Saç Oda - | adet 745 Oda - | adet balayı suiti 


60 Kişilik yöresel ala Carte servi Sünen gömineli ve Çeşmeli Restoran 
90 Kişilik Bahçe ve kafeteryası - 25 Kişlik Havuzlu Dinlenme Salonu 


A 
e z 20 Kişilik şömineli Özel loca 
z i'İİL ERE Toplamda 1000 m8 Kapalı alana Sahip Tariki Safranbolu Konağı 
> NI Kaloriferli Sistemi 
| aloriferli snma Jilemi 
3 
<w Duşa Kabin - 24 Saat Sıcak su Ton makinesi - Dış hat aramalı teleden Uyanma 
— 


Oda Serisi - LED televizyon Kapalı Sistem Dijital uydu Sistemi Kallasuz inteiet - 
Salak odanıza Yeretsiz gazetede Servisi 


#54 
MİLİ Mİ TİMİ 


www.lokumkonak.com 


Çeşme mah. Kayyim Ali Sok. No: 4 SAFRANBOLU 
Tel :490. 370. 725 2324 Fax :490. 370.7122194 


Öznur - Burak Yakın 


nl o. Esra Tekgöz 


Geceye katılan ünlü isimler arasında 
Gaia Güzellik Merkezi'nin sahibi Esra 
Tekgöz de vardı. Dostlarıyla bir araya 
geldiği anlamlı gecede özellikle de Sıla 
konserini dinlerken keyifli saatler geçiren Tekgöz, beyaz tulumuyla gecenin en 
dikkat çeken isimlerindendi. 


N K | 
Özlem - Yasmin - Rozalin Eraslan Tuğba Keskin 


Tüm sevdikleriniz 
sofrada buluşuyorsa... 
Hayat işte 

o zaman tamam. 


Reis olsun, afiyet olsun. 
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Geceye CEO'su olduğu 
GEO Koleji ile sponsor 
olan Uğur Gazanker ve 
ER-DO-DER Yönetim 
Kurulunda yer alan 
ve derneğin çalışmalarına destek veren 
eşi Yasemin Gazanker 
balonun dikkat çeken 
isimleri arasındaydı. 
Uğur Gazanker gecede 
desteklerinden ötürü 
teşekkür plaketiyle 
onurlandırıldı. 
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Mesude - Dursun Özbek 


“.—.. 


Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen özel balonun ev sahipliğini üstlenen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve zarif eşi dell 
Özbek gecede konuklarıyla yakından ilgilenerek mükemmel bir ev sahipliğinin 


altına imza attılar. ” 


GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
“DÜNYA ENGELLİLER HAFTASINA 
ÖZEL BİR BALO DÜZENLEDİ 


Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri kıtalararası ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere Çırağan Sarayı Kempinski'de özel bir balo 
düzenledi. İş ve sosyal yaşam dünyasından birçok tanınmış ismin Galatasaray 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek amacıyla ücret ödeyerek yer aldıkları davetin ev sahipliğini Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek üstlendi. 


Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Engelliler Haftası 
kapsamında Çırağan Sarayı Kempinski'de bir balo düzenledi. Galatasaray Camiasının önde gelen isimlerinin 
katıldığı balonun geliri kıtalararası ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Galatasaray Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı'na bırakıldı. İş ve sosyal yaşam dünyasından birçok tanınmış ismin Galatasaray Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı'na destek amacıyla ücret 
ödeyerek yer aldıkları davetin ev sahipliğini Galatasaray 
Kulübü Başkanı Dursun Özbek eşi Mesude Özbek ile 
birlikte üstlendi. Davette Galatasaray Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör 
Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve çok sayıda isim 
yer aldı. Başkan Dursun Özbek, etkinlik öncesi basın 
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mensuplarına yaptığı açıklamada, “Galatasaray'ın 
sosyal duyarlılığı çok fazladır. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yıllar önce Özhan Canaydın başkanımız 
tarafından kuruldu ve onlar da hem Türkiye'ye hem de 
Galatasaray'a büyük başarılar getirdi. Dünya ve Avrupa 
çapında başarılar kazandılar. Bu gece takımımıza destek 
mahiyetinde tertip edildi. Emeği geçen ve destek veren 
herkese teşekkür ediyorum. Tüm masalar satılmış 
vaziyette” ifadelerini kullandı. Gecede Kenan Doğulu, 
Demet Akbağ, Ata Demirer ve Dj Suat Ateşdağlı canlı 
performans sergiledi. Organizasyonda bir masa fiyatı 40 
bin TL ile 100 bin TL arasında değişirken toplam 2.4 
milyon TL ciro elde edildi. Tüm giderler çıktıktan sonra 
Galatasaray Tekerli Basketbol Takımı şubesine 1.2 
milyon TL'lik bütçe oluşturuldu. 
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Adil - Esin Pelister 


Galatasaray Spor Kulübü Kongre 
Ütesi olan Beta Kimya Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister geceye eşi Esin 
Pelister ile birlikte katıldı. Pelister 
çifti Galatasaray Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı'nın başarılarını yakından takip ettiklerini ve kulüpleriyle 
gurur duyduklarını belirtti. 


Demet - Ahmet Hanif 


Bafetimbi Gomis 
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Cemre - Selçuk İnan 


Gary Rodrigues 


21 - 26 Nisan 2018 
ROMANYA 
Transilvanya & Bükreş 


Vampirleri ve şatoları ile ünlü tarihi bölge Transilvanya ve 


Dambovita Nehri'nin üzerinde yükselen başkent Bükreş... 


22 Şubat 06 Mart 2018 


BREZİLYA & ARJANTİN 
& ŞİLİ 


Romantizm ve Tangonun büyüsü, muhteşem doğal güzellikler, 
sıcak insanlar, samba ritimleri... 


13-23 Eylül 2018 


GÜNEY AFRİKA TURU 
& VİCTORİA ŞELALELERİ 


Köklere Yolculuk, Gerçek Afrika... Güney Afrika, Zimbabve, 
Zambiya, Botsvana... Dünyanın en merak edilen kıtalarından biri 


18 —24 Aralık 2017 
Gan Aydoğmuş ile 
JOHN OF GOD 


John of God Şifanın Eli kitabının yazarı Can Aydoğmuş ile 
Brezilya'ya mucizeler diyarınadohn of Göd' ziyarete gidiyoruz. 


dei Aralık 2017 Air France 
Hasan Sonsuz Çeliktaş ile 
MEKSİKA & GUATEMALA 


Sizi yeryüzünün kadim uygarlıklarının mistik-spiritüel noktalarını 
Hasan Sonsuz Çeliktaş eşliğinde gezmeye, dünyanın ruhunu 
birlikte keşfedeceğiniz bir serüvene davet ediyoruz. 


02-12:Mayis 2018 Air France 


PERU & BOLİVYA 


Güney Amerika'nın gizemli medeniyetlerinden 
İnkaların diyarı Peru ile başlayan serüven, 
enteresan doğası ile Bolivya'da tamamlanıyor. 


Afrika'yı doyasıya hissedeceğiniz benzersiz bir program... 


10-17 Flaziran 2018 


MADAGASKAR 


Doğasında barındırdığı zenginlikleriyle 
Hint Okyanusu'nun dalgalarına kucak açmış bir diyar... 


29 Ocak- 05 Şubat 2018 O ATAR 


PHUKET 


Eğlenceli tuk tuk gezileri, ısıtan bir güneş, 
serinleten tropik meyve suları. . Tayland'ın en eğlenceli adasını, 
yılın en güzel zamanında keşfedin. 


Başından sonuna titizlikle düşünülerek, her ayrıntısının özenle 
planlandığı; keyifli, yaratıcı, kusursuz seyahatleri 

en avantajlı fiyatlar ile sunan Travel Dreams, seyahatleri 

'iz birakan' anılara dönüştürmeyi hedefliyor. 


Dünyayı keşfetme ve keştettirme heyecanıyla yola çıkan tecrübeli ve 
hevesli Travel Dreams ekibi, hazırladıkları her seyahatin fark yaratan 
bir program ile gezginlerle 

buluşmasını sağlıyor. 


3 Gece 4 Günlük Paketler li 
Yılbaşı Turları > 3â0€ (O M2DE O SDOE ADE 
LONDRA BRÜKSEL (KİEV 
340 € 390 € 490 € 290'€ 


ZAGREB BARCELONA ROMA 
175 € 290 € 420 € 


Travel Dreams Seyahat acentası güvencesinde DUBAİ 


otel, transfer, seyahat sigortası dahil O * 
özel promosyon fiyatlarımız & 


www.traveldreams.com.tr - Tel : -90 212 24318 18 “a travel 
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Galatasaray Kulübü Başkanı 
Başkan Dursun Özbek, etkinlik öncesi futbolcularla birebir 
ilgilendi, başarılarından dolayı 
futbolcuları tebrik etti... 


em < 
: gi TASARAY SPOR KULÜBÜ 
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Dünya Engelliler Haftası kapsamında Çırağan Sarayı Kempinski'de bir balo düzenleyen Galatasaray 
Spor Kulübü, gecede elde edilen geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na aktardı. 


2. SİNEMANIN | 
KRAL ve KRALİÇESİ 
YARIŞMASI 
BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR 


Wwww.sinemaguzeli.com 


CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan 
Becer ile Gayrimenkul Danışmanı 
Büşra Öncel, Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşen görkemli bir 
düğün töreniyle dünya evine girdiler. İş 
toplantısında tanışan genç çift 1,5 yıldır 
süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Mutlu çiftin anne ve babaları 
Faruk-Fatma Öncel ve Asiye-Eşref 
Becer'in ev sahipliğinde gerçekleşen düğün davetine iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından 480 seçkin konuk katıldı. 
Düğün töreninde Büşra Öncel, İpekyol 
imzalı gelinliği ile göz kamaştırırken 
Ramazan Becer, Z Zegna imzalı damatlığıyla oldukça şıktı. Beşiktaş belediye 
memurunun kıydığı nikahta gelin Büşra 
Öncel'in şahitliğini Merve Güneş Duman 
ve Neslihan Akça üstlenirken damat 
Ramazan Becer'in şahitliğini ise Taner 
Kasap ve Salih Develi yaptı. Genç çift 
nikahın ardından ilk danslarını alkışlar 
eşliğinde gerçekleştirdi. Büşra Öncel ve 
Ramazan Becer nikah töreninin ardından tebrikleri kabul etti. Gece boyunca 
dans pistinden inmeyen çift, aileleri ve 
yakın dostlarıyla gece boyunca doyasıya 
eğlendiler. Düğünün ardından Ramazan 
Becer ve Büşra Öncel çifti balayı için 
Maldivler'e uçtu. 


| 


gi . 


3 Ramazan Becer ve Büşra Öncel, 1,5 yıllık 


birlikteliklerini nikâh masasına taşıyarak 
mutlu sona ulaşırken düğünün ardından 
balayı için Maldivler'e uçtular. 


, 


Faruk - Fatma Öncel - Asiye - Eşref Becer 


Asiye-Eşref Becer çiftinin oğulları CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer ile 
Faruk-Fatma Öncel çiftinin kızları Gayrimenkul Danışmanı Büşra Öncel, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Asiye-Eşref Becer ve Faruk-Fatma Öncel'in 
konuklarını kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergilediler. 
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Muammer Kapucuoğlu - Ramazan Becer - Büşra Öncel - Pınar Kopuz vi 
, s vel ni 


— 


Elif Kemancıoğlu - Merve Güneş Duman Hümeyra - Şule Akıncı - Ela Kösen — Şenay - Fatih Erguvan 


TÜRKİYE  Wİ 
ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU 
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1.Türkiye Altın Marka Ödülleri muhteşem bir 
törenle sahiplerini buldu. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim 
4 Delibaş'ın ev sahipliğinde Bomonti Hilton Conference Center'de gerçekleşen İstanbul Marka ve 
Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. Türkiye Altin Marka Ödülleri gecesi iş 
dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. 
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Bu yıl ilki düzenlenen İstanbul Marka 
ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. Türkiye Altın 
Marka Ödülleri muhteşem bir törenle 
sahiplerini buldu. Türkiye Altın Marka 
Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Nedim Delibaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, sunuculuğunu Özlem Yıldız 
ve Şenol İpek'in yaptığı organizasyon 
Bomonti Hilton Conference Center'de 
kısa adı TÜMKİAD olan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği 
ana sponsorluğunda yapıldı. 21 dalda 
ödüllerin verildiği iş ve ekonomi 
dünyasının devlerinin buluştuğu gece 
adeta iş dünyasının buluşma noktası 
oldu. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş 
gecede yaptığı açılış konuşmasında, 
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“Türkiye dünya ekonomisinde ilk 10 
ülke arasında. Türk markalarını artık 
dünyanın her yerinde görmek mümkün. Ülkemiz çok kaliteli markalara 
sahip. Bu dev markaların bilinirliği için 
bu tür event'lere ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Global 
markalarımızla birlikte çok önemli işler 
yapmış markalarımızı da tanıtmak için 
böyle organizasyonların fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye tek 
vücut olarak markalarına sahip çıkmalı, yerli markaların gücünü bilmelidir” 
şeklinde konuştu. Klass Magazin'in 
medya sponsorluğunda gerçekleşen 
gecede desteklerinden ötürü dergimiz 
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
Muammer Kapucuoğlu'na teşekkür 
plaketi takdim edildi. 


1Syonudur. 


Özlem Yıldız - Senol İpek 


Nedim Delibaş 


İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri Türkiye Altın Marka Ödülleri 

önetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş'ın ev sahipliğinde muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Nedim Delibaş gecede konuklarını kusursuz bir organizasyonla ağırladı. 
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Saruhan Saraylı : Bülent Akarcalı - İmam Altınbaş : Muammer Kapucuoğlu - Hakan Cengiz 
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Serhat Altun - Nedim Delibaş - Birnur Altun 


gm. 
Hüseyin Sözlü - Samet Aslan . 


Tarkan Kadoğlu 


Emsal Doğan Güzellik Merkezi'nin 
sahibi Emsal Doğan geceye katılan 
ünlü isimlerdendi. Emsal Hanım 
gecede şıklığı ve güzelliğiyle dikkat 


Sinan Vardar - İsmail Küçükkaya 
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i Ayşenur Aydın * Cüneyt Asan 


organizasyonudu 


Sinan Vardar - Hüseyin Sözlü 


Unutulmaz geceye damga vuran isimlerden biri de Jolly Tur Onursal Başkanı 
Sinan Vardar'dı. Vardar muhteşem gecede “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi 
oldu. Turizm sektörünün yanı sıra spor camiasına da katkılarıyla adından sıkça 
söz ettiren Sinan Vardar,gecede yaptığı konuşma ile büyük alkış aldı. 


2 gi EE Er - Ozan Ceylan - Mehmet Güneş 
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ARKA ve KARİYER ZİR ç 
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Sevgi Ekiyor Uğur - Tuğba Keskin y Yılmaz Atsız * Gamze Şatıroğlu - Kubilay Kişin 
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Gerçekleşen ödül töreninde Klass Magazin Genel Yayın Yönetmeni Muammer 
Kapucuoğlu'na geceye desteklerinden ve medya sponsorluğundan dolayı teşekkür 
plaketi takdim edildi. Muammer Kapucuoğlu plaketini iş dünyasının önde gelen isimlerinden Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş'ın elinden aldı. 
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Eugenia Park a 
” Ezgi Öztürk - Elif Polat 


H "a İl .. çi 7 a. pa a. — 
alil İbrahim Albay - Derya Tüzel - Tuğçe Aktürk * Tamer Kulaçoğlu - Ecem Topuz » Çağla Gesurer » Serkan Kartal - Fatih Buğra Bingöl 


ANBUL MARI 
anbul Br” 


Tahsin Beyzadeoğlu 


Uzun yıllar Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve birçok spor kulübünün doktorluğunu üstlenen Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin 
Beyzadeoğlu, geceye katılan önemli 
isimlerdendi. Gecede şıklığıyla dikkat 


'tanbul Brang 
araya gelerek sohbet etti. 


STANBUL MARI— 
çeken Beyzadeoğlu, dostlarıyla da bir y” 
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Günsel Ülkü 


Eser Elgür - Nizam Kağıtçıbaşı 


Ayşegül Yağış 


Tamer Köseoğlu 


Geceye katılan iş dünyasının 
Me meşe Şti Sy önemli isimleri arasında DenDen 
Denizcilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu da vardı. Köseoğlu gecenin en şık görünen isimlerindendi. Köseoğlu gecede ödül alan 
dostlarını tek tek tebrik etti. 


di 


Romina » Samira Gasımzade kf Müge Karamızrak Ömer Sağır : Arzu Ak 


”» 


Çiler Çorbacı - Ayşegül Yağış - Muammer Kapucuoğlu - Emsal Doğan *Pınar Eliçe : Perihan Akı - Zerrin Kartal 
i 


Yılmaz - Seda Vural 


Ünlü teknik direktör Yılmaz 
Vural geceye zarif ve güzel eşi 
Seda Vural ile katıldı. Vural 
çifti gecenin dikkat çeken 
isimleri arasındaydı. 


Katerine Özen - Olga Fabi 


A ve KARİY' 


and dret 


Ödül töreninde şıklığıyla göz 


kamaştıran Pınar Eliçe gecede sanat | / (İsem vüğmenmammer Geylan 
dünyasından dostlarıyla buluşarak 
keyifli saatler geçirdi. 


Halil Avşar * Zeynep - Hüseyin Sözlü Pınar Kopuz Nilüfer Menliboy - Gülnur Tutumoğlu 


İSTANBUL MARKA we i$ 
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Amirali Asbaghi 


Saruhan Saraylı 


Pullman Otelleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Saruhan Saraylı yatırımlarının 
gecede ödüllendirilmesinden dolayı 
mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. 


| Nasim Ehadi- Nina Hakimi | 
TA 


Bahar Buse - Gözde Ünver 
di 


İSTANI KA ve KARİYER ZİR 


Engin Kurşun Gizem Serra Sözen Tinyiko Mathusa 


Hülya Çakmak - Figen Kurt 


Tamer Kulaçoğlu 


Kulaçoğlu Hukuk Bürosu'nun kurucusu Tamer Kulaçoğlu yakın dostu 
Nedim Delibaş'ı bu özel gecede 
yalnız bırakmadı 


Hilal Ergenekon 


arap M4 


| 


t 


Gansu Özdemir 
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Fulya Sever 


Yelda Başaran 


Kişisel yaşam koçu ve sağlıklı 


yaşam danışmanı Yelda Başaran, 
ödül töreninin kusursuz bir şekilde 
geçtiğini belirterek emeği geçen 
herkesi tebrik etti. 


Aslıhan Şentürk 


Ayşin Akşimşek 


KARE EĞİTİM KURUMLARI'NIN SAHİBİ 
AYDAN GOMUGEN TUNCAY 
YILIN IŞ KADINI SEÇİLDİ 


İş dünyasının duyarlı ve renkli iş kadını Aydan Gömügen Tuncay bu yıl ilki 
düzenlenen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenen 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylamasıyla “Yılın 
İş Kadını” ödülünün sahibi oldu. Muhteşem geceye Down İstanbul Derneği ve Down Sendromlular Federasyonu Genel Başkanı eşi Muhammed 
Abdullah Tuncay ile katılan Kare Anaokulu'nun sahibi Aydan Gömügen 

Tuncay mutluluğunu önce eşiyle daha sonrada kendisini tebrik eden iş ve 

ekonomi dünyasından geceye katılan dostlarıyla paylaştı. 


Kare Anaokulu'nun Kurucusu, Uluslararası Down (| Abdullah Tuncay ile katılan Aydan Gömügen 
Sendromlular Federasyonu Genel Sekreteri ve Tuncay gecede mutluluğunu eşi ve dostlarıyla 
Down İstanbul Derneği Genel Başkan Yardımcısı © paylaştı. Aldığı sayısız ödüllere bir yenisini daha 
Aydan Gömügen Tuncay, İstanbul Marka ve Ka- O ekleyen Aydan Gömügen Tuncay bu ödüllerin 
riyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kendini çocuklara adamış bir eğitimci olarak 

ve 21 dalda ödüllerin verildiği 1. Türkiye Altın daha fazlasını yapma isteğini doğurduğunu ve 
Marka Ödülleri'nde halk oylamasıyla “Yılın İş gelecekte Kare Anaokulu ve eşi Muhammed 
Kadını” ödülünün sahibi oldu. Muhteşem geceye Abdullah Tuncay ile Down İstanbul Derneği ve 
Down İstanbul Derneği ve Down Sendromlular Down Sendromlular Federasyonu olarak çok 
Federasyonu Genel Başkanı eşi Muhammed daha büyük işler yapacaklarını söyledi. 
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Aydan Gömügen - Muhammed Abdullah Tuncay 
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Aydan Gömügen 
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, 9 CEYLANİNŞAAT, 
TURKİYE'NİN INŞAAT ALANINDAKI 
ALTIN MARKASI SEÇİLDİ 


Farklı sektörlerdeki 35 yıllık tecrübesini 1995 yılında inşaat sektörüne taşıyan Ceylan İnşaat, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri kapsamında 1'incisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka 
Ödülleri'nde “Yılın İnşaat Markası” ödülüne layık görüldü. Ayrıca 
Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Yılın İş 
Adamı' ödülünün sahibi oldu. 


Ceylan İnşaat, bu yıl ilk kez düzenlenen 
Türkiye Altın Marka Ödülleri'nden iki ayrı 
ödülle döndü. Bomonti Hilton Conference 
Center'da düzenlenen ödül töreninde Ceylan İnşaat, halk oylaması sonucunda “Yılın 
İnşaat Markası” ödülüne değer bulunurken 
Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan da “Yılın İş Adamı" ödülünü 
aldı. 20 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında 
yapılan halk oylaması sonucunda belirlenen 
ödül için 1.936.896 kişi oy kullandı. 21 
dalda ödüllerin verildiği Türkiye Altın Marka 
Ödülleri'nde Ceylan İnşaat, Yılın İnşaat Markası ödülüne layık görüldü. Ceylan İnşaat'a 
“Yılın İnşaat Markası ödülünü; Zer Mecidiyeköy, Zer Tuzla Marina, Zer Muhteşem Yeni 
Yıl Konutları, Zer Göztepe, Zer Levent ve Zer 
Kartal olmak üzere 3000 konut ve ticarilerden oluşan “Zer” projeleri getirdi. “Önce 
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Okyar Tuncel : Muammer Geylan 


İnsan” prensibiyle tüm iş süreçlerini yürüten 
Ceylan İnşaat, inovatif bakış açısıyla farklı 
bir projeyi hayata geçirdi. Ödüllerini Teknik 
Direktör Yılmaz Vural'ın elinden alan Ceylan 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 
Ceylan konuşmasında, “Ben bu ödülü 
vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını 
feda eden tüm şehitlerimizin aziz anıları için 
alıyorum. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve 
yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum. 
Halk oylamasıyla ödüle değer bulunmak ise 
işimizde doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. 
Uzman bir ekip tarafından bu ödüle değer 
bulunmuş olmak bizim motivasyonumuzu 
daha artırdı. Aslına bakarsanız aldığımız bu 
ödül, işimizi ne kadar iyi yaptığımızın bir 
kanıtı. Ceylan İnşaat ailesi olarak, çok büyük 
bir ekibiz ve el ele vererek daha güzel işlere 
birlikte imza atacağız” dedi. 


Muammer Ceylan : Yılmaz Vural 


Muammer Ceylan 


Hakan Cengiz 


PULLMAN HOTELLERİ, 
YILIN TURİZM MARKASI 
ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU 


İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri kapsamında 
1'incisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde 
Yılın Turizm Markası” ödülüne Pullman Hotelleri layık görüldü. Gecede ödülü alan Prime Istanbul Residences, Pullman 
Hotels ve Mercure Hotels'in Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Cengiz başarılarının tesadüf olmadığını ve aldıkları ödüllerin 
de bunun ispatı olduğunu söyledi. 


Pullman Hotels bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nden 
“Yılın Turizm Markası” ödülüyle döndü. 
Pullman Hotels gecede ödüle halk oylaması sonucu kavuştu. Türkiye'de bir 
ilk olarak rezidans ve iki tane 5 yıldızlı 
oteli bir araya getiren proje özelliğini 
taşıyan Prime Istanbul Residences, 
Pullman Hotels ve Mercure Hotels, 5 
yıldızlı otelde konaklamanın keyfini 
hem otel odasında hem de ev ortamında yaşamak isteyenler için sıra dışı bir 
hizmet sunuyor. 530 daireden oluşan 
Prime Istanbul Residences'ta ev sahibi 
olanlar, İstanbul ve Türkiye'nin 403 
odasıyla en büyük 5 yıldızlı oteli olma 
özelliğine sahip Pullman Hotels ve 


diğer 5 yıldızlı oteli Mercure Hotels'in 
ayrıcalıklı hizmetlerinden faydalanabiliyor. Daha önce denenmemiş bir projeyi 
hayata geçirerek bir ilki gerçekleştiren 
Prime Istanbul Residences, Pullman 
Hotels ve Mercure Hotels'in Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Cengiz, yapılan 
halk oylaması sonucunda belirlenen 
ödül için “Bu ödül ne kadar özel bir 
projeye imza attığımızın ispatıdır. Halk 
oylamasıyla ödüle değer bulunmak ise 
apayrı bir mutluluk. Açıkçası bu ödül 
bizi gündemimizde yer alan ve gelecekteki projelerimizi hayata geçirmek 
için motive etti” dedi. Hakan Cengiz, 
hayata geçirdikleri eşsiz projelerinin bu 
ödülü hak ettiğini söyledi. 


Hakan Cengiz 


ÖDÜLÜYLE ONURLANDIRILDI 


Son zamanların trend estetik uygulamalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Op. Dr. Mehmet Kartal muhteşem bir 
törenle sahiplerini bulan 1.Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde “Yılın Estetik 
Plastik Cerrahı” ödülünü aldı. Op. Dr. Mehmet Kartal halk oylaması sonucu layık görüldüğü ödülünü, tecrübelerinin ve deneyimlerinin sonucu 
olarak medikal ve cerrahi operasyonlarla hastalarının istediği görüntüye 
kavuşmasını sağlayarak aldığını söyledi. 
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TURKİYI 


ÖDÜLLERİ 


Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Mehmet Kartal, 1.Türkiye Altın Marka Ödülleri töreninden ödülle ayrıldı. Son zamanların 
trend estetik uygulamalarıyla elde ettiği başarılı 
sonuçlarla adından söz ettiren, tecrübeleri ve 
deneyimleriyle hem medikal hem de cerrahi 
operasyonlarla hastalarının istediği görüntüye 
kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Mehmet Kartal, 
halk oylamasıyla 21 dalda ödüllerin verildiği 
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gecede “Yılın Estetik Plastik Cerrahı? ödülünü 
aldı. Geceye zarif ve güzel eşi Zerrin Kartal ile 
katılan Op. Dr. Mehmet Kartal ödül mutluluğunu 
ilk olarak en büyük destekçisi olduğunu söylediği 
eşiyle paylaştı. Kliniğinde dolgu, botoks, PRP 
gibi medikal işlemler yapan; ameliyat uygulamalarını da anlaşmalı olduğu hastanelerde gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Kartal, burun estetiğinden kaş kaldırmaya, göz kapağı estetiğinden yüz 


germeye, liposuction gibi uygulamaların dışında 
ayrıca germe operasyonları denilen kol, bacak, 
karın germe operasyonlarının hepsini başarıyla 
uyguluyor. Kendisini ödüllerle buluşturan başarısıyla ilgili olarak da Kartal, tecrübelerinin yanı 
sıra son teknoloji ve trend uygulamalarla başarılı 
operasyonlara imza atabildiğini ve başarılarını 
bu ödüllerle taçlandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. 


Borhan Holding bünyesi altında inşaat 
sektörüne hızlı bir giriş yapan Econ İnşaat, birçok konut projesine imza atarak 
sektöre yeni bir hız ve dinamik kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde Kağıthane 
Bölge ofisi açılışı da gerçekleşen Econ 
İnşaat, hayata geçirdiği projeleriyle 1. 
Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde “Yılın 
Çıkış Yapan İnşaat Markası” ödülünün 
sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcu 
Wesley Sneijder'ın da ortağı olduğu 
Econ İnşaat'ın ödülünü başarılı iş adamı 
Borhan Holding ve ECON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Borhan 


Yılmaz Vural - Yunus Emre Borhan 


aldı. 21 dalda ödüllerin verildiği Türkiye 
Altın Marka Ödülleri'nde “Yılın Çıkış Yapan İnşaat Markası” ödülünü alan Yunus 
Emre Borhan konuşmasında “2017 yılı 
Altın Palmiye Yaşam ve İş Ödülü dalında “Yılın İş Adamı” ödülünü aldıktan 
sonra yılı böyle büyük ve anlamlı bir 
ödülle kapatmak bize çok büyük mutluluk ve heyecan yaşattı. Econ İnşaat için 
oldukça heyecanlıyız. Sektörün gelişmesine katkı sağlayacak tüm projelere 
yatırımlarımızı yönlendireceğiz. Karlılığı 
yüksek ve merkezi konumlarda bulunan 
projelere odaklandık” dedi. 


YILIN ÇIKIŞ YAPAN 
İNŞAAT MARKASI 
ECON İNŞAAT OLDU 


2017 yılı Altın Palmiye Yaşam ve İş Ödülü dalında 
“Yılın İş Adamı” ödülünü alan Borhan Holding ve 
ECON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre 
Borhan şimdi de ECON İnşaat ile 1. Türkiye Altın 
Marka Ödülleri'nde 'Yılın Çıkış Yapan İnşaat Markası ödülünün sahibi oldu. Yunus Emre Borhan ödülünü alırken “Econ İnşaat için oldukça heyecanlıyız. Bu 
ödül bizi çok mutlu etti” dedi. 
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Eren Talu - Yunus Emre Borhan 


Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ile dünyaca ünlü İtalyan saat markası Officine Panerai 

“Hala zaman var” diyerek güçlerini birleştirdi ve Esma Sultan Yalısı'nda özel bir davet is” - 
erdi. TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, TURMEPA Yönetim Kurulu 

Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Panerai Bölge Direktörleri Giammaria Varriale ve Carlo Ceppi ve Maestro Saat Kurucu Başkanı Yusuf Tutuş ev sahipliğinde yapılan gecede Panerai 

imzalı saatler düzenlenen müzayede de açık arttırma ile satıldı. 


Carlo Ceppi - Tahire Demircan - Ülker Germen - Rahmi Koç - Şadan Kaptanoğlu - Giammaria Varriale - Akşit Özkural 


TURMEPA VE PANERA! 
. “HALA ZAMAN VAR” PROJESİ 
İÇİN ÖZEL BİR DAVET DÜZENLEDİ 


Deniz Temiz Derneği TURMEPA'nın özel projesi “Hala zaman 
var” için İtalya'nın dünyaca ünlü saat markası Officine Panerai bir iş birliği gerçekleştirdi. Proje yararına Esma Sultan 
Yalısı'nda TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, 
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Panerai 
Bölge Direktörleri Giammaria Varriale ve Carlo Ceppi ve Maestro Saat Kurucu Başkanı Yusuf Tutuş ev sahipliğinde gerçekleşen 
davete projeye destek vermek üzere iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı. 


İtalya'nın deniz ve denizcilikle özdeşleşen 
dünyaca ünlü saat markası Officine Panerai, 
Türkiye'nin denizlerini ve deniz canlılarını 
koruyan öncü sivil toplum kuruluşu Deniz 
Temiz Derneği/TURMEPA ile iş birliği yaparak “Hala zaman var” mesajıyla güçlerini 
birleştirdi. Officine Panerai ve TURMEPA'nın 
bu özel projesi için, Panerai dünyada limitli 
adette üretilen iki özel saatini bağışladı. 
Officine Panerai ve TURMEPA tarafından 
organize edilen özel geceye, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi 
gösterdi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen 
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özel davete, TURMEPA Kurucu ve Onursal 
Başkanı Rahmi M. Koç, TURMEPA Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Panerai 
Bölge Direktörleri Giammaria Varriale ve 
Carlo Ceppi ve Maestro Saat Kurucu Başkanı Yusuf Tutuş ev sahipliği yaptı. “Hala 
Zaman Var” projesi yararına gerçekleşen ve 
Portakal Sanat Evi Direktörü Maya Portakal 
Bitargil tarafından yönetilen müzayedede 
satışa sunulan iki özel saati de iş adamı ve 
saat koleksiyoneri olan Kaan Karasoy satın 
alarak, “Hala Zaman Var” projesine destek 
oldu. 


* 


Kaan Karasoy - Rahmi Koç - Şadan Kaptanoğlu 


Yusuf Tutuş - Şadan Kaptanoğlu - Carlo Ceppi - Giammaria Varriale 


PANERAL 


a Tuba 


A 


Peksayar * Nüket Çubukçu - Müge Arnas 
. - — N 


/ 


< Emir Uyar - Elizabeth Vela 


j 


II 


Ende Siz 
tüZTES 


A 


— m a 


Deniz Temiz Derneği/TURMEPA'nın uzun 
yıllardır destekçisi olan Zen Pırlanta Yönetim 
Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Zen Pırlanta 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TURMEPA Yönetim 
Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş gecede hazır 
bulunarak konuklara derneğin yeni çalışmaları 
hakkında bilgiler verdiler. 
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Esra Oflaz Güvenkaya 


i 2 Tahire Demircan - İbrahim Çelikkol 


Ğ 


Neslihan Işık - Kaan Karasoy 


BNS CEO'su Neslihan Işık ve ünlü işada- 


mı Kaan Karasoy geceye katılarak destek veren ünlü isimler arasındaydılar. 
Saat koleksiyoneri olan Kaan Karasoy, 
Panerai'nin TURMEPA için bağışladığı 
iki özel saati Maya Portakal tarafından 
yönetilen müzayedede satın aldı. 
Melis - Burak Hatipoğlu 


Sinan - Füsun Kuran 
> 


İlkem Öztürk | 


N 


ee” 


Müge Sırmabıyık 


Feryal Gülman 
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4 STAR AJRLINE 
SKYTRAX 


Atlasglobal'in küresel prestijli havayolu şirketlerin- töreninde katılımcılar Atlasglobal'in uçak içinde 
den biri olduğu, kısa-orta menzil Business/Ekonomi O sunulan menülerini de tatma fırsatı buldu. Murat 
Sınıf kategorilerinde Atlasglobal'in çok kuvvetli bir Ersoy, “Bugün Atlasglobal olarak, yaptığı araştır- 


ürün/hizmet performansı gösterdiği Skytrax tara- malarla sektöründe eşsiz bir konumda bulunan 
fından yapılan denetlemelerle tescillendi. Havacılık Oo Skytrax tarafından “4 Yıldızlı Havayolu Şirketi 
sektörünün en saygın havacılık derecelendirme Sertifikası” ile ödüllendirilmekten onur duyduk. Yer 


şirketi Skytrax'ten pek çok alanda tam not alan At- (o hizmetlerimizden kabin ekiplerimize kadar hepimiz 
lasglobal, “4 Yıldızlı Havayolu Şirketi Sertifikası'na Atlasglobal markasını en üst seviyelere taşımak 


layık görüldü. İstanbul'da Raffles Otel'de düzen- için çalışıyoruz. Biz 'yolcusunu en çok seven” ve 
lenen ödül töreninde Atlasglobal Yönetim Kurulu “yolcularımızın da en çok sevdiği” havayoluyuz. Bu 
Başkanı Murat Ersoy, Skytrax CEO'su Edward özelliğimizi sürdürmek için yolcularımıza sunduğu- 
Plaisted'ten sertifikasını aldı. Yurtiçi ve yurtdışın- muz ürün ve hizmetleri her zaman bir üst seviyeye 
dan çok sayıda basın mensubunun katıldığı ödül çıkararak yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
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Kare Anaokulları Kurucusu ve Filolog Aydan Gömügen Tuncay, 
Akasya Acıbadem Sitesi Yönetim Ofisi'nde gerçekleşen okul 
öncesi eğitim seminerinde konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde konuşan Aydan Gömügen Tuncay, anaokulu eğitimi ve 
çocuklara kazandırdıklarına değinirken aynı zamanda anaokulunda yabancı dil eğitiminin önemini vurguladı. Site sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminer büyük ilgi gördü. 


Kare Anaokulları Kurucusu ve Filolog Aydan Gömügen Tuncay, Akasya Acıbadem 
Sitesi Yönetim Ofisi'nde site sakini ebeveynlere “Anaokulu Eğitimi ve Çocuklara 
Kazandırdıkları” başlıklı bir seminer verdi. Site sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde okul öncesi eğitimin ne olduğunu ve neyi amaçladığını anlatarak 
konuşmasına başlayan Aydan Gömügen Tuncay, “Okul öncesi eğitimin amacı, 
çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür 
kılmaktır. Bu nedenle okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilkokula hazırlanırken 
paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Bu dönem, 
çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönemdir. Uygun fiziksel 
ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha 


hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler” dedi. 


Okul öncesi çağında eğitim almanın çocuğa birçok 
beceri kazandırdığını söyleyen Tuncay, “Bilişsel gelişimin 9670'lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve 
öğrenme becerisi bu dönemde hızlı gelişir. Arkadaş 
grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel 
değerlerine sahip çıkma ve sosyalleşme gibi olguları 
oluşur. Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi 
eğitim kurumlarında ulaşır. Dilini doğru, yanlışsız ve 
güzel konuşmayı öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni 
ve insanı bu yaşta tanımaya başlar. Bu dönemde 
iyi eğitim almış çocukların, yetişkin olduklarında 

dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal 
insanlar olduğu kanıtlanmıştır. Bu gerçeklerden 
yola çıkarak; aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, 
bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde 
sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi 
eğitim süreci önemli ve gereklidir” dedi. “Okul 
öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi 
ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin 
amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve 
çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır” 
diyen Aydan Gömügen Tuncay, konuşmasının 
ilerleyen kısımlarında çok önemli hususlara bilimsel 
verilerle parmak bastı. 


AKASYA ACIBADEM SİTESİ 


Okul Öncesi Eğitim Semineri 


denki zemniriilan 
N Yabancı Dil 
Eğitiminin Önemi 


Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nusret 
Altınbaş, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Prof. 
Dr. Emre Alkin'in konuşmaları gençler tarafından ilgiyle dinlendi. 


Ayşegül - Nusret Altınbaş 


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ VE AYDAM, 
İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİ 
GENÇLERLE BULUŞTURDU 


Altınbaş Üniversitesi ve AYDAM-Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Aile Şirketlerinin Türkiye ve Dünya 
Ekonomisindeki Yeri ve Önemi" konulu panel Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Altınbaş Üniversitesi'nde gerçekleşen panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 


Altınbaş Üniversitesi ile AYDAM (Aile Şirketleri Doğan Yalçındağ ve Prof. Dr. Emre Alkin katıldı. 
Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi), 'Aile Panelde, aile şirketlerinin günümüzdeki önemi ve 
Şirketlerinin Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki planlamaları konusuna değinilerek gençlerin gele- 
Yeri ve Önemi” konulu bir panel düzenledi. Altınbaş cek yıllarda atacağı ticari atılımları hakkında bilgiler 
Üniversitesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Fatoş verildi. Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin yoğun 
Altınbaş Sarıgül'ün moderatörlüğündeki panele, Al- katılım gösterdiği panel, Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün 
tnbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Altınbaş, (katılımcılara 15 Temmuz Hatıra Ormanı sertifikalarını 
Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan verilmesiyle son buldu. 


| Berrin Zorlu * Monik İpekel - Ayşegül Altınbaş * Emel Ayaydın 
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Altınbaş Ailesi üyelerinin hazır bulunduğu paneli İş ve sosyal yaşam 
dünyasından ünlü isimler de takip etti. 


Emel - Nejdet Ayaydın 


Fatoş - Emir Sarıgül Mustafa Sarıgül Pınar Talay 


Arzuhan Doğan Yalçındağ » Muhlet Altınbaş - Fatol Altınbaş Sarıgül » Ali Altınbaş Nusret » Sofu Altınbaş - Mustafa Sarıgül * Vakkas Altınbaş * Emre Alkin 
aa w 


© . < 


Modanın iki dev ismi Derviş Bağzıbağlı ve Raşit Bağzıbağlı yeni koleksiyonlarını ilk defa Sofa Otel İstanbul'da 
podyuma taşıdı. Derviş Bağzıbağlı imzalı erkek tasarım smokinler ile Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinliklerin 
buluştuğu defile iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. 


mm mani 


Moda dünyasında baba-oğul buluşması olarak nitelendirilen 
Derviş Bağzıbağlı ve Raşit Bağzıbağlı'nın yeni koleksiyonlarını ilk defa podyuma taşıdığı defile Sofa Otel İstanbul'da 
gerçekleşti. Ünlü top model Didem Soydan ile ünlü oyuncu 
İdris Nebi Taşkan'ın açılışını yaptığı defilede Raşit Bağzıbağlı 
imzalı 23 parçadan oluşan 1950'li yılların gelinlik renklerin- 
den ilham alınan 2018 yaz gelinlik koleksiyonu ile Derviş 
Bağzıbağlı imzalı 22 parçalık özel tasarım erkek koleksiyon 
podyumda buluştu. Yeşil, pembe, somon ve mavi renklerin 
hakim olduğu gelinlikler kabarık, kuyruklu tasarımlarıyla 

göz kamaştırırken tasarlanan After Party elbiseleri de moda 
eleştirmenlerinden tam not aldı. Gelinlik kumaşlarında Fransız dantelleri, şifon, ziberlin, tül ve özel işlemeler kullanıldı. 
Özel erkek tasarım smokinlerde ise İngiltere'de üretilen ipek 
brokarlar ve yün kumaşlardan kullanıldı. Koreografisi Yasin 
Soy tarafından yapılan defile için podyumda 25 model 
yürüdü. Kreatif danışmanlığı ünlü marka danışmanı Selim 
Akar tarafından yapılan ve baba oğlu podyumda buluşturan 
defilenin dekorasyonunda Kâğıthane tarafından hazırlanan 
özel dekor kullanıldı. Kâğıtlardan oluşan 100 adet yapma 
gül ile dekore edilen podyum büyük beğeni topladı. Defilenin finalinde Didem Soydan ve ünlü Oyuncu İdris Nebi 
Taşkan ile ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı ve kardeşi Önay 
Bağzıbağlı podyuma final pozu için çıkarken babaları Derviş 
Bağzıbağlı'yı unutmayarak büyük tezahüratla sahneye almaları büyük takdir topladı. Defilenin sonunda Bağzıbağlı Ailesi 
olarak Derviş Bağzıbağlı ve eşi Konce Bağzıbağlı ve oğulları 
Raşit Bağzıbağlı ve Önay Bağzıbağlı birlikte objektiflere poz 
verdiler. Didem Soydan bu özel defilede olmaktan mutluluk duyduğunu söylerken defile sonrasında Amerika'ya 
gideceğini söyledi. Ünlü oyuncu İdris nebi Taşkan ise; daha 
önce birçok modellik teklifi geldiğini fakat kabul etmediğini 
belirtirken Bağzıbağlı ailesinin ricasını kıramadığını söyledi. 
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Ender - Beyhan Saraç 


Ünlü Doktor Ender Saraç, baba ve 
oğul Bağzıbağlı'nın yeni koleksiyonlarını tanıttığı defileye zarif eşi 
Benan Saraç ile birlikte katıldı. 


Selim Akar Gül Gölge Saygı Bike Birlik 


Sema Arabacıoğlu 
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“ISTANBUL'UN GÖZLERİ MAHMUR” PROMIYERİNİ YAPTI 


Dilek Türker 


koyulan Melisa Gürpınar'ın yazıp Hakan 

Altıner'in yönettiği “İstanbul'un Gözleri 
Mahmur” adlı oyunun prömiyeri Şişli Cemil 
Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
Prömiyere sanat, siyaset ve iş dünyasının seçkin 
isimleri katıldı. İstanbul'un dününü, bugününü 
ve gönüllerdeki yarınını konu alan “İstanbul'un 


Ti Ayna-Dilek Türker olarak sahneye 


Dilek Türker - Haldun Dormen 


| Feza Fırat - Ali Şahinler - Başak Oral 


Gözleri Mahmur”, içinde hem gerçek İstanbul estetiği hem de umut barındıran bir hikayeye sahip. 
1900'lü yıllarda başlayıp, Cumhuriyet sonrası döneme hatta günümüze kadarki İstanbul'u ve bu 
şehrin insanını konu olan müzikli oyun, hem dramatik hem mizahi örgüsü ile tam da İstanbul'u 
konu alıyor. Savaşlar ve yoksullukların ardından 
evlerini mülklerini terk eden Osmanlı Beyleri 


ve Hanımefendileriyle beraber eski İstanbul 
kültürünün yerini yavaş yavaş farklı bir kültüre 
bırakması ile yaşanan sancılı, komik ve düşündürücü değişimleri anlatan oyun birbirinden hatta 
kendinden uzaklaşan günümüz insanına kaybettiklerinin ve ait oldukları şehrin ne kadar kıymetli 
olduğunu anımsatmayı amaçlıyor. 


EDWARDS, YENİ MARKASI “JULIETTE”İ TANITTI 


Murat - Juliette Vert 


aşam stilini oluşturan küçük ayrıntılar 
Y ve tarz sahibi özel ürünlerin bir arada 
sunulduğu Brooks Brothers, Red Fleece, 
Replay, Batya Kebudi, Sperry Top Sider, Graf 
Von Faber Castell, Ebruly İstanbul, Armaggan 
markalı ürünlerin satışa sunulduğu Edwards 
mağazalarında duliette'in geniş ürün yelpaze- 


sindeki ürünleri ile alışverişi keyfe dönüştürme- 
ye devam ediyor. Edwards'ın Akmerkez'deki 
mağazasındaki davete aralarında RMK Classic 
CEO'su Füsun Kuran, Tasarımcı Juliette Vert 
ve eşi Murat Vert, Aslıhan Şentürk, Ayşegül 
Hotiç, Başak Boztepe ve kızı, Belgin Aksoy, 
Ece Şirin, Gülbin Simitçioğlu, İdil Lüleci, 


Juliette Vert * Füsun Kuran 


Aslıhan Şentürk 


Özlem Güsar, Selin Balık, Sıla Gök, Tuğçe 
Peksayar'ın da bulunduğu ünlü isimler katıldılar. Yenilikçi tasarımlarıyla ön plana çıkan 
Juliette, seçkin yerli-yabancı marka karması ve 
geçmişten gelen üstün hizmet anlayışını, çağdaş ve ulaşılabilir kimliği ile yeniden yorumlayan Edwards mağazalarında yerini aldı. 


HUAWEI MATE 10 SERİSİ TÜRKİYE'DE 


mi Mate10 lite 


bilişim platformlu zeki cihaz Huawei Mate 10 Pro ve ilk dört dönüştürüyor. Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kikameralı akıllı telefon Huawei Mate 10 Lite, ev sahipliğini şiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatarak, yapay zekâ gelişimleri sunan 
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ve ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Huawei, Mate 10 Pro'nun çift lensi için 
Huawei Türkiye Kıdemli Eğitim Müdürü Serhan Nalçacıoğlu'nun yaptığı Oo Leica ile iş birliğine devam etti. 12-megapiksel RGB - 20-megapiksel 
lansmanla, Zorlu PSM Sky Lounge'ta tanıtıldı. Huawei marka elçilerinin tek renkli sensörü, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zekâ 
yer aldığı lansmana, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen destekli Bokeh Efekti ve yapay zekâ destekli Dijital Zoom'unu ve Optik 
isimleri yoğun ilgi gösterdi. Huawei, Mate 10 Pro, süper güçlü işlemcisi Görüntü Sabitleyici Sistemi ile büyük ilgi gördü. 


YE dünyanın gelecek neslini tanımlayan ilk mobil yapay zekâ Kirin 970 ve yapay zekâ teknolojisi ile akıllı telefonları zeki telefonlara 


enösterdiğiniZ 
ış gös! y” 
ok ayış göster 2. 
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rarası Film Festivali'nin “Özel Gösterimler” bölümü filmlerinden, 

Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” ve “2 Yaka Yarım Aşk” filmlerinin 
gösterimleri gerçekleşti. Cinemaximum Zorlu Center salonunda gerçekleşen filmlerin gösterimleri sonrası Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” 
filminin yapımcısı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından 
ve ortak yapımcılarından Yasemin Pirinçcioğlu ile “2 Yaka yarım Aşk” 
filmin oyuncularından Selda Alkor, Deniz Doğa Tegün, Zafer Kayaokay, 
Yağmur Damcıoğlu'nun katılımıyla söyleşi gerçekleşti. Öldüğü yıla kadar 
Rudolf Nureyev'in çok yakın arkadaşı olma şerefine nail olan Yasemin 
Pirinçcioğlu; “Aile, arkadaş, dost o benim öğretmenimdi dedi”. 


Ter Vakfı tarafından düzenlenen 20.Randevu İstanbul Ulusla- 


INVAMED RD GLOBAL GELİŞTİRDİKLERİ PROJELERİ VE 
YENI URUN GAMLARIYLA BUYUK ILGİ GORDU 


Raşit Dinç - Cihan Ekşioğlu 


alan Milli İnovasyon sloganıyla hareket eden Invamed, geliştirdiği 
projeleriyle ve yeni ürün gamlarıyla İstanbul Sağlık Fuar'ında büyük 
ilgi gördü. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, Tıbbi Cihaz 


(Gas Expo Yeşilköy'de düzenlenen İstanbul Health Expo'da yerini 


Sedef Iybar - Demet Akbağ 


üksek kaliteli egzotik deriden üreti- 
Y len ve canlı renkleriyle dikkat çeken 
SACT çantalarının kurucusu Semiha 
Turhan Nişantaşı'ndaki showroom'unda 
iş, Sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü 


isimlerini ağırladı. Konuklar keyifli anlara 
sahne olan davette sergilenen lüks, zamansız 


ği N 


Müge Sırmabıyık * Berna Sağlam Naipoğlu 
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ve özel tasarım SACT çantalarını beğeni ile 
incelediler. Davette, SACT'in 2018 koleksiyonları ile ilgili bilgi veren Semiha Turhan, 
“Zamansız ve özel tasarımlar 2018 yılında 
da SACT'in anahtar parçalarını oluşturuyor. 
Koleksiyonlarımızda, deri tasarımlarla birlikte 
ithal kumaşlar ya da el dokuması ipekli ve 


Raşit Dinç - Gündüz Memişoğlu : Cihan Ekşioğlu | 


alanında milli inovasyon ve milli üretimin önemini, Türkiye ve dünyadaki 
Ar-Ge hedeflerini ziyaretçilerine aktardı. Ekba Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Ekşioğlu da yakın arkadaşı ve iş hukuku olduğu Raşit Dinç'e 
destek vererek standını ziyaret etti. 


| 


keten kumaşlar kullandık. Ayrıca çift taraflı 
kullanılabilen modeller de bulunuyor. Sadece 
İtalya'da işlenmiş derileri kullanıyoruz. 2018 
koleksiyonumuzu, doğanın sunduğu zengin 
renklerden ve doku detaylarından ilham 
alarak hazırladık.” dedi. 


SEDEF ÇALARKAN'DAN TABLO ÇANTALAR 


005 yılında kurduğu Osm&©n sanatla bir araya getirdi. Nişantaşı (o Elması'nı tasarımlarımda kullana- araya getirdi ve hepsinden bir adet 
2 markası ile Osmanlı dönemi- o Sofa Hotel'de çantaların sanat rak kültürel zenginliğimizin dünya- o olan ve tek tek kendisi tarafından 

ni ve padişahlarını modem eserine dönüştürüldüğü sergi ve ya tanıtımında önemli katkılarda boyanan tablo çantaları iş, sanat, 
bir yorumla tasarımlarına taşıyan davet büyük ilgi gördü. Osmanlı bulunan “Neo Osmanlı” akımının sosyal yaşam ve tasarım dünyası- 
ünlü konsept tasarımcı Sedef hazinesine ait en önemli mü- öncüsü Sedef Çalarkan, bu sefer nın önemli isimlerinin beğenesine 
Çalarkan, çanta koleksiyonunu cevherlerinden biri olan Kaşıkçı çanta koleksiyonunu sanatla bir sundu. 


ettiren Parti Gurusu Senem Selimi, renkli bir etkinliğin altına imza attı. Eğlence tutkunları Society 
Lounge Bar Nişantaşı'nda düzenlenen Chit-Chat Party 
isimli gecede yağmura ve soğuk havaya inat keyifli saatler geçirdiler. Konsept parti DJ Radwan Algorado'nun 
perfomansı ile başlayıp tüm gece enerjik parçalar eşliğinde devam etti. Gecenin unutulmaz kareleri Yasemin 
Evcen tarafından çekildi. Uzm. Doktor Mehmet Rahşan, 
Songül Estetik, Yabangee, Evos Angels Dijital Dergi ve 
Maxi Haber — www.maxihaber.net sponsorluklarında 
gerçekleştirilen parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam 
etti. Parti boyunca konuklarıyla yakından ilgilenen Senem Selimi kusursuz bir misafirperverlik örneği sergiledi. 


Dx partilerin konseptleriyle adından söz 


THE HOUSE GALLANTS NİŞANTAŞI MAĞAZASINDA 


YENİ YIL TEMALI BIR PARTI DÜZENLEDİ 


ücevher sektöründe bir ilki gerçekleştirerek kurulan 
Ms sadece erkeklere özel olarak üretilen ürünleri ile 

sektöre yeni bir soluk getiren The House Gallants 
markası Nişantaşı'nda bulunan mağazasında yeni yıl temalı 
bir parti düzenledi. The House Gallants'ın Sahibi ve Kurucusu 
Dilay Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, spor ve 
sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler katıldı. Yeni koleksiyonun da sergilendiği davette, kol düğmesinden kravat iğnesine, 
bileklik ve yüzükten, kolyeye uzanan geniş ürün yelpazesiyle 
beraber; el yapımı deri ürünler ve özel yapım tespihler davetlilerden tam not aldı. 


Abdullah - Dilay : Nesrin Yıldız 


Neslihan Uyaroğlu - Dilay Yıldız 


ürk Böbrek 
Vakfı'nın gelenekselleşen Türk 


Böbrek Vakfı 4. Medya 
Ödülleri özel bir gece ile 
sahiplerini buldu. Türk 
Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde 
İpek Tanrıyar'ın sunumuyla Fairmont Otel'de 
gerçekleştirilen ödül törenine Türk Böbrek Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
jüri komitesi, Türk Böbrek 
Vakfı'nın daimi destekçisi 
Hasan Yalnızoğlu ve Selda Topal'ın da aralarında 
bulunduğu iş, sanat, 
magazin ve sosyal yaşam 
dünyasından çok sayıda 
isim katıldı. Türk Böbrek 
Vakfı Yönetim Kurulu tarafından toplumda sağlık 
bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle: 
Anadolu Ajansı, Doğan 
Haber Ajansı, İhlas Haber 
Ajansı TBV özel ödülleri- 
ne layık görüldü. Anadolu 
Ajansı adına ödülü Yeşim 
Sert, Doğan Haber ajansı 
adına ödülü Buse Özel, 
İhlas Haber Ajansı adına 
ise ödülü Rıfat Fırat teslim 
aldı. 


BLUE FOODS LID, 
ORNEBORGS BEARNEZ SOS'U 


OZEL BIR DAVETLE KUTLADI 


lue Foods LTD'in İsveç'in ve Avrupa'nın en popüler sosu olan 
Bö Bearnez Sos'u Türkiye'ye getirişi İsveç Sarayı'nda 

düzenlenen özel bir davetle kutlandı. Blue Foods LTD şirketinin 
CEO'su Mikail Uçar ve İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ev sahipliğinde gerçekleşen Bearnez Sos lansman davetinde, İsveç Başkonsolosu Therese Hydön, İsveç'in en büyük sos üreticilerinden Örneborgs 
Delikatesser Başkanı Stefan Hamrin, Beamez Sos lezzet danışmanı Şef 
Deniz Ahmet Köse de hazır bulundu. Davette konuşma yapan Mikail 
Uçar, Bearnez Sosunun özellikle et yemekleriyle mükemmel uyum 
gösterdiğini ve Türkiye'deki sossuz et yeme alışkanlığını değiştirmeye 
geldiklerini söyledi. Blue Foods LTD olarak, Örneborg Delikatesser gibi 
dev bir şirketin distribütörlüğünü alarak Türkiye pazarına giriş yapma- 
nın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uçar, Türkiye'ye ve özellikle de 
Kayseri'ye uzun vadede pek çok yatırım planladıklarını söyledi. 


Çiğdem - Cenk Akın 


İŞ DÜNYASININ KADIN 
PATRONLARI AŞKA GELDİ 


ürkiye'nin önde gelen kadın patronları, Pera Palace Jumeirah 
| Hotel'de 'Aşk Seni Bulur” kitabının yazarı Demet Cengiz ile bir 

araya geldi. Demet Cengiz, 'Aşka Gel” başlıklı konuşmasının 
ardından Psikolog Rana Şen ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Leyla 
Alaton, Demet Sabancı Çetindoğan, Semra Güral Sürmeli, Ahu Orakçıoğlu, Gül Gölge Saygı, Beyhan Bağış, Gizem Özdilli, Akasya Asıltürkmen, Özlem Avcıoğlu, Aynur Bektaş, Figen Özdenak gibi iş, sanat 
ve sosyal yaşam dünyasından önde gelen isimler sohbete ilgi gösterdi. 
Pera Palace Hotel'in geleneksel Perşembe buluşmaları kapsamında 
düzenlenen sohbet, sadece iş kadınlarına özel yapıldı. KAGİDER ve 
TİKAD başta olmak üzere iş kadınlarının kurduğu demeklerin üyeleri 
“Aşka Gel sohbetine kendi görüşlerini aktararak iştirak etti. Bu yılın 
en çok ilgi çeken kitaplarından 'Aşk Seni Bulur”, Demet Cengiz'in 
yaşamından bir kesiti anlatıyor. Demet Cengiz, kitabın ardından “Aşka 
Gel sohbetleriyle Türkiye'yi dolaşıyor. 


Stefan Hamrin - Therese Hyden - Mikail Ucar 


LAN, 


Batıkan Manco : Deniz Ahmet Köse - Doğukan Manço 


Ahu Orakçıooğlu : Sema Güral Sürmeli *Demet Cengiz - Gül Gölge Saygı 
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vrupa'daki başarısıyla dikkatleri üzerine 
Ass Güzellik Uzmanı Emsal Doğan, 

birikimlerini ve başarılarını Türkiye'ye 
taşıdı. Protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik, 
microblading (kıl tekniği) gibi uygulamalarıyla 
Almanya'dan birincilik ödülleri bulunan Emsal 
Doğan uzman kadro, yetkin çalışanlar ve güçlü 
çözüm ortaklarıyla kaliteli hizmeti İstanbul, 
İzmir, Ankara, Adana, İzmit, Balıkesir'den 
sonra şimdi de Eskişehir'de sunmaya başladı. 


Avrupa'daki başarısını Türkiye'ye taşıyarak 
markalaşan güzellik uzmanı Emsal Doğan 
franchise ağına Eskişehir şubesini de ekledi. 
Emsal Doğan ismi altında hizmete giren Burcu 
Aslan Güzellik ve Estetik Merkezi açılışına AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir 
Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ferhat Kapıcı, AK Parti İl Başkanı 
Dündar Ünlü ile iş ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 


ağdaş Türk Sanatı tarihinde resimleriyle 

özgün bir yere sahip olan Ergin İnan; sanat yaşamının 50. yılında, Sevil Dolmacı 
Art?onsultancy tarafından AcarBlu'da düzenlenen özel bir gecede sanatseverlerle buluştu. Ergin 
İnan'ın 50. sanat yılına özel olarak düzenlenen 
gece kapsamında kokteylden sonra ayrıca 


sanatçının katıldığı bir söyleşi de gerçekleştirildi. 
Söyleşide sanatçı, sanatının erken dönemlerin- 
den başlayıp bugünkü yapısını kazanana dek 
geçirdiği evrelerden söz ederek 50 yıllık sanat 
serüvenine ışık tuttu. AcarBlu fuayede düzenlenen davete; Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Erdinç Acar, Funda Acar, 


Hande Acar başta olmak üzere sanat, sosyal yaşam ve iş dünyasının önde gelen isimleri yoğun 
ilgi gösterdi. Gecede Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV) yararına düzenlenen özel açık 
arttırmada, Ergin İnan'ın 50. sanat yılına özel 
hazırladığı 15 eserden elde edilen gelir çocukların 
eğitimine destek olmak için bağışlandı. 


GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞEN 
MUHTEŞEM DÜĞÜN TÖRENİ 


İLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER 


aziantep'in önemli ailelerinden Tatar Ailesi'nin 
G oğulları Yunus Tatar görkemli bir düğün töreni 

eşliğinde yaşamını Akkaş Ailesinin kızları Tuğçe 
Akkaş ile birleştirdi. Düğüne katılan Gaziantep'in ünlü ailelerinin dışında konuklar arasında Fulden Uras, Çiğdem 
İşbilir Kurt gibi ünlü isimler de yer aldı. Gaziantep Divan 
Oteli'nde gerçekleşen muhteşem düğün töreninde damat 
Yunus Tatar'ın nikah şahitliğini Gaziantep'in seçkin 
ailelerinden Angora Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy 
Şiveydinli, gelin Tuğçe Akkaş Tatar'ın nikah şahitliğini ise 
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Aydil 
üstlendi. 


üreya Koral'ın “Sanat yaşamın içinde 
(Poimar fikrinden hareketle Mehry Mu 

Kreatif Direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar tarafından tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen 


Mehry Mu Loves Fureya Koleksiyonu, sanat ile 
modayı bir araya getiriyor. Türkiye'nin ilk kadın 


seramik sanatçısı Füreya Koral anısına tasarlanan koleksiyon Güneş Mutlu Mavituncalılar ve 
Sara Koral Aykar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
bir davetle tanıtıldı. İş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı davette Füreya Koral'ın çalıştığı atölyenin sahibi Rıfat Usta ve 


ekibi tarafından hazırlanan ünlü sanatçının imzası 
haline gelen seramik kuşların, etnik detaylar ve 
zarif çizgiler ile buluştuğu koleksiyon, davetlilerin 
büyük beğenisini kazandı. Güneş Mutlu Mavituncalılar davet boyunca konuklarla birebir ilgilenerek çantalar hakkında bilgi verdi. 


LISYA BEAUTY VE LISYA LINE RENKLİ BİR DAVETLE 


o 
stanbul'un seçkin güzellik merkezleri arasında yer 
İs Bebek yokuşunun sonunda tarihi bir binada 
bulunan Lisya Beauty'nin kurucuları Selda Tahincioğlu Özkök ve Alin Arslan, mekanlarında dostları için geleneksel yılbaşı daveti düzenledi. Sosyal 


günü davetinde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış 

isimleri 146 yıllık tarihi olan Malta Köşkü'nde bir araya geldi. Anta 
Toros, Rita Fink, Sinem Yıldırım, David Şaboy, Tuğçe Dural, Pınar 
Çamlıbel, Serap Dindar gibi tanınmış isimlerin katıldığı özel davetle 
kapılarını açan ve Sultan Abdülaziz tarafından Çırağan Sarayı'na ait 
olan koruda 1871 yılında yaptırılan köşk; tarihi binası ve Osmanlı 
eserleriyle davetlileri adeta büyüledi. Ödüllü kısa filmleriyle adını 
uluslararası arenada duyurmayı başaran Volkan Karataş, 3 yıldır 
senaryosu üzerinde çalıştığı ilk sinema filminin çekimlerine yakında 
başlayacağını da doğum günü davetinde duyurdu. 


|: Adamı Hasan Karataş'ın büyük oğlu Volkan Karataş'ın doğum 


yaşam dünyasının seçkin isimlerinin de bulunduğu 
bu özel davette yılbaşı çekilişleri, özel hediyeler 

ve birbirinden lezzetli sunumlarla Lisya Beauty 
konuklarına neşeli ve eğlenceli saatler yaşattı. Davete katılan ünlü konuklar ayrıca Lisya Beauty'de 


sergilenmekte olan Lisya Line takı koleksiyonunu da 
yakından incelediler. Davette konuklarına hizmetleri 
ve Lisya Line koleksiyonları hakkında bilgi veren 
Selda Tahincioğlu Özkök ve Alin Arslan 2017 yılını 
başarıyla tamamladıklarını dile getirdiler. 
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(Çamlıca Bahçeşehir Koleji bu yıl ki sosyal sorumluluk projesini 
“İstanbul Down Sendromu Derneği yararına gerçekleştirdi. P 
İstanbul Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammed Abdullah Tuncay'ın Down Sendromlu çocuklarla 4. 
katıldığı etkinliğe okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra veliler 
e Survivor 2017 1.si Adem Kılıçcı da destek verdi. 


Adem Kılıçcı 


Muhammed Abdullah Tuncay - Berrak Çebi * Adem Kılıçcı 


ÇAMLICA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
İSTANBUL DOWN SENDROMU 
DERNEĞİ'NE DESTEK VERDİ 


Her yıl bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Çamlıca 
Bahçeşehir Koleji bu yıl projelerini İstanbul Down Sendromu Derneği yararına gerçekleştirdi. İstanbul Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abdullah 
Tuncay'ın öğrencilerine eşlik ettiği etkinlikte Survivor 2017 
1.si Adem Kılıçcı da çocuklarla bir araya gelerek boks yaptı. 


Çamlıca Bahçeşehir Koleji'nde her yıl düzenli olarak yapılan sosyal sorumluluk 

projesi, bu yıl da İstanbul Down Sendromu Demeği yararına yapıldı. Okul yönetimi, 

öğretmenler, veli ve öğrenciler de bu anlamlı etkinliğe gönülden katılımlarıyla destek 

verdiler. İstanbul Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed 

Abdullah Tuncay da düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerini yalnız bırakmadı. 

Etkinlik alanında Çamlıca Bahçeşehir Koleji ve İstanbul Down Sendromu Derneği 

öğrencileri oyun gruplarında birlikte eğlenerek vakit geçirdiler. Survivor 2017 1.si 5 . 


a Deniz Bıçkın -Nejla Yılmaz. Derya Şirin Gülcan Atik Muhammet Abdullah Tuncay 
Adem Kılıçcı ise etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek boks yaptı. Berrak Çebi-Funda Keskin. Gülsüm Göktepe-Selim Aydın-Tuğba Genç | 
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İbrahim Büyükak - Eser Yenenler - Oğuzhan Koç 
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Ufuk Özcan 


6. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, ayakligazete.com Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Özcan'ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli bir davetle 
gerçekleşti. “Yılın En'leri ödüllerinin sahiplerine 
M kavuştuğu gecede Ufuk Özcan tüm konuklarına 
gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti. 


Ayaklı Gazete “Yılın En'lerini 
seçtiği 6. TV Yıldızları Ödül 
Töreni'ni Shangri-La Bosphorus 
İstanbul'da düzenlediği görkemli 
bir davetle gerçekleştirdi. ayakligazete.com Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye televizyon 
ve müzik dünyasına son dönemde 
damgasını vurmuş isimler katıldı. Deniz Akkaya ve Cenk Eren'in 
sunuculuğunu üstlendiği gecede 
“Yılın En İyi Pop Single” ödülünü 
Deniz Seki, “Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ödülünü Serenay Sarıkaya, Yılın En İyi Albümü ve Yılın En 
İyi Pop Kadın Sanatçısı” ödüllerini 
ise Hande Yener aldı. Davette 
ünlü isimler adeta birbirleriyle 
şıklık yarışı içerisindeydi. 


KLASS 


.y 4 


Bu yıl altıncısı düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, Süleyman Ekşi İnşaat sponsorluğunda Shangri-La Bosphorus İstanbul'da görkemli bir 
davetle gerçekleşti. ayakligazete.com Genel Yayın 
Yönetmeni Ufuk Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından 
birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen davette, 
ünlü isimler adeta birbirleriyle şıklık yarışı içerisindeydi. Deniz Akkaya ve Cenk Eren'in sunuculuğunu 
üstlendiği; Murat Dalkılıç, Alişan, Serenay Sarıkaya, 
Murat Yıldırım gibi ünlülerin katıldığı gecede “Yılın 
En İyi Pop Single” ödülünü Deniz Seki aldı. Seki'ye 
ödülünü Süleyman Ekşi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi verdi. Uzun bir aradan sonra 
ödül alan Deniz Seki, mutluluk gözyaşlarıyla son 


Deniz Akkaya - Aslıhan Karalar - Cenk Eren «ie 


Deniz Akkaya - İsmail Küçükkaya - Cenk Eren | 


single'ından sevilen bir şarkısını konuklarla beraber 
söyledi. “Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ödülüne Fİ 
dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya layık 
görülürken Hande Yener'e “Yılın En İyi Albümü 

ve Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı” kategorisinde 
iki ödül birden verildi. “Yılın En iyi Arabesk Fantezi 
Kadın Sanatçı” ödülünü Ebru Yaşar aldı ve “Yılın 
En İyi Pop Erkek Sanatçısı” ödülünü alan Berkay 
da gecede verdiği konser ile konuklara keyifli anlar 
yaşattı. Gecede ayrıca, Buse Terim, “En İyi Youtuber, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla “Yılın 
En İyi Yarışma Programı” ödülünü Murat Yıldırım, 
“Yılın En İyi Asker Dizisi” ödülünü “Söz”, “Aşinayız” 
şarkısında düet yapan Oğuzhan Koç ile Murat Dalkıliç, “Yılın En İyi Düeti” ödülünü aldı. 


u özel gecede inşaat sektörülu hazır bulundu. Ekşioğlu gecede Yılın 
an Deniz Seki'ye Ayaklı Gazete heykelciğini takdim etti. 


Süleyman Ekşioğlu İnşaat sponsorluğunda düzenlenen b 
nün önde gelen isimlerinden Süleyman Ekşioğ 
En İyi Pop Single' ödülünü al 


Burak Sağyaşar - Serhat Kılıç - Görkem Sevindik - Eren Vurdem - Aytaç Şaşmaz - Nihat Altınkaya 


Murat Yıldırım - İmane Elbani 
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Deniz Akkaya - Ertem Şener 
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Ayakligazete.com tarafından yılın en iyilerinin ödüllendirildiği gece İstanbul'un gözde otellerinden Shangri-La Bosphorus, Istanbul'da gerçekleşti. Gecede otel yöneticileri tüm detaylarla 
yakından ilgilenerek konukların kusursuz bir atmosferde ağırlanmasını sağladılar. 


Deniz Akkaya - Murat Yıldırım - Cenk Eren 
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Ebru Yaşar - Süleyman Ekşi - 


Shanç e sphorus 


Süleyman Ekşi - Hasan Tahsin Usta - Ahmet Bülbül 
/ 


, | Berkay - Özlem ı Şahin 
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Ufuk Özcan - Serenay Sarıkaya 
Lâ 


“Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ödülüne Fİ dizisindeki performansıyla 
layık görülen Serenay Sarıkaya geceye katılarak ödülünü aldı. 1,5 
saatte geceye hazırlandığını belirten Sarıkaya, SudiEtuz imzası 


taşıyan takımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 


Hakan Cengiz 


Prime Istanbul Residences, Pullman Hotels ve Mercure Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cengiz www. 
ayakligazete.com'un bu özel gecesine katılarak iş ve 
sanat dünyasından ünlü isimlerle bir araya geldi. Sanat dünyasındaki birçok ünlü isim ile sıkı dostlukları 

olan ünlü işadamı gecede ödülle onurlandırılan sanatçı dostlarını ilk tebrik eden isimlerden birisi oldu. 


Esra Erol 


Paris'te düzenlenen Best Model of 
The World'de birinci olan Aslıhan 
Karalar ödül törenine annesi 
Nuray Karalar'la katıldı. Karalar 
güzelliğiyle göz kamaştırdı. 


Onur Akgül - Philippe Kronberg 


Banu Ergin - Ayşe Sağıroğlu Akat 


Gizem Arabacıoğlu : Murat Cevahir > - 
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Ömer Faik Sağun 
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Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun da geceye katılan seçkin konuklar arasındaydı. Unlü hekim şıklık yarışının 
yaşandığı gecede tarzı ve özenli kıyafet seçimiyle göz 

N doldurdu. Gecede yakın dostlarıyla hasret gideren 

Ömer Faik Sağun, ödül töreninin oldukça başarılı geç- 

Buse Terim - Volkan Bahçekapılı | tigini söyledi. 
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30. Best Model Of The World-Dünyanın En İyi Mankeni Final Yarışması modanın başkenti Paris'te Theatre du Gymnase 
Marie Bell'de düzenlenen görkemli bir geceyle gerçekleşti. Sibel Tüzün, Ece Gürsel ve Robert Bams'ın sunumuyla Fransız sosyetesi, çok sayıda modacı ve seçkin davetlinin katıldığı muhteşem bir galayla yapılan 30. Best Model of the World 

yarışmasının birincileri, kızlarda Türkiye'den Aslıhan Karalar, erkeklerde Sri Lanka'yı temsil eden Januka Sachitya Bandara Rajapaksha oldu. Gecede Şevval Sam, Enrico Macias, Corrine Hermes, Anne Marie David şarkılarıyla altı katlı Paris 
Theatre du Gymnase Marie Bell'i tıklım tıklım dolduran 700 seçkin lik unutulmaz anlar yaşattı. 
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Uluslararası bir organizasyon olan ve önceki senelerde 
Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, 
Deniz Akkaya ve Ebru Ürün gibi starları podyum ve 
televizyon dünyasına kazandıran 30. Best Model of the 
World yarışması; Sibel Tüzün, Ece Gürsel ve Robert 
Bams'ın sunumuyla Paris Theatre du Gymnase Marie 
Bell'de Fransız sosyetesi, çok sayıda modacı ve seçkin 
davetlinin katıldığı muhteşem bir galayla yapıldı. 5 
kıtadan gelen 47 mankenin katıldığı yarışmanın defilesi 
Stephane Rolland, Yıldırım Mayruk, Fevziye Çamer, 
AliseNuera-BY Alper Aslanoğlu ve Rufat İsmayil ve 
Abdullah Kiğılı kreasyonlarıyla yapıldı. Ayrıca yarışmacılar Argento mayolarıyla podyuma çıktı. Düzenlenen 
görkemli gala gecesinin sonunda dünyanın beş kıtasın- 

| dan gelerek podyuma çıkan 22 kız 25 erkek yarışmacı 
arasından; kızlarda Türkiye'den Aslıhan Karalar, erkek- 

| lerde Sri Lanka'yı temsil eden Januka Sachitya Bandara 

| 


Rajapaksha “Best Model of The World” birincisi seçildi- 
(iel Tüzün - Robert Bams Ece Gürsel | 
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30. Best Model of the World yarışmasının birincileri, kızlarda Türkiye olurken erkeklerde 

Sri Lanka oldu. Türkiye'yi temsil eden Aslıhan 
Karalar'ın büyük bir mutluluk yaşadığı gecede 
Best Model of Turkey birincisi olan Efe Sorarlı ise 
Best Model of the World ikincisi oldu. 


Januka Sachitya Bandara Rajapaksha - Efe Sorarlı - Gizem Kayalı : Onur Seyit Yaran - Aslıhan Karalar 


ler. Tiyatronun altı katının da tıklım tıklım dolduğu muhteşem gecede 600 kişilik 
salonda yaklaşık 700 davetli yer aldı. Yarışmada, kızlarda Thaliand'dan Natsupa 
Thiansri, erkeklerde ise Türkiye'yi temsil eden Efe Sorarlı ikincilik tacını taktı. 
Üçüncülüğü ise; kızlarda Gabon temsilcisi, erkeklerde Danimarka temsilcisi aldı. 
Best Photomodel ödülünün sahibi kızlarda Arnavutluk adına yarışan Margaret 
Shllaku, erkeklerde ise Azerbaycanlı Elkhan Hüseynzade oldu. Best Grace ödülünü Belarus'lu model, Best Gentleman ödülünü de Fildişi Sahili temsilcisi kazandı. 


GECEDE DÜNYACA ÜNLÜ 
ŞARKICILAR SAHNE ALDI 


Şevval Sam, Enrico Macias, Corrine Hermes, Anne Marie David yarışmada sahne aldılar. Gecede ayrıca Sibel Tüzün ve Ece Gürsel de sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdiler. Theatre du Gymnase Marie Bell'de gerçekleşen gecede Fransız sosyetesi, moda dünyasının 
önemli isimlerinden oluşan uluslararası bir jüri 30. Best Model of The 
World Yarışması'nın birincilerini seçtiler. Gecede Christine Haydar, 
Kont Philip de Fonteux, Günay Musayeva, Christophe Carrere, Anne 
Marie David, Orlando Gigliotti, Onur Seyit Yaran, Gizem Kayalı, Rufat 
İsmayil, Op. Dr. Bülent Cihantimur, Elexus Otelleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Nisa Ersoy, Stephane Rolland, Fevziye Çamer, Gül Ergi, Ayşegül Kayabay, Almila Özerman, Klass Dergisi Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Alper Aslanoğlu, Enrico Macias, 
Corrine Hermes, Güngör Bayrak, Jacgues Bertin, Şevval Sam, Hind 
Joudar, Annagy Haif, Max Guazzini, Murat Atik jüri üyeliği yaparken, 
jüri komiserliğini Av. Erdoğan Sezgin üstlendi. Otuz yıl önce Best 
Model jürisinde olan Güngör Bayrak ve Masimo Garcia yıllar sonra 


tekrar bir araya geldiler. w 


* *| Aslıhan Karalar - Januka Sachitya Bandara Rajapaksha 
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Massi,mo Garcia - Orlando Gigliotti 
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| Christophe Carrere » Erkan Özerman 


Bu yıl 30.'su gerçekleşen Best Model of the World yarışmasının kurucusu Erkan Özerman böylesi önemli bir yıl 
dönümünde töreni modanın başkenti Paris'te gerçekleştirmiş olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Erkan Özerman gecede Fransa'nın önde gelen ailelerinin temsilcilerini kusursuz bir ev sahipliği eşliğinde ağırladı. 


çi" ii MM 
Günay Musayeva v0 Ka TTehristy Taner | Bülent Cihantimur 


Ayşegül Kayabay - Muammer Kapucuoğlu - Alper Aslanoğlu 
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Muammer Kapucuoğlu - Gizem Kayalı Aslanoğlu - Almila Özerman 
N Ke a Z — ER 


Best Model of the World'ün jüri kadrosunda bulunan geçmiş dönem Best 
Modellerden genç iş adamı ve oyuncu Alper Aslanoğlu, dergimiz Klass'ın 
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Best Model of 
Turkey 2016 birincisi olan Gizem Kayalı ve Best Model'in varisi Almila 
Özerman gecede özenli şıklıklarıyla göz doldurdular. 


Yarışmanın sponsorlarından olan Atlasglobal Airlines yarışmadaki hem 
dünya birincilerine, hem Atlasglobal mankenlerine hem de salonda izleyici olarak bulunan yaklaşık 700 misafirden iki kişilik aileye Kıbrıs Elexus 
Hotel'de bir haftalık konaklama hediye etti. Atlasglobal adına jüri üyesi de 
olan Nisa Ersoy Erkeklerde Kanada, bayanlarda ise Ukrayna mankenini 


2017 senesi Atlasglobal'in mankenleri olarak seçti ve ödüllerini takdim etti. 


Ali Durgut - Erkan Özerman - Atlas Global Hostesleri 


Atlasglobal Fransa Müdürü Ali Durgut ise gecede hazır bulunarak organizasyonun büyük bir bölümünde Erkan Özerman'a yardım etti. Ali Durgut hem 
havacılık hem de organizasyon alanında Atlasglobal'in başarılı yöneticileri 
arasında yer alıyor. Durgut, yarışmaya Paris'teki 50 seyahat acentesini davet 


ederek misafirlerini tek tek kapıda karşıladı. 
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Atahan-Nuray-Aslıhan-Hakan Karalar 


Konuklar gecede şıklıklarıyla Theatre du 
Gymnase Marie Bell'in muhteşem 
atmosferine uyum sağladılar. 


, RE. İN, 
# Nisa Ersoy - Erkan Özerman 
a 


nü Mİ “ 
Enrico Maci * 


| 
— — 
N EN 
Oğuz Emanet - Ömercan Malkoç - Ezgi Akın - Almila Özerman - İlker Şahin - Bora Öner 
e 2 3 Ed EN 


Didem Özenbaş Ades 


Yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Ayşegül 
Kayabay ve Nisa Ersoy karar verme aşamasında 
oldukça zorlandıklarını belirttiler. 


Fıtrat Önger - Erkan Özerman - Murat Erpuyan 


(1 bi 
rman - Bin| 
ER Ea Gİ O 


Erkan Özerman - Orlando Gigliotti 


: - r 
Tülay Musa - Nurkan Tekelioğlu - Erkan Özerman : Binhan Berkman 


e 


ki 


Murat - Cem Baba - Erkan Özerman Alice - Kaan Baba | Yarışmada muhteşem bir jüri değerlendirme yaptı... Enrico Ma- 
KANE cias, Massimo Garcia, Orlando Gigliotti, Max Guazzini, Kont Philip 

de Fonteux, Christine Haydar, Anngy Haif, Stephane Rolland, 
Christophe Carrere Oriental Fashion Show Başkanı Hind Joudar 

ayrıca Anne Marie David, Corrine Hermes, Türkiye” den Elexus 

Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Nisa Ersoy, Fevziye Çamer, 
Güngör Bayrak (Leydi Berichi), Şevval Sam, Muammer Kapucuoğlu, Alper Aslanoğlu, Dr. Bülent Cihantimur balkonun ön sırasında 
yer aldılar. 26 kişilik jürinin doldurduğu balkon adeta bir yıldızlar 
geçidiydi. Gecede Jüri komiserliğini ise Av. Erdoğan Sezgin yaptı. 
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Gg e fi S 
Onnik - Lucille - Loaiza Lopez Çubukçiyan - Erkan Özerman - Hind Joudar - Güngör Bayrak “ 


n | Fıtrat Önger » Murat Erpuyan - Hakan Özer i 


SUE AĞA e e 
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Ece Gürsel, Enrico Macias 


Gül Ergi - Fevziye Çamer | 


14 ; sig 


AYNI GÜN DOĞAN ENRİCO MACİAS VE ECE GÜRSEL'İN DOĞUM GÜNÜ SAHNEDE KUTLANDI 


Paris Büyükelçisi Hakkı Musa ve eşi Tülay sahibi Mümtaz Teker ve eşi, Onnik Çubukçiyan (o doğum günleri olması nedeniyle sahnede tüm 
Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tan- ve ailesi, Binhan Berkman, İnci Soyer, Nurkan yarışmacılar “bon d'âtre n&” (iyi ki doğdun) 
tekin ve eşi Damla Tantekin, Dr. Fıtrat Demir Tekelioğlu da gecenin önemli konukları arasın- Oo şarkısını söyleyerek Gürsel ve Macias'ın bu 
Önger ve eşi Françoise Önger, Pacha Tur'un daydı. Ayrıca Ece Gürsel ve Enrico Macias'ın güzel gününü kutladılar. 


Erkan Özerman - Sibel Tüzün - Ece Gürsel : Robert Bams - Erdoğan Sezgin Gizem Kayalı : Emrah Yıldız Best Model Azerbaycan - Erkan Özerman 


Ayşegül-iris Naz Kayabay |. 5 


Dünyanın en iyi mankeni olmak için yarışan modeller gecede oldukça heyecanlı 
gözükürken, sahnede şovlarıyla jüri üyelerini etkilemeye çalıştılar. eman 


2017 yılı sosyal yaşam dünyasının ünlü 
isimleri için seyahatler açısından oldukça renkli ve yoğun geçti. Kimileri 
kısa süren ama sık sık çıktıkları tatiller 
tercih ederken kimileri de uzun soluklu 
seyahatlerle bulundukları yerin keyfini 
doyasıya çıkardılar. Dinlenmenin yanı 
sıra keşfetmek amacıyla da seyahatlere 
çıkan ünlü isimler yıl boyunca en keyif 
aldıkları seyahatleri Klass okurları için 
anlattılar. 


ÇOCUKLARLA 
LOS ANGELES KEYFİ 


“Kızım Yağmur yaz okulu için Malibu'daki Pepperdine 
Üniversitesi'ni seçti. Ben de oğlum Doruk'la beraber 
ona sürpriz bir ziyaret yapmak istedim ve kendimizi 
Los Angeles uçağında bulduk. Los Angeles'ta hep 
birlikte çok keyifli ve eğlenceli bir tatil geçirdik. Beverly 
Hills'de bulunan Beverly Willshire Hotel'de kaldık. Los 
Angeles her mevsim güneşli, sıcacık ama hiç nemli 
olmadan muhteşem havası, masmavi gökyüzü, dev 
dalgalı okyanusu, öğle sıcağında okyanustan gelen 
serin esintisi, uçsuz bucaksız sahil şeridi ile gerçekten 
ruhunuzu besleyen, kesinlikle görülesi hatta yaşanılası bir şehir. Tatilimizin bir gününü sadece Universal 
Studios'u gezmeye ayırdık. Santa Monica Pier ve 
3rd Street Promenade çocukların çok hoşuna gitti. 
Özellikle Venice Beach'te yürürken ve bisikletle dolaşırken sincaplar, tavşanlar; hatta Malibu'da ceylanlar 
bile korkmadan size eşlik ediyor. Rodeo Drive'da ise 
her an bir celebrity ile çarpışmanız an meselesi! Ünlü 
Hollywood yazısını gören ve nefis bir seyir tepesi olan 
Griffith Observatory'den (Griffith Gözlem Merkezi) gün 
batımını seyrettik. Sabahları Venice Beach'te keyifli 
uzun yürüyüşler yaptık. Malibu Nobu ve Shutter on 
the Beach, Catch Melrose Aveneu, Cecconi's, The Ivy, 
Spago ise yemeklerini çok beğendiğimiz ve ambiyansıyla vakit geçirmekten en çok keyif aldığımız mekanlar 
oldu. Petersen Automative Museum, The Museum of 
Contemporary Art ve Museum of Tolerance gezdiğimiz 
müzelerdi. Çocuklarla gittiğimiz her seyahat dolu dolu 
geçiyor. Los Angeles seyahatimiz de onlarla daha keyifliydi. Bir sonraki seyahatimiz için sabırsızlanıyorum!” 
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UZAKDOĞU'DA 


HUZURLU 
BİR TATİL 


“Bu seneki en keyifli 
seyahatimi arkadaşlarım 
Mevzun Çiftçi ve Özlem 
Avcıoğlu ile beraber 
Tayland'a yaptım. Güzel 
yemekler yedik, çok 
eğlendik ve komik anılar 
biriktirdik. Hep söylerim; 
Uzakdoğu'nun huzuru, 
dinginliği beni çok etkiliyor. Çocukluğumdan 
beri fillere karşı farklı bir 
ilgim var. Bu sebeple 
Chiang Rai'da sabah 
07:00'de fillerin sırtında 
yaptığımız gezi ve fillerle 
birlikte nehirde yıkanmamız, bizleri hortumlarıyla 
ıslatmaları, onları elimizle beslememiz beni çok 
mutlu hissettirdi. Kaldığımız otel aynı zamanda 
bir fil kampıydı ve 3 gün 
boyunca onlarla doya 
doya vakit geçirmek 
bana çok iyi geldi.” 


“Papua Yeni Gine'de 
bulunmak çok heyecan 
vericiydi. Pek çok güzellik 


sizi burada bekliyor. Doğal 


yaşantı ve güzellikleriyle 
baş döndüren bir yer. 
İnsanlar çok cana yakın. 
Ülkenin birçok yerinde hala yaşayan ilginç 
kabileler var. Gelişim ve 
teknolojiden uzak olan 
bu yerlerde insanlar 
yaşamlarını sürdürüyorlar. Klanlar geleneklerine 
bağlı yaşayarak maskeler kullanıyorlar, farklı 
giyiniyorlar ve yüzlerini 


boyuyorlar. Dil ve iletişim 
biraz zor olabiliyor. Çünkü 
800'ün üzerinde farklı dil 
konuşuluyor. Bu insanlarla bir arada olmak onların 
kültürünü yaşamak tarif 
edilemezdi. Seyahatlerinizde görmenizi tavsiye 
edebileceğim ülkelerden 
bir tanesi. Muhakkak 
görmelisiniz.” 


UZAK BİR 
COĞRAFYADA 
SICACIK BİR TATİL 


“En keyif aldığım seyahatim Temmuz ayında 
ailemle birlikte yaptığım Hawaii seyahatim- 


ğun > - GM tem di. Çocuklarım ve eşimle bu kadar farklı bir 
a — - ii & «ea alkan coğrafyada her şeyden uzak olmak çok iyi 


| i La - hissettirdi. Muhteşem doğasıyla Hawaii çok 
e emmi ui —. güzelveekkileyiciydi.” 


: 


, 


TOSKANA'DA 
DOĞUM GÜNÜ 
KUTLAMASI 


“Eylül ayında yakın bir arkadaşımızın 50.yaş günü için İtalya'nın 
Toskana bölgesine çok keyifli bir seyahat yaptık. Değerli sanatçı 
Serra Yılmaz'ın rehberliğinde Floransa, Siena, San Gimignano 
şehirlerini kapsayan seyahatimizde hem İtalya'nın binlerce yıllık 
kültürel değerlerini gezdik hem de Serra Hanım'ın tavsiye ettiği 
restoranlarda müthiş lezzetli İtalyan yemeklerini yedik.” 
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BÜYÜLEYİCİ 
IBIZA TATİLİ 


“Her ne kadar, eşim Uğur'la, en 
eğlenceli ve unutulmaz destinasyonumuz olan İbiza'nın ve özellikle 
Ushuaia'nın o büyülü atmosferinin 
etkisinden hâlâ kurtulamamış olsak 
da, bu yıl, en çok bulunduğum ülke 
Fransa oldu. 

Cöte d'Azur sehayatimizde eşimle 
yazımızın büyük bir kısmını; St 
Tropez, Monaco, Nice, Antibes ve 
Cannes'da geçirdik. 

Rouen, Honfleur, Deauville, St. 
Michel, Etratat, Givemy gibi birbirinden güzel lokasyonları, Saffet Emre 
Tonguç rehberliğinde gezdiğimiz çok 
keyifli bir Normandiya turuna ise 
Başarım Sensin Derneği ile birlikte 
sonbaharda çıktık.” 


Ox. 
seir ee e e 
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ARKADAŞLARLA 
TATİL KEYFİ 


“2017 yılında en keyif aldığım tatil Hindistan'a yaptığım seyahatti. 
Bombay, Udaipur, Jadpur ve 
Delhi'ye gittim. Kız arkadaşlarımla 
kalabalık gittik ve çok eğlendik. 
Ben Hindistan'ı çok seviyorum.” 


MUHTEŞEM 
EVLİLİK YIL 
DONUMU 


“Evlilik yıldönümümüz için 
çıktığımız seyahatte Amerika'da 
çok güzel bir adaya gittik. Little 
Palm Island'da dostlarımızla birlikte unutulmaz anlar geçirdik.” 


MEZUNİYET MUTLULUĞU 


“Dedikleri gibi... Bazı şeyleri anlamak için yaşamak lazımmış. 
Bizim için 2017'nin en iyisi hiç şüphesiz ilk göz ağrımız Merve'nin 
bizi mezuniyet coşkusu ile taçlandırdığı Milano seyahatimizdi. 
Haldun'la iliklerimize kadar hissettik. İnsanın mutluluktan ağlarken, birdenbire kahkahalarla gülebilmesi aynı anda karnında 
kelebekler uçarken gururlanması nasıl olurmuş bizzat şahit olduk. 
Çok Şükür... Darısı tüm evlatlarımızın başına...” 


KLASS 


YASEMİN ALOĞLU 


ANADOLU'YU 
YENİDEN 
KEŞFETMEK 


“Ben bir süredir Anadolu'da dolaşıyorum. Ali Canip Olgunlu'nun önderliğinde umumiyetle Anadolu'yu geziyoruz. 
Hem seviyorum, hem de yakın. İki üç 
gecelik, lokal ve çok keyifli seyahatler 
oluyor. Otobüsle gezerken tanık olduğum lezzet ve görselleri çok seviyorum. 
Gönlüm böyle birkaç senedir...” 


| TATİLDE BİENAL 


“2017 yılında en keyif aldığım seyahat 
ailece bayram tatili için beraber gittiğimiz Venedik tatiliydi. Ailemle beraber 
olduğum için ve Venedik bienalini onlarla 
gezdiğim için çok keyifli bir seyahatti.” 


BÜYÜLEYİCİ 
PRAG GEZİSİ 


“İyi bir gezginim, dünyada görmediğim oldukça az 
yer kaldı diyebilirim. Bunların çoğu da beni pek çok 
yönüyle fazlası ile etkilemiştir. Ancak en son olarak, 
2017 yılında gitmiş olduğum Çek Cumhuriyeti'nin 
başkenti Prag'ta, sanki başka bir şeyler daha eklendi 
beni etkileyen şeylere. Bilemiyorum, aşık oldum sanki 
bu sımsıcak ortaçağ kentine. 

Tarih, doğa, romantizm, güzel kafeler, lezzetli yemekler. Ne ararsanız var şehirde. 

Kafka'nın yürüdüğü sokaklarda yürürken, kralların, 
kraliçelerin yaşadığı tarihi mekanların içerisinde 
gezerken, şehrin köprülerinden, merdivenlerinden inip 
çıkarken bile tarihten gelen bir ses sarıveriyor sanki 
etrafınızı aniden. 

Art Noveaux, Rönesans, Barok, Gotik tarzı mimari yapılar Avrupa'daki diğer çağdaşları gibi çok görkemli, 
ihtişamlı yapılar değiller. Bunlar daha insani boyutlar- 
da ve daha az görkemliler. Ancak yine de biliyorsunuz 
ki; bu şehirde insan ilişkileri çok yoğun yaşanmış ve 
siz bu mekanların içine girip, uzun uzadıya incelemek 
ve içerisinde hangi kralların, kraliçelerin, dünyanın 
gelmiş geçmiş en edebiyatçılarının, müzisyenlerinin, 
simyacılarının bu mekanlarda hangi tarihi olayları, büyük aşkları yaşadığını bilmek, öğrenmek istiyorsunuz. 
Strahow Manastırı'ndaki Teoloji kütüphanesini 
görünce adeta büyülendim diyebilirim. Aziz Vitrus 
Kilisesi, Kafka evi favorilerim. Ayrıca, Prag yakınındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren 700 yıllık 
Chesky Krumlov şehride görülmeye değer yerlerin 
başında gelenlerden.” 
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| LOS ANGELES'DA 
DOLU DOLU 
GEÇEN BİR AY 


“En keyif aldığım seyahat son zamanlarda Los 
Angeles'ta kızımla birlikte yaptığım tatildi. Miami'de 
geçirdiğim zaman dilimlerinin dışında her sene bir 
aylığına Los Angeles'a gitmeye özen gösteriyoruz. 
Restoranlar, müzeler, spor yerleri, Malibu'da sörf yapmak en keyif aldığımız etkinlikler. Bu seyahatte kızım 
Acting School'a gidiyor onu izliyorum. Bol bol arabayla 
dolaşıyorum. Dünyaca ünlü isimler her yerde ve çok 
i rahatlar. Tabi onları orada görmek bile ayrı bir keyif.” 


“Eşim Olgun Zorlu ile 2017 yılının en keyifli atış ve at binme gibi birçok aktiviteyi yapabilmek (o Dublin'in en büyük kütüphanesi olan Trinity 
seyahatini Kurban Bayramı'na denk gelen tarihte (mümkündü. Bende bu aktivitelerin bir bölümü- College Library severek gezdiğim yerler arasın- 
İrlanda'ya yaptık. Dublin'e araçla üç saatlik nü yaparak keyifli zamanlar geçirdim. Özellikle daydı. İçinde altı milyonu aşkın kitap bulunuyor. 
mesafede yer alan Ashford Şato Otel'de kaldık atış ve şahin beslemek ilk kez deneyimlediğim Oscar Wilde'in evini ziyaret ettim ve İrlandalıla- 
ve bu otelde ormanda yürüyüş, gölde kano, bir şeydi. Dublin'e gittiğim zaman dilimlerinde rın en kıymetli müzik aleti olan harp hakkında 
balık avlama, ağaca tırmanma, bisiklet, okçuluk, ise şehrin görülmeye değer yerlerini gezdim. çeşitli bilgiler edindim.” 


————. 
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Gecede sahne alan Demet Akalın bir ara öksürük krizine girince esprileriyle konukları bol bol gülp İdürdü. Çok hasta olmasına rağmen iki saat boyunca sahnede kalan Demet Akalın “Yedi Mavi” yeni p- 
Mi ıl kutlamasında büyük beğeni topladı. Ünlü Sanatçı bu grip mikrobu Seda Sayan'dan geldi diyerek 
espri yaptı. Davete katılan ünlü konuklar ise Demet Akalın ile sahnede bol bol fotoğraf çektirdiler. 


Yedi Mavi projesinin ortakları Ali Gül ve 
Nazım Kalkavan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen partiye katılan konuklar proje | 
hakkında bilgi alarak beğenilerini dile | 
getirdiler. “yn 


ie İZ 
e 


Deniz ve gökyüzünün birleştiği Demet Akalın'ın canlı performansıyla 
Istanbul'un en prestijli emlak projelerin- o devam etti. Konuklara unutulmaz bir 
den biri olan “Yedi Mavi”, çok özel bir eğlence sunan Demet Akalın esprile- 


davete ev sahipliği yaptı. Proje ortak- riyle de geceye damga vurdu. Şehir 
larından Ali Gül ve Nazım Kalkavan'ın merkezinde prestijli bir yaşamı denizle 
ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl buluşturan “Yedi Mavi” projesi lüks 
partisine iş, sanat ve sosyal yaşam yaşamı vurgulayan konseptiyle davete 
dünyasından birçok ünlü katıldı. Canan O katılan konuklardan tam not aldı. 
Anderson'ın keman şovuyla başlayan Konuklar erken yeni yıl partisinde 
gece, Okan Kurt'un DJ'liği eşliğinde doyasıya eğlendiler. 
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2018 HEPİMİZ İÇİN İYİLİK YILI OLSUN 


TOHUM OTİZM VAKFI 
YARARINA NEVRESİM 
ALABİLİRSİNİZ 


Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu öğrencisi 
Mustafa Birdal'ın çizimlerini Makiteks firması nevresim 
koleksiyona dönüştürmüş. Geliri, Türkiye'deki otizmli 
çocuklar yararına farkındalık yaratmak ve bu çocukların ailelerine destek sağlamak amacıyla Tohum Otizm 
Vakfı'na bağışlanacakmış. Otizmli çocuklar yararına satışta olan renk renk nevresim setlerine makiteksonline, 
nll.com ve makiteks mağazalarından ulaşabilirsiniz. 


YAKAMOZ EĞİTİM VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
EĞİTİM EŞİTLİĞİ İÇİN 
MÜCADELE EDİYOR 


Bütün çocuklar WESLEY 
geleceği & İla 
kayıtsız şartsız 

hayal etmek 

ve yaşamak 

için dünyaya 

gelirler. Fakat 

ne yazık ki * 
birçoğu hayallerini gerçek- : i 
leştirmek için 

ihtiyaç duydukları eğitime erişemiyor. Yakamoz Eğitim 
ve Yardımlaşma Derneği ellerinin uzandığı noktalara 
ulaşarak çocuklara eğitim eşitliği için fırsatlar yaratıyor. 
Destek olmaksa bize düşüyor. 
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Raflarda yerini 
alan ve görme 
engellilerin 
dünyasına ışık 
tutacak “Ses Ver 
İlham Ver kitabı 
için siz de bir 
umut olabilirsiniz. Kitabın ilk 
baskısından elde 
edilecek gelir 
tamamen Altı 
Nokta Körler 
Demeği'ne 
bağışlanacak. 


VİYANA GECESİ 


İş Sanat; müzik, edebiyat ve dansla dolu programıyla 
sanatla renklenen bir ocak ayı vadediyor. 2018'in ilk 
konserinde John Rigby yönetimindeki Johann Strauss 
Orkestrası, İngiliz tenor Nicky Spence ve soprano 
Corinne Cowling eşliğinde yılbaşı özel programıyla 

İş Sanat sahnesine konuk olacak. 4 Ocak, perşembe 
akşamı gerçekleşecek bu coşku dolu Viyana gecesinde birbirinden romantik valsler ve eğlenceli polkalar 
seslendirilecek. 


ÇEVKO'DAN ANLAMLI PROJE 


ÇEVKO harika bir işe imza atmış. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğin- 
de Şanlıurfa ve Kilis'te yürütülen “Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması” projesi sonrasında, Suriyeli mülteci çocukların 
yaptığı resimler ve mülteci kadınların geri dönüşümlü 
malzemelerden yaptıkları el işi çalışmaları, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı binasında sergileniyor. 
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Aysın Biter Öztürk 


Yeni yılınız kutlu olsun... 
Yeni yıl size dilediğiniz her 
şeyi getirsin. En önemlisi 
de sağlık, sağlığınız hep yerinde olsun. Ülkemiz barış 
ve refah içinde büyümeye 
devam etsin. 


Sosyal Sorumluluk Projelerinde gönüllü yer alan, vakıf 
ve derneklere her zaman 
destek olan dergimiz ve 
ben, umuyorum ki 2018'de 
yine çok daha güzel işlere 
sizin sayenizde imza atalım. 
Bu yıl hepimiz için iyilik yılı 
olsun. 


KLASS 


1832'de İsviçre'de 
“kurulan ve dünya devi 
lüks saat markalarından biri olan Longines,ii 
185. yılını 1930'ların gi 
nostaljik şık çay partilerinin zarif havasının 
yansıtıldığı özel bir 
davetle kutladı. Pera 

Palace Jumeirah'ın (BE 
tarihi balo salonunda 
düzenlenen çay partisinin ev sahipliğini 
Longines Marka Mü-pw& > 
dürü Özlem Kıroğlu 
Geylan üstlendi. | 


Lüks saat dünyasında saygın ve 
zarif bir duruşu temsil eden İsviçreli 
köklü saat markası Longines, 185. 
yılını Pera Palace'ın büyüleyici 
tarihi atmosferinde görkemli bir 
davetle kutladı. 1832'de İsviçre'de 
kurulmuş olan Longines, gelenek, 
zarafet ve yüksek performansa 
verdiği büyük önem ile saat yapımında köklü tarihe sahip bir marka 
olarak öne çıkıyor. Pera Palace 
Jumeirah'ın tarihi balo salonunda 
düzenlenen çay partisinin ev sahipliğini Longines Marka Müdürü 
Özlem Kıroğlu Geylan üstlendi. 

İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından seçkin isimlerin yoğun 
ilgi gösterdiği davette 1930'ların 
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nostaljik şık çay partilerinin zarif 
havası yansıtıldı. Longines, 185. 
yılını ve yeni yılın gelişini kutlamak 
için özel olarak tasarlanan çay 
davetinin salon dekorlarıyla, şık 
yılbaşı temalı ikramlarıyla, Swing 
İstanbul'un dans gösterileriyle, 
özel hazırlanan şık şapkalarıyla davetlilere unutamayacakları saatler 
yaşattı. Markanın DNA'sında var 
olan zarafet ve şıklığın mirasçısı 
olan Longines, 185. kuruluş yılına 
özel üretilen yeni modeli Record 
Koleksiyonu, elegan seri DolceVita 
ve Symphonette, ikonik modeller 
Heritage, spora verdiği önemin 
simgesi Conguest gibi modellerini 
de davetlilere tanıttı. 


Şebnem Balkan - Sema Güral Sürmeli - Dilara Koçak 


Esra Oflaz Güvenkaya 


İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü 


isimlerinden Esra Oflaz Güvenkaya 
davette şıklığı ve zarafetiyle dikkat 
çekti. 


Feryal Gülman İdil Atakol 


Hülya Eltemur 
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Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Uzmanı ayrıca Anti-Aging (GSAAM, 
Almanya) ve Mezoterapi (Fransa) 
dallarında uzmanlıkları bulunan 

Op. Dr. Aslı Berker'in ortağı olduğu 
Nişantaşı'ndaki AB Clinic kapılarını 
düzenlediği davetle açtı. Kokteylle başlayan açılış davetine başta 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal 
olmak üzere iş, sanat ve sosyal yaşam 
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dünyasından çok sayıda seçkin konuk 
katıldı. Op. Dr. Aslı Berker, Kemal 
Arslantürk ve Ulviye GAsimova davet 
sırasında konuklarına yeni kliniklerini 
gezdirerek Türkiye'ye ilk olarak gelen 
NASA teknolojisine sahip aletlerin 
tanıtımını da yaptı. Konuklar, gençleşmek ve detoks için çok önem taşıyan 
bu aletlerle yapılan uygulamaları test 
etme fırsatı da buldular. 


Mövenpick Hotel İstanbul Golden Hor Genel 
Müdürü Ahmet Arslan unutulmaz bir sürpriz 
organizasyon ile doğum gününü kutladı. 43. 
yaşını kendisi için özel olarak hazırlanan pasta 
ile ekip arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Ahmet 
Arslan, hazırlanan sürpriz için çok mutlu olduğunu ve hayatı boyunca unutamayacağı bir anı 
olarak kalacağını dile getirdi. Mövenpick Hotel 
İstanbul Golden Horn'un 10. katında yer alan 
Skydome Lounge&Bar'da gerçekleştirilen sürpriz 
doğum günü hazırlıkları 10 gün sürdü. Tüm ekibin 
hummalı çalışmasıyla gerçekleşen sürpriz doğum 


günü partisinde en dikkat çekici an ise hazırlanan 
video oldu. Mövenpick Hotel İstanbul Golden 
Horn Satış ve Pazarlama Direktörü Seçil Aytin'in 
organize ettiği ve tüm ekibin bir olup hazırladığı 
video başta Ahmet Arslan olmak üzere tüm ekibe 
eğlenceli anlar yaşadı. Tüm komik halleriyle oluşturulan video unutamayacakları bir video olarak 
hafızalara kazındı. Hazırlanan pastayı tek nefeste 
üfleyerek iyi dileklerini dileyen Ahmet Arslan, ekibine hitaben de “İnsan sevgisiyle dolu ve işinize 
aşkla bağlı olmanız dileği ile hepinize çok teşekkür 
ederim” diyerek pastasını kesti. 


ANKAMALL'DA 

DİLEK HANİF VE ÖZLEM SÜER Og 
MODA TUTKUNLARINA 

SONBAHAR - KIŞ SEZONU 
TRENDLERİNİ ANLATTI 


ANKAmall sağlık, moda ve müzik söyleşileri, dünyaca ünlü modacı 
Dilek Hanif ve Özlem Süer ile devam etti. Atıl Kutoğlu ve Raşit 
Bağzıbağlı'dan sonra Başkentli moda tutkunlarıyla buluşan Hanif, 
küçük bir atölyede başlayan ve dünyaca ünlü bir marka olmasına giden moda serüvenini anlatarak genç modacı adaylarına da 
önemli tavsiyelerde bulundu. Özgün tasarımlarıyla öne çıkan Özlem Süer ise söyleşiye kendi moda serüvenini anlatarak başladı; tasarımlarındaki yaklaşımını, başarıya giden yolları ve 2018 modası 
ile ilgili tüm merak edilenleri anlattı. Dilek Hanif ve Özlem Süer, bu 
özel söyleşide dergimiz Klass'ın Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
Muammer Kapucuoğlu'nun sorularını cevapladı. 


DİLEK HANİF 


Moda tutkunlarıyla ilk olarak söyleşen Dilek Hanif çocukluğundan 
itibaren modanın içinde olduğunu söyleyerek, “İlkokuldayken 
askıların arasında dolaşıyordum, hastalık gibi bir şey... Önce atölyemde başladım, şirketimi ve sonra da markamı kurdum. Zaman 
zaman zorluklar da yaşadım; çalışarak bu noktaya geldim. Disiplinli olmak ve çok çalışmak sizi başarıya götürür” dedi. Paris Haute 
Couture Haftasına her yıl koleksiyonlarıyla katılan Dilek Hanif, ikisi 
haute couture olmak üzere yılda dört koleksiyon hazırladığını ve 
özellikle Osmanlı motiflerinden esinlendiğini söyledi. Jane Fonda, 
Kim Kardashian, Katy Perry gibi pek çok ünlüyü giydiren Hanif, 
“Paris'te dünyanın önemli markalarının koleksiyonlarını tanıttığı 
yerde bir Türk modacı olarak bulunmak gurur verici. Yaz kış mutlaka koleksiyon hazırlıyorum, Paris'te defile yapıyoruz. Koleksiyonlarımın neredeyse yarısı Los Angeles'ta” dedi. 


Moda severlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide sonbahar kış 
trendleri de konuşuldu. Merak edilen tüm soruları yanıtlayan ve 
koleksiyonu hakkında bilgi veren ünlü modacı ağırlıklı olarak 
tarçın, oranj, ekru, hardal tonlarının ve her koleksiyonunda yer 
verdiği siyah rengin de kullanıldığını söyledi. Aksesuar olarak 
inciyi tercih ettiği koleksiyonunda etek boylarının uzadığını, daha 
rahat, bol kesimli ve iri desenlerin hâkim olduğunu anlattı. Moda 
ve iyi giyinmenin şifreleri hakkında da bilgi veren Hanif, “Trendleri takip etmeli ama daha da önemlisi kendimize, bedenimize, 
tarzımıza uygun olanları seçmeliyiz. Rahat ettiğimiz kıyafetler 
kadar nerede ne giydiğimiz de önemli” dedi. 


ÖZLEM SÜER 


TASARIMLARLA DANS EDEN TASARIMCI 


ANKAmall moda sohbetlerinin bir diğer konuğu olan Özlem Süer ise ilk 
olarak tasarımcı olma yolculuğunun nasıl başladığı anlattı. Tasarımlarında 
annesinin tekniğinden etkilendiğini söyleyen Süer, “Dikiş dikilen bir evde 
büyüdüm. En sevdiğim alışveriş kumaş almaktı. Kumaşa dokunur, kumaş 
seçmeyi bilirdik. Üstüne tasarım, sanat tarihi, felsefe geliştirince tasarımlarla dans eden tasarımcı” kimliği kaldı” diye konuştu. 


TASARIM; EMEK, SABIR İSTEYEN BİR İŞ 


Tasarım öğrencilerinin de büyük katılım gösterdiği söyleşide sorular 
üzerine önemli ipuçları veren ünlü tasarımcı sabırlı olmanın önemine 
işaret ederek, “Tasarım çok emek isteyen bir iş, bir aşk; mutlaka sabırlı 
olmak gerek. Bu, uzun bir yolculuk. Kalıp, dikiş bilmeden moda tasarımcısı 
olunmaz. Sürekli olarak yenilik gerek. Sanat, felsefe gibi farklı disiplinleri 
de var, sabır önemli...” dedi. 


İNCE GÖRÜNMENİN SIRLARI 


Ünlü tasarımcı, söyleşiye katılan konuklardan bazılarını sahneye alarak 
kişiye özel, iyi, doğru giyinme tüyoları da verdi. Tasarımın bütün olarak ele 
alınması gerektiğini söyleyen Süer, saç renginden makyaja, fiziğe uygun 
giyim önerilerine kadar pek çok bilgiyi de paylaştı. İnce bir görünüm için 
tüyolar da veren Süer, “V yaka kullanmak, tek renk giyinmek vücudu ince 
gösterir. Yatay, dikey çizgileri doğru kullanmak, kumaş seçiminde dikkatli 
olmak da önemlidir. Siyah rengi de göz ardı etmemek gerek” diye konuştu. 


Özlem Süer 


Özlem Süer 


: 


' 


Özlem Süer 


2018'İN RENKLERİ 


Özlem Süer, 2018'de en çok görülecek renkleri de Ankaralılar ile paylaştı. 
Renklere çok önem verdiğini belirten ünlü tasarımcı, “Intercolor'da moda olacak 
renklere iki yıl önce karar veriliyor. Bu yıl çok renkli bir yaz geliyor. Soğuk buz 
mavisini çok göreceğiz. Turuncuyu çok göreceğiz. Çok renkli, çok desenli, tropikal 


desenlerin ağrılıkta olduğu bir yaz olacak. Kadifeler, saks, bordo, zümrüt renkleri, 
değerli taş renkleri de çok moda” dedi. 


GECE KIYAFETLERİ VE ÖZLEM SÜER GELİNİ 


Tasarımlarında feminenliği öne çıkardığını ve feminen- maskülen ayırımını sevdiğini 
söyleyen Süer, gece kıyafetleri ve gelinlik tasarımları hakkında da şunları anlattı: 
“Günün sonunda herkes kendi cinsiyetinin güzelliğini görmek istiyor. Gece kıyafetleri çok hassastır. İçine giydiğiniz çorap bile önemlidir. Kolay giyilebilir olması, adım 
atınca rahat yürünebilir olması, dekoltesinin uygun olması, yırtmaç varsa doğru 
şekilde olması gibi pek çok dikkat edilmesi gereken husus var. Gelinlik de öyle. Biz 
gelinlik tasarlarken, gelini kendi masalının prensesi yapacak tasarımı hazırlarken, 
konforlu olmasına da önem veriyoruz. Tasarımda farklılığı arayıp farklı bir tarz 
yaratmak yanında, rahat edeceği, dans edebileceği, sevincini yaşayabileceği tasarımlar olsun istiyoruz. Özlem Süer gelinleri romantik, konforlu, Victorian çizgisi olan 
tasarımlarla ortaya çıkıyor. Ayrıca danteli çok seviyorum ve çokça kullanıyorum.” 
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The Ascott Limited'in Türkiye'deki ilk 
rezidans-oteli olan Ağaoğlu Maslak 
1453'te bulunan Somerset Maslak Istanbul, “Başarım Sensin Demeği” ile birlikte 
“Aydın Bir Gelecek İçin” projesine imza 
atarak, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının başarılı isimlerini ağırladı. Somerset 
Maslak Genel Müdürü Mine Tan Balto 
ve Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule 
Argüder ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinlikte daha önceden Demet Sabancı 
Çetindoğan, Nida Bulut, Feryal Gülman 
ve Günseli Kato'nun yılbaşı için hazırladıkları kapı çelenkleri satışa çıkarıldı. 


266 


p 
“Başarım Sensin Derneği” yeni yıl öncesi “Aydın Bir Gelecek 
İçin projesini Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Somerset 
Maslak Istanbul'un desteğiyle gerçekleştirdi. Somerset Maslak Genel Müdürü Mine Tan Balto ve Başarım Sensin Derneği 
Başkanı Şule Argüder ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 
Şule Argüder desteklerinden ötürü Somerset Maslak Genel 
Müdürü Mine Tan Balto'ya teşekkür plaketi takdim etti. 


Mi — e a 


Ünlü isimleri katıldığı etkinlikte, hobi 
edinerek kendini geliştirmenin, hobileri 
sosyal sorumluluk aracı olarak kullanabilmenin anlamlı bir örneği sergilendi. 
Demet Sabancı Çetindoğan ve Nida 
Bulut'un çelenklerini Somerset Hotel, 
Feryal Gülman ve Günseli Kato'nun 
çiçeklerini ise Ali Ağaoğlu adına Ayten 
Alpar aldı. Satışından kazanılan gelir ise 
maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan 
öğrenciler için burs fonu olarak kullanılmak üzere Başarım Sensin Derneği'ne 
bağışlandı. 

Haber: Uğur Atun 
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Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | 
Sinem Nefesoğlu davetin finalinde katkılarından ötürü Tiffany&Co 
Collection Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Ertek'e teşekkür 


plaketi taktim etti. 77” w 
Dünya markası Tiffany&Co, Bizim Çocuk- O satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı 
larımız Dayanışma Demeği'ni düzenlediği Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği'ne 
özel davetle destekledi. Sadece düzenlediği (o bağışlanarak yeni yapılacak okul projesine 
güne özel olarak yüzde 10 indirim yapan aktarıldı. Dernek Başkanı Sinem Nefesoğlu 
Tiffany&CO'dan davete katılan birbi- da Tiffany&CO Yönetim Kurulu Başkarinden şık hanımlar da alışveriş yaparak nı Dilek Ertek'e yardımlarından dolayı 


derneğe katkıda bulundular. Tiffany&Co plaketini taktim ederek dernek faaliyetleri 
Collection Yönetim Kurulu Başkanı Dilek hakkında konukları bilgilendirdi. Hayırse- 
Ertek ve Bizim Çocuklarımız Dayanışma ver kadınlar da bol bol alışveriş yaparak 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinem demeğe yardım için kendilerine düşen 
Nefesoğlu'nun ev sahipliğinde Zorlu Center (o görevi yerine getirdiler. 

Tiffany&Co'da gerçekleşen yılbaşı daveti Haber: Uğur Atun 
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«Conrad İstanbul Bosphorus, 25'inci yılını iş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin | 
katıldığı özel bir parti ile kutladı. Büyük ilginin olduğu davet Conrad İstanbul Bosphorus | 
Genel Müdürü Andreas Jersabeck ile Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy 


ve ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.” 
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Sevgi Aksoy - Andreas Jersabeck - Erdal - Belkıs Aksoy - Deniz Atalay | 


CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS 
25'İNCİ YILINI ÖZEL BİR 
PARTİ İLE KUTLADI 


Conrad İstanbul Bosphorus, 25'inci yılını iş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir partiyle kutladı. Conrad İstanbul 
Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck ile Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy ve ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşen eğlenceli davette konuklar eşsiz bir gece yaşadı. 


İstanbul'daki serüvenine 1992 yılında şehrin en 
gözde noktalarından birinde yer alarak başlayan Conrad İstanbul Bosphorus, 25'inci yılını 
iş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir partiyle kutladı. Conrad 
İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas 
dersabeck ile Aksoy Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Aksoy ve ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete ilgi büyüktü. 2016 
yılında baştan aşağı yenilenen, sanat, moda ve 
iş dünyasının uğrak yeri haline gelen Conrad'ın 
gerçekleştirdiği bu özel gecede elektro çello 
performansı ve ışık şovu eşliğindeki bale gösterisini hayranlıkla izleyen davetliler, “İpek Dinç 
Yuce's Swingland” orkestrasının performansıyla son derece eğlenceli saatler geçirdi. Conrad 


KLASS 


İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas 
Jersabeck yaptığı konuşmada “Kapılarımızı açtığımız 1992 yılından bu yana Türk misafirperverliğinden ödün vermeden, en iyi konaklama 
deneyimini yaşatarak misafirlerimizi ağırlamayı 
sürdürüyoruz. 25 yıldır süregelen desteğiniz, iş 
birliğiniz ve sadakatiniz için sizlere minnettarız. Ayrıca Aksoy ailesi ile çalışmaktan büyük 
mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu da 
belirtmek isterim. Bu vesileyle, destekleri, rehberlikleri ve dostlukları için onlara da teşekkür 
etmek istiyoruz. Otelimizin 25.yıl kutlamasında 
bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi 
sunuyorum.” dedi. Gece sonunda 25'inci yılını 
pasta keserek kutlayan Aksoy Ailesi, davetlilere 
de eşsiz bir gece yaşattı. 
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Yüksel Mermer - Berrin - Mustafa Süzer 


Ceylan - Zuhal Pirinçcioğlu | 
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Gecenin ev sahipliğini üstlenen Conrad İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck ile Aksoy 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy ve ailesi gecenin sonunda 25'inci yıla özel olarak hazırlanmış 
pastayı birlikte keserek davetlilere eşsiz bir gece yaşattı. 
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İnci Aksoy 
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Prime Istanbul Residences, Pullman Hotels 
ve Mercure Hotels Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Cengiz bu özel geceye katılanlar 
arasında yer aldı. Gayrimenkulün yanı 

sıra turizm dünyasına yönelik de önemli 
yatırımlar yapan ünlü iş adamı, Conrad 
İstanbul Bosphorus'un bu özel gecesinde 

iş dünyasından yakın dostları ile bir araya 

gelerek uzun uzun sohbet etti. 


Mustafa Taviloğlu 


Neslihan Hoşgör Elif Yazoğlu 
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Amsterdam, Berlin, Ibiza, Mallorca ve Göcek'te yer alan 
konsept mağazalarıyla dünya çapında tanınan BRAEZ, 
İstanbul'da Nişantaşı Atiye Sokak'ta mağazasını açtı. 
SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger'in ev 
sahipliğinde gerçekleşen mağaza açılışını, BRAEZ Kurucu 
Ortağı ve Kreatif Direktörü Rene van Huffel, Hollanda 
Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Şişli Belediye Başkanı 
Hayri İnönü onur konuğu olarak katıldı. Açılışa iş, moda 
ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimleri de yoğun ilgi 
gösterdi. SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur 
Ger açılış konuşmasında, “Bugünkü etkinliğimizin davetiyesinde “En önemli hayallerimden birinin gerçekleştiği 


bu gecemizde bizlerle olur musunuz?” diye sorduk sizlere. 
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Eksik olmayın bizimlesiniz. Bu kez, SUTEKS Takımı 
olarak, 30 yılı aşkın deneyimimizi aktararak var ettiğimiz, 
çok farklı ve özgün imalat teknolojisi kullanılarak hayata 
geçirdiğimiz, görünüşünden kendini konuşturan BRAEZ 
markasının ortağı olarak sizlerleyiz. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu başta olmak üzere, Japonya ve Avustralya'da 
kendini kabul ettiren markamız, tedbiri elden bırakmadan 
önce mütevazi Göcek mağazamızla Türk tüketicisiyle tanıştı. Bugün Nişantaşı ve kısmet olursa yakında Bodrum 
Yalıkavak'ta kendi mağazalarımızla birlikte bu yazdan itibaren Türkiye'de de 45 satış noktasında moda severlerle 
buluşacağız. Dünyada ise toplam 250 mağazada satışımız 
sürüyor” dedi. 
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Deniz Köletavitoğlu Üyümü - Mustafa - Lal Denizli 


Lal Denizli ve yakın arkadaşı Deniz Köletavitoğlu Ügümü kurdukları Dela Events'in lansman gecesini şık bir davet eşliğinde 
gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli ise kızı ve ortağını 


tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 


DELA EVENTS'İN 
LANSMANI ŞIK BİR DAVET 
İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 


Sosyal yaşam dünyasının genç temsilcilerinden Lal Denizli ve 
Deniz Köletavitoğlu Ügümü'nün markası Dela Events'in lansmanı addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi'nde düzenlenen 
özel bir davetle gerçekleşti. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette Dela Events'in yeni yıla 
yönelik hazırladıkları konseptler görücüye çıktı. 


Teknik Direktör Mustafa Denizli ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Çiğdem Kayalı'nın kızı Lal Denizli 
ve yakın arkadaşı Deniz Köletavitoğlu 
Ügümü'nün kurdukları, Dela Events'in 
lansman gecesi, addresistanbul Ev 
Dekorasyon Merkezi'nde düzenlenen 
şık bir davetle gerçekleşti. İş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette, yeni yıl konsepti 
içeren dekorasyonlar dikkat çekti. Dela 
Events'in hazırladığı birbirinden şık 
event konseptleri, davetliler tarafından 
büyük beğeni topladı. Davette knouklarıyla yakından ilgilenen Lal Denizli ve 
Deniz Köletavitoğlu Ügümü firmalarının hizmetleri hakkında detaylı bilgiler 
verdiler. 


Abdullah - Selin Burnaz 


” Ceren Balıkçı 


Sanem - Ralf Tezman 


Rezzan Kayalı - Lal Denizli Celal - Şebnem Çapa 


Sosyal yaşam dünyasının genç temsilcilerinden 
Lal Denizli'yi bu özel gecede anneannesi Rezzan 
Kayalı ve teyzesi Şebnem Çapa ile eniştesi Celal 


Çapa yalnız bırakmadı. Çapa çifti yeğenlerini tebrik ederek onunla gurur duyduğunu ifade ettiler. 


Geylan Çapa 


Bilal Dilek - Lal Denizli 


Revna - Yelda Demirören 


Alper - Sinem Aksoy 
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Çiğdem - Uğurcan Kaya 


Hikmet Eraslan ve Ekibi 
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| DOSSO DOSSİ FASHION SHOW'DAN 7 
EĞLENCE DOLU BİR ORGANİZASYON 
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Dosso Dossi Fashion Show'un büyük 
(“finalini Ukraynalı ünlü şarkı Ani Lorak 
syaptı. Ukraynalı olmasına rağmen 
sw “Rusya'da da önemli bir hayran kitlesi 
— bulunan Ani Lorak, The Land of Le- 
#“gends'daki konser alanına hayranları- 
nın çığlıkları arasında çıktı. Sesi kada 
fiziğiyle de dikkat çeken Ani Lorak, 
sahnede adeta görsel bir şölen sundu. 


Dünyaca ünlü top modelleri Türkiye'de ağırla- Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show bu yıl Titanic Hotel 


yan ve her organizasyonuyla büyük ses getiren Deluxe Belek'te gerçekleşti. Gündüzleri bir fuar eşliğinde geçen ve dünyanın dört 
D De Gi De e bir yanından tekstil profesyonelini Türk markalarıyla buluşturan etkinliğin geceleri 
0550 Vossı Fashion show yıne Antalya da eg- ise The Land of Legends'da gerçekleşen özel şov ve konserlerle eğlence dolu anlara 


lence dolu günler yaşattı. Gündüzleri Türk mar- sahne oldu. Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ve Yönetim Kurulu 
kalarını dünyadaki alıcılarıyla buluşturan Dosso Üyesi Ahmet Eraslan organizasyon boyunca kusursuz anlara ev sahipliği yaptılar. 
Dossi ailesi akşamları ise dünyanın dört bir 

yanından gelen toplam beş bin kişiye kusursuz 

bir eğlence programı sundu. Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ve ekibinin 

hazırladığı Yeni Zelanda'nın ünlü Haka Dansı ile 

start alan eğlence dolu geceler Grigory Leps ve 

Ani Lorak'ın konserleri ile devam etti. 


Türkiye'nin en büyük moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion 
Show, Antalya'da yine büyük bir etkinliğe imza attı. Kış dönemi olmasına rağmen 30 ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi Antalya'ya getirmeyi 


başaran Dosso Dossi Fashion Show bu sene Titanic Hotel Deluxe 
Belek'te gerçekleşirken yine Türk tekstil sektörünün önemli temsilcile- İ | ha 


rini yurtdışındaki alıcılarla buluşturdu, Dosso Dossi bünyesinde geceleri de çok özel etkinlikler düzenlenirken açılış gecesi için Avrupa'nın 
en büyük tema parkı The Land of Legends'da muhteşem bir şov 
gerçekleştirildi. Gece, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eraslan ve çalışma arkadaşlarının sürprizi ile başladı. Eraslan 
ve arkadaşları Yeni Zelanda'nın ünlü Haka Dansı ile konuklarını karşıladı. Sahnede profesyonel dansçılara taş çıkartan Dosso Dossi ekibi, 
konukların alkışları arasında danslarını sergiledi. Yeni Zelanda'nın 
geleneksel savaş dansı olan ve ülkenin dünya tarafından bilinen en 
önemli kültür sembollerinden biri olan Haka Dansı'nı özellikle seçtiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eraslan, “Ekip olarak büyük bir titizlikle bu şovu hazırladık. Ülkemizin 
turizm başkenti Antalya'da Türkiye'nin en büyük moda etkinliğine 
yakışır bir şov sunduk. Dünya genelinde büyük ilgi çeken Haka Dansı 
ile konuklarımıza unutamayacakları bir gece yaşatmak istedik” dedi. 
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Alan Leibman - Hikmet Eraslan - Fettah Tamince - Ahmet Eraslan 


pey N 
Gıyasettin Eyyüpkoca - İlker Karataş 


Hikmet Eraslan 


The Land of Legends'daki yaklaşık beş bin kişi, 
geceye Ruslar'ın dünyaca ünlü ismi Grigory Leps 

ile devam etti. Çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu 
konuklar Grigory Leps'in sahneye çıkmasıyla birlikte 
eğlenceyi zirveye taşıdı. Rusya'nın en iyi şarkıcıları 
arasında gösterilen ve müzik piyasasındaki üretkenliğiyle bilinen Grigory Leps'e hayranları da danslarıyla eşlik etti. Dosso Dossi Fashion Show, Ukraynalı 
ünlü şarkıcı Ani Lorak'ın muhteşem performansı 

ile final yaptı. The Land of Legends'da çoğunluğunu 
Ruslar'ın oluşturduğu yaklaşık beş bin kişi, Ukraynalı 
ünlü şarkıcı Ani Lorak'ın performansıyla coştu. 


Haber: Yavuz Kaynar 


Ahmet Eraslan 


Murat Yakar 


Murat Eraslan 


Op. Dr. Gülay Boztosun, kişisel bakımına 
önem verenlerin kış mevsimine girerken 
sihirli dokunuşlarla cilt ve vücutlarına 
canlılık kazandıracak bakım önerilerini, 
iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü 
isimleriyle bir araya geldiği “Kışa Merhaba' davetinde paylaştı. Op. Dr. Gülay 
Boztosun'un ev sahipliğinde Bağdat 
Caddesi'ndeki kliniğinde gerçekleşen 
çay davetine katılan iş ve sosyal yaşam 
dünyasının tanınmış isimleri, yaz aylarında güneşten yıpranan ciltler için PRP ve 
SOMON--HA (hyaluronik asit) yenilenme bakımları ile kişiye özel peeling 
uygulamaları hakkında bilgiler aldılar. 
Op. Dr. Gülay Boztosun, yaz aylarında 
hanımların en büyük sorunlarından birisi 
olan ciltte oluşan güneş lekeleri için uygulanan tedavi yöntemlerine de değindi. 
Keyifli bir çay sohbetinde bir araya gelen 
ünlü kadınlar, leke tedavisi esnasında 
yaz- kış güneş koruyucu, nemlendirici, tonik ve hafif dokulu pudra kullanımın şart 
olduğunu, bu tedavilere yaz aylarında 
da devam edilmesi gerektiğini Dr. Gülay 
Boztosun'dan öğrendiler. 


Müşteri memnuniyetinde sınır tanımayan ve yıllardır aldığı 
ödüllerle ulaşılması güç bir rekorun sahibi olan Cornelia 
Diamond Golf Resort & SPA, 2017'de de ödüllere doymadı. 
2017'nin son çeyreğine yine ödüller alarak giren Cornelia 
Diamond Golf Resort & SPA yılın son ödülü olan ve bu yıl 
Vietnam'ın Phu Ouoc şehirinde gerçekleşen “World Travel Awards 2017” Dünya Seramonisi'nden üç ayrı ödülle 
döndü. Cornelia Hotels Golf Resort & Spa adına Cornelia 
Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, 
Vietnam'da gerçekleştirilen muhteşem ödül töreninden 
“World's Leading Fully Integrated Resort - Cornelia Diamond Golf Resort & Spa”, Turkey's Best Resort Spa 2017 
- Crassula Spa Cornelia at Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa” ve “World's Best Eco Spa 2017 - Crassula ECO SPA at 
Cornelia De luxe Resort” ödüllerini kucaklayarak döndü. 


Sadece Belek ve Antalya turizminde değil dünya 
çapında fark yaratan bir hizmet anlayışına sahip Zafer 
Alkaya yönetimindeki Cornelia Diamond Golf Resort 
& SPA, yine üç ödülün birden sahibi oldu. Hizmete girdiği günden bugüne uluslararası birçok ödülü 
kucaklayan Cornelia Diamond Golf Resort & SPA, 
2017 yılı yazında da aldığı bütün ödüllerin hakkını 
vererek kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışıyla misafirlerine hayallerindeki tatili yaşattı. 
Zafer Alkaya yönetimindeki Comelia Diamond Golf 
Resort & SPA, farklı beğenilere ve ihtiyaçlara sahip 
olan misafirlerinin beklentilerini daimi sloganları olan 
“Tailord Made Luxury” hizmet anlayışı çerçevesinde 
en üst düzeyde sunduğu çeşitlilikle karşılıyor. İşte 

bu hizmet anlayışı Comelia Diamond Golf Resort & 
SPA'ya yılın son ayında bile üç ödül daha kazandırdı. Yılın son çeyreğinde Rusya'nın Saint Petersburg 
şehrinde gerçekleştirilen World Travel Awards 2017 


Avrupa Seramonisi'nden ödüller dönen ve bir kez 
daha “Europe's Leading Fully Integrated Resort” ve 
“Europe's Leading Luxury Resort” ödüllerinin sahibi 
olan Comelia Diamond Golf Resort & SPA'a son olarak da Vietnam'ın Phu Ouoc şehrinde gerçekleştirilen 
World Travel Awards 2017 Dünya Seramonisinden; 
“World's Leading Fully Integrated Resort — Comelia 
Diamond Golf Resort & Spa”, “Turkey's Best Resort 
Spa 2017 - Crassula Spa Cornelia at Cornelia Diamond Golf Resort & Spa” ve “World's Best Eco Spa 
2017 - Crassula ECO SPA at Cornelia De luxe Resort” 
ödülleriyle döndü. Ödülleri almak üzere Vietnam'a 
giden ve üç ödülü birden kucaklayan Comelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya 
büyük bir gurur yaşadıklarını ve her yıl aldıkları bu 
çok önemli ödüllere sonraki yıllarda da aynı şekilde 
sahip olabilmek için “Tailord Made Luxury” hizmet 
anlayışıyla çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 


CORNELIA DIAMOND 
GOLF RESORT & SPA 


ÜÇ BÜYÜK ÖDÜLÜ 
BİRDEN KUCAKLADI 


ve oğlu Cevdet Çetindoğan bu özel davette hazır bulundular. 


GALERİES LAFAYETTE 
YENİ YILI TASARIMCILARLA 
KUTLADI 


Galeries Lafayette 2018'i, modaya damgasını vuran 16 Türk 
tasarımcının hazırladığı özel yılbaşı ağaçları ile Demsa Group Yönetim Kurulu Vekili Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen davet ile kutladı. Davette yılbaşı 
ağacı süsleyen tasarımcıların yanı sıra iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasından ünlü isimler hazır bulundu. 


Dünyaca ünlü markaların yanısıra Türk 
markaları ve Türk tasarımcıların koleksiyonlarına yer veren Galeries Lafayette 
yeni yılın gelişini genç tasarımcıların 
tasarladıkları yılbaşı ağaçları ile kutladı. 
Demsa Group ile Türkiye'de yolculuğuna başlayan Galeries Lafayette'nin yeni 
kutlamasına iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri katılarak bu özel 
kutlamaya emeği geçen 16 tasarımcı ile 
bir araya geldiler. Tasarlanan ağaçları 
çok beğenen ünlü isimler tasarımcıları 
ile ilham kaynaklarını konuştular. Türk 
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modasına damgasını vuran 16 Türk tasarımcının hayal gücünü yansıtan yılbaşı 
ağaçlarının sergilendiği davet yeni yıla 
özel sürprizlerle renklendi. Dice Kayek, 
Mehtap Elaidi, Nida Bulut, T.A.G.G, 
Boho Loves Elif Misirli ve My Best Fri- 


ends, Etiy & Jacgues, Kirk3, Knitss, Port- 


rait of a Lady, Save My Bag., Sumejja, 
Oopscool, Beyzacases, Cardelion, Catto 
& Catto markalarının kreatif direktörleri 
tarafından hazırlanan yılbaşı ağaçları 
yeni yıl öncesinde Galeries Lafayette'te 
meraklılarının beğenisine sunuldu. 
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İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü 


isimlerinden Esra Oflaz Güvenkaya 
davette siyah ve beyazdan oluşan 
monokrom şıklığı ile dikkat çekti. 


Güvenkaya projeyi çok yaratıcı bulduğunu dile getirdi. 
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Yasemin Özilhan 


y Feryal Gülman - Bahar Şer * Hakan Akkaya 
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20. yıla özel Tarabya'da açtıkları yeni şubelerinin açı- 
Lış davetinde konuklarıyla yakından ilgilenen Yüksel 
Balık'ın sahibi Yüksel Karakış eşi Derya karakış ile 
birlikte örnek bir ev sahipliği yaptı. Derya - Yüksel - Yüksel Karakış 


YÜKSEL BALIK 
20. YILINDA TARABYA'DA 


Yüksek kalite anlayışı, özenli servisi ve lezzetleriyle hizmet veren Yüksel Balık, 20. yılına özel Tarabya'da açtığı 
yeni şubesini renkli bir açılış partisiyle kutladı. Yüksel 

Balık sahibi Yüksel Karakış”ın ev sahipliği yaptığı davete iş, 
sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. 


Yüksel Balık, 20. yılına özel Tarabya'da açtığı yeni şubesini renkli bir açılış partisiyle 
kutladı. Yüksel Balık sahibi Yüksel Karakış'ın ev sahipliği yaptığı davete iş, sanat 

ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Gecede konuklar Yüksel Balık'ın 
lezzetleri eşliğinde keyifli bir kış akşamı geçirdiler. Yüksel Balık'ın Tarabya'da da 
hizmet vermeye başlamasını büyük bir memnuniyetle karşılayan ünlü konuklar ve 
mekanın tutkunları davette gece setleri kadar MC performansları ile de büyük ilgi 
gören Türkiye'nin önde gelen DJ'i DJ Funky “C” müzikleriyle unutulmaz bir eğlence 
yaşadılar. o Haber: Uğur Atun 
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Ayşe Tolga 


Evrim - Ömer Faruk Başaran 


Erbakan Malkoç 


Dizayn Vip Yönetim Kurulu Baş- 


kanı Erbakan Malkoç, Yüksel 
Balık'ın Tarabya'daki yeni şubesi- 
nin açılış partisine katılarak yakın 
dostu Yüksel Karakış'ı tebrik etti. 
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Sitare Kalyoncuoğlu Meltem Ören - Ebru Destan 


Ü Ö İ ü kış'ın tüm aile fertleri 

Yüksel Balık'ın bu özel gecesinde Yüksel Kara i 

İ hazır bulundular. Karakış ailesinin genç kadınları gecede şıklıklarıyla İN 
göz doldurdular. 


e, 
Zeynep Toker - Gül Erçetingöz - Arzu Kunt 


Emel Yıldırım 


Aslıhan Hünel Toker - Savaş Yurtsever Elif Ece Uzun 


“ 
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Hakan Grup İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetinde Hacısoyu'nun zarif eşi Can- 


sın Hacısoyu ve güzel kızları Mila ve Defne de hazır bulundu. 


Dünyaca ünlü Disney, Barbie, Hellokitty, War- liğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal 
nerBros, Marvel çizgi film karakterlerinin lisanslı (o yaşam dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra 
ürünlerini satan Gigi mağazalarının dördüncüsü (AVM ziyaretçileri de yoğun ilgi gösterdi. Kız ve 
Vadistanbul AVM'de açıldı. Mağazanın açılışı erkek çocuklar için birçok ürün gamı bulundu- 
ise renkli bir davetle gerçekleşti. Hakan Grup ran Gigi, çizgi film karakterlerinin ürünleri ile 
a İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu ev sahip- büyük beğeni topladı. 


Yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Estetik 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, 
Nişantaşı'nda açtığı yeni kliniğinde 
bir davet düzenledi. Hem yeni 
kliniğin açılışının hem de yeni yılın 
kutlandığı davete Askeroğlu'nun 
yakın dostlarının yanı sıra sosyal 
yaşam dünyasından da isimler 
katılım gösterdi. 2017 yılında bir 
ilke imza atarak uyguladığı ve 
birçok ünlünün de tercihi olan 
“Hollywood Yanağı” hakkında 
da bilgiler veren Op. Dr. Ufuk 
Askeroğlu, “2018 yılının güzellik 
ve estetik alanındaki trendlerini” 
anlattı. Daima yenilikleri yakından takip eden Askeroğlu, U/ 
Aesthetics; profesyonel cilt bakımı 
konusunda en verimli bakım ve 
tedavileri vaad eden SkinCeuticals markasını önerdi. 2011-2012 
yıllarında dünyaca ünlü Plastik 
Cerrah Prof. Dr. Bahman Guyuron ile ABD Cleveland University 
Hospitals'ta birlikte çalışan Op. 

Dr. Ufuk Askeroğlu, özellikle 
Hollywood'da çığır açan estetik 
cerrahi ameliyatlarını, cihazlı ve 
cilt bakım teknolojilerini yakından 
takip ediyor. Nişantaşı'nda açtığı 
yeni kliniğinde sofistike ve modem 
dokunuşu bir araya getiren başarılı 
doktor, Türkiye'de ABD'nin favori 
uygulamalarını doğru kombinasyonlarla gerçekleştiriyor. Estetik 
uygulamalar yapılırken, “bir kliniğin aura'sı da önemlidir” diyen 
Askeroğlu, kliniğinin her ayrıntısına 
kadar kendisi ilgilendiğini belirterek estetik ve sanatın birleştiği 
kliniklerinin 2018 yılında birçok 
ilke imza atacağını belirtti. 


| 


Ayşe Tolga - Arda Sayıner 


Mehmet Ali - Zeynep Hatemi 


ARDA SAYINER, DOSTLARINI 
YILBAŞI YEMEĞİNDE AĞIRLADI 


ABD-Türkiye arasında verdiği marka danışmanlıklarıyla tanınan 
iletişim uzmanı Arda Sayıner, yeni yıl öncesi ünlü dostlarını Levent'teki L'assiette Restoran'da yılbaşı yemeğinde ağırladı. A46 
organizasyonun süslemelerini yaptığı davette DJ Hakan Kabil'in 
performansı yanında yabancı dansçıların kostümlü kabare şovları davetlilere renkli anlar yaşattı. 


İletişim uzmanı Arda Sayıner, yeni yıl yabancı dansçıların kostümlü kabare şovları 
öncesi ünlü dostlarını Levent'teki L'assiette davetlilere renkli anlar yaşattı. Rusya ve 
Restoran'da yılbaşı yemeğinde ağırladı. ABD'den gelen dansçıların 3 farklı kostümle 
Konuklarında kapıda karşılayarak örnek bir yaptıkları şov geceye damga vurdu. İş, sanat 
ev sahipliği yapan Sayıner, dostlarının yeni ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimleri- 
yıl için aldıkları hediyelerini kabul etti. A46 nin katıldığı gece bando şovuyla sona erdi. 
organizasyonun süslemelerini yaptığı davette (o Sayıner, yılbaşı yemeği davetine katılan tüm 
DJ Hakan Kabil'in performansı yanında dostlarına teşekkür etti. 


Şekip Hardal - Giselle Tavilson 


ozgunldklassmagazin.com 


HİSSEDEREK 


Koskoca bir yıl tüm ihtişamıyla karşımızda duruyor... Önümüz- 
de tam tamına 365 gün var. Geçip gittiğinde hayıflanmamak için 
günleri anı anına yaşayarak geçirmekte fayda var. Nasıl yapılır 
bilmem ama en azından her anı içselleştirmede fayda var. Anları duygularla yaşamak önemli. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bize o anılardan kalan sadece duygular olacaktır. Mesela 
sevgili anne-babalar, çocuğunuz daha iki-üç aylık bebekken 
onu kucağınıza aldığınızdaki hissi hatırlıyor musunuz? Büyük 
çoğunluğunuz hatırlamıyordur. Çünkü o dönemi “şu günleri 

de atlatalım; gazı geçer, uykusu düzene girer” diye doğru 
düzgün yaşamadan geçirdiniz. Endişeniz, kaygınız size o güzel 
günleri yaşatmadı. Çok emin olarak söylüyorum çünkü ben 
bunu birebir yaşadım. Bebeğimin o anki güzelliğinden ziyade 
onun için kaygılanıp durdum. Şimdi geriye bakıyorum ve geçip 
giden zamana üzülüp duruyorum. Neyse önemli olan ders alıp 
şimdinin tadını çıkarmak. O güzel duyguları şimdi yaşayarak en 
azından bundan sonrasını kurtarmak lazım. 

Astrolojiye biraz meraklıysanız duymuşsunuzdur; Satürn 
Oğlak burcuna yani yönetici olduğu burca geçiyor. Satürn bir 
öğretmen edasında olan bir gezegenmiş ve attığınız her adımı 
enine boyuna tarttırır, hata varsa düzelttirir, en doğrusunu 
yapana kadar uğraştırırmış. Artık yöneticisi olduğu burca 
geçtiği içinde kendisini daha iyi ifade edecekmiş. Ama ne 
olacakmış? Satürn'ün Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte gerçekten emek verenlerin, çok çalışanların başarıya ulaşacağı 
dönem yaşanacakmış. Bunu duyunca içimden bir 'ohh be” 
dedim. Çünkü çevremizde o kadar hiçbir iş yapmayıp da hak 
etmediği yerlerde olan, hak etmediği paralar kazanan insanlar 
görüyorum ki umarım Satürn'ün Oğlak'taki enerjisi onlara bir 
ders verir de onlarda artık çalışırlar ve gerçekten kazançlarını 
ve bulundukları yeri hak ederek elde ederler! Yoksa gerçekten dünya kazançlar konusunda ciddi bir adaletsizliğe gidiyor. 
Açıkçası bir Oğlak vatandaşı olarak Satürn'ün burcumdaki 
yolculuğunu mutlulukla kucaklıyorum ve hak eden kazansın 
diyorum. Aslında benim Satürn ile değinmek istediğim konu 
başka. Satürn'ün diğer aldı Cronos. Cronos bildiğiniz üzere 
zaman demek. Yani Satürn bize diyor ki “zamanı iyi kulla- 
nın!” Bende size diyorum ki “Yaşadığınız her güzel zaman 
diliminden kendinize güzel duygular bırakın. Bırakın ki geriye 
dönüp baktığınızda anılar hem hafızanızda hem de yüreğinizde 
canlansın.” 
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ÇEVSANAT'TAN 


ÇAĞDAŞ BÖİTM YAK 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Berrin Yoleri bildiniz üzere tam bir yardım meleği. 
Öyle davetlere gidip sadece maddi destek vereyim gibi bir yardım anlayışı da yok. Kendisi 
birebir dernekler için aktif çalışıp projeler üretiyor ve bu projelerle ses getirecek çalışmaların 
altına imza atıyor. Berrin Yoleri son yıllarda enerjisini Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Çağdaş 
Eğitim Vakfı ve Koruncuk Vakfı'na aktarıyor. Şu sıralar ise ÇEV ile ciddi bir sanat çalışması 
yapmak üzere kolları sıvadı. Vakfın Sanat başkanlığını da üstlenen Berrin Hanım 15 Ocak'ta 
vakfın bursiyerleri olan son derece yetenekli sanatçılar ile devasa bir konsere hazırlanıyor. 
Konser 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Vakfın 2009 yılında başlattığı “Genç Yetenekler” projesine destek amacıyla ONB Finansbank sponsorluğunda düzenlenecek olan konser 
gecesinde projeye başından beri destek veren ünlü sanatçı Halit Ergenç de yer alarak genç yeteneklere sahnede eşlik edecek. Gecenin sunuculuğunu ise Dolunay Soysert üstlenecek. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın sanat yönetmenliği ve ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın 
yönetimindeki Avrasya Filarmoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek bu özel gecede Suna Kan, 
“Kutup Yıldızları” adına onur konuğu olarak konserin açılış konuşmasını yapacak. Kısacası 
muhteşem bir gece olacak. 15 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek olan konserin biletleri ÇEV 
Sanat (0212 275 7502) /Biletix ve www.zorlupsm.com'dan temin edilebilirsiniz. 


GECE YOLCULARI'NDAN 


SICACIK 
BİR ŞARKI 


Şarkı üretmek ne büyük bir keyiftir. Kısa süre 
önce Gece Yolcuları'nın Yalan adlı parçasının 
klibine denk geldim, çok sevdim. Sıcacık bir hikayesi olan insanların keyifle izleyeceği bir klip. 
Ama şarkıyı ondan da çok beğendim. Sonra 
şarkının ortaya çıkış hikayesini duydum ve şarkı sözü yazmak onları bestelemek ne güzel şey 
dedim. Gece Yolcuları iki yıllık suskunluğunun 
ardından Soner Sarıkabadayı'nın yapımcılığında Yalan adlı bir single çıkardı. Şarkı 2015 
yazında Edis İlhan ve çok sevdiğim yapımcı- 


yönetmen Nurdan-Orhan Tekeoğlu çiftinin 
yeğeni olan Uğur Arslantürkoğlu'nun kafa dinlemek için çıktıkları Balkan seyahatinde ortaya 
çıkmış. Seyahatlerinde yerel müzisyenlerle 
vakit geçirip müzik yapan ikiliden Edis İlhan 
gezdikleri dört farklı şehrin ruhlarındaki etkileri 
sonunda beste yapmış, Uğur Arslantürkoğlu 
ise bu besteyi güzel sözleriyle süslemiş. 

Ortaya çıkan şarkı son olarak Balkan enstrümanlarının da kullanılmasıyla çok tatlı, sıcacık 
ve eğlenceli bir hale bürünmüş. 


DIANA VON FURSTENBERG 
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MARCHESA NOTTE 


A OSCAR DE LA RENTA 


Çiçek Gibi Bir Yıl 


ZIMMERMANN 
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Me CHARLOTTE OLYMPIA 


Renkler, desenler, farklı kumaşlar... Bu sene yine ki dünya modasına yön veren ünlü markaların has kesimlerini artık düz kumaşlar ya da geometrik 


birçok farklı detayda farklı tasarımlara hayran 
kalacağız. Ama son dönemde dünya modasın- 
da ciddi anlamda bir çiçek hakimiyeti var. Oyle 


DİDEM KANCA USTAY 


arın 


Diyete 


asi ıvorum 


kendilerine has kullandıkları özel çiçek desenleri desenler yerine çiçeklerle bütünleştirmeye başladı. 
bile oluştu. Kimi zaten uzun yıllardır adını bu çiçek Oo Kısacası bu yıl yine modaya bolca yatırım yapan 
desenleri ile özdeşleştirirken kimileri de kendilerine (o kadınlarımızın üzerine bolca çiçekler göreceğiz. 


İnternet ve beraberinde gelen sosyal medya sebebiyle bilgiye çok 
kolay ulaşır olduk. Artık en ufak bir sorunun cevabına kafa dahi 
yormadan arama motorlarından aratıp hayatımıza sokar olduk. 
Ama olması gereken gerçekten irdeleyip, neyin ne olduğunu farklı 
kaynak ve bilirkişiler üzerinden alıp deneyimlemek. Özellikle sağlık 
konusunda her duyduğumuza inanmamalıyız. Sosyal medyada 
birçok sağlık konusunda bilgi paylaşımı yapılıyor. Özellikle sağlıklı 
yaşam ve formda kalma konusunda birçok blogger türedi. Bu 
konuda paylaşım yapan insanların birçoğu o kadar beylik cümleler 
kuruyorlar ki sanırsın ki bu işin ciddi eğitimini almışlar. Kendilerini 4 
öyle bir sağlıklı yaşam gurusu olarak gösteriyorlar ki onları görünce kendi yaşamından utanacak hale geliyorsun. Sonra 
bir bakıyorsun sana bu duyguları yaşatan insan başka 
bir yerde elinde sigarasıyla ile karşına çıkıveriyor. Kısacası sağlığınız konusunda destek alacaksanız önce 
aldığınız kişiyi inceleyip tartın. Bir bakın eğitimine, 
bilgisine, ilgilendiği dallara ve nasıl yaşadığına. Bu 
konuda size önereceğim isimlerden birisi Didem 
Kanca Üstay. Kendine “Aykırı Diyetisyen” diyor. 

İki çocuk annesi. Çok ciddi eğitim kurumlasrından 
mezun olmuş. Öyle bizim topraklarımızda yetişmeyen yiyeceklerle tavsiyeler falan sunmuyor. 

Diyor ki acıktığın zaman ye. Ama nasıl ye? “Yarın 
Diyete Başlıyorum” diye bir kitabı da var. Ben 
kendisini instagram hesabından takip ediyorum ama 
en kısa zamanda kitabını da okuyacağım. 
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Anadolu Yakası'nın en prestijli otellerinden biri olan 
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, kuruluşunun 5.yılını şık bir gala gecesiyle taçlandırdı. İş ve s0syal yaşam dünyasının önde gelen isimleriyle yeni yaşını 

kutlayan otel, katılımcılarına “Kalamış'ta Hayat Başka” 
mottosunu yaşatan unutulmaz bir gece armağan etti. 


Anadolu Yakası'nın en prestijli 
otellerinden biri olan Wyndham 
Grand İstanbul Kalamış Marina 
Hotel, kuruluşunun 5. yıldönümünde 
sürpriz bir gala etkinliğiyle misafirlerini hem şaşırttı hem de yeni yıl üstü 
harika bir gece yaşattı. Beş yılın bir 
zaman tüneli atmosferinde sil baştan 
yaşatıldığı gecede iş, sanat, medya ve 
sosyal yaşam dünyasının önde gelen 
isimleri doyasıya eğlendi. Ayrıca 
sektörün önde gelen liderlerini de 
gala gecesinde buluşturan Wyndham 
Grand Kalamış, yeni yıla girerken 
Türk turizmine de moral vermiş oldu. 
Ünlü Televizyon sunucusu Mesut 
Yar'ın sunduğu Gala Gecesinde; DJ 


performansı, Metin Kaynak orkestrası dinletilerinin yanı sıra “All in 
One” kabare grubunun saatler süren 
gösterisi büyük beğeni topladı. Gala 
gecesi için Londra'dan İstanbul'a gelen Wyndham Hotel Group Başkan 
Yardımcısı Edwin Broers'un yanı sıra 
grubun Bölge Direktörü İlhan Köse 
“Hoş geldin” plaketlerini otelin Genel 
Müdürü Mustafa Alparslan'ın elinden 
aldılar. Geceye Turgay Kıran, Bora 
Gencer, Güner Gürsoy, Mete Yarar, 
Turgay Aysever, Timur Bayındır, 
Kenan Kurt, Barış Muslu, Gürkan 
Boztepe, Zeki Kayahan Coşkun 
önemli isimler katıldı. 

Haber: Uğur Atun 
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| Mustafa Alparslan : Edwin Broers - İlhan Köse | 


Gecede sıcak ve samimi bir sunum yaparak Anadolu Yakası'ndaki başarılı beş 
ılın hikayesini anlatan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel 
Müdürü Mustafa Alparslan gecede Wyndham Hotel Group Başkan Yardımcısı 
Edwin Broers'un yanı sıra grubun Bölge Direktörü İlhan Köse'yi sahneye davet 
ederek Hoşgeldin plaketleri taktim etti. 


Tamer Köseoğlu - Turgay Kıran 


Davete katılan turizm dünyasının önde 
gelen isimlerinden Turgay Kıran ve Tamer 
Köseoğlu gecede eğlenceli anlar yaşayarak 

keyifli dakikalar geçirdiler. Kıran ve Köse 
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina 
Hotel'i eşsiz konumu, mimarisi ve hizmet 
kalitesiyle çok beğendiklerini belirttiler. 


v Nazan Bayrambey - Veli Çilsal : Kübra Bayrambey | 
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Evren - Ece Bölek 


Atilla - Ceren Kaplakarslan 


ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 
DÜZENLEDİĞİ DAVETLE 
İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİ 


KİŞİLERE DESTEK SAĞLADI 


Yıl biterken düzenlediği özel davetle iş, sanat, sinema, spor ve sosyal 
yaşam dünyasından hayırsever isimleri bir araya getiren Engelsiz Yaşam Vakfı yine ihtiyaç sahibi engelli kişiler için akülü tekerlekli sandalye 
desteği sağladı. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan'nın 
ev sahipliğinde Levent L'assiette Restaurant'ta gerçekleşen gecede 
Yeşilçam'ın prensi Salih Güney ve Türk Sanat Müziği'nin güçlü ve unutulmaz ismi Kamuran Akkor'a da onur plaketi verildi. 


Engelsiz Yaşam Vakfı, Adem & Havva 
Group'un katkılarıyla Vakıf Başkanı Atilla 
Kaplakarslan'nın ev sahipliğinde Levent 
L'assiette Restaurant'ta özel bir yemekli 
yılbaşı daveti düzenledi. İş, sinema, sanat, 
futbol ve sosyal y aşam dünyasından 
önemli isimlerin katıldığı gecede vakfın yıl 
içinde yapmış olduğu etkinliklere katılarak 
destek veren ünlü isimlerin katıldığı gecede onur plaketleri Yeşilçam'ın prensi Salih 
Güney ve Türk Sanat Müziği'nin güçlü ve 
unutulmaz ismi Kamuran Akkor'a verildi. 
Plaketleri Adem & Havva Group Başkanı 
Özlem Safiye Kurt tarafından verilen iki 
sanatçı oldukça heyecanlıydılar. Kamuran 
Akkor “Mesleğe ilk başladığım yıllarda 
gözüm oyuncu olmaktaydı” derken Salih 
Güney ise “Çok heyecanlıyım sanırım bu 
yılın son ödülü böyle bir ödülü çok özel bir 
isimle Kamuran Akkor ile almak da ayrı 
bir heyecan” dedi. Gecede sahneye çıkan 


KLASS 


Coşkun Sabah ise şarkıları ile konuklara 
müzik ziyafeti sundu. Vakıf tarafından 
plaket alması için geceye davet edilen 
ünlü sunucu Halit Kıvanç ise rahatsızlığı 
nedeniyle evinden çıkamadığı için geceye 
katılamadı. Doktorunun “Paçavra Hastalığı” olarak söylediği ağır grip geçiren Halit 
Kıvanç'a ödülü evinde ziyaret edilerek 
vakıf yönetim kurulu tarafından verileceği 
belirtildi. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı 
olan engelli kişilere verilmek üzere akülü 
tekerlekli sandalye alınması için gecede 
düzenlenen açık artırmada, altın çerçeveli 
bir Atatürk portresi dokuz bin liraya alıcı 
buldu. Yapımcı Temel Kankıran'nın satın 
aldığı Atatürk Portresi'nin yanı sıra Avukat 
Kasım Aksoy ve Menekşe Kankavi, Yonca 
Otomat'ın sahibi Cevat Bektaş'ın yaptığı 


bağışlar ile toplam 16 bin 500 lira değerin- 


deki dokuz adet akülü tekerlekli sandalye 
alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. 
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Garal Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Menekşe Kankavi, gecede tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli 
kişilere verilmek üzere akülü tekerlekli sandalye 
alınması için bağışta bulundu. Bu özel davet için siyah 
kadife bir abiye elbise tercih eden Menekşe Kankavi, 
gecede şıklığı ve zarafetiyle de dikkat çekti. 


El, 
— 


Zeynep - Salih Güney 


Renkli anlara sahne olan bu anlamlı gecede Türk sinemasının jönlerinden Salih 
Güney'e onur plaketleri takdim edildi. 


Ersen Martin - Mustafa Kocabıyık » Ceyhun Eriş " Atilla Kaplakarslan - Temel Kankıran | | Ayvaz Akbacak - Serkan Tunç 


m 


N 


ST ayla Antel 


* Fatoş Hataylı 
i...... Mm 


rd 


yy 
PP 


BAYRAMPAŞA ROTARY KULÜBÜ 

GÖRME ENGELLİLER VE OTİSTİK 
GENÇLERE YARDIM AMACIYLA 
YILBAŞI KERMESİ DÜZENLEDİ 


Bayrampaşa Rotary Kulübü, Raffles Otel Zorlu Center'da görme 
engelliler ve otistik bireyler yararına yılbaşı kermesi düzenlendi. 
Fatoş Kayacan Hataylı, Ayşe Slevogt ve Ayla Antel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve çeşitli firmaların katılarak destek olduğu kermes büyük ilgi gördü. 


Uluslararası Rotary'nin 2420. Bölge 
Bayrampaşa Rotary Kulübü tarafından 
görme engelliler ve otistik gençlere yardım 
amacıyla Raffles Otel Zorlu Center'da 
yılbaşı kermesi düzenledi. Fatoş Kayacan 
Hataylı, Ayşe Slevogt ve Ayla Antel'in ev 
sahipliğinde gerçekleşen ve çeşitli firmaların katılarak destek olduğu kermes büyük 
ilgi gördü. Kermeste yılbaşı süsleri, giyim 
eşyaları, kıymetli kitapların yanı sıra otistik 
çocukların ve değerli ressamları yaptığı 


tablolar da bağış olarak alıcılara sunuldu. 
Elde edilen gelirle görme engelliler için 
Braille alfabeli bilgisayar klavyesi alınarak 
bilgisayarlarını daha rahat kullanmaları 
sağlanacak. Otistik bireyler için ise ailelerinden bağımsız yaşama becerisi kazanmaları, 
sosyal yaşama uyum sağlamalarına destek 
vermek amacıyla yaz kampları düzenlenecek. Kermesin Organizatörü Ayşe Slevogt, 
sosyal projeler konusunda tüm olanakları 
değerlendirdiklerini belirtti. 


Ayşe Slevgot | 
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Zafer Kozanoğlu 


Başta Esra Öztürk olmak üzere TEMA-K 
Gönüllüleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 


yeni yıl davetine sosyal yaşam dünyasının ünlü 


isimleri katılarak destek verdiler. 


memesi 


Füsun Korkusuz : Figen Kıral - Aslı Pehlivanlar - Esra Öztürk - Figen Babaoğlu - Sedef Mercan - Meral Ketenci - Ezra Kılıç 


TEMA-K GÖNÜLLÜLERİ 
RENKLİ BİR DAVETLE 
YENİ YILI KUTLADI 


Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından olan TEMA'nın 
kaynak çalışma grubunu oluşturan TEMA-K gönüllüleri renkli bir 
davetle hem yeni yılın gelişini kutladılar hem de vakfın projelerine 
destek topladılar. Sosyal yaşam dünyasının yardım sever isimlerinden olan Esra Öztürk ve TEMA-K gönüllülerinin ev sahipliğinde 
gerçekleşen davette konuklar Burak Kut'un canlı performansı eşliğinde eğlenirken TEMA Vakfı'nın çalışmaları için maddi destekte 
bulundular. Esra Öztürk bu özel günün gerçekleşmesinde emeği 
geçen dostlarına ise teşekkür plaketi takdim etti. 


Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden oluşan 
TEMA-K Gönüllüleri, yeni yıl yemeğinde 
bir araya geldi. Yaklaşık 20 yıldır çeşitli 
etkinliklerle TEMA Vakfı'nın çalışmalarına 
önemli katkılar sağlayan Kaynak Çalışma 
Grubu (TEMA-K), önceki gün People 
Restaurant'ta yeni yıl yemeği düzenledi. 
170'i aşkın davetlinin katıldığı yemekte, 
hiçbir ücret almadan sahne alan ünlü sanatçı Burak Kut mini bir konser verecekti 
ama yoğun ilgi ve alkış sonrası yaklaşık 
bir saat sahnede kalarak ünlü kadınlara 
müzik ve eğlence dolu dakikalar yaşattı. Yeni yıl yemeğine katılan TEMA-K 
Gönüllüleri, TEMA Vakfı'nın doğa eğitim 
çalışmaları için kaynak yarattı. Yemekten 
elde edilen gelir, TEMA Vakfı'nın okul 
öncesinden lise çağına kadar her yaş 
seviyesinde çocuğun ve gencin doğayla 
tanışmasına olanak veren eğitim programlarına bağışlandı. Yeni yıl yemeğinde 
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söz alarak TEMA-K grubu adına konuşan 
Esra Öztürk, “1999 yılından bu yana 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle TEMA 
Vakfı'nı destekliyoruz. 2017 yılının son 
etkinliği olan yeni yıl yemeğimizde bir kez 
daha çok önemli bir amaç için bir araya 
geldik. Bugün burada sunduğumuz katkılar çocukların yaşamı doğada öğrenmesi 
ve önümüzdeki yıllarda doğal varlıkları 
koruyan bireyler olabilmeleri için büyük 


bir anlam taşıyor. Desteklerimizin toplum- 


sal bir faydaya vesile olması bizim için 
büyük bir mutluluk kaynağı. Bu nedenle 
bugün burada olarak destek veren tüm 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi. Konuşmanın ardından davete katılan birçok ünlü kadının kendi markalarından oluşan yılbaşı hediyeleri ve sepetleri 
çekiliş ile şanslı misafirlere verilirken, Esra 
Öztürk desteklerinden dolayı destekçilere 
birer plaket vererek teşekkür etti. 


Neşe Sert 


Eda Gencebay 


Zeynep Mansur - Aslıhan Şentürk 


Neylan Vardar 


TEMA-K Gönüllüsü olan ve bu özel 
günün gerçekleşmesinde emeği olan 
Neylan Vardar renkli anlara sahne olan 
davetin sonunda Esra Öztürk tarafından 
kendisine takdim edilen plaket ile onurlandırıldı. 


Narin Akçelik 


Şule Aksoy 


A. 
Pınar Tezcan 


Geyre Vakfı'nın 30. Kuruluş yıldönümü gala gecesinde konuşma yapan Vakıf Başkanı 


Ömer Koç, “Geyre Vakfı olarak 30 yıldır Anadolu ve dünya kültür mirasının en önemli 
kentlerinden birisi olan Afrodisias'ı ve Afrodisias kazılarını desteklemekten gurur ve 
mutluluk duyuyoruz.” dedi ve vakfın çalışmalarına destek veren rahmetli halası Sevgi 


Gönül'ü anarak konuşmasını sonlandırdı. lk Ümme— 
Me m. wa a > 


Geyre Vakfı'nın 30. Yıldönümünü şık bir 
gece ile kutladı. Elmadağ Divan Oteli'nde 
gerçekleşen davete iş ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri katıldı. Ev sahipliğini Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer M. Koç'un yaptığı gecede; 1991 
yılından bu yana Afrodisias Antik Kentinin kazı çalışmalarını yürüten Kazı Heyeti 
Başkanı Prof. Bert Smith de bir konuşma 
yaparak Antik Kent için planlanan yeni 
projeleri anlattı. Geyre Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, vakfın 30. 
kuruluş yıldönümü gecesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Afrodisias, heykel 
okulu, stadyumu, tiyatrosu, Tetrapylon ve 
Sebasteion Tapınağı gibi anıtsal yapıları, yakın çevresindeki mermer ocakları, 
gelişmiş şehir yapısıyla fevkalade bir Roma 
Şehri. Geyre Vakfı olarak 30 yıldır Anadolu ve dünya kültür mirasının en önemli 
kentlerinden birisi olan Afrodisias'ı ve 
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Afrodisias kazılarını desteklemekten gurur 
ve mutluluk duyuyoruz. Başta rahmetli 
Sevgi Gönül olmak üzere, Afrodisias'a gönül veren, kazıları destekleyen ve ilgili projelerin gerçekleşmesi için emek harcamış 
olan herkese şükranlarımı sunmak isterim. 
Hayatta olmayanları minnet ve rahmetle 
anıyorum!” Usta fotoğrafçı Ara Güler'in 
katkılarıyla 1958 yılında gündeme gelen ve 
1961 yılında Prof. Dr. Kenan Erim'in başkanlığında kazılmaya başlanan Afrodisias 
Antik Kenti, 2017 yılında Geyre Vakfı'nın 
desteklediği çalışmalar sonrasında Unesco 
Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne de girdi. 
Kuruluşundan bu yana Afrodisias için sağladığı kaynaklar 15 milyon dolara ulaşan 
vakıf, uzun yıllardır Afrodisias'ın dünya 
kamuoyunda tanınması ve Afrodisias'taki eserlerin teşhirine imkân veren Sevgi 
Gönül Salonu gibi mekânlar yaratmak için 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 


— ( | h 
m konuklarla yakından ilgilenen Koç Holding Onursal Başn 30. yılını dostlarıyla birlikte kutlayarak 


Davete katılarak tü 
kanı Rahmi Koç gecede Geyre Vakfı'nı 


oğlu Ömer Koç nezdinde tüm vakıf çalışanlarını ve destekçilerini tebrik etti. 


Berrak - Nezih Barut | 
— - 
ipek - Giuseppe Farina 


Berna Arıoğlu - mn esen 


Arzu Kaprol, Ezra Tuba, 
Hakaan Yıldırım, Raisa 
anessa, Zeynep Tosun 
e Gizia tasarım ekibinin, Swarovski sponsorluğunda hazırladığı 
yılbaşının ışıltısına yaraşır “Crystallized Christmas Looks Project X 
GATE” koleksiyonu Gizia 
Yönetim Kurulu Başkanı 


sahipliğinde Abdi İpekçi 
caddesindeki Gizia Gate 


mağazasında tanıtıldı. 


İsmail Kutlu Volkan Atik 


GIZIA GATE VE SWAROSVKW'NİN 


HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ YIL 
KOLEKSİYONU TANITILDI 


Türkiye'nin en beğenilen ve takip edilen tasarımcılarından Arzu Kaprol, 

Ezra Tuba, Hakaan Yıldırım, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun ve Gizia tasarım ekibinin, Swarovski sponsorluğunda hazırladığı yılbaşının ışıltısına 

yaraşır “Crystallized Christmas Looks Project X GATE” koleksiyonu Abdi 

İpekçi caddesindeki Gizia Gate mağazasında tanıtıldı. Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete moda, 
sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 


Türkiye'nin en beğenilen ve takip edilen tasarımcılarından Arzu Kaprol, Ezra Tuba, Hakaan 
Yıldırım, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun ve Gizia 
tasarım ekibinin, Swarovski sponsorluğunda 
hazırladığı yılbaşının ışıltısına yaraşır “Crystallized 
Christmas Looks Project X GATE” koleksiyonu 
tanıtıldı. Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Kutlu'nun ev sahipliğinde Gizia Gate Abdi İpekçi 
caddesindeki mağazada gerçekleşen koleksiyon tanıtımında moda, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından birçok isim bulunurken geceye 
kristal işlemeleri ile dikkat çeken Zeynep Tosun 
imzalı elbisesi ile katılan Ahu Yağtu ve Hakan 
Yıldırım elbisesi ile katılan Çağla Şikel damgasını 
vurdu. Abdi İpekçi caddesindeki mağazanın 
vitrininde Nihan Peker imzalı kristal işlemeli 
kırmızı elbiselerle şov yapan canlı mankenler ise 
hem davetliler hem de cadde sakinleri tarafından 
büyük ilgi gördü. Projenin tasarımcıları Raisa Vanessa, Arzu Kaprol, Zeynep Tosun, Ezra&Tuba, 
Hakan Yıldırım'ın hazır bulunduğu gecede, Özgür Masur, Uğurkan Erez, Turgut Toplusoy, Atıl 
Kutoğlu, Elif Edes, Ayşıl Koyuncuoğlu, Ali Esat 
Göksel, Nihan Peker, Volkan Atik, Ali Esat Göksel, Özlem Kaya, Melike & Ferruh Altıntaş gibi 
çok sayıda isim hazır bulundu. Tasarımcıların 
Swarovski© kristalleriyle süsledikleri 3'er parçalık 
özgün yeni yıl tasarımları arasında Altın kelebek 
ödül töreninde Neslihan Atagül Doğulu'nun 
giydiği Hakaan Yıldırım imzalı binlerce adet 
kristalle süslenmiş 180.000 TL'lik tuvalet ve Ece 
Sükan tarafından tanıtılan 160.000 TL'lik Raisa 
Vanessa imzalı elbise büyük övgü aldı. Fiyatları 
10.000 TL ile 180.000 TL arasında değişen özel 
tasarımlar Gizia Gate Nişantaşı'nda sergileniyor 
ve moda takipçileri sınırlı sayıda üretilecek bu 
tasarımları özel sipariş verebilecekler. 

Haber: Uğur Atun 


Çağla Şikel - Hakan Yıldırım 


Zeynep Tosun - Ahu Yağtu 


Davete Zeynep Tosun'un koleksiyon 
için hazırladığı taşlarla bezeli şık bir 


elbiseyle katılan Ahu Yağtu gecenin 
en zarif kadınları arasındaydı. Zeynep 
Tosun ise yine kendi tasarımı elbisesiyle dikkat çeken isimlerindendi. 


Atıl Kutoğlu - Gökhan Avcıoğlu 


( 


Özgür Masur - Arzu Kaprol 


Gökay man / ç 


Üçüncü kuşak bir mübadil torunu olan ve senaryosunu yazdığı 'İki Yaka Yarım 
Aşk' adlı kısa filmle yönetmenliğe adım atan Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filminin 
galasını Pera Müzesi'nde gerçekleştirdi. Tekeoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen gecede filmin oyuncuları da tam kadro olarak yer aldı. 


İbrahim Can 


, P : 


Selin Üşar - Deniz Doğa Tegün - Selda Alkor - Nurdan Tekeoğlu - Oya Gökmen 


“IKI YAKA YARIM AŞK” 
YARIŞACAĞI 16. ULUSLARARASI DHAKA FİLM 
FESTİVALİ ÖNCESİ PERA MÜZESİ'NDE GÖSTERİLDİ 


Başrollerini Selda Alkor ve Sezai Aydın'ın paylaştığı 'İki Yaka Yarım Aşk' 
adlı kısa filmin galası Pera Müzesi'nde gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni 
Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen galaya iş, sanat 
ve sosyal yaşam dünyasının tanınan isimleri katıldı. “İki Yaka Yarım Aşk” 16. 
Uluslararası Dhaka Film Festivali Kadın filmleri bölümünde yarışacak. 


Yönetmenliğini Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun 
yaptığı, İki Yaka Yarım Aşk adlı kısa filmin galası 
Pera Müzesi'nde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınan isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. 
1924 yılında Selanik'ten göç eden 16 yaşındaki 
Ali'nin anneannesi ve teyzesi ile geldikleri İzmir 
Karaburun'da yaşadıkları acıları konu alan filmde, 
Ali'nin yarım kalan aşkı anlatılıyor. Başrollerini 
Selda Alkor ve Sezai Aydın'ın paylaştıkları filmde 
Zafer Kaya Okay, Aylin Kumbaracıoğlu, Deniz 
Doğa Tegün, Selin Üşar, İbrahim Raci Öksüz ve 
Yağmur Damcıoğlu Namak rol aldılar. İki Yaka Yarım Aşk adlı kısa filmi, 54. Uluslararası Antalya Film 
Festivali ve 20. Uluslararası Randevu İstanbul Film 
Festivali'nde gösterildi. 5.Antakya Film Festivali'nde 
de finale kalan film, 16. Uluslararası Dhaka Film 
Festivali “Kadın Filmleri” bölümünde yarışacak. Gerçekleşen gala töreninden sonra katkılarından dolayı 
sponsorlara adlarına dikilen 5'er ağaçtan toplam 
150 ağacın sertifikaları taktim edildi. Klass Magazin 
Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu da 
medya sponsorluğundan dolayı gerçekleşen gecede 
Yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu'ndan dikili 5 
ağacın belgesini teslim aldı. 


Aynur Tümbek - Siret Evliyazade » Nurden Tekeoğlu 


Deniz Doğa Tegün - Aylin Kumbaracıoğlu - Selin Üşar 


Muammer Kapucuoğlu - Nurdan Tümbek Tekeoğlu 


Gala gecesinde katkılarından dolayı sponsorlar adına 5'er ağaç toplamda 150 ağaç 
dikildi. Klass Magazin Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu da medya 
sponsorluğundan dolayı gecede Yönetmen 
Nurdan Tümbek Tekeoğlu'ndan dikili 5 
ağacın belgesini teslim aldı. 


Orhan - Nurdan Tekeoğlu 


| Ali Çebi - Nurdan Tümbek Tekeoğlu 


Ajlan Sunay - Nurdan Tümbek Tekeoğlu 


ğ Fatma Ayanoğlu 
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Türk Kızılay'ı Istanbul Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın TANBUL 
himayelerinde gerçekleşen “Kızılay Annesi Projesi” toplantısı yüksek katılımla gerçekleşti. Davette Başbakan Binali 
Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım projenin destekçilerine katkılarından ötürü teşekkür plaketlerini sundu. 
dindi, TE RILILAYANINESİ p 
pa 2016 ği 
ŞANI 
MESİ * V 
TANBUL : KIZILAY. 


Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha 
Yıldırım'ın himayelerinde Türk Kızılay'ı İstanbul 
Şubesi Kadın Kolları tarafından “Kızılay Annesi 
Projesi” toplantısı düzenlendi. Program, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı İstanbul Şube 
Başkanı İlhami Yıldırım ve bazı kadın milletvekillerinin ve projeye destek veren iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Davette Başbakan Binali 
Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım projenin destekçilerine katkılarından ötürü teşekkür plaketlerini 
sundu. Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha 
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Yıldırım yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe 
girişimi ve terör sorununun, çocukların eğitimi 
ve hayatıyla temelden alakalı olunması gerektiğini gösterdiğini belirterek, “Çocuklarımızın art 
niyetli çıkar grupları tarafından suistimal edilmesine engel olarak, milli ve manevi değerlerine 
bağlı, aynı zamanda dünyayı görebilen, okuyabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda Kızılay 
Anneleri, yardımcı oldukları çocuklarımızın 
annelerine de yoldaşlık edip, meşakkatlerini bölüşmektedirler. Kızılay Annesi olmak, dünyadaki 
en güzel lütuflardan birine sahip olmaktır. Biz 
de diyoruz ki gelin Kızılay Annesi olun. Kızılay 
Anneleri, bu memleketin çocuklarıyla geleceğin 
Türkiye'sine hazır olmalıdırlar” dedi. 


KIZIL 


KIZILAYANNESI 


2014 


Esra Erdem - Aslı Üstünkaya - Nuray Fenercioğlu 


IAY ANNESİ e. w ANNESİ 
IZLAYA) f 7 K# m7 / iSTANBUL 


- 
« , 


Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde Türk Kızılay'ı 
Istanbul Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlen davete sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri de yoğun ilgi gösterdi. 


KIZILAY ANNESİ 2 71 
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Hazırlayan: Özgün Küçükkahraman 


SADE, KİBAR VE ASİL 


Şu sıralar oyunculukta altın çağını yaşayan Aslı 
Enver yılın en iyi kadın oyuncusu seçildiği Altın 


Kelebek Ödül Töreni'nda şıklığıyla göz doldurdu. 


Enver'in elbisesinde derin dekolte belki bir başkasında olsa çok fazla göze batabilirdi ama Aslı 
Hanım ve tabiki Tuvana Büyükçınar'ın ustalığı 
dekolteyi öyle güzel bir sınırda tutmuş ki asla ne 
kıyafetin ne de Aslı Hanım'ın önüne geçmiş. Aslı 
Hanım'ın ödül almaya geliyorum diye saçlarını 
öyle abartılı bir şekle sokmaması ise ayrıca çok 
hoşuma gitti. Sade, kibar ve asil bir görünüm 
var. Kısacası beğendim. 
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ÖZGÜVENLİ DURUŞ 


Ayşegül Hanım'ın siyahlar içinde olan ama ışık 
saçan bu halini çok sevdim. Deri bol paça pantolonu düzgün fiziğine çok yakışmış. Pantolonunu 
kombinlediği dantel büstiyeri ve ışıltılı siyah ceketi 
ise çok güzel bir tamamlayıcı olmuş. Elindeki 
clutch biraz gözüme büyük geldi ama Ayşegül 
Hanım'ın özgüvenli duruşu üzerine eklenince o 
kadar da görüntüyü bozmadığını düşünüverdim. 
Saçının rahat tarzda toplayışı ve makyajı da oldukça başarılı. Kısacası genç avukatın bu 
görüntüsünü sevdim. 


ve Hİ İLİ İİİ EYE SEÇİMLİ çe 
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MEKANIN RUHUNA UYGUN 


Burcu Güneş'in tarzını yorumlarken içinde 
bulunduğu mekanın ruhunu da eklemek istiyorum. Bu fotoğraf Pera Palace'ta çekilmiş ve 
Burcu Hanım, Özlem Süer tasarımı elbisesi ile 
mekanın ruhuyla ne kadar da güzel bütünleşmiş. Elbise çok hoş. Ama sanki bu elbise için 
ya elinde fazlasıyla ışıltılı duran clutchdan yada 
boynundaki kolyeden vazgeçmek gerekiyordu 
gibi geldi bana. Zarif bir topuzla toplanan saçlar 
hoş görünüyor. Makyaj abartısız. Ama bu fotoğrafta kıyafetin mekanla uyum sağlaması en çok 
hoşuma giden detay oldu. 


AMYELİ 


KIRMIZI HALI DERSİ 


Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine gençlere 
adeta meydan okuyan Defne Samyeli'yi yine 
sayfalarımızda ağırlıyoruz. Defne Hanım, 
Raisa&Vanessa tasarımı elbisesiyle adeta 
kırmızı halı dersi veriyor. Elbise yaşına uygun 
olmakla birlikte Defne Hanım tarafından mürkemmel bir şekilde taşınmış. Defne Hanım'ın 
takı kullanmamasını sevdim. Ama elindeki 
gümüş clutchı sevmedim. Daha minik ve yine 
ışıltılı siyah bir şey tercih edebilirdi. Diğer elinde 
taşıdığı ceketi tutşunu ise çok sevdim. Saçları 
çok iyigörünüyor. Makyajı ise sade ve güzel. 
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MÜTHİŞ GÖRÜNÜYOR 


Defne Samyeli'den sonra güzel kızı Deren 
Talu'yu ağırlamak da büyük bir keyif oldu. Deren 
Hanım'ın son zamanlarda sürekli siyah giymesi 
gözüme fazlasıyla takılmıştı. Ve bu halini görünce 
çok mutlu oldum. Raisa&Vanessa tasarımı tulum 
kusursuz fiziğine çok yakışmış. Ama her şeyden 
önce Deren Hanım'ın yaşıyla ve güzelliğiyle büyük 
bir uyum sağlamış. İyi ki giymiş bu tulumu. Düşünsenize bu tarz güzel tasarımları Deren Talu gibi 
güzel kızlarımız giymedikten sonra kimler giyecek. 
Kısacası çok beğendim. Saçı ve makyajı ise çok 
güzel görünüyor. 


HANDE GAMGAM 


AH O ÇANTA 


Pizzazz sayfalarına nadiren konuk olan isimler 
arasında yer alan Hande Gamgam'ın tarzını birkaç 
detay dışında sevdim. Alice - Olivia elbisesi üzerine 
çok yakışmış. Omuzlarına attığı deri ceketi hoş bir 
tamamlayıcı olmuş. Chanel botları ise enfes bir güzellikte olup Hande Hanım'ın ayaklarında kendisine 
yer bulmuş. Saçlarının doğal hali ve yeşil küpeleri 
ise çok hoş görünüyor. Makyajda gayet güzel. Gelelim o kocaman Gucci bel çantasına. İşte gözümüz 
daha henüz yeni yeni bu çantaların miniklerine alışmaya çalışırken Hande Hanım'ın bu tercih gözümü 
çok tırmaladı. 


“MENEKŞE KANKAVİİ 


 » 


. 


ABARTISIZ ŞIKLIK 


Türk tekstil dünyasının önde gelen kadın temsilcilerinden Menekşe Kankavi, her zaman öncelikli renk 
tercihi olan siyah bir elbise ile karşımızda. Siyah 
kadife elbisesi güzel ve Menekşe Hanım'ın hem 
bedenine yakışmış hem de yaşına uygun bir tercih 
olmuş. Gold işlemelerle ışıltı kazanan elbisesi için 
zarif bir çanta seçimi yapan Menekşe Hanım'ın bu 
seçimini de beğendim. Saçlarını açık bırakması elbisenin abiye havasını biraz daha azaltmış ve yerinde 
olmuş. Makyaj ise oldukça güzel görünüyor. Benim 
o genelde sevmediğim kırmızı ojeler ise Menekşe 
Hanım'ın bu kombininde oldukça hoş durmuş. 
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ÖDÜLLERİ 


X 
a 
N w * 


NESLİHAN ATAGÜL 


YOĞUN BİR GÖRÜNÜM 


Neslihan Hanım Altın Kelebek ödül törenine ödül vermek üzere katılmış ve iddialı bir Hakan Yıldırım tasarımı elbise tercih etmiş. Açıkçası elbise çok güzel. Ama 
ben bu elbiseyi Neslihan Hanım'dan ziyade boylu 
poslu bir mankenin üzerine görmeyi çok isterdim. 
Atagül'ün üzerinde elbise fazla yoğun durmuş. Belki 
bunda Neslihan Hanım'ın saçlarını açık tercih etmesinin de etkisi olmuştur. Keşke toplatsaymış. Ama 
Pantene'nin yüzü olduğu için saçlarını açık bırakması 
elzemdi sanırım. O zamanda keşke bu elbiseyi tercih 
etmeseymiş. Kısacası elbise güzel, saçlar güzel ama iki 
güzellik bir arada bu sefer artı bir güzellik getirmemiş. 


ÖZGE ULUSOY 


HEYKEL GİBİ 


Gördüğüm en iddialı Özge Ulusoy ile karşı 
karşıyayım. Katıldığı ödül töreni için Hakan 
Akkaya tasarımı elbise tercih eden Özge 
Hanım resmen heykel gibi görünüyor. İddialı 
bir tasarıma sahip olan elbise Özge Hanım'ın 
kusursuz fiziğine çok yakışmış. Ellerindeki eldiven detaylarını çok sevdim. Eldivenin üzerine 
takılan bilekliği ise daha da çok sevdim. Saç 
modeli, makyajı derken enfes ve bir o kadar 
iddialı bir görüntü. Başkasında görsem çok 
abartılı buldum diyeceğim bir görüntüyü Özge 
Hanım'ın üzerinde çok ama çok beğendim. 


CIDDI BIR DEGİŞİM 
Sanem Hanım'ın bu halini görünceye kadar kısa 
süre önce şu yorumu yapıyordum; “Sanem Tezman da bir değişiklik var” Çünkü daha önceleri 
daha sade, daha hanım hanımcık seçimler yapan 
Sanem Hanım'ı artık bir tık daha iddialı görür 
olmuştum. Makyaj konusunda dahi daha yoğun 
tercihler yapar olmuştu. İşte bu halini görünce ne 
kadar da doğru düşündüğümü fark ettim. Çok da 
güzel olmuş. Raisa& Vanessa tasarımı pantolon 
ve bluz üzerine çok ama çok yakışmış. Tezman 
bence moda konusunda güzel bir adım attı. Merakla bundan sonraki seçimlerini bekleyeceğim. 


BAŞTAN AŞAĞI GÜZELLİK 


Ne mutlu; ünlülerimiz bu ay ağırlıklı olarak hep Türk 
tasarımcıların kıyafetleri ile sayfalarımıza konuk 
olmuşlar. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, SudiEtuz 
tasarımı enfes takımla karşımızda duruyor. Takım tabi 
ki de üzerine çok yakışmış. Takım altına tercih ettiği 
bantlı sandaletler risksiz bir tercih olmuş. Saçını sıkı 
sıkı toplatması güzel yüzünü ortaya çıkartmış. Makyaj 
da ise ruja ağırlık vermiş gayet güzel olmuş ama ruj 
renginin tercihi yine de başka olabilirdi diye düşünüyorum. Aksesuar seçimlerini sadelikten yana kullanması hoşuma gitti. Belindeki kemer ise takımına hoş 
bir dokunuş yapmış. 


ŞEYMA SUBAŞI 


DAHA ÇARPICI OLABİLİRDİ 


Şeyma Subaşı ışıltılı bir şekilde karşımızda duruyor. Alexander Terekhov tasarımı elbisesi güzel 
ve Şeyma Hanım'a da yakışmış. Ama aynı elbiseyi ben daha önce Lena Perminova'nın üzerinde 
gördüğüm için ve onda çok çarpıcı durduğu için 
açıkçası Şeyma Hanım'da aynı etkiyi alamadım. 
Subaşı'nın elbisesi için tercih ettiği sandaletler 
güzel, elindeki mini çanta fena değil. Saç ve 
makyajı çok iyi. Ama dediğim gibi yine de wavv 
süper diyemedim. Bence Şeyma Hanım böyle 
özel bir gecede olduğundan çok daha çarpıcı 
görünebilirdi. 
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Yerli ve yabancı markaların temsilcileri ile alışveriş merkezi dünyasının yöneticilerinin hazır bulunduğu Perakende Günleri 2017'de perakende dünyasının 
önde gelen isimleri bir araya gelerek gövde gösterisi yaptılar. > 


Perakende sektörünün Türkiye'deki en etkili ve verimli buluşma platformu Perakende Günleri, Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Perakendenin Yeni Dünyası'nı Yakalamak' teması ile kapılarını 
açtı. Sosyal Danışmanlık tarafından bu sene 17'incisi düzenlenen Perakende Günleri, Arçelik, Zeydemir ve Simit Sarayı'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti. 


Soysal Danışmanlık tarafından bu sene 17'incisi düzenlenen Perakende 
Günleri, “Perakendenin Yeni Dünyası'nı Yakalamak” teması ile Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı. Perakende Günleri'17, bu sene 
de alanında öncü ve uzman, ulusal ve uluslararası konuşmacılara ev sahipliği yaparak katılımcılara kendilerini geleceğe taşıyacak, vizyon geliştirecek 
oturumların yanı sıra, somut ip uçları ve başarılı örnek uygulamalar ile 
zengin bir içerik sundu. 2001 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük iş 
dünyası organizasyonu ve uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan 
biri olan Perakende Günleri, bu sene 19 farklı oturumda 21 ayrı konuşmacıyı ağırladı. İki gün süren Perakende Günleri'17'de perakendede inovasyondan neromarketinge, yeni trendlerden siber güvenlik konusuna, hızlı 
büyümeden start up ruhuna kadar her şey konuşuldu. Arçelik, Zeydemir ve 
Simit Sarayı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri? 17'nin 
ilk gününde; Skype'ın yaratıcılarından Jonas Kjellberg, Arçelik Omnichannel 
Gelişim ve İletişim Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, Yıldız Youtuber 
Buse Sinem İren, Zeydemir Genel Müdürü Beytullah Aksoy, Simit Sarayı 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu, TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, Sales Brain Kurucu Ortağı Patrick Renvoisâ, Metro 
Toptancı Market Türkiye Meyve ve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan, 
Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, ŞOK CEO'su Uğur Demirel, Akinon 
CEO'su Tolga Tatari, ve I-AM Kurucu Ortağı Pete Champion konuşmacılar 
arasındaydı. Etkinliğin ikinci gününün konuşmacıları arasında ise; Özay Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merter Özay, Vakko CEO'su Jaklin Güner, Twitter 
Eski Başkan Yardımcısı Mark Little, Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz ve DNG 
Danışmanlık Kurucusu Fatih Keresteci, Shell & Turcas Perakende Satışlar 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgül, F- Secure Araştırma Direktörü Mikko 
Hyppönen, Perakende Fütüristi ve Danışmanı Doug Stephens ile Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yer aldı. Fuar alanında yer alan 
AVM sektörünün lider firmaları yeni AVM projelerini tanıtırken, teknoloji 
firmaları ise güvenlik temizlik ve benzeri ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. 
Haber: Uğur Atun 
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Semet Yolaç CAnlıel - Sevilay Kaya Günlüler 


Zehra Tümkaya 


Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı 
Emil Güzeliş, yılın en büyük buluşma- 


sında mücevher sektörünün liderle- 


rinden olan güçlü markasıyla yer aldı. 


Emil Güzeliş, Türkiye'deki en büyük 

ve en etkili iş dünyası buluşması Perakende Günleri'17'nin kendileri için 
çok verimli geçtiğini söyledi. 


Emre Saraç 


veri 


-gği 
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an eri iki gün süren Perakende 


Orka Grup Yönetim Tİ EN Süleym 
kibiyle birlikte konuklarını ağırladı. 


Günleri'nde yer alan stantlarında güçlü e 


Rahmi Aydın Hüsnü Özyeğin 


vw 


A, ia 


Murat Yıldırım - Tayfun Gezmiş - G 
p m lm *Deniz Canlısoy - Fırat Dur Durma 
z * Sibel Atlıhan -* Bora Güven - Merve Mısırlı * Tayfun Kartal - -Doğan Akyıldız İ 


Özkan Şenyüz » Merve Şıhmanoğlu » Sitare Algan » Ramazan Kahraman 


Sercan Dede - Levent Selçuk 


Nuri Şapkacı 


AVM sektörünün lider firmalarının da 
yeni AVM projelerini tanıttığı Perakende 
Günleri'17'de alışveriş merkezlerinin yatırım 
ve yönetim uzmanı olan ECE Türkiye de stant 
açarak yer aldı. Ece Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CFO'su Nuri Şapkacı stantlarında 
çok değerli bilgiler paylaştı ve fuar süresince 
tüm gelişmeleri yakından takip etti. 


- sj 


Sedef Orman 


Semet Yolaç Canlıel - Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu 
ği 


Yekbun Akbaş : Volkan Atik - Hülya Çoruh 


Kiğılı mağazalar zincirinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ki- 


ğılı Perakende Günleri'ne katılarak hem sektör temsilcileri ile bir araya geldi 
hem de önem verdiği konuşmacıları büyük bir dikkatle dinledi. 


vi 
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Ikan Atik - Hülya Çoruh 


Vedat ETE Yasemin Baznak - Ortaç Ozortaç - Gözde Hoşten Yan “> > diğ “ | Altan Erdinç | #a 
| sa , A ei 
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Abdullah Sağlam 


Aydınlatma sektörünün öncü firmalarından MK Illumination'ın Türkiye Ortağı ve Genel Müdürü Oktay Süreka ile 
Proje ve Satış Direktörü Tolga Aktuna, 
Perakende Günleri'17 kapsamında 
aydınlatma sektörünün en önemli 


firmaları arasındaki yerlerini aldı. 
Tayfun Gezmiş - Gökalp Dişiaçık - Tayfun Kartal 
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: Merve Doğan : Şükrü Yeni 


Fatma - Serdar Saraçoğlu | A 
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| Yeşim Çamlıbel - Yücel Büyüklü - Mazhar Vardar Celalettin Karabayer | 
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Capacity AVM Genel Müdürü Barış Özcan ve 
Flyinn AVM Genel Müdürü Şükrü Yeni Perakende Günleri'ni takip eden sektör profesyonelleri arasındaydı. Özcan ve Yeni, iki gün 
süren buluşmada perakende dünyasının önde 
gelen yöneticileri ile bir araya gelerek fikir 
alışverişinde bulundular. 


Halis ize mi kl Ülvan Erkan - Ratip Veysi - * Serkan Öztürk , 


se “iğ 


Ee İn : >. Ne 
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Günöz Atakan Yusuf Sevilla - Vedat Özeren - Hulusi Belgü 
ii ee ve 


ANKAmall Genel Müdürü Tahir Yılmaz da Perakende Günleri'17 de yer alan ANKAmall'ı temsilen 
Ece Türkiye standında önemli görüşmeler yaptı. 
Tüm gelişmelere yakından alaka gösteren ve 
misafirlerini stantlarında ağırlayarak yeniliklerini 
anlatan Tahir Yılmaz, alışveriş merkezlerinin yeni 
yıla çok büyük sürprizlerle gireceğini söyledi. 


«5. 4” İ Ercan- Tahir Çelik 
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Mert Durdağ - Kemal Baştürk | 


ER 


J 


) 


—— | 3 mz — mm — 
Mete Yurddaş » Sezen Gin Özdemir * Ahmet Şükrü Yanıkoğlu | Muammer Kapucuoğlu - Sertaç Yeğin Ferda Gökser - Işıl Bandakçıoğlu 
-- Z 


Yurdaer Kahraman 


Beyhan Özçelik - Berkay Damgacı 
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Akmerkez AVM Genel Müdürü Murat 

Kayman, Perakende Günleri'17 fuarı- 

nın AVM sektörü için verimli geçtiğini 
belirtti. 


Atilla Aydemir 


Serkan Ağaçkakan 
po 


Nesrin Özkan - Sevilay Kaya » Evrim Şirin | 


Perakende dünyasının genç ve başarılı 
kadın yöneticileri iki gün boyunca 
etkinlik kapsamında gerçekleşen 

konferanslara katıldılar. 


Miraç Baz - Genk Hayırlıoğlu 


Rauf Tan Polat 
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? - ARİ sü ir A 3“ 
Gamze Cesaret - Aylin Koç # Ür ii v7 J Onur Karadağ : Mehmet Köklü > Sibel Atlıhan 
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| Yasemin Uzelli - Berna Yüksel - zemep Başak: LT Çalış 
TEE 


Enver Şavkay 


Olivium Yönetim Kurulu Başkanı Buket 
Eminoğlu Pilavcı ve Olivium Genel Müdürü Berna Yüksel Perakende Günleri'ni 
birlikte takip ettiler. 


* 
Yasemin Uzelli - Mehmet Köklü 


Erhan Şentürk 


Serhat Çoban Serhat Mermer , rr 
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KÜÇÜK CENNET ANDORRA 


Fransa ile İspanya arasında, Pirene dağları eteklerine kurulmuş küçük bir prenslik olan Andorra, 
Avrupa'nın en küçük ülkelerinden de biridir. 
Gümrüksüz alışveriş cenneti Andorra'ya ulaşım, 
Barcelona'dan arabayla üç buçuk saat sürüyor. 
Kışın kayak turizmi için gelenlerle birlikte bu küçük 
ülkede otellerde yer bulmak oldukça zorlaşıyor. 60 
bin nüfuslu ülkeyi yılda yaklaşık 12 — 14 milyon 
turist ziyaret ediyor. 


Gümrüksüz alışveriş cenneti Andorra'da özellikle alkollü içkiler, tütün mamülleri, çikolata, saat, 
parfüm, elektronik eşya, kayak malzemeleri, güneş 
gözlükleri ve pek çok marka kıyafet oldukça ucuz 
fiyatlarla satılıyor. Özellikle ilgimi çeken pafüm ve 
güneş gözlükleri neredeyse yarı fiyatındaydı. Büyük 
iki cadde üzerinde toplanan mağazaları gezmek ise 
hem kolay hem de oldukça keyifli. 


Andorra, içerisinden akan nehir ve etrafında yükselen dağlarla görsel olarak da muhteşem bir doğaya 
sahip. Naturlandia içerisinde okçuluk, snowbord, 
midilli gezintisi, golf, dağ bisikleti gibi birçok etkinliklerin bulunduğu doğal bir park, burayı mutlaka 
görmenizi öneririm. Ayrıca fevkalade kaplıcaları ve 
termal tesisleri de var. Caldea Avrupa'nın en büyük 
dağ termal merkezidir ve güzelliği görülmeye değer. 
Pirenelerin tepesinde 150'den fazla kayak pisti bulunuyor, kayak severlerin bu ülkede kayak keyfini 
kesinlikle deneyimlemeleri gerekiyor. 


Andorra zengin bir mutfak kültürüne de sahip, hem 
İspanyol hem de Fransız mutfağının etkilerini Katalan mutfağı ile mükemmel birleşimini hissediyorsunuz. Şimdi size bu küçük ülkenin büyük lezzetler 
sunun bir restoranını tanıtmak istiyorum. 


El Celler d'En Toni; Andorra'nın en ünlü restoranlarından biri olan Celler d'En Toni 1964'den 
beri aynı aileden üç nesil tarafından işletilmektedir. 
Rustik klasik dekorasyonu ile sıcak ve samimi bir 
yemek salonu var. Set menü ve alakart olarak 
muhteşem yemekler sunuluyor. Menüden salyangoz, tatlısu alabalığı ve cannelloni özellikle tavsiye 
ediliyor. Şefin özel hazırladığı biftek ve tempura 
morina antre ise benim favorim oldu. 12.000 farklı 
şarap çeşidi bulunan şarap mahzeni ile de göz alıcı 
bir üne sahip olan restoranda ki özenli servis oldukça etkileyiciydi. 


Bu kış kayak ve alışveriş yapmak hem de muhteşem lezzetler tatmak için, bu küçük sevimli Avrupa 
ülkesi Andorra'yı tercih edebilirsiniz. Emin olun çok 
keyif alacaksınız. 


Sevgilerimle... 


Mine İslam 
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Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliğe Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Selin Bozkurt, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Handan Aral ve proje koordinötörünün yanısıra Panelin Moderatörlüğünü de üstlenen YSV Mü-H 


tevelli Heyeti Başkanı,22. ve 24. Dönem Milletvekili, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeynep Karahan a e 


Uslu ev sahipliği yaptı. Sergi ve panel İstanbul'dan da gelen ünlü konuklarla oldukça renklendi. Fm — 
z e 


A 


pe m. 


PROJESİ ŞANLIURFALILARLA BULUŞTU 


Yıldız Sarayı Vakfı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Çağını Aşan Sultan II.Abdülhamid Han” projesi 

kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ve panel tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Yıldız Sarayı 

Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Selin Bozkurt, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Handan Aral ve proje koordinötörünün 

yanısıra panelin moderatörlüğünü de üstlenen YSV Mütevelli Heyeti Başkanı, 22. ve 24. Dönem Milletvekili, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ev sahipliği yaptığı etkinliğe İstanbul'dan iş, sanat, moda ve sosyal 
yaşam dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir heyet de katıldı. 


Tarihin perdesini entelektüel birikimle aralayarak, 
sanat ve tarih bilincinin geliştirilmesinde etkin 
çalışmalar yürüten Yıldız Sarayı Vakfı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, “Çağını Aşan 
Sultan II.Abdülhamid Han” Projesi kapsamında 
düzenlediği “Ufkundan İzlerle Fotoğraf Sergisi”nde, 
Osmanlı tarihinin en çalkantılı döneminde Sultan 
II. Abdülhamid Han'ın yaptığı katkıları gösteren 
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eserler, projeler, dönemin ruhunu gösteren enstantaneleri fotoğraflar üzerinden sunuyor. Yıldız Sarayı 
Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve gençlerin tarih 
bilincini geliştirmeyi hedefleyen “Çağını Aşan Sultan 2. Abdülhamid Han Projesi”nin Şanlıurfa'da 
düzenlenen kısmına Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Selin Bozkurt, Yıldız Sarayı Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi Handan Aral ve proje koordinötörünün yanı sıra panelin moderatörlüğünü de 


üstlenen YSV Mütevelli Heyeti Başkanı, 22. ve 24. 
Dönem Milletvekili, Çankaya Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ev sahipliği 
yaptı. Etkinliğe aralarında iş, sanat, moda ve sosyal 
yaşam dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan 

bir heyet de katıldı. Ünlü konuklar proje açılışına 
katılmanın yanı sıra kentin kültürel dokusuyla da 
buluştu. 


Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan 
Uslu'nun davetiyle İstanbul'dan 
gelerek gençlerin yanında olan 
etkin isimler Göbeklitepe, Şanlıurfa 
Arkeoloji Müzesi, Edessa Mozaik Müzesi ile Balıklıgöl çevresini 
ziyaret edip, sıra gecesine katıldı. 
Proje kapsamında pekçok liseden 
programa katılan yüzlerce gencin 
izlediği Şanlıurfa DSİ 15. Bölge 
Konferans Salonu'nda düzenlenen “Sultan Il. Abdülhamid Han 
ve Çağı Yönetmek Paneli”nde, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat 
Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah 
Erin'in açılış konuşmalarının ardından Sultan II. Abdülhamit Han dönemine ışık tutan belgesel film gös- 


Prof. Dr.Yonca Gürol - Tuba Demirci * Berbin Karahan - Berrin Zorlu - Sibel Toptan 
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terimi gerçekleştirildi. Konusunda 
uzman panelistler Prof. Dr. Ahmek 
Kavas, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, Doç. Dr. 
Mehmet Alkan tarafından Sultan'ın 
hayatı, siyasi dünya görüşü, hayat 
felsefesi ve günümüze kadar etkileri 
devam eden icraatları paylaşılarak, 
tarihin en çok konuşulan figürler- 
den biri olarak hafızalara kazınmış 
Sultan Il. Abdülhamid'in bilinmeyen yönleri, topluma kazandırdıkları mercek altına alındı. Sergi ve 
Panel programı, 29 Ocak 2018'de 
Aydın, 26 Şubat 2018 tarihinde 

ise İstanbul'da tekrarlanacak. 
Proje, 27 Şubat 2018 tarihinde 
İstanbul'da yapılacak kapanış 
kokteyli ile sona erecek. 


Yıldız Sarayı Vakfı Ufkundan İzlerle 2. Abdülhamid Han Fotoğraf Sergisi Açılış 
İL m — 


Arzu Sabancı - Esra Erandan - Prof. Dr.Zeynep Karahan Uslu - Sema Çiftçi * Zafer Kozanoğlu - Fatoş Mildon - Gaye Mataracı - Meyçem Ezengin 
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Sinem Sancaktar - Hande Yılmaz » Aylin Kan - Melda Aksu : Öznur Yakın - Esra İnceefe 


Nilgün Esinli Aslı Aktürk Pehlivanlar 


ÜNLÜ MARKALARDAN 
YILBAŞI PARTİSİ 


İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri 
Lion Diamond, Mel's Desing, Punto ve Tullia Jewels'ın 
birlikte düzenlediği yeni yıl davetinde bir araya geldi. 
Öznur Yakın, Aylin Kan, Melda Aksu, Hande Yılmaz ve 

Esra İnceefe'nin ev sahipliğinde gerçekleşen davet 

Zorlu Center'daki Zanzibar'da yapıldı. 


Lion Diamond, Mel's Desing, Punto ve Tullia Jewels'ın birlikte düzenlediği yılbaşı daveti Zorlu Center'daki Zanzibar'da gerçekleşti. Öznur 
Yakın, Aylin Kan, Melda Aksu, Hande Yılmaz ve Esra İnceefe'nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte şıklık yarışı yaşandı. Davete iş, sanat 
ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimleri büyük ilgi gösterdi. 2017'nin 
son günlerinde gerçekleştirilen davette katılımcılar bir yandan alışveriş 
yaparken diğer yandan da 2018 yılının trendleri hakkında bilgiler aldı. 
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Burcu Erçil 


Lion Diamond, Mel's Desing, Punto ve Tullia Jewels'ın birlikte düzenlediği Öznur Yakın, Aylin Kan, Melda Aksu, Hande Yılmaz ve Esra İnceefe'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
yılbaşı partisine ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi. Davette 
katılımcılar bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da 
2018 yılının trendleri hakkında bilgiler aldı. 


İl 
bil ia 


Figen Kıral 


Figen Babaoğlu 


al yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Müge Sırmabıyık yakın dostları Sibel-Bedri £ 


larına özel bir yılbaşı daveti düzenledi. Taksim Piramid Sanat'ta! 


il hipliğinde dost 
Baykam'ın ev sahipliği karşıla- 


gerçekleşen davette Müge Sırmabıyık ve Sibel-Bedri Baykam çifti konuklarını kapıda 
arak gece boyunca kusursuz bir ev sahipliği sergiledi. 


.. 


MÜGE SIRMABIYIK'TAN 
DOSTLARINA SANAT 
DOLU BİR DAVET 


Müge Sırmabıyık, dostlarını Taksim Piramid 
Sanat'ta Sibel-Bedri Baykam çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen davette ağırladı. Davete iş, sanat 
ve sosyal yaşama dünyasından çok sayıda seçkin 
konuk katıldı. Davete katılan konuklar özel yılbaşı 
ikramlarından tadarken sergiyi de gezip bol bol fotoğraf çekilerek bu özel günü ölümsüzleştirdiler. 


Müge Sırmabıyık'ın davetiyle, Sibel-Bedri Baykam'ın ev sahipliğinde 
Taksim Piramit Sanat'ta özel bir davet verildi. Yeni yıl konseptiyle 
gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının sevilen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Davet kapsamında Piramid Sanat'ta yer alan 
sergiyi de takip eden konuklar sık sık fotoğraf çekti. Gecede Dolunay 
Obruk ve grubu çaldığı müziklerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. 
Taco Departman'ın yılbaşı için özel olarak hazırladıkları ikramlar 
davetlilerden tam not aldı. 


Si, 


v b. — 
“inci Aksoy - Müge Sırmabıyık 
a. he 


Soner Yalçın - Sibel Baykam - Halide Didem - Bedri Baykam 
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Özel mimarisi, muhteşem dekorasyonu' ve denize sıfır konumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” nin gözde otel- 
“lerinden biri olan. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel birbirinden i ünlü sanatçıları misafirleriyle buluşturmaya devam 
ediyor. Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Hande Yener ve Türkücü Alişan 2017'nin son ayında Nuh'un Gemisi 


pe aski 


HANDE 
YENER 


“TÜRK HALKINI 
KANDIRMASINLAR” 


Hande Yener, Kıbrıs Nuh'un Gemisi 

Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Nişanlısı 

Ümit Cem Şenol'un da izlediği konserde şarkıcıyı, iki bin 500 kişi izledi. 

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve 

model Marilyn Monroe'ye benzeyen 

Yener, “Yeni anlaştığım bir marka. 

Artık onlarla çalışacağım. Konser ve klip 

çalışmalarınızı birlikte yapacağız” dedi. 

“2017 yılı nasıl geçti?” sorusuna Yener, 

“Zirve, zirve, zirve... Şu an telifmetre 

listesinde birinci olduğum için 11 ayın 

sultanıyım. Ayırca Spotify listesinde, 

“Türk kadın şarkıcılar arasında ilk beş 

listesindeyim. Bundan büyük mutluluk , 

yok. YouTube rakamlarının listesinin e EN e 

alakası yok. Demek ki YouTube rakamları sahte. Sahte starlar, sahte kaldı. 

Bunun için susamam. Bu benim 17 yıllık kariyerim, o yüzden, “Boşver yapsınlar” 
diye baştan sağacağım durum değil. Çıkıp, “Şu kadar dinlendim. Başarılıyım' 
diye algı yaratıyorlar. Artık Türk halkını kandırmayı bıraksınlar. Piyasa kurtlar kapanı. Tık alınmasın diye, spam yapılıyor. Şampiyonun belli olduğu yer YouTube 
değil telifmetredir. O yüzden orada şampiyonum, ikinci kim?” diyorum” diyerek 
iddialı bir açıklama yaptı. “2018 yılından beklentiniz nedir?” sorusuna ise şarkıcı, 
“2018'in 2017 yılını geçmesi için evlenmem ve dünyaya açılmam gerekiyor. 
Çünkü 2017 yılını Türkiye'de zirvede tamamladım. 2 tane İngilizce şarkı yaptım, 
onları çıkartacağım. Ondan sonra evlilik olacak. Belki yoğun tempoya girip, Avrupa tumesi başlarsa evlilik 2019 yılına sarkabilir. Ama problem değil, biz Cem'le 
böylede mutluyuz” dedi. 
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Deluxe Hotel'de sahne alarak otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşattılar. 


ALİŞAN 


“UÇAK OLMASAYDI JET TUTACAKTIK” 


Alişan'da 2017'nin son günlerinde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirdi. İstanbul trafiği yüzünden Kıbrıs uçağını kaçıran Alişan, 
son anda otele yerleşti. Sahne öncesi sitem eden şarkıcı, “Hayatımda ilk 
kez uçağı kaçırdım. Moralim çok bozuk. Eskiden İstanbul için, “Öğlen trafik olmaz” derlerdi ama artık öyle bir şey yok. Uçak olmasaydı jet tutacaktık. Acun Ilıcalı'dan isterdik” diyerek konuyu 

espriyle bağladı. “Paranız olsa jet alır mısınız?” sorusuna Alişan, “Çok param olsa bile 

jet ve yat almam. Öyle şeyleri sevmiyorum 

araba ve saatlere tutkum var. Kazandığım 

kadar, sevdiğim şeylere yatırım yapıyorum” 

diye konuştu. Çağla Şıkel'le rol aldığı, 

“Dostlar Mahallesi” dizisiyle ekrana dönecek 

olan şarkıcı, “Projede iki farklı ailedeniz. 

Çağla, kardeşimin eşini oynuyor. Dizide 

Metin karakterini canlandırıyorum. Çağla 

bana, “Metin Abi' diyor bu da çok hoşuma gidiyor. Eski bir boksörü oynuyorum 

ve 16 yaşında bir kızım var. Öpüşmeli bir 

dizi değil. Çoluk çocuklu izlenecek bir dizi. 

Zaten böyle bir diziye ihtiyaç var” şeklinde 

konuştu. İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses'in 

kendisini ziyarete gelmeyen isimlere kırıldığının hatırlatılmasına da Alişan, “Uzun 

zamandır İzmir'e gitmedim. Gittiğimde tabii 

ki yanına gideceğim. Yaptığımız iş maalesef 

böyle... Popülersen yanında çok kişi olur, 

ama kötü olunca kimse kalmaz. İbrahim 

abi bile bundan şikâyet ediyorsa, düşünün 

yaptığımız işi... Benimde görüşmediğim 

kişiler var zaten herkes biliyor ama sağlam 

dostluğum olan arkadaşlarımda var” diye 

belirtti. Ayrıca şarkıcı 1-2 ay içerisinde yeni 

albümünü çıkaracağını da müjdeledi. 


RAMSEY Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Doğan'ın evi 
ahipliğinde gerçekleşen davete eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a 
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Fatoş Sarıgül 
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Zeynep Doğan . Başak Tatlıtuğ 


RAMSEY “ERKEKLER DE HEDİYE SEVER” 
TEMASINDAN YOLA ÇIKAN ÜNLÜ İSİMLER 
EŞLERİNE HEDİYE SEÇTİ 


Erkek modasının öncü markalarından RAMSEY'in yeni yılda sevdiklerine hediye 
almak isteyenler için şık ve iddialı öneriler sunduğu yeni yıl davetine iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. RAMSEY Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Ramsey koleksiyonları büyük beğeni kazandı. 


Erkek modasının öncü markalarından RAMSEY'in yeni la yeni yılı karşılamalarını sağlayacak seçenekleri davetliler 
yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için şık ve iddialı (| ile paylaştı. RAMSEY Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
öneriler sunduğu yeni yıl davetine iş ve sosyal yaşam dün- Oo Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan ünlü 
yasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. RAMSEY kadınlar #erkeklerdehediyesever hashtagi ile erkeklerin 
yöneticileri markalarının Zorlu Center'daki mağazasında şıklığını gündüzden geceye taşıyabilecekleri kadar şık ve 
düzenlediği yeni yıl davetinde erkeklerin şıklığını gündüz- iddialı tasarımlarla yeni yılı karşılamalarını sağlayacak 

den geceye taşıyabilecekleri kadar şık ve iddialı tasarımlar- Oo seçenekleri sosyal medyada paylaştı. 


Koray Aksu 
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Figen Kıral 


Davete katılan Figen Kıral Shaky'nin koleksionlarını inceleyerek beğendiği parçaları denedi. Figen Kıral çalan müzik ve lezzetli ikramlar 
eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. 
KT >HAR Y 
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Şevket Yusufoğulları - Aslıhan Abacı 


Türk deri sektörünün önde gelen markalarından Shaky Nişantaşı mağazasının açılış daveti markanın kurucusu Şevket Yusufoğulları ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerinden Aslıhan Abacı ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Davette Aslıhan Abacı ünlü dostlarına Shaky'nin koleksiyonları hakkında 


bilgiler verdi. 


 SHAKY NİŞANTAŞI 
MAĞAZASI ŞIK BİR DAVETLE 
KAPILARINI AÇTI 


Kürk ve deri sektörünün öncü markaları arasında yer alan 
Shaky renkli bir davetle Nişantaşı mağazasının kapılarını 
açtı. Markanın Kurucusu Şevket Yusufoğulları ve yakın dostu 
Aslıhan Abacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınları büyük ilgi gösterdi. 


30 yılı aşkın süredir kürk ve deri sektörünün öncü markaları arasında yer alan 
Shaky yeni mağazasını Nişantaşı'nda açtı. 
Düzenlenen şık bir davetle açılan mağaza 
Nişantaşı Atiye Sokak'ta hizmete girerken 
Shaky'nin sahibi Şevket Yusufoğulları ve 
davetin ev sahipliğini üstlenen yakın arkadaşı Aslıhan Abacı konuklarla yakından ilgilendi. Shaky'nin yeni sezon modellerinin 


KLASS 


de görücüye çıktığı davete sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri katılırken konuklar 
beğendiği kürk ve montları satın almayı da 
ihmal etmedi. Gün boyunca devam eden 
davet müzik ve leziz ikramlar eşliğinde 
gerçekleşirken konuklar davetten ayrılırken 
ev sahipliği için Aslıhan Abacı ve Şevket 
Yusufoğulları'na teşekkür ettiler. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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Esen Ziyal - Gonca Ergüven | 
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Gülsüm - Yelda Güral 


# 


Sevgi Püsküllü 


Şule - Özge Sander 


 ROSİO, İSTANBUL HEALTH EXPO'DA YENİ VE 
ÖZEL ÜRÜNLERİNİ MÜŞTERİLERİ İLE BULUŞTURDU 


vi 
ye ye 
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Cevdet Darende Mehmet Darende - Hasan Ali Cesur - Cevdet MX 


İstanbul Health Expo 5. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Fuarı 3. Uluslararası Sağlık ve Bakım Fuarı sağlık sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla CNR Expo 
Yeşilköy'de düzenlendi. İstanbul Health Expo'da ülke sağlık sektörünün tüm bileşenleri SGK, (Sosyal Güvenlik 
Kurumul, SADEFE (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu) ve OHSAD (Özel Hastaneler ve Sağlık 
Kuruluşları Derneği) iş birliği ile bir araya geldi. Kamu kurumlarının sağlık yetkililerinin de yer aldığı dört gün 
süren fuarda, kamu hastane birlikleri ve kamu hastaneleri, stantları ile katılım gösterdi. 


/ 
hi 


ROSİO, FUARDA YERLİ VE 
YABANCI ZİYARETÇİ 
AKININA UĞRADI 


Sağlık sektörüne ve ülkemiz ekonomisine 
katma değer sağlamak amacıyla CNR Expo 
Yeşilköy'de düzenlenen İstanbul Health 
Expo'da yerini alan Rosio, büyük standı 

ve ürünleriyle yerli ve yabancı ziyaretçileri- 
nin akınına uğradı. Sağlık sektörünün tüm 
bileşenlerinin bir araya geldiği fuar da Rosio 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Darende ve Rosio Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Darende stant da hazır bulunarak 
gelen ziyaretçilerle birebir ilgilenerek ürünler 
hakkında bilgiler verdi. Kurulduğu günden 
itibaren, işini en iyi şekilde yapan uzman 
kadrosuyla, medikal, tarım, otomotiv ve 
gayrimenkul sektörlerinde başarıyla faaliyet 
gösteren Rosio, şampuan, krem ve güzellik 
üzerine birçok ürün geliştirerek yeni ürünlerini de İstanbul Sağlık Fuar'ında tanıttı. 
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MERİLOTELLERİ 


Aşkın Nur Yengi 


uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
Ke gözde otellerinden Merit Royal 
otel, Merit Lefkoşa Hotel ve Merit 
Crystal Cove Hotel, hızlı girdiği kış sezonunda yılbaşı öncesi birbirinden ünlü sanatçılarla konuklarına 2017'nin son günlerinde keyifli saatler yaşattı. Merit Crystal 
Cove Hotel misafirlerini güçlü yorumcu 
Aşkın Nur Yengi ile nostaljik bir yolculuğa 
çıkardı. Sahnede devleşen Yengi “90'lar, 
hayatımızın en güzel yıllarıydı. 90'lara 
merhaba dedik, bu şarkılarla âşık olduk. 
Tüm şarkıları birlikte söyleyelim” diyerek 
konuklarından kurduğu korosuyla sevilen 
şarkılarını art arda seslendirdi. Merit Lefkoşa Hotel'de ise yoğun ilgi üzerine Niran 
Ünsal iki gün üst üste sahne aldı. Konuklarına güçlü sesiyle müzik ziyafeti çeken 
Ünsal, yeni albümü ile ilgili ilk kez açıklamada bulunarak, “Bebek ve anne projesi 
olarak çıkacak. Bebekler, Niran Ünsal'dan 
ninniler ile uyuyacak” dedi. Gazino kültürünü yansıtan eğlence tarzı ile Kuzey Kıbrıs'ta 
favori mekanlar arasına giren Maxim Royal'de 
gece Türkan Arslan'ın birbirinden güzel şarkılarıyla başladı; güçlü yorumcu Sevda Özkaran 
ile konuklar eğlenceyi zirvede yaşadı. Yakında 
birçok sürpriz proje ile bomba gibi geleceğini 
vurgulayan Sevda Özkaran, büyük beğeni kazanan buğulu sesi ve şarkıları ile konuklarını 
mest etti. Rezervasyonların günler öncesinden 
tamamlandığı mekânın en büyük sürprizi ise 
Ümit Besen'di. Maxim Royal'de sahne alan 
Besen, sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede 
kendisini dinleyenler arasında bulunan şarkıcı Pamela Spencer'i sahneye davet ederek 
yaptığı düet ile büyük alkış aldı. Konuklarını 
2017 yılında da muhteşem konserler eşliğinde 
ağırlayarak ünlü sanatçılarla buluşturan Merit 1! 
Otelleri, 2018 yılında da sürpriz isimlerle kon- — ; 
Sevda Özkaran ser serilerine tüm hızıyla devam edecek. iii 


Niran Ünsal 


Okşan Yücel * Mehmet Köymen - Saruhan Hünel 


Rotary eğitim burslarına katkı sağlamak için düzenlenen Mehmet Köymen 
“LESAIR'A” 2018-Kış Haute Couture defilesi, Rotary Kulübü Başkanı Okşan 
Yücel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri 
olan Kapalıçarşı'da düzenlenen gecenin sunuculuğunu Saruhan Hünel üstlendi. 


MEHMET KÖYMEN 
HAUTE COUTURE KOLEKSİYONUNU 
KAPALIÇARŞI'DA GÖRÜCÜYE ÇIKARDI 


Ünlü Modacı Mehmet Köymen, Rotary eğitim burslarına katkı 
sağlamak için yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri olan 
Kapalıçarşı'da “LESAIR'A” 2018-Kış Haute Couture defilesini 
düzenledi. Kalamış Rotary Kulübü Başkanı Okşan Yücel'in ev 
sahipliğinde gerçekleşen, Aile Hastanesi ve İlkem Öztürk'ün 
sağlık sponsorluğunu üstlendiği gecede iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. 


Sosyal yaşam dünyasının yardım sever 
isimleri Rotary eğitim burslarına katkı 
sağlamak için düzenlenen Mehmet Köymen 
defilesinde bir araya geldi. 600 yıllık tarihi 
ile yerli ve yabancı birçok turistin uğrak 

yeri olan Kapalıçarşı'da gerçekleşen defile 
öncesinde özel bir kokteyl düzenlenirken, 
Kapalıçarşı'nın tarihi atmosferi konukları 
büyüledi. Aile Hastanesi ve İlkem Öztürk'ün 
sağlık sponsorluğunu üstlendiği geceden 
elde edilen gelir Rotary eğitim burslarına 
bağışlanırken, gecede Mehmet Köymen 


“LESAIR'A” 2018-Kış Haute Couture defile- 


si konuklara sunuldu. Ev sahipliğini Kalamış 
Rotary Kulübü Başkanı Okşan Yücel'in 
üstlendiği gecenin sunumunu ise Saruhan 
Hünel gerçekleştirdi. Aynı zamanda otuzuncu meslek yılını kutlayan ünlü modacı 
Mehmet Köymen'e desteği için Rotary 
Kulübü tarafından üstün hizmet ödülü takdim edildi. Takdim töreninin ardından Asil 
Çağıl'ın koreografisini üstlendiği defile start 
aldı ve koleksiyon iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerinden tam not aldı. 


Zeynep Toker 
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Nilgün - Bilal Dilek - Lal Denizli - Nihan Dilek | 


|| Gamze Özlü - Yeşim Erçetin 
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KAGİDER'İN 


15. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ | Oi İş 


GALA GECESİYLE KUTLANDI 


Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 15'inci yaşını İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen bir gala ile kutladı. 
Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının lider ve 
temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından çok sayıda kadının 
katılım gösterdiği gecenin ev sahipliğini KAGİDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Sanem Oktar üstlendi. 


Kadın girişimciliğinin gelişmesini desteklemek ve Türkiye'de kadının konumunun 
güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere 
2002 yılında kurulan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 15'inci yaşını 
İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen bir 
gala ile kutladı. Kamu ve özel sektör ile sivil 
toplum kuruluşlarının lider ve temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından çok sayıda 
kadının katıldığı gece, düzenlenen kokteyl 
ile başladı. Kokteylin ardından konuklar 
yemek salonuna geçerken konuşmalar 
öncesinde KAGİDER'in iş ortağı Garanti 
Bankası'na ve kuruluşundan bu yana görev alan başkanlarına teşekkür seremonisi 
düzenlendi. Seremonide yer alan isimlere 
birer plaket takdim edilirken, gecede 
15'inci yıla özel olarak Wise TV tarafından 
hazırlanan belgeselin gösterimi ve gazeteci 


KLASS 


Elif Ergu'nun kaleme aldığı, “İlham Veren 
Kadınlar” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. 
Gecenin ev sahipliğini üstlenen KAGİDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, 
gecede yaptığı konuşmada derneğin 300'e 
yakın üyesine özveri ve şevkle yaptıkları 
çalışmalar, paydaşlarına ise verdikleri güçlü 
destekler nedeni ile teşekkür ederek “Kadının iş dünyasının önemli bir parçası olduğu 
gerçeğini ve kadının birikimi, enerjisi ve 
potansiyeli olmadan, kadının istihdama 
katılımı olmadan Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının gerçekleşemeyeceğini 
toplumun gündemine bir daha çıkmayacak 
şekilde yerleştirdik” dedi. Konuşmaların 
ardından gece müzikle devam ederken, 
misafirler geç saatlere kadar lezzetli yemeklerin ve müziğin tadını çıkardılar. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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Zeynel Abidin - Emine Erdem 


Kadın girişimcilerin çalışmalarını sürekli olarak destekleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Nazif Zorlu, KAGİDER'in 15'inci yaşını 
kutladığı geceye zarif eşi Zülal Zorlu 
ile birlikte katıldı. 


Erdal Karamercan 


Arzuhan Doğan - Mehmet Ali Yalçındağ 


Ayşe Slevogt 
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WTürkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri | 
gecesinde “Yılın En İyi Cemiyet Dergisi 
ödülünü dergimiz Klass Magazin aldı. | 
Ödülü İvana Sert'in elinden almak üzere | 
sahneye çıkan Klass Magazin'in Sahibi ve | 
Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, “ “En İyi Cemiyet Dergisi” ödülünü bir 
kez daha aldık. Bu ödülü arkadaşım İvana | 
Sert'in elinden almakta ayrı bir mutluluk | 
oldu benim için” dedi. 7777 


İvana Sert - Muammer Kapucuoğlu 
>” 


“TÜRKİYE & AZERBAYCAN 
KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ” 
SAHİPLERİNİ BULDU 


Bhs Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur'un organize ettiği 
Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, Lazzoni Hotel'de 
sahiplerini buldu. Genel Koordinatörlüğünü Evo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Evrim Yaşlak'ın üstlendiği gecede müzik, televizyon, iş ve sanat dünyasının en iyileri ödüllendirildi. 


İki kardeş ülkenin en'lerini bir araya 
getirerek, birlik ve beraberliğimizi tüm 
dünyaya yaymak mottosuyla hareket 
eden Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik 
Ödülleri, Lazzoni Hotel'de sahiplerini 
buldu. Bhs Group Kurucu Başkanı 
Atakan Taşur'un organize ettiği gecede 
müzik, televizyon, iş ve sanat dünyasının 
en iyileri ödüllendirildi. Genel Koordi- 


KLASS 


natörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanı 
Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Evrim Yaşlak'ın üstlendiği 
sunuculuğunu Merve Akıncı'nın yaptığı 
gecede Akıncı'ya Azerbaycan'ın tanınmış sinema yıldızlarından Aysel Nazım 
ve Cem Özkök eşlik etti. Gecede dergimiz Klass Magazin, Yılın En İyi Cemiyet 
Dergisi ödüllüyle onurlandırıldı. 
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Atakan Taşur - Funda Karayel Atakan TAşur - Hikmet Doruk 


Atakan Taşur - Günel Zeynalova - Aysel Nazım 


ök - Atakan - Özlem Taşur - Aysel Nazım - Cemal Gündaş 


i Şenay Yangel - Cem Özk 
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Atakan Taşur : Behiye Savaşkan 


Avm Yönetim ve Kiralama alanında 
son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Nts Danışmalık 
Yönetim Kurulu Başkanı Behiye Savaşkan “Yılın En İyi İş Kadını” ödülünü 
aldı. Savaşkan, ödül töreninde yaptığı 
konuşmada “Alışveriş Merkezleri 
Yönetiminde uzun yıllardır Nts Danışmanlık olarak güzel çalışmalar 
il mia yapıyoruz. Bu ödül ne kadar doğru bir 
| Muammer Kapucuoğlu - İbrahim Yılmaz - Evren Yaşlak : Amir Ali Asbaghi - Koray İş yaptığımızın bir ispatı oldu” dedi. 


DJ Teo - Yağmur Egeli 


Şehnaz Kocaoğlu - Mustafa Göbeklioğlu 


Gecede “Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' 
ödülünü iki çocuk annesi oyuncu Wilma 
Elles aldı. Sahnede 30. ödülünü Türkiye & 
Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'ni organize 
eden Atakan Taşun'un elinden alarak kucaklayan Wilma Elles kıyafetiyle de adeta 
bir prensesi andırıyordu. 


Muammer Kapucuoğlu - İvana Sert » Gülafer Ataş 
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Mehmet Güçlü 


Yiğit Yıldız » Duygu Erdem 
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Evrim Yaşlak 


ceylan Ateş İL 


Ömer Faik Sağun 


Geceye katılan seçkin konuklar arasında Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik 
Sağun'da vardı. Türkiye'de 2009 yılından beri ultrasonik (cusa|) 
yöntemle burnu kırmadan burun estetiği yapan ve başarılı operasyonlarıyla adından sıklıkla bahsettiren Sağun, gecede ödül 
alan dostlarını sahnede gururla izlediğini ve her birini başarılarından ötürü tek tek tebrik ettiğini söyledi. Başarılı operasyonları 
sayesinde yurtiçi ve yurtdışından birçok hasta tarafından talep gören Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun da gecede yaşanan şıklık yarışında giyim tarzıyla dikkat çekti. Ünlü Hekim yoğun iş temposuna 
ve aralıksız yaptığı ameliyatlarına rağmen ödül gecesine yorgunluk atmak ve dostlarını bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için katıldığını ve çok keyifli bir gece geçirdiğini söyledi. 
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İvana Sert - Evrim - Evren Yaşlak 


Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde Evrim-Evren Yaşlak kardeşler sahibi oldukları 

Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi olma özelliğini 

taşıyan Evos Angels ile “Yılın En İyi Dijital Dergisi” 

ödülüne layık görüldüler. Ödülü gecenin en iddialı 

ve şık kıyafetiyle sahneye gelen İvana Sert'in elinden alan Evrim, Evren Yaşlak bu ödüle Azerbaycanlı 

kardeşleri tarafından layık görüldükleri için büyük 

bir mutluluk ve gurur duyduklarını söylediler. 


Günel Zeynalova : . Nergis Yıldırır - İbrahim Yılmaz (5) 
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AVRUPA'NIN YATAK DEVİ MAGNIFLEX, İSTANBUL 


Avrupa'nın yatak devi Magniflex, toplamda dört Dünya Şampiyonluğu bulunan İtalya Milli Futbol Takımı'nın ardından, 
Türkiye'nin yükselen yıldızı İstanbul Başakşehir'e sponsor oldu. Magniflex'in 17 ülkede distribütörlüğünü yapan Yatcop'un 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş 2018 sonuna kadar devam edeceğini duyurduğu sponsorluk anlaşması kapsamında, 
Başakşehirli oyuncular, kulübün tesislerinde Magniflex'in sporcu sağlığını destekleyen uyku ürünlerini kullanacak. 


es 
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Avrupa'nın en önemli yatak üreticilerinin başında 
gelen Magniflex, Teknik Direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde oynadığı güzel oyun ve aldığı 
başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İstanbul Başakşehir 
Futbol Kulübü'nün sponsorları arasına katıldı. 
Magniflex'in, Türkiye ile birlikte yakın coğrafyadaki 17 ülkede distribütörlüğünü Yatcop firması 
gerçekleştiriyor. Yatcop Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Altunbaş, Magniflex'in faaliyet gösterdiği 


ülkelerde ünlü sporcularla ve spor kulüpleriyle 

iş birliği gerçekleştirdiğini söyleyerek “Magniflex 
üretim tesislerinin bulunduğu İtalya'da İtalya Milli 
Takımı'nın resmi sponsorları arasında yer alıyor. 
Milli Takım oyuncularının kamp yaptığı tesislerde, 
sporcu sağlığına uygun özel Magniflex yatak ve 
yastıkları kullanılıyor. Benzer bir iş birliğini de 
Türkiye'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüyle 
gerçekleştirdik. Marka, reklam yüzü olarak da 
dünyaca ünlü kaleci Buffon ile anlaştı” dedi. 


ISTANBMBAŞAKŞEHİR 


Sağlıklı uyku ürünleri sunan Magniflex'in spora, 
özellikle de futbola oldukça yakın duran bir marka 
olduğunu söyleyen Davut Altunbaş, markanın 
yatak endüstrisine yön veren yenilikçi ruhu ile Başakşehir Futbol Kulübü'nün sahip olduğu futbol 
dinamiklerinin birbiriyle çok örtüştüğünü belirtti. 
Başakşehir oyuncuları da iş birliğimiz kapsamında 
Magniflex'in Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği 
magni strec ve memorabile serisi masaj özellikli 
yatakları kullanacaklar. 


ALPET 20. YILINDA TUM BAYILERİYLE BIR ARAYA GELDİ 


yakıt kuruluşlarından Altınbaş Petrol (Alpet), Türkiye ve Kuzey 


TT in ve KKTC'de faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü akar- 


Kıbrıs'ta bulunan bayilerini Girne Acapulco Resort Convention 
Otel'de gerçekleştirdiği Bayi Vizyon Toplantısı'nda bir araya getirdi. 
500'e yakın bayiyi “Birlikte daha ileriye” sloganıyla buluşturan etkinlikte Altınbaş Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve akademik dünyadan 
temsilciler de yer aldı. Akaryakıt sektörünün öncü kuruluşu Alpet adına 
karşılama konuşmasını Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak 
gerçekleştirdi. Ardından söz alan Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt ise 
Altınbaş Holding Grup Şirketlerinin faaliyetlerinden, Türkiye ve dünya 


g 


enerji sektör görünümünden ve son olarak da Alpet'in bayileriyle birlikte 
büyüme strateji ve hedeflerinden söz etti. Konuşmalarıyla konuklara 
deneyimlerini aktaran Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş 
ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş görevlerinin 
ALPET'i hakkettiği noktaya getirmek olduğunu vurguladı. Toplantıda 
uzun yıllardır Alpet ailesinin üyesi olan istikrarlı iş ortağı bayilere plaketleri verilirken, 2017 yılında en iyi performansı gösteren bayilere de 


ödülleri takdim edildi. 


Sofu Altınbaş 


Geren Saruhanoğlu - Lale Keskin 


ğız ve Diş Sağlığı alanında yeni nesil 
ya sunma amacıyla kurulan Bright 

Dental Studio düzenlenen özel bir davetle 
Akasya Acıbadem'in Kule Blok'unda hizmete 


girdi. Dr. Ceren Saruhanoğlu yönetiminde 
alanlarında ünlü ve uzman hekimlerden oluşan 
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ALPET © 


SEKTÖRÜN GELECEĞİ 
ALPET'İN GELECEĞİ 
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“BRIGHT DENTAL STUDIO” 
AKASYA ACIBADEM'DE HİZMETE GİRDİ 


Alp - Ceren m 


kadrosuyla hizmet vermeye başlayan Bright 
Dental Studio'nun açılış davetine sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Misafirlerini 
kusursuz bir ev sahipliğiyle ağırlayan Saruhanoğlu kliniği gezdirmeyi de ihmal etmezken 
konuklara ağız ve diş bakımıyla ilgili önerilerde 


Emek Külür * Geren Saruhanoğlu | 


de bulundu. Hastaların klinikte geçirdikleri süreyi 
konforlu bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan 
kliniğin açılışında kısa bir konuşma yapan Ceren 
Saruhanoğlu katılan tüm dostlarına teşekkür 
ederek hedeflerini anlattı. 


hakra, 2017-18 
Sonbahar-Kış sezonuna, 
kreatif direktörlüğünü 


Aslıhan Aydoğdu'nun üstlendiği yeni Life Style konseptinin 
tanıtıldığı ve Chakra Life Style 
Acarblu mağazasının açılışının yapıldığı özel bir lansman 
davetiyle giriş yaptı. Chakra 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Kocaer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansman 
davetine, Işıl Reçber, Sitare 
Kalyoncuoğlu, Ahu Orakçıoğlu, 
Etel Baler, Gül Gölge Saygı, 
Erdal Acar, Hande Acar, İpek 
Toplusoy gibi iş ve sosyal yaşam 
dünyasından önemli isimler 
katıldı. Hayatın içinden, moda- 
dan ve trendlerden ilham alan 
koleksiyonları ile yaratıcılığı ön 
planda tutan Chakra, tüketicisine mağazalarında sunacağı 
kişiye özel deneyim alanlarıyla 
fark yaratıyor. Chakra Life Style 
konseptiyle tüm yaşam alanlarına eşlik etmeyi amaçlayan 
marka, önümüzdeki dönemde 
yeni ürün kategorileri, daha büyük metrekarelerdeki deneyim 
mağazaları, yeni ürün koleksiyonu ve iş birlikleriyle, tüketicisiyle 
buluşmaya devam edecek. 


nkara'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk 

Ame hazırlanan Cubes Ankara'nın sanat 
erkezi Art Zone ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı'nın 

küratörlüğünde hazırlanan Change Over sergisi ile açıldı. Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden 
Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant'ın birlikte hayata geçirdiği 
Cubes Ankara projesindeki yeni sanat merkezi Art 
Zone'un açılışına; Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant Proje 
Ortaklığı CEO'su Hüseyin Tekin, Dalgıç GY Yönetim 
Kurulu Başkanı Durul Dalgıç ve Lejant Proje Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Balaban ve Nuhoğlu İnşaat Satış 


İÇİNDE" 


ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Kaan Nuhoğlu ile birlikte Ankara ve İstanbul'dan 
kültür, sanat ve sosyal yaşam dünyasından değerli 
isimler katıldı. Ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı'nın küratörlüğünü üstlendiği Change Over sergisi farklı ülkelerden 
9 sanatçının 54 eserinden oluşuyor. Francois Panzani, 
Laurens Tan, Maximo Gonzales, Romero Biritto, 
Ahmet Çelikbaş, Barış Sarıbaş, Burcu Urgut, Serdar 
Akkılıç ve Mustafa Yılmaz'ın eserlerinden oluşan 
Change Over sergisi 1 ay boyunca Çukurambar'daki 
Art Zone Sanat Merkezi'nde görülebilecek. 


kan ile astroloji dünyasının önde gelen isimlerinden ünlü astrolog Dinçer 
Güner, Demirkan Clinic'de bir araya geldi. Prof. Dr. Ferit Demirkan'ın ev 
sahipliğinde estetik ve astrolojiye dair gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda davetli 
katıldı. Etkinliğe katılan iş, moda ve sosyal yaşam dünyasının ünlü hanımları 
merak ettikleri soruların cevaplarını bu söyleşide buldular. Burçların özellikleri 
hakkında detaylı bilgi veren Dinçer Güner, 2018 yılında gezegen hareketlerinden 
burçların nasıl etkileneceği konusunda bilgileri de konuklarla paylaştı. Prof. Dr. 
Ferit Demirkan söyleşiye katılan konuklarla yakından ilgilenerek katılan herkese : 


Us Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ferit Demir- 


tek tek teşekkürlerini sundu. 


EMİPKAN 
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ğrencilerine gelecekte ihtiyaç duyacakla- 
O rı becerileri kazandırmayı amaçlayan ide 

okulları, düzenli olarak gerçekleştirdiği 
“Yarının yetkinlikleri ide'de” buluşmaları kap- 


samında başarılı televizyoncu Oylum Talu'yu 
ağırladı. Oylum Talu, kendi iş hayatı üzerinden 
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örnekler vererek, “Sözel İfade Yeteneği” konulu 
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interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Hayatı boyunca arkeolog olmak istediğini belirten Talu, 
“Arkeolojiyi kazandım, ancak Ankara'daydı. 
Ailemin İstanbul'da okumam konusunda yönlendirmesiyle üniversitede sinema-televizyona 
yöneldim ve o alandan mezun oldum. Belki 
arkeolog olamadım ama kendi mesleğimde 


başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştım” dedi. Oylum Talu, her öğrencinin gelecek için şimdiden kendisine yatırım 
yapması gerektiğini vurgulayarak, “Hayatta bir 
mottonuz olsun. Ya yaptınız işin en iyisini yapın 
ya da kimsenin yapmadığını yapın” diyerek 
sözlerini noktaladı. 


Yarışması'nın ödülleri Gayrettepe'deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Prof. 

Sami Şekeroğlu Sinema ve TV Merkezi Salonu'nda sahiplerini buldu. Iva Natura Organik Kurucusu Levent Kahrıman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Şebnem Schaefer ile Orhan 
Bozkurt'un sunuculuğunu yaptığı geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış 
isimleri büyük ilgi gösterdi. Bu yıl birincisi düzenlenen Iva Natura Kozmetik Kısa Film 
Yarışması'nın ana teması “Anadolu'nun Kozmetik Bitkileri! olarak ön plana çıktı. Jürinin dikkatle değerlendirdiği filmlere göre yarışmanın birincilik ödülünü “Yayla” ile Mehmet Öztürk, 
ikincilik ödülünü “Saklı Cennet” ile Çağatay Çelikbaş, üçüncülük ödülünü ise “Berceste” ile 
Anıl Can Uğuz aldı. 'Lisinia' filmiyle Yiğit Erkol ve “Şifacı Ana' filmiyle Durdu Kemal Ulun da 
mansiyona layık görüldü. Jüri özel ödülü ise “Mavi Pusula filmiyle Evrim İnci'nin oldu. 


Ğ Natura Organik Kozmetik'in, sosyal sorumluluk projesi için düzenlediği “Kısa Film 
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perakende alanında hizmet veren yeni mağazasını Güneşli'de buluan Starcity AVM'de hayata geçirdi. Altın, pırlanta, elmas, alyans, 
zincir ve çocuk ürünleriyle hizmet verecek olan markanın Starcity AVM'ye 


İK snkeniz sektörünün önde gelen markalarından biri olan Jival, 


özel indirimli ürünleri de yer alacak. Mağazanın açılış daveti başta Jival 
Yönetim Kurulu Başkanı Naim Gençoğlu olmak üzere Jival yöneticilerinin 
ev sahipliğinde gerçekleşti. Davete katılan konuklar kurdele kesiminin 
ardından mağazayı gezerek hem Jival koleksiyonlarını incelediler hem de 
leziz ikramlar eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler. 


“FOREVER YOUNG BBL VE COOLSCULPTING” 
TPRECD SEMINERİNDE TANITILDI 


errahi olmayan işlemleri tartışmak üzere Türk Plastik 
Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin (TPRECD) düzenle- 


diği dört günlük seminerde plastik cerrahlar bir araya 
geldi. Toplantıda Forever Young BBL platformu hakkında 
sunuş yapan Prof. Dr. Reha Yavuzer “Vücudumuzun kendini 
yenilmesi, onarması DNA'mızın onarım gücüne bağlıdır, biz 
yaşlandıkça DNA'mızın da hafızası geriler ve kendini yenilemesi 
gerektiğini unutur. FY BBL yöntemi, zaman içerisinde unutkanlığı artan DNA''nızın hafızasını tazeleyerek sizi yenileyecek 
olan protein sentezini artırır” bilgisini verdi. Toplantıda ilgiyle 
takip edilen bir diğer sunuş ise bölgesel incelmede ameliyatsız 
yöntem CoolSculpting oldu. Sistemi anlatan Op. Dr. Alparslan 
Topçu “CoolSculpting; bölgesel incelme amaçlı kullanılan, 
yan etkisi bulunmayan bir buz lipoliz yöntemidir. Kas üstünde 
birikmiş yağları, diğer dokulara zarar vermeden dondurarak, 
yağ hücrelerinin sayısını 640'a varan oranlarda azaltabiliyor. 
Bu yöntem dünyada 200'den fazla bölgesel incelme sistemi 
arasında hem işleyiş güvenliği hem de yağ tabakasının inceltme 
iddiasını kanıtlandığı için Çift FDA onayına sahip ilk ve şimdilik 
tek bölgesel inceltme sistemidir” dedi. 


Prof. Dr. Reha Yavuzer Bbi 


“PERRAN KUTMAN FOTOĞRAF SERGİSİ” 
KALE OUTLET CENTER'DA AÇILDI | O“ 


ale Outlet Center'ın daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, 

(Kin Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur için 
erçekleştirdiği “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi” bu kez tiyatronun efsaneleşmiş ismi Perran Kutman için 
yapıldı. Perran Kutman Fotoğraf Sergisi'nin hazırlık sürecinde 35 
kişilik ekip 5 ay boyunca fotoğraflara ulaşma çalışmaları gerçekleştirdi. 
Fotoğraflar özel tarama ve baskılarının yapılması için çaba gösterildi. Sergide Kutman'ın özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve 
hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte toplam 2500 adet fotoğraf 
yer aldı. Adına gerçekleşen fotoğraf sergisinin açılışını yapan Perran 
Kutman, “İlk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Bu kadar duygusal bir 
fotoğraf sergisi beklemiyordum, beni çok şaşırttılar. Her bir fotoğraf 
karesinin hatırası var. Fotoğraflarda kaybettiğimiz değerli sanatçı arkadaşlarım var, onların özlemini yaşıyorum” dedi. Sinema ve tiyatronun 
efsaneleşmiş ustası Perran Kutman'ın sanat ve özel yaşamından en 
özel karelerinin tüm AVM'yi süsleyeceği serginin tüm geliri “Lösemili 
çocukları yaşatma ve bir umut derneğine bağışlanacak. 


ALPARSLAN 


içinde olduğu kadar yurt dışında da varlığını gösteriyor. Bu anlamda global 

bir oyuncu olmayı hedefleyen ve mağaza zincirine eklediği yeni halkalarla her 
geçen gün büyümesini sürdüren Loda, Bulgaristan'ın en önemli markalarından VNG 
ile iş birliği yaparak hedefine bir adım daha yaklaştı. Yurt içi ve yurt dışında toplam 10 
mağazası bulunan Loda, Bulgaristan'ın en büyük showroomuna sahip Plovdiv'in merkezinde açtığı mağazasıyla bu sayıyı 1 1'e yükseltiyor. Bulgaristan'ın en prestijli ismi VNG 
işbirliğinde açılan yeni mağaza ile ilgili değerlendirmede bulanan Loda Mobilya Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Karaçak, “Biz Loda olarak her zaman sınırların dışına çıkabilmeyi 
hedefledik. Loda Mobilya ve VNG güçlü bir sinerji yakaladı. Bu sinerjinin yaptığımız işe 
yansıyacağını düşünüyorum. Plovdiv'de açtığımız mağaza Loda'nın konsept mağaza 
anlayışıyla hayat bulduğunu ve tasarım çizgisiyle şimdiden ilgi odağı olacağını söyleyebilirim. Loda Mobilya olarak tüm ürün gruplarımızla mutlu yaşam alanları oluşturmak 


(Gs ve özgür bir dekorasyon stilini kendine rehber edinen Loda Mobilya, yurt 


ilkesiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 


Modoko'nun yönetim ekibinin, ekonomik 

konuda sağladığı özel fayda çalışmalarına 
bir yenisi daha eklendi. Mevcut üye satışlarının 
artırılması adına her geçen gün çalışmalarına hız kesmeden devam eden Modoko ekibi, 
uzun zamandır hayalini kurdukları “Yurt dışına 
Modoko'yu taşımak” ve potansiyeli olan ülkelerde Modoko AVM projesini uygulama konusunda 


TT inek ilk ve en büyük mobilya merkezi 


“Mobilyağ Sauşkenti” 


kolları sıvadı. Romanya'da bir Türk müteşebbis 
tarafından yapılan yaklaşık 50 mağaza kapasiteli, 
12 bin metrekare kapalı alanı olan ve büyüme imkânına sahip anayola cehpe ve mobilya 
satışına uygun bir alışveriş alanı inşa edildi. 
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan görüşmelere katılan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı 
İ.Etem Özçelik, “Romanya'nın ihracat anlamında Türkiye'ye yakınlığı ile avantaj sağlaması, 
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ülkeye gümrük işlemleri dahil ürün teslimlerinin 
ortalama 3 gün sürmesi ve hedeflenen AVM ile 
Modoko'nun arasının yaklaşık 600 km olması 
gibi özelliklerle yatırım için cazip bir hale geliyor. 
Romanya'da ticaret yapan 10 bin 500'ün üzerinde Türk firması bulunuyor. Modoko olarak Türk 
mobilya sektörünü yurtdışında da temsil etmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 


yoğun ilgiyle dikkat çekiyor. Nef'in Çekmeköy'deki ilk projesi olan Nef Çamlıtepe, 

lansmana çıkmadan 2 gün içinde satıldı ve bu satış noter ile tasdik ettirildi. Nef, 
Çekmeköy'de 409 konuttan oluşan ikinci projesi Nef Ormantepe'nin lansmanını da bir yıl 
öne çekti. Lansmanda konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef Çamlıtepe ile 
rekor kırdıklarını belirterek, “Bu rekor, Türk halkının ekonomiye duyduğu güvenin önemli 
bir göstergesiydi. Şimdi ikinci projemizi lansman fiyatlarıyla planlanandan çok daha önce 
satışa sunduk. Çekmeköy'deki 3 projenin satışının tamamını, 4 yıllık bir süreçte bitirmeyi 
düşünürken şimdi çok daha hızlı olacağız” dedi. Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise, “Özyeğin Üniversitesi'ne komşu olacak bu proje bizim için büyük önem 
taşıyor. Titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda 
bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef ile bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. 
İhtiyaçların iyi analiz edildiği doğru projede, doğru fiyatlama ve doğru marka işbirliğiyle 
bizim de beklemediğimiz ve de piyasalara oldukça moral veren güzel bir başarı yakaladık” 
diye belirtti. 


N3oii Fiba Grubu arsalarında geliştirdiği ve üç projeden oluşan Çekmeköy projesi, 


eni nesil estetik” mottosuyla hizmet veren 
kliniğinde medikal estetik 


uygulamaları kişiye özel planlanan yeni nesil tedavi protokolleri 
ile sunan Pelin Taşkıran, yeni yılı 
Nişantaşı'nda bulunan merkezinde yakın dostlarıyla birlikte 
kutladı. Çok sayıda davetlinin 
katıldığı parti oldukça renkli geçti. Taşkıran, misafirlerinin rahat 
etmesi için her detayla yakından 
ilgilendi. Yeni yıla yeni umutlar 
ve yeni heyecanlarla giren Pelin 
Taşkıran ve dostları keyifli bir 
gece geçirdiler. Medikal Estetik 
Hekimi Pelin Taşkıran, davette 
misafirlerine botoks, dolgu, 
mezoterapi, pvp, iple ameliyatsız 
yüz ve burun estetiği gibi uygulamaların yanı sıra FDA onaylı son 
teknolojiye sahip lazer-plazma- 
RF cihazları ile ameliyatsız göz 
kapağı estetiği, cilt lekeleri, yara 
ve akne izleri gibi tedavi süreci 
profesyonellik ve takip gerektiren 
cilt yenileme işlemleri konusunda detaylı bilgiler verdi. 
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PRONTOTOUR'DAN 


sponsorluğunda bu yıl hayata geçirdiği “Gastronomi ve Seyahat 

Yazarlığı” dersi kapsamında düzenlenen panelde turizm ve 
gastronomi sektöründeki eğitime dönük temel sorunlar mercek altına 
alındı. İki oturum şeklinde üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelin ilk oturumunun konusu turizm, gastronomi ve eğitim oldu. 
Moderatörlüğünü gazeteci — yazar Abbas Güçlü'nün yaptığı ilk panelde 
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Prontotour 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Okan Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Yüksek Okulu (UBYO) Müdürü Tunçdan Baltacıoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde bir açılış konuşması yapan, turizm ve 
gastronomi öğrencilerinin 
daha çok sahada olmaları 
gerektiğini vurgulayan 
gazeteci — yazar Abbas 
Güçlü, genç gezginlere 
yazarlıkta tarafsız ve 
gözlemci olmanın önemini 
anlattı. Okan Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı 
Bekir Okan ise turizm sektörünün dünden bugüne 
hangi süreçlerden geçtiğini 
özetlerken, Prontotour 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Onaran da sektörün 
düne göre hemen her 
alanda güçlendiğini ve seyahatseverlerin artık daha 
çok yurtdışına çıkmak 
istediğini söyledi. 


(O Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nün Prontotour'un marka 


malarına kadar farklı disiplinlerde üretim yapan Rengin 

Altınalmaz son çalışmalarından oluşan “Kırılgan/Fragile” 
adını verdiği kişisel sergisini Büyükdere 35 Sanat Galerisi'nde 
açıldı. “Bizi biz yapan şeyler yaşadıklarımız ve onların bize kattığı 
değerlerdir” düşüncesinden yola çıkan sanatçı bu kez karışık 
teknik ile yaptığı yağlıboya tablolarının yanı sıra, Japon sanatı 
Kintsugi ile ilgilerin odak noktası oldu. Sanatçının kırılan parçaları altın ile tamir ederek elde ettiği hacim ve ışık yansımalarıyla 
sanat hayatına kazandırdığı boyut büyük ilgi gördü. Rengin 
Altınalmaz'ın Kintsugi sanatına yoğunlaştığı dönemden çıkan işlerin ilk ayağı olan ve Prof.Dr. Marcus Graf'ın küratörlüğünü yaptığı “Kırılgan” sergisi 13 Ocak 2018 tarihine kadar gezilebilecek. 


Sisi dünyasında resimden heykele, kolajdan video çalış- 


URBAN CARE EXPERT 


irbirinden farklı serilerle saç problem- 
İBisinin çözümü olmaya devam eden 

URBAN CARE'in en yeni trendlerden 
ilham alarak oluşturduğu EXPERT, Teşvikiye 
VOİ'de düzenlenen davet ile tanıtıldı. Selen 
Kozmetik Marka Müdürü Selen Yorgun'un ev 
sahipliğinde düzenlenen lansman büyük ilgi 
gördü. Lansmanda konuşan Selen Yorgun her 
kadın saçlarının hızla ve sağlıkla, güçlenerek 
uzamasını ister. Şampuan, saç bakım toniği, 


arındırıcı ve saç kökü güçlendirici deniz tuzu 
saç peelinglerinden oluşan EXPERT serisi, 
etkin formülü ve yoğun içerikleri ile bunu vaad 
ediyor. Saçı besleyen, güçlendiren ve saç oluşumunu destekleyen en önemli vitaminlerden 
olan Biotin ve saçların uzamasına yardımcı, dökülmeye engel olan Kafein EXPERT 
serisinde başrolde. Biz ürettiğimiz EXPERT 
serisinden çok memnun kaldık umarız sizlerde 


beğenirsiniz” dedi. 


Nopa'da düzenlenen davetle tanıtıldı. Yeni sezonda aksesuarlara 


(Günd 2018-2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Nişantaşı 
ve yaratıcılığa odaklanana marka taytlarda ve çoraplarda yepyeni 


trendleri öne çıkarıyor. Her zamankinden daha çeşitli ve şaşırtıcı olan 
Calzedonia bu yeni trendlerle spor ayakkabıları giyerken siz kullanıcıla- 


rını daha şık hissettirecek. Marka saten, kadife veya simli fiyonklar, ponponlar ve aplikelerle her zaman moda olan siyah rengini daha eğlenceli 


ve renkli hale getiriyor. File çorapların bu sezonda çok moda olacağını 
belirten Calzedonia yöneticileri ise markanın bu seneki kilit kelimesi 
olduğunu belirtiyorlar. Davette katılan Özge Ulusoy'un Calzedonia'nın 


yeni ürünleriyle yaptığı kombinler dikkat çekti. 
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sını renkli bir davetle açtı. Anadolu açılımı kapsamında Karabük 

mağazasını muhteşem bir etkinlik ile takipçileriyle buluşturdu. Hot 
Contact markası yöneticisi Samet Seferoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 
davete aralarında pop müziğin yükselen yıldızı Banu Zorlu, pek çok ünlü 
ve markaya verdiği danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra son dönemde ekranların sevilen yüzü haline gelen Erdal Güvenç ve ünlü model, sunucu 
ve oyuncu Ece Gürsel, Kares AVM bünyesindeki mağaza açılışına katıldı. 


N biye giyimin önde gelen markası Hot Contact, Karabük mağaza- 


watch Group, Hour Passion'ı, İstanbul'a 
S getirdiğini şık bir davet ile duyurdu. 
Dünyanın en büyük saat imalatçısı Swatch 
Group, Emaar Sguare'de özel bir davet düzenleyerek iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimleri 
bir araya getirdi. 
Longines, Rado, Tissot, Balmain, Hamilton, Cal- 


SHIKKA, 2018 YAZ 


showroom'unda gerçekleşen şık bir davet eşliğinde moda severlere tanıttı. Moda ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimlerinin 
katıldığı davet, yaz koleksiyonu sunumu ile kış sezonunda konukların içini 
ısıttı. Markanın kurucuları Mukaddes-İlker Başkaya ile ünlü stil danışmanı 
Ümit Temurçin'in ev sahipliğini ve stil danışmanlığını yaptığı organizasyonda, mankenler ile özel ekspozisyonlar sunuldu. Plaj koleksiyonu ile 
2014 yılından bu yana hizmet veren SHIKKA, Denizli'den dünyaya açılan 
bir marka olmakla birlikte SS18 koleksiyonunda gündüzden geceye kullanılacak şık parçalar ile herkesten tam not aldı. Plaj giyimiyle çıktığı yola, 
bugün mekân gözetmeyen giyim tarzı life-style ile devam eden markanın 
kurucuları Mukaddes-İlker Başkaya, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını arttırmayı amaçlayıp, dünyanın her tarafındaki gizli kalmış 
en iyi sanatkarlarla çalışmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler. 


S HIKKA yeni sezon koleksiyonunu Ümit Temurçin'in Nişantaşı'ndaki 


syotcha 


vin Klein, Swatch ve Fik-Flak markalarını sergileyen Swatch Group'un Türkiye'deki ilk perakende 
mağazası Emaar Sguare'deki 145 m2'lik butiği 
moda ve mücevher severlerin büyük beğenisini 
topladı. 

Swatch Group Türkiye ülke müdürü Umesh Mapatte ve Swatch Group bünyesindeki markaların 


“ 


müdürleri olan Longines Marka Müdürü Özlem 
Kıroğlu, Rado Marka Müdürü Oğuz Ersözoğlu, 
Tissot Marka Müdürü Nazmiye Cihan, Calvin 
Klein Marka Müdürü Elif Zülfükar, Swatch Marka 
Müdürü Okan Birer ve Hour Passion mağaza 
müdürü İrem Öztürk ev sahipliğinde gerçekleşen 
davette misafirler keyifli dakikalar geçirdi. 


TANFER SAĞLIK GRUBU'NDAN YENİ YIL DAVETİ 


anfer Sağlık Grubu'nun her yıl gelenek Health & Aesthetic'te düzenlenen davete sos- laştı. Davette konuklar müzik ve leziz ikramlar 
| haline getirdiği yılbaşı daveti, Dr.Nihat yal yaşam ve magazin dünyasından pek çok eşliğinde bol bol sohbet ederken, uzmanlardan 
Tanfer ve eşi Seycan Tanfer ev sahip- ünlü isim katıldı. Davette konuklarını kusursuz O diş estetiği, estetik cerrahi, medikal estetik, 
liğinde gerçekleşti. Tanfer Sağlık Grubu'nun ağırlayan Nihat-Seycan Tanfer çifti 2018 yılı diyet, bölgesel incelme ve kişisel bakım hak- 
Levent'teki sağlık ve estetik kliniği Tanfer için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini pay- kında bilgiler aldı. 


TRANSFORM FİKİRTEPE'DEN TÜRKİYE'DE 
BİR İLK: PROJE SENSİN TRANSFORM 


ürkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı Fikirtepe'de Obaköy Gayri- 
| menkul ve Haldız İnşaat iş birliği ile hayata geçirilen Transform Fikirtepe, 

gayrimenkul sektörüne yepyeni bir anlayış getiriyor. Transform Fikirtepe, bölgenin katma değeri en yüksek projesine imza atmasının yanında satış 
süreci ve sonrası hizmetlerde de çıtayı yükseltiyor. Türkiye'de başka bir örneği 
olmayan “Proje Sensin” uygulamasıyla Transform Fikirtepe, sektördeki tek 
insan odaklı projeyi hayata geçiriyor. Transform Fikirtepe'ye yatırım yapanların 
yalnızca bir proje değil, yatırımlarını sürekli büyütecek bir konsept satın aldıklarını söyleyen Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, “Proje Sensin” 
uygulamasını şöyle tanıttı: “Bugüne kadar tüm projeler, inşa edilip insanların 
beğenisine sunuluyordu. Biz hem inşaat aşamasında hem de sonrasında Transform Fikirtepe'yi konut sahibi olanların istekleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Transform Fikirtepe yatırımcıları ve proje sakinleri, kendilerine özel olarak 
geliştirilmiş mobil uygulama sayesinde proje sürecinde ve sonrasında yaşam 
alanlarını kendi tercihlerine göre şekillendirebilecekler.” Proje Sensin'in tanıtım 
toplantısında Obaköy Gayrimenkul Genel Müdürü Fatih Küçükcan ile projenin 
yöneticileri ve yatırımcıları hazır bulundu. 
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en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK için özel bir kahve fincanı 

tasarladı. Ulaşılabilir lüks markaları içeren Edwards, Beşiktaş'a özel 
olarak üretilen kahve fincanını, mağazalarında satışa çıkararak tüketicisinin beğenisine sunuyor. Fincanlar ayrıca Karaca, Jumbo, Brooks 
Brothers ve Vodafone Park'ta yer alan Kartal Yuvası'nda satışa sunulacak. Beşiktaş kahve fincanının lansmanı için düzenlenen davete katılan 
Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ve RMK Classic 
CEO'su Füsun Kuran, kendi alanında lider olan üç büyük markanın 
işbirliğinden duydukları mutluluğu belirttiler. 


5; ok tasarımlara imza atan Jumbo, Türkiye'nin en büyük ve 


ürk hazır giyim 
sanayi sektörünün 
lider isimlerden 


biri olan Abdullah 
Kiğılı'nın kendi hayatı 
ve Kiğılı markasının 
yaratılma öyküsünün 
anlatıldığı “Bir Markayı 
Yaratmak” adlı kitap 
okuyucularıyla buluştu. 
Duayen gazeteci Nuri 
M. Çolakoğlu tarafından 
kaleme alınan ve yayına 
hazırlanan 300 sayfalık kitapta, Abdullah 
Kiğılı'nın yaşam hikayesinin yanı sıra sektördeki 
başarı hikayesini ve spor 
adamı kişiliği aktarılıyor. 
Bingöl'den İstanbul'a 
uzanan anlatılması 
kolay, inanılması zor ve 
gelecek kuşaklara ilham 
verici derslerle dolu bir 
yaşam öyküsünün yer 
aldığı kitapta Abdullah 
Kiğılı'nın yöneticilikten, 
sporseverliği, babalıktan 
dedeliğe tüm iş ve özel 
hayatı kaleme alındı. 


buluşturduğu Essence of Bees Koleksiyonu'nu St. Regis 

Otel'de gerçekleştirilen bir etkinlik ile tanıttı. AA Kozmetik Genel Müdürü Ali Çelikkol ve Kıdemli Marka Müdürü Özge 
Yılmazer Can'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette L'Elixir 
des Glaciers'in İsviçre mükemmelliğine arıları, bitki örtüsünü, 
bilimi, zanaatı ve lüksü ekleyerek oluşturduğu Essence of Bees 
Koleksiyonu'nda korunan ve gözetilen güzellikler için yer alan 
Cure Majestueuse, Masgue Majestueux ve S&rum Majestueux Vos Yeux konuklara tanıtıldı. 4A Kozmetik güvencesi ile 
Türkiye'ye getirilen ve sadece Sevil Parfümeri'de satılan bu çok 
özel ürünler meraklılarının kısa sürede büyük ilgisini çekti. 


örğü: des Glaciers, geleneksel ile modemizmi 


tecrübenin bugünkü temsilcisi İlko İlaç'ın 

tüketici sağlığı alanına yeni ve farklı bir 
soluk getirmek üzere 2016 yılında faaliyetlerine 
başlayan markası Wellcare, Vitamin D3 ürün 
portföyü toplantısını aralarında doktor, eczacı, 
diyetisyenler ve sosyal yaşam dünyasından ünlü 
isimlerin de olduğu geniş bir katılımcı kitlesi ile 
gerçekleştirdi. İlko İlaç Genel Müdürü Hatice 
Öncel'in ev sahipliğinde ünlü oyuncu Sedef 


Ti ilaç endüstrisinde 50 yıllık birikim ve 


Avcı'nın moderatörlüğünde Swiss Otel The 
Bosphorus İstanbul'da yapılan toplantıda; Kadıköy ve Maslak Acıbadem Hastaneleri Çocuk 
Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz, 
çocuklarda D vitamini eksikliği ve tedavisini 
anlattı. Fulya Acıbadem Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü 
Serter ise yoğun şehir temposuna maruz kalan 
yetişkinler için D vitamininin bağışıklık sistemine 
etkisi ve D vitamini eksikliğinin gelişen meta- 


bolizma hastalıklarıyla ilişkisi hakkında bilgiler 
verdi. Wellcare Bölüm Müdürü İpek Özçırpıcı, 
toplantıda yaptığı konuşmasında; Türkiye'de ilk 
defa sprey formunda ve kılavuzlara uygun doz- 
da üretilen Wellcare Vitamin D3'ün içeriğinde 
etken madde olarak yüzde 100 saf D3 vitamini 
(kolekalsiferol) ve çözücü olarak saf zeytinyağı 
ile farklılaştığını ve tatlandırıcı, katkı maddesi, 
şeker, alkol içermeyen bir gıda takviyesi olduğunu ifade etti. 


Club'ın Kurucu Ortağı Şükrü Dudu, Wella Professionals tarafından Singapur ve Puket'i kapsayan altı günlük bir seyahate davet 
edildi. Bu seyahatten oldukça renkli anılarla dönen Şükrü Dudu, hem 
Wella'nın konferansına katıldı hem de dünya çapındaki meslektaşları 
ile fikir alışverişinde bulundu. Wella Professionals EMEA Genel Müdürü 
Max Amen ile de bir araya gelen Şükrü Dudu ünlü yöneticiye “Hayata Makas Atmak” adlı kitabını hediye etti. Wella Professional Türkiye 
Müdürü Nuri İpekçi ve Engin Group COO Yusuf Engin ile bu özel geziye 
katılan Şükrü Dudu ayrıca Max Amen önderliğinde Singapur'da bulunan Wella Salonu'nu da ziyaret etti. 


TT öüümk önde gelen saç stil Danışmanı Şükrü Dudu Barber's 
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REİS'LE, YENİ YILDA HER MASA 
MUTLULUKLA KURULUYOR 
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yaptığı farkındalıklarla da sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor. Her yıl üstlendiği misyonla çalışmalarına devam eden 
ve bunun kazanımı olarak gördüğü Tanınmış Marka Tescilini alan Reis 
Gıda 37 yıldır gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerek tarıma yaptığı 
desteklerle sektörüne güç vermeye devam ediyor. Reis Gıda yapılan 
araştırmalarda, pirinç ve bakliyatta daima liderliğini koruyarak, pazarda- 
ki en güçlü ve en değerli marka imajını sürdürmeye devam ediyor. Reis 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Marka sağlığı göstergeleri 
arasında, tüketiciler için en önemli faktör, Reis markasının “güvenilir” 
olmasıdır” açıklamasını yapıyor ve sağlıklı bir yaşamın kaliteli ve sağlıklı 
bir geleceğe zemin hazırladığını sözlerine ekliyor. 


Ti ve Dünya mutfaklarını geleneksel lezzetlerle buluşturan Reis, 


YEDİ MAVİ'DE GERÇEKLEŞEN SAĞLIKLI YAŞAM 
ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 


emet Şener ve Selahattin 
DE. deniz ve gökyüzünün birleştiği İstanbul'un en 
özel emlak projelerinden biri olan 
“Yedi Mavi” de düzenlenen sağlıklı 
yaşam etkinliğine konuşmacı olarak 
katılarak konuklara sağlıklı beslenme ve zayıflama ile ilgili önemli 
bilgiler verdi. Zeytinburnu'nda yer 
alan Yedi Mavi satış lobisinde gerçekleşen etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen 
isimleri yoğun ilgi gösterdi. Demet 
Şener ve Selahattin Dönmez'in 
önemli tüyolar vererek, “Ekmek 
yemek sağlıklıdır, mutlaka günde 
3-4 dilim ekmek yiyin. Siyah çay 
yeşil çay kadar yararlıdır. Batıda 
yeşil çay daha fazla üretildiği için 
daha sağlıklı olduğu söyleniyor, her 
iki çay da aynıdır. Glutensiz beslenme faydalı bir şey değildir, alerjiniz 
yoksa glütenin hiçbir zararı yoktur. 
Zeytinyağı tüketin, yemeklere kişi 
başı bir kaşık zeytin yağı koyun 
yoksa kötü yaşlanırsınız. Meyve her 
zaman yenir, yatmadan önce ve 
yemekten sonra meyve yenmemesi 
gerektiği yanlış bilgidir” diyerek | 
konukları bilgilendirdiler. Demet Gülsen Daraman - Selahattin Dönmez - Demet Şener * Uğurkan Erez - Belgin Özyurt » Ceyda Seçkin 
Şener ayrıca kendisinin yaptığı özel m W 
bir çikolatanın tarifini de paylaştı. 


müne katkı sunmayı amaçlayan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür 

Vakfı (YEKÜV) 25. kuruluş yıldönümünü İstanbul Marriott 
Hotel Asia'da düzenlenen Gala Yemeği'yle kutladı. YEKÜV Yönetim 
Kurulu Başkanı Işın Özdemir, YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen, 
YEKÜV Mütevelli Heyeti Üyeleri, YEKÜV bağışçıları ile bursiyerleri, duayen sunucu Halit Kıvanç ve ünlü sanatçı Melihat Gülses'in 
katıldığı yemekte bağışçılara ve 25 yıldır Vakıfa emeği geçenlere 
teşekkür plaketleri verildi. Gala Gecesi'nin gönüllü sanatçısı Gökhan 
Sezen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. YEKÜV'e 
bugüne dek katkıları ile destek olanlara teşekkür plaketi verilen Gala 
Yemeği Gökhan Sezen'in konseriyle sona erdi. Ünlü sanatçısı Melihat 
Gülses'in de sahne aldığı gecede YEKÜV ailesi ve davetliler keyifli da- 


İm fırsat eşitliği yaratmayı ve bu alanda sorunların çözükikalar yaşadılar. 25. yıla özel hazırlanan YEKÜV kitabı ilk kez gecede 
paylaşıldı. 
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YELİZ YEŞİLMEN YENİ YAŞINI 
DOSTLARIYLA KUTLADI 


yuncu, şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen yeni yaşını 
O Ruby İstanbul'da verilen doğum günü partisiyle kutladı. 

Yeşilmen'in bu mutlu gününde sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından dostları kendisini yalnız bırakmadı. Günler öncesinden sıkı bir çalışma ile hazırlanan parti konsepti konukların büyük 
beğenisini kazanırken Yeliz Yeşilmen bu mutlu gününü dostlarıyla 
paylaşmanın keyfini çıkardı. Doğum günü partisinde Sultan abiye 
imzalı beyaz elbisesiyle göz dolduran Yeliz Yeşilmen'in doğum 
günü partisi için Wedding Palace Organizasyon muhteşem bir 
dekor hazırladı. 


ZUCDOWN ILE DOWN SENDROMLU 
GENÇLER IŞ HAYATINA ADIM ATACAK 


ürkiye'nin ihracat şampiyonu sektörlerinden züccaciye sektörünü tek çatı altın- 
| da toplayan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Uluslararası Down Sendromu 

Federasyonu (UDF) ile Taksim Divan Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla 
“ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında down 
sendromlu 8 genç, ZÜCDER üyesi Karaca, Schafer, Korkmaz, Bemardo, Hisar, 
Hürsultan ve Akyüz Plastik'de istihdam edilecek. ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak'ın, 
UDEF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay'ın, ev sahipliğinde gerçekleşen 
basın toplantısına sosyal yaşam dünyasının ve iş dünyasının seçkin isimleri de katılım 
gösterdi. İstanbul'da başlayacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamında 12 Ocak- 
16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde down sendromlu gençlere satış 
ve ofis yönetimi eğitimi verilecek. Down sendromlu gençler, 5 Mart 2018 tarihinde 
de ilgili markalarda satış ve ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacaklar. Düzenlenen 
basın toplantısında Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah 
Tuncay ve Züccaciyeciler Derneği Başkanı Uğur Kaymak, istihdam sağlayan firma 
yöneticilerine teşekkür ederek plaketlerini takdim ettiler. 


Muhammet Abdullah Tuncay : Uğur Kaymak 


ozyatağı Hilton Otel'in içinde yer alan Al 
Kime Istanbul, lezzetli yemek, kaliteli servis 

ve iyi müziği tercih edenlerin yeni buluşma 
noktası oldu. Yeme-içme dünyasında birbirinden 
farklı konseptlerin yaratıcısı Ergun Yıldız ile İlgi Gövsa ve Şefika Kaya birikimlerini Al SharO Istanbul 
için birleştirdi. Şık ve rahat bir atmosfer vadeden 
mekan, misafirlerine kusursuz servis anlayışıyla 
bütünleşen bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Mekanın 
müdavimleri arasında Saba Tümer, Ziynet Sali, 
Cenk Eren, Öykü Serter, Özlem Yıldız ve Deniz Seki 
de yer alıyor. Ortadoğu ve Türk mutfağının sentezi 
olan Al SharO Istanbul, envai çeşit mezesiyle damak 
tadınıza olduğu kadar çalınan müziklerle de ruhunuza da hitap ediyor. 


ve kırışıklıklar Lisya Beauty'nin yeni teknolojik ürünleriyle son 

bulabiliyor. Yorgunluk, uykusuzluk, yetersiz mikro dolaşım, yatış 
pozisyonu, sağlıksız beslenme, sağlıksız yaşam tarzı, genetik faktörler gibi 
sebeplerle ortaya çıkan bu problemler göz çevresindeki cildin çok ince ve 
narin olmasından yorgunluk ve yaşlanmanın etkisiyle daha çabuk belirgin olmasına sebep oluyor. Lisya Beauty bu problemlere çözüm olarak 
Amerika'da çok tercih edilen yeni bir yöntem olan mikroneedling uygulamasıyla kan dolaşımını hızlandırarak, yeni kolajen üretimini ve yeni 
doku gelişimini sağlıyor. Bu uygulama ile gözaltlarına hyalüronik asit 
içeren ürünler veriliyor. Sonrasında cilde büyüme faktörleri, botanik kök 
hücre içerikleri ve bio-peptidler içeren bir kolajen maske uygulanıyor. Bu 
yöntem torbaları, kazayağı çizgilerini, gözaltı şişliklerini ve morluklarını 
minimuma indirmeye yardımcı oluyor. 


Be insanın problemi olan gözaltı torbaları, gözaltı halkaları 


YENİ YILA 
BMW ILE MERHABA! 


um Ataşehir'in düzenlediği yılbaşı kampanyası ile yeni yıl coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. AVM ziyaretçileri, 1 Aralık 2017-31 
Ocak 2018 tarihleri arasında, tek seferde yapacakları her 125 TL'lik 
alışveriş ile çekilişe katılıp yeni BMW 418i Coupe kazanma şansı elde 
edebilir. Ayrıca 3 kişiye iPhone 8 64GB cep telefonu ve yine 3 kişiye 
iPadwi-fi 32GB 9,7 tablet kazanma şansı veren kampanyaya katılım 
için ziyaretçiler, alışveriş sonrası kampanya noktalarına başvurarak 
şans kapısını aralıyor. Büyük çekiliş ise 5 Şubat'ta Palladium AVM'de 
gerçekleşecek. 


dn Türkiye tarafından yönetilen şehrin değişmeyen modası Palladi- 


Seval Ermiş » Aslı Özdemir : Canan Yaka 
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TÜRK BÖBREK VAKFI YARARINA 
EVİNDE BİR DAVET VERDİ 
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Sosyal yaşam dünyasının hayırsever isimlerinden Aslı Özdemir 
evinde Türk Böbrek Vakfı yararına bir yeni yıl daveti düzenledi. |, a 


Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve annesi 
Zülal Tatlıcı ile birlikte tüm konuklarını kapıda karşılayan Aslı 
Özdemir'in davetine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok 
sayıda seçkin konuk katıldı. Davette toplanan bağışlarla vakfın 
diyaliz merkezinde tedavi gören hastaların transferlerinde kullanılan tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılandı. 


Sosyal yaşam dünyasının genç kuşak tem- Misafirler, düzenlenen hediye çekilişine 
silcilerinden Aslı Özdemir, evinin kapılarını, ise vakfa bağış yaparak katıldılar. Davette 
Türk Böbrek Vakfı yararına düzenlediği yeni (o toplanan bağışlarla vakfın diyaliz merkezin- 
yıl daveti için açtı. Türk Böbrek Vakfı Yö- de tedavi gören hastaların, transferlerinde 
netim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve annesi kullanılan tekerlekli sandalye ihtiyaçları 
Zülal Tatlıcı ile birlikte tüm konukları kapıda © karşılandı. TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval 
karşılayan Aslı Özdemir; evinin bir katını Ermiş; özverili çalışmaları nedeniyle Aslı Öz- 
genç tasarımcıların stantları için ayırdı. Da- demir ile Aynur ve Begüm Arıkan'a teşekkür 
vete katılan iş, sanat ve sosyal yaşam dün- plaketi verdi. Aslı Özdemir, davette teyzesi 
yasından seçkin konuklar alışveriş sonrası Şükran Uygun'a da doğum günü pastası ile 
kendileri için hazırlanan bölüme geçtiler. sürpriz yaptı. 


Şükran Uygun - Seval Ermiş - Zülal Tatlıcı 
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Aslı Özdemir 


Seda Parseker 


Sosyal yaşam dünyasının hayırsever 

genç temsilcilerinden Aslı Özdemir, 

evinin kapılarını Türk Böbrek Vakfı 

yararına düzenlediği yeni yıl daveti 
için seçkin konuklarına açtı. 


anan İmer * Türkan Gürsel 
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Ankara'nın önde gelen isimlerinin katıldığı davetin sonunda 
MAG Medya ailesi sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. 


SO 


Ankara'nın başarılı genç iş 
adamlarından Can Çavuşoğlu 

ve eşi Seda Çavuşoğlu ile Beril 
Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night 
balosu 1500'den fazla davetlinin 
katılımı ile Fiat ana sponsorluğunda Bilkent Otel'de gerçekleşti. 
Ünlü radyo programcısı Serkan 
Kızılbayır ve Özgür Aksuna'nın 
sunumları ile başlayan özel davet, 
hazırlanan video maping showları ile devam etti. MAG Medya 
Genel Yayın Yönetmeni Beril 
Çavuşoğlu, Raşit Bağzıbağlı imzası 
taşıyan özel elbisesi ile gecenin en 
çok konuşulan isimlerinden oldu 
ve davetlilere bu güzel organizasyonda kendilerine eşlik ettiği 
için teşekkür etti. MAG Medya 
Kurucusu Can Çavuşoğlu ise; 
gelenekselleşen MAGical Night 
balosu ile ilgili şunları söyledi; “15 
yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MAG Medya 
ailesi olarak MAG PR, MAG Dijital 
ile derginin yanı sıra birçok alanda 
faaliyet göstererek Ankara'ya 
sihirli bir gece kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aylar süren 
hazırlık süresince bizimle birlikte 
aynı heyecanı paylaşan siz değerli 
konuklarımız ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu özel gecede 
bizleri yalnız bırakmayan Demet 
Şener ve Metin Hara'ya da ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi. Fiat ana 
sponsorluğunda gerçekleşen özel 
gecede özel isimlere plaketleri takdim edildi. Fiat adına plaketi Fiat 
Bölge Müdürü Gürhan Paşolar 
aldı. Geceye destek veren Akfen 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Akın, O Home Kurucu Ortağı Şehnaz Maden, Anadolu Efes 
Türkiye Horeca Müdürü Timur 
Tunç ve Loreal Türkiye Perakende Müdürü Nilgün Tonta'ya da 
plaketleri takdim edildi. Ankara 
Orkestrası'nın sahne aldığı baloda, 
ülkemizi uluslararası platformlarda 
temsil eden tenör Murat Karahan 
da sahne aldı. Ünlü Prodüktör 
Ozan Doğulu gecede eğlenceyi zirveye taşıdı. DJ Ozan Doğulu'nun 
MAGical Night için özel olarak 
hazırladığı playlist ile konuklar geç 
saatlere kadar eğlendi. 
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Sway Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen renkli anlara sahne olan sezon açılış partisine konuk olan iş dünyasından dostlarıyla | 
yakından ilgilendi. Hafta sonunu kapsayan bu özel partide DenizBank 
MW Genel Müdürü Hakan Ateş de hazır bulunarak keyifli bir tatil yaptı. 
r ; Viğ : Ne 


y 


Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken 
Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu 

yıl da Sway Hotels'in ev sahipliğinde 
sezonun ilk açılışını gerçekleştirdi. Türk 
Telekom Prime ana sponsorluğunda 
gerçekleşen Winter Season Opening'e iş, 
sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isimler katıldı. Sway 
Hotels'in Apr&s Ski teras barında gündüz gerçekleşen after ski partilerde DJ 
Cüneyt Kurt'un performansının yanı sıra 
akşam gerçekleşen Türk Telekom Prime 
Winter Season Opening partilerde DJ 
NV & Trumpet Cana Çankaya, Jabbar 
ve DJ David Şaboy & Percussion Tai 
muhteşem performansıyla ziyaretçileri 
eğlendirdi. Bir Sway Hotels klasiği haline gelen kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin 
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büyük beğenisini topladı. World Class 
şampiyonu barmen Kevin Patnode'un 
kokteyl workshop'ları, Estee Lauder'in 
sunduğu özel Darphin cilt bakımları, 
Hillside'in pilates saatleri gibi birbirinden 
keyifli deneyimlerin yer aldığı etkinliğe 
Kurukahveci Mehmet Efendi ve Serafina 
da leziz ikramlarıyla renk kattı. Ziyaretçiler gündüz kayak keyfi akşam da müzik 
ziyafetiyle unutulmaz anılarla evlerine 
döndü. İstanbul'un sevilen İtalyan restaurantı Serafina da gerçekleştirdiği risotto 
ve pizza ikramlarıyla herkesten tam not 
aldı. Serafina'nın Executive Şefi Dilaver 
Göktaş İtalyan lezzetlerini Erzurumlular 
ile buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Dilaver Göktaş'ın ünlü 
isimlerle yaptığı risotto şovu izleyenleri 
büyülerken, Serafina'nın meşhur pizzası 
da yoğun talep gördü. 


Dilaver Eryiğit - Sıtkı Evren Balay - Çağatay Erten 


Sıtkı Evren Balay, Dilaver Eryiğit ve Çağatay Erten'in ortaklığında 27 
ıldır ulusal ve uluslararası platformda hizmet veren Bee Avukatlık, 
Levent'te yer alan hukuk bürolarında “2018'e Merhaba” yılbaşı daveti 
düzenledi. Bugün 25 çalışanı ile hizmet veren Bee Avukatlık ortakları 
Sıtkı Evren Balay, Dilaver Eryiğit ve Çağatay Erten yerli ve yabancı konuklarını kapıda karşılayarak onları gece boyunca keyifli sohbetleri ve 
kusursuz misafirperverlikleriyle ağırladılar. 


BEE AVUKATLIK 
“2018'E MERHABA” 
PARTİSİ DÜZENLEDİ 


Ulusal ve uluslararası müvekkillerine 1990 yılından bu 
yana hukuki danışmanlık hizmetleri sunan Bee Avukatlık, Levent'te yer alan hukuk bürolarında “2018'e Merhaba” yılbaşı daveti düzenledi. Bee Avukatlık ortakları 
Sıtkı Evren Balay, Dilaver Eryiğit ve Çağatay Erten'in 
ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasından birçok seçkin konuk katıldı. 


Sıtkı Evren Balay, Dilaver Eryiğit ve Çağatay Erten'in üniversite sıralarından başlayan dostlukları, bugün 25 çalışanı ile 1990 yılından bu yana 
ulusal ve uluslararası müvekkil portföyüne hukuki danışmanlık hizmetleri 
sunan Bee Avukatlık ortaklığı devam etmekte. Levent'te yer alan Bee 
Avukatlık, yerli ve yabancı müvekkillerin, iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının önde gelen misafirlerini “2018'e Merhaba” yılbaşı davetinde 
ağırladı. Legal 500'de yer alan Bee Avukatlık'ın çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış ve her biri en az bir yabancı dile hâkim olan yetkin avukatları, 
yerli ve yabancı müvekkillere verimli ve kaliteli hukuki hizmet sunmasına 
olanak tanıyor. Bee Avukatlık ortaklarından Çağatay Erten'in eşi Banu 
Sağnak Erten firmanın çeşitli sinerji faaliyetlerine önderlik ediyor ve gerçekleşen gecede de Erten davetlilerle birebir ilgilenerek firma hakkında 
bilgiler verdi. Bee Avukatlık'ın her yıl geleneksel olarak düzenledikleri 
partinin organizasyonunu bu yıl da Burcu Ege üstlendi. Davette müzikleriyle davetlileri gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşturan DJ Yasin 
Ark ise davetlilerden tam not aldı. Gecede davetliler arasında yer alan 
sanatçılar Ege ve Melis Sökmen de birbirinden özel şarkılarını konuklarla 
birlikte seslendirerek, unutulmayacak bir anı bıraktılar. 


KLASS 


| Banu Sağnak - Çağatay Erten 


Eser Elgür * Nizam Kağıtçıbaşı 
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Ayşegül - Dilaver Eryiğit 
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Şebnem - Evren Balay 


Ariş Pırlanta'dan * 


Yeni yıl 


| Aşkla Dolu 111 Yıl... 


© GIA 


Mucizeleri. 


111 yıldır mucizeler yaratan Ariş, bir asırdır sürdürdüğü gerçek kalite ve doğru fiyat 
anlayışıyla pırlanta severlerin kalbini fethederek yeni yıla da eşsiz mucizelerle 


girmeye hazırlanıyor.. 


Ariş, yenilikçi ve yaratıcı olma anlayışıyla 
eşsiz pırlantalar üretmekte. Bir asırdan 
fazladır değerli taşları işleyen ve bu değerli 
taşları aşka dönüştüren Ariş, bir çok ilke 
imza atarak mücevher sektöründe öncü 
olma başarısım göstermektedir. 

TM yıldır mutlu etme amacıyla müşterilerine eşsiz duygular yaşatan Ariş, müşteri 
memnuniyetine önem vererek gerçek 
kalite, doğru fiyat anlayışıyla pırlantalar 
üretmeye devam etmektedir. 


Pırlantanın 
Sanatla Buluşması 


Aşkı ifade etmenin en güzel yolunu keşfe- 
den Ariş, pırlantayı sanatla buluşturarak 
tüm kalplere dokunmayı başarmıştır. Türkiye'nin pırlanta sanatkârı olan Ariş, sanatn özgür ruhundan esinlenerek eşsiz 
pırlantalar üretmeye devam etmektedir. 
Ariş'in aşkı sanatla buluşturarak ürettiği 
koleksiyonlarından biri de ışıltı saçan 
Miracle Koleksiyonudur. 
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Mucizevi Miracle 
Koleksiyonu! 


Eşsiz pırlantaların yer aldığı Miracle Koleksiyonu ile aşkın mucizevi halini keşfe- 
den Ariş, herkese daha büyük ve daha gösterişli bir pırlantaya sahip olma imkanı 
sağlamaktadır. 

Miracle Koleksiyonu ile tektaş ve beştaş başta olmak üzere kolye, küpe, bilekliğe 
ve elmasa mucizevi bir dokunuşla ışığın sonsuzluğunu katan Ariş, yeni yılda da 
tüm kalpleri fethedeceğe benziyor. 


D Color Efsanesi 
Ariş Farkıyla... 


Kadınların en çok tercih ettikleri hediyelerin başında gelen pırlanta, bir çok 
özelliği ile farklılık göstermekte. İnsanın önce pırlantanın ışıltısını, sonra rengini 
fark etmesinden dolayı renk, pırlantada en önemli özelliklerden biri olarak kabul 
edilir. 

Ariş, üstün beyaz olarak tanımlanan ve büyüleyici rengiyle dikkat çeken D Color 
pırlantaları, sertifika garantisi ile sevenleriyle buluşturmaktadır. Doğada en nadir 
bulunan renkli pırlantalar; pink, green ve blue seçeneğiyle eşsiz Ariş Fancy Color 
Koleksiyonunda yer almaktadır. 

Her yeni yıl ışıltısım yaymaya devam eden Ariş, yeni yılda da en büyük amacı bir 
çok yenilikle mücevher sektöründe bir dünya markası olmak ve tüm kalplere 
dokunmak. 


KLASİK ŞIKLIKTA 


Erkek giyiminin klasikleşmiş markası Bisse, yeni koleksiyonuyla yer alan özel tasarımlı smokinler, kürklü 
kabanlar, el yapımı ayakkabılar, yeni yıla özel platinum gömlekler ve birbirinden renkli kravatlar ile her 
ortamda dikkat çeken erkeğin tarzını ortaya koyuyor. 


FATİH KIRAL MOBİLYA'DAN 


Mobilyayı ve elitist zevkleri bir araya getiren Fatih 
Kıral, yeni koleksiyonu ile evlere bambaşka yenilikler getiriyor. Alışılagelmişin dışına çıkan Fatih Kıral 
tasarımcıları, rengârenk koleksiyonlarla mobilya 
tutkunlarının karşısına çıkıyor. 


HEMİNGTON'DAN KENDİSİNE 
DEĞER VEREN ERKEKLERE 


Soğuk kış günlerini su geçirmeyen triko montları, 
saf kaşmir kazak, hırka ve aksesuarlarıyla ısıtan 
Hemington kış koleksiyonu, birbirinden özel 
parçaları ve seçkin zevke hitap eden modelleriyle 
bu sezona damgasını vuruyor. 
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ALTINBAŞ'IN 7 TAŞ PIRLANTALI 
YÜZÜĞÜ İLE EVLİLİĞİNİZİ 
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Altınbaş, tektaş ve beştaş ile birlikte en çok 
tercih edilen 7 taşlı alyans modellerini mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor. Ekselans 
ve sırataşlı görünümü ile iki farklı model sunan 
Altınbaş, iddialı ve güçlü kadınların vazgeçilmesi 
olmaya aday gösteriliyor. 


“KRYOLAN LIP STAIN- ROCK” 


İçerdiği yoğun pigment sayesinde gün boyu kalıcı 
bir etki sağlayan kırmızısı ile lip stain, mat bitişi 
ve bulaşmaya karşı özel içeriği sayesinde elegan 
şıklığınızı tamamlıyor. Gündüz ve gece kullanılabilen Kryolan Lip Stain- Rock kadifemsi duruşu 
ile kusursuz bir seçenek sunuyor. 


"MMUNFLEX İLE 


Türkiye'de ilk defa beyaz dut yaprağı çayı ve 
tozunu süper besin olarak bizlerle tanıştıran 
“Immunflex'in içerdiği yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri 
sayesinde hastalıklardan korunmak artık çok 
daha kolay. 


STİL SAHİBİ ERKEĞİN YENİ 
KOKUSU; 


“Takı erkeğin hakkı” mottosuyla stil sahibi erkeklere yönelik mücevherler tasarlayan Atasay Vive Le 
Roi, şimdi de özel parfüm serisiyle mağazalarında 
yerini alıyor. Erkek mücevher modasının en şık 
temsilcisi Vive Le Roi, şimdi de birbirinden özel 
parfümleriyle bu yıla damgasını vuracak. 


“CREED SILVER MOUNTAIN” 


) Asil ve şık çizgisiyle 
kalitesini hissettiren Creed 
Silver Mountain, günün 
her saatine ve tarzında 
kullanıcılarına kendisini 
vazgeçilmez kılıyor. En 
kaliteli çiçek ve birinci sınıf 
odunsu, meyve notalarının 
oldukça güzel nüanslarla 

e birbirine işlendiği içerikler 

cool bir hava hissettiriyor. 


BEBEKLERİN 
HASSAS DERİSİNDE 


BEMDTRMA 


> 


Bioderma'nın bebeklerin hassas 
cildi için geliştirdiği ABCDerm 
serisinde yer alan ABCDerm 
Babysguam Onarıcı Bakım Kremi, saçlı deride, kaşlarda ve kulak 
arkasında pullanma problemi 
yaşayan bebeklerin imdadına 
yetişiyor. 


ANAVARZA BAL'DAN KIŞA 


Anavarza Bal, direnci artıran, vücuda performans 
kazandıran ve yorgunluğu gideren Keven & Kekik 
Balı'nı sundu. Kendine özgü yoğunluğu ve aromasında ki hoş kokusuyla damaklarda nefis bir tat 
bırakan Keven & Kekik Balı, içeriğindeki karbonhidratlar sayesinde yüksek enerji veriyor. 


HEYECANLA BEKLENEN 
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Karaca'nın her yıl merak ve heyecanla beklenen, 
“Neşeli Günler” indirimi, 1 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren başlıyor. Evlerinizin vazgeçilmez markası 
Karaca, yüzde 50'ye varan indirim kampanyasıyla 
marka tutkunlarının yüzünü güldürüyor. 


ABDULLAH KİĞILI EXCLUSIVE 
CUT, 


Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, dış giyim seçenekleriyle de göz dolduruyor. Dünyanın en iyi kaşmir 
kumaş üreticisi Colombo ile çalışan Abdullah Kiğılı 
Exclusive Cut, şimdi bir ilke imza atarak, Thermo 
Eco Hydro Tech teknolojisiyle üretilen kaşmir 
kumaşları paltolarında da kullanmaya başladı. 


RAYMOND WEIL FREELANCER 


İsviçreli saat üreticisi Raymond Weil 
yenilenen Freelancer Chronograph 
modeliyle sofistike 
ve güçlü bir tarzın 
özgür ruhunu 
temsil ediyor. Saat 
koleksiyonerleri- 
nin vazgeçilmez 
markası Raymond 
Weil, Freelancer 
serisinin yeni 
tasarımıyla stil 
sahibi erkeklerin 
ilgi odağı olmaya 
devam ediyor. 


HOTİÇ 2018'DE KADINLARIN 


2018'e mükemmel bir başlangıç için ışıltısını 
günden güne katlayan kumaşlar, yüksek enerjili 
renkler ve sıcacık hissettirecek dokular sunan Hotiç, yeni yılın ilk ayını bu gösterişli detaylara sahip 
tasarımlarla yapmak isteyen stil sahibi kadınların 
gönlünü fethediyor. 


DERİMOD YENİ YILA DAMGA 


- 


Deri modasının öncüsü Derimod, 2018'in 

ilk aylarında da yenilenmek isteyenlere her 
tarza uygun alternatifler sunuyor. Stil sahibi 
Derimod, klasik modellerine ek olarak sıra dışı 
modelleriyle zenginleştirdiği koleksiyonuyla 
serin havalarda da tarzından söz ettiriyor. 


DAĞLARDAKİ EN YAKIN 
DOSTUNUZ; 


Kayak tutkusunu 
fonksiyonellikle 
buluşturan The 
North Face, 
bembeyaz pistlere hem maksimum performans 
hem de renklerin 
özgürlüğünü getiriyor. Zorlu hava 
koşullarında üstün koruma sağlayan markanın 
kayak montları 
ve pantolonları 
alışılmışın dışında 
bir deneyim 
sunuyor. 


ASOS PIRLANTA'DA 


Assos Pırlanta, birbirinden eşsiz tasarımlarıyla beğeni toplamaya devam ederken kar tanesi formundaki küpe kolye ve yüzük ile mücevher severleri 
benzersiz indirim fırsatları ile buluşturuyor. 


LACOSTE'DAN BİLEĞİNİZDE 


Lacoste kış sezonunun vazgeçilmezi olacak 
saat modellerini kadınların 
beğenisine sunmaya devam 
ediyor. Zamana 
meydan okuyan tasarımıyla 
dikkat çeken 
Lacoste KEA 
saat modeli 
kadranında- 

ki 12 adet 
Swarovski taş 
ile bileklerde 
mücevher etkisi 
yaratıyor. 


“LODA REGNO KANEPELER” 
ÖZGÜR BİR DEKORASYON 
FIRSATI SUNUYOR 


Hg i 


Loda'nın modernist bir yaklaşımla tasarladığı Regno Kanepe, bugünün dekorasyon stilini başarılı bir 
şekilde üzerinde taşıyor. Özgün ve kreatif formuyla 
çarpıcı bir etki yakalayan Regno; farklı renk seçenekleriyle, diğer mobilyalarınızla uyum sağlayarak 
özgür bir dekorasyon fırsatı sunuyor. 


369 


“DİLEK HANİF FOR KOTON” 
YENİ SEZONDA SİYAHIN 


Dilek Hanif for Koton koleksiyonu 
nuyla moda severlerin beğenisin 
Kış mevsiminin çiçekler ve zarif 
yansıtıldığı “Dilek Hanif for 

nu işçiliğiyle büyük beğeni 


Phergal firması ileri laboratuvar teknolojileri ile doğal bitki özlerinin kullanımı sonucunda ürettiği ilk 
amonyak içermeyen kalıcı saç boyası Naturtint'in 
yumuşak, doğal ve amonyak içermeyen formülü 
saçı besler, korur ve saça doğal parlaklık sağlar. 


MİNİMALİST AMA LÜKS 
TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKEN 


Humer Kozmetik şimdi de dünyaca ünlü Fransız 
tasarımcı Jacgues Fath'in “Fath's Essentials” koleksiyonunu parfüm severlerle buluşturuyor. Dört 
eşsiz kokudan oluşan koleksiyon Fath's Essentials, 


Jacgues Fath parfümlerinin yeniden doğuşunu 
simgeliyor. 
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GERİ DÖNDÜ 


1957 yılında ilk 
Railmaster modelini piyasaya 
süren İsviçreli saat 
markası OMEGA, 
bugün tam 60 yıl 
sonra muhteşem 
bir geri dönüş 
yapıyor. Yeni 
Railmaster, 
orijinali ile aynı 
sade ve zarif tasarım özelliklerini 
taşırken tarzında 
yapılan yepyeni 
güncellemelere 
ve mekanik 
mekanizmanın en 
iyisine sahip. 


T “LA PRINCESA 
JEWELRY” İÇİN TASARLADI 


İçinizdeki gücü açığa çıkarmayı amaçlayan, Ivana 
Sert'in La Princesa Jewelry için tasarladığı 40 
parçalık mücevher koleksiyonu “Ivana Sert by La 
Princesa Jewelry” ejderha, yılan gibi sembollerle 
süslü fantastik dünyadan parçalardan oluşuyor. 


“LIĞGNE ST.BARTH AVOCADO 
OlL” ILE 


Nubia bünyesinde 
bulunan adını 
Karayipler'deki 
St.Barthelemy 
adasından alan 
Ligne St.Barth, 
zengin içeriğe ve 
direnç arttırıcı 
özelliğe sahip 
Avocado Oil ile 
saç, cilt ve vücut 
bakımınızda çok 
yönlü uygulama 
sağlıyor. 
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MUSTELA'DAN 9498 DOĞAL 
KÖKENLİ İÇERİĞE SAHİP 


Crema bâlsamo 
ds eze 


Kara 
—— IRRITACIONES , ROJECES 


Anne ve Bebek Cilt bakım Uzmanı Mustela tarafından patentli doğal aktif bileşenlerin eşsiz kombinasyonu ile oluşturulan “Mustela 123 Vitamin Bariyer 
Pişik Kremi”, 9698 doğal kökenli içeriği sayesinde 
her bez değişiminde kullanılmaya uygundur. Parfüm ve paraben içermez. 


CETAPHIL'DEN KURU CİLTLERE 
OZEL KIŞ BAKIMI: 


Kış aylarında 
daha çok kuruyan 
cildin, özel bir 
temizliğe ve 
nemlendirmeye 
ihtiyacı vardır. Pul 
pul dökülmeler, 
kızarıklıklar ve 

Maya iz tahriş gibi pek çok 
olumsuz durumla 
savaşan kuru 


ar ae er ciltler için özel 
a ege olarak geliştirilen 
“Cetaphil Res- 
— Paye toraderm Serisi” 
..—.. kuru ciltlerin ihtiyacı olan bakımı 
sunuyor. 
NUXE, 
İçgüdülerden gelen 
güzelliğin peşinde, doğa- “Üy 
dan ilham alan ürünlere 
hayat veren NUXE, 
hassas ciltlere özel olarak 
geliştirilen ve her cildin m GE. 
ihtiyacına uygun seçenekler sunan Petales de mz. 


Rose (Gül Yaprağı) serisi 
ile nazik bir temizleme 
deneyimi vadediyor. 


HİPP ISLAK MENDİLLER 
CİLDE ZARAR VEREBİLECEK 


HiPP Islak Mendiller “Yok konsepti” 
ile hazırlanarak 
alerji yaratabilecek ve cilde zarar 
verebilecek hiçbir 
madde bulunmu- 
a7? yor. İçeriğindeki 
R , bulunan malzemeler “mümkün 
olduğunca az, gerektiği kadar çok” 
felsefesine göre 
formüle edilmiş. 


NEU: Extra weiche Oualitât 


SEZONUN RENGİ “ULTRA 
VİOLET 


k 


Avusturya kristallerini adeta teninize işleyerek takı 
sanatına yepyeni bir yorum kazandıran Saysha, stiliyle fark yaratmak isteyenlerin karşısına Pantone'nin 
seçtiği yılın trend rengi ile çıkıyor. Birbirinden şık 
tasarımlarını 'ultra violet” rengiyle birleştiren Saysha, 
stil sahibi kadınların enerjisine enerji katıyor. 


ÖTHALGO COLD CREAM 
MARINE SERİSİ İLE 


NUBJA Mağazaları bünyesinde 
bulunan dünyadaki deniz kökenli 
bakımların lideri 
Fransız markası 
Thalgo; kış aylarında cildinizin konforunu arttırmak için 
keyifle kullanabile- 
«, ceğiniz Cold Cre- 
X İşm Marine Serisi 
p cilt bariyerinizi 
vvetlendirirken 
aynı zamanda yoğun nemlendirme 


- > sağlıyor. 


VİKİNG, CAM TEMİZLEYİCİ 
İLE 


Yeni nesil bir 
teknoloji anlayışı 

ile bugünün ve 
geleceğin temizlik 
normlarına rehberlik 
eden Viking Temizlik, 
yenilikçi bakış açısı 
ile hayatınızı kolaylaştıracak ve temizliği 
keyifli hale getirecek 
bir ürüne daha imza 
attı. Üstelik istediğiniz 
her şeyi tek bir şişeye 
sığdırarak. 


KOLEKSİYONU İLE ZAMANLAR 


ARASINDA KÖPRÜ OLUYOR 


Göz alıcı çağdaş 


tarihi özellikleri de 
barındıran Tissot 


nu, Tissot uzmanlığını geleneksel 
İsviçre saatçiliğinin 
en yeni teknikleri 
ve malzemeleri ile 
bir araya getiriyor. 
Saatin kadranı ve 
üzerindeki tarihi 
Tissot logoları ile 


arasında adeta 
köprü oluyor. 


IPEKYOL GECE ELBİSESİ 
KOLEKSİYONU İLE KIŞ 


Ipekyol Gece Elbisesi koleksiyonu, profesyonel el- 


lerde hayat bulan el işçiliği ile yorumlanan modern 


tasarımlarıyla yılbaşı ve davetler için birbirinden 
şık seçenekler sunuyor. Ipekyol Gece Elbisesi 
Koleksiyonu ile keyifli kış partilerine davetlisiniz. 


TASARIM ÇANTALAR 


L'Occitane, 17 yıldır tüm dünyada yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışması “Engellenebilir körlük” 
projesi için L'Occitane internet sitesinden ya da 
mağazalardan yapılacak her alışverişte 20 TL'ye 
alınabilen özel tasarım çantaların gelirleri Altı 
Nokta Körler Vakfı'na bağışlanıyor. 


tasarımının yanı sira 


Heritage Koleksiyo- 


günümüz ile geçmiş 


SOĞUK HAVALARA RAMSEY 
İLE 


& © 


Ramsey, soğuk havalarda da şık görünmek isteyen 
erkekler için kış koleksiyonunda 3D görünümlü 
strech deriler, çift taraflı puffer yelekler, iki ayrı parça 
olarak kullanılabilen özel tasarım kabanlar ve örme 
yün kumaşlardan tasarlanan spor montlar sunuyor. 


TERGAN BOTLARIYLA 


Tergan, 2018 Kış Koleksiyonu'nda mevsimin 
renklerini, sezonun en iddialı tasarımlarına dönüştürüyor. Soğukların vazgeçilmezi, her kıyafetle 
zahmetsiz bir uyum yakalayan botlar hem uzun 
hem de kısa seçenekleriyle deri severleri bekliyor. 


YENİ YILIN IŞILTILARI 


Hayatınızdaki ışıltıyı yakalayın söylemiyle yola 
çıkan OÖuenita, yılbaşı heyecanınızı ışıltı katarak taçlandırıyor. Marka özel tasarım el yapımı 
mumlarıyla evinizde yılbaşı ruhunu yaşatırken, 
sevdikleriniz için de farklı bir hediye alternatifleri 
sunuyor. 
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DAYATILAN “GÜZELLİK” 


Güzelliğin sabit bir kavramı olduğunu söylemek doğru değildir. 

Şöyle geriye doğru düşünsel bir yolculuk yaptığımız da; 

Her devirde farklı bir güzellik anlayışının olduğunu hatırlarız. 

Bir dirhem et bin ayıbı örter derdi annelerimiz, anneannelerimiz... 

Bir dönem kadınlar Cindy Crawford ölçülerinde olmak isterlerdi. 
Şimdilerde dal gibi incecik olmak için katlanmadıkları eziyet kalmıyor. 
Çünkü; moda, tüketim ve reklam endüstrisi ince olmaya yönlendiriyor. 
İnce bedenle bütünleşmiş bir güzellik anlayışını ideal hale getiriyorlar. 
Global ikonlarla özdeşleştirme, onları idol haline getirmede başarılılar. 
Öyle bir etki alanı oluşturuyorlar ki, dışında kalmakta zorlanıyorsunuz. 
Her kadının aynayla bir derdi olduğu gerçeğini görmezden gelmeyelim. 
Ve her kadının başkaları tarafından beğenilme gibi bir kaygısı vardır. 
İnkar etseler del! Diğer kadınlar tarafından beğenilmek isterler. 

Bana göre bir gerçek daha vardır; o da insanda ki mutluluk arayışıdır. 
Bunu bilen güzellik sektörü, sahip oldukları ile yetinmeyen kadınlara, 
Görüntünüz değişirse mutlu olursunuz dayatması yapmaktadır. 

Ortada müthiş bir pazar var. Erkekler de artık bu pazarın içindeler. 
Asyalı, Afrikalı kadınlar da dayatılan güzellik çarkına dahil oldular. 
Öyle ki ırksal özelliklerinden bile vazgeçecek operasyonlar yaptırıyorlar. 
Hızla etki alanına çeken bir çarkın içinde savrulup duruyoruz. 

Bence en iyi yol orta yoldur. Ne tamamen içinde ne de dışında olmalı. 
Ne zamanın gerisinde kalmalı ne de başkaları gibi olmaya özenmeli. 
Esas güzellik; özümüze doğru yapacağımız içsel yolculukla ortaya çıkar. 
Gelip geçici dış değerlerin peşinde koşmak nereye kadar be dostum? 


DÜŞÜNCELERİNİZİ YIKAYINIZ ..!!.. 


Gün içinde aklımızdan 60 ila 70.000 düşüncenin geçtiği söyleniyor!.. 
Beynimizin 9 saniyede 15 ayrı yargıda bulunması inanılmaz gibi geliyor. 

Bir insan hakkında 9 saniyede yargılarımızla ilk izlenimimiz oluşuyor. 

İnsan; anlaşılması zor, onlarca değişkeni bir arada barındıran bir varlık. 

Ne gariptir ki, çoğunlukla düşünüp düşünmediğini bile kontrol edemiyor. 
Düşüncelerimizi kontrol edebilmek, doğruya yönlendirebilmek büyük hüner. 
İçimizde ki, bizi yoldan çıkarmakla görevli ikinci kişiliği unutmayalım. 
Muhteremin adı VESVESE VEREN! Tekamülümüz için görevlendirilmiş. 
Bizi şaşırtacak ki, yaşadığımız tecrübelerden emeğimizle doğruyu bulalım. 
Vesvese verenle ilgili okuduğum bir bilgi kurtuluşum oldu, şöyle diyor; 
Düşüncelerinizi yıkayınız. Düşüncelerinizi yıkadığınız zaman vesvese 
verenden tamamen kurtulmuş olacaksınız. Peki ama nasıl? 

Hiç yararı olmayan düşünceler aklıma geldiğinde derhal reddediyorum. 
Karamsarlıktan uzaklaşmak için, zihnim de güzel bir temizlik yapıyorum. 
Gerçeklerden kaçmıyorum ama korku denizinde de kulaç atmıyorum. 
Önüne geçmemin mümkün olmadıkları karşısında ümidimi kaybetmiyorum. 
Mustafa Kemal Atatürk “HAYAT MÜCADELE ETMEKTİR” der bilirsiniz... 
Mücadelenin temelinde: doğru ve faydalı düşünerek aklı çalıştırmak yatıyor. 
Çünkü; Kirlenmiş düşüncelerle çalışan aklın, işe yaramadığı bir gerçektir. 
Zorluklara “Düşüncelerimi yıkamayı” öğrenerek direniyorum, düşe kalka!! 
Vesvese veren asla boş durmuyor !! Görevi tam bu zaten mübareğin .. :) 

Biz ondan güçlüyüz .. Çünkü özümüzde Yaratan'ın Sevgisi'nin Gücü var.. 
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VİOLET MIST BLUE AZURE 


GOLDEN ROSE 


EAU DE PARFUM 


www.goldenrose.com.ir shop.goldenrose.com.ir 


NUH'UN GEMİSİ 


DELUXE HOTEL & SPA 


bl deği 
Mn Mu, 


ği! 


Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa 4-90 392 630 3000 İstanbul Satış Ofisi -90 212 284 0082 


f NuhunGemisiKibriss 9 NoahsArkDeluxe nuhungemisihotel www.noahsark.com.tr 


